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ÖNSÖZ 


Bu kitap, modernleşmiş ve modernleşmekte olan toplumların belli başlı özellikleri ve sorunlarının bir analiziyle, genelde modernleşme, özelde ise siyasi modernleşmeyle ilgili sorunlara sosyolojik bir yaklaşımı göstermeye çalışıyor. Bu yaklaşımın odak noktası, bu toplumların karşı karşıya kaldıkları başlıca sorun olan, modernleşme süreçlerinde asli ve farklı toplumların değişik düzeylerde çözümler getirebildiği çeşitli toplumsal sorunların sürekli olarak “özümsenmesi” mütekabiliyetiyle ilgili kurumsal bir yapının geliştirilmesine yönelik ihtiyaçtır. Kitabın temel kaygısı, modernleşmede “çöküş” ya da “gerileme” durumlarının ortaya çıktığı koşullar karşısında, modernleşmekte olan ve modernleşmiş toplumların bu tür bir kurumsal çerçeveyi geliştirmelerinin altındaki koşulları anlamaktır. Böyle bir analiz, öte yandan muhtemel bir çöküşün koşullarına karşın sürdürülebilir büyümenin koşullarıyla bağlantılı olan modern toplumların büyük yapısal çeşitliliğiyle yüzleşmek zorundadır. 
Bundan dolayı kitabın ikinci bölümü, kimi modernleşmiş veya 


modernleşmekte olan toplumlarda ortaya çıkmış olan modernleşmeyle ilgili farklı modellerin bir incelemesine ayrılmıştır. Bu inceleme zorunlu olarak oldukça kısadır ve o toplumların tarihsel ve çağdaş durumları hakkındaki asgari bir bilgiyi önceden varsaymaktadır. Hem bu toplumlar üzerinde çalışma yapan uzmanlar hem de karşılaştırmalı bir analizle ilgilenenler için değerli olabilecek bazı görüşleri vermeye çalışmaktadır. 

Kitabın, ileri sürdüğü birçok soruya cevaplar vermek gibi bir iddiası yoktur. Onun başlıca amaçlarından biri, bu tür soruları ortaya atmak ve sadece burada verilen deneme niteliğindeki cevapların ötesinde ihtiyacı karşılayacak uygun cevapların, daha ileri götürülecek analizler için yararlı olabilecek esaslarını göstermektir. 

Bu kitap, gelişme ve modernleşmeyle ilgili sorunlara karşı çoktan beri varolan —halen süren ve modernleşmenin çeşitli yönleri ve sorunlarıyla ilgili daha ayrıntılı analizlere ulaşmayı uman- ilgimin bir sonucudur. 

Muhtemelen bu ilginin gelişmesindeki en önemli aşama, M.I.T.te Siyasal Bilimler misafir öğretim üyesi olarak geçirdigim 1962-63 yıllarında belli bir olgunluğa erişti. Orası Harold Isaacs, Dan Lerner, Lucien Pye, Ithiel de Sola Pool, Myron Wiener ve Robert Wood ile olduğu kadar Harvard'daki meslektaşlarım, özellikle de Talcott Parsons ve Robert N. Bellah ile olan görüşmelerim sayesinde, burada ileri sürülen fikirlerin yavaş yavaş belirginleştiği yer oldu. 

Genelde modernleşmeyle ilgili çalışmalarımı en çok borçlu olduğum, özelde ise bu kitabın hazırlanmasında, bu alandaki çalışmaları bana büyük ölçüde ilham veren, burada kullanılan kimi çok önemli kavramları —“uzlaşmacı kitle toplumu” ile “merkez ve çevre” gibi— gerçekten ortaya atmış olan ve kitabın birçok bölümünü oldukça ayrıntılı bir şekilde gözden geçirirken ve onları bir hayli düzeltirken yeterince cömert davranan Edward Shils'a minnettarım. 
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Ayrıca Haverford Koleji'nden Profesör A. Diamant'a, London Schools of Economics'ten Profesör E. Gellner'e, Hebrew Üniversitesinden Profesörler M. Confino ile Jacob Katz'a ve Berkeley, California Üniversitesi'nden Neil Smenser'a teşekkür etmek isterim. Yine el yazması bölümleri okuduğu için Dr. R. 
Bar-Yoseph ile düzeltmelerdeki yardımı için Bayan R. Shaco'ya teşekkür ederim. 

Modernleşme üzerine çalışmalarımla ilişkili araştırmalarımın ve yolculuklarımın büyük bir kısmı, minnettarlığımı ifade etmek istediğim Rockefeller Vakfı tarafından desteklenmiştir. 


S. N. Eisenstadt 
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MODERNLEŞMENİN TEMEL ÖZELLİKLERİ 


ARKA PLAN 


Modernleşmeye ve modernliğe duyulan aşırı istek çağdaş dünyanın belki de en karşı konulmaz ve en yaygın özelliğidir. Günümüzde pek çok ulus bu ağa yakalanıp modernleşmiş veya modemnlikle ilgili kendi geleneklerini sürdürmüştür. Modernleşme bütün dünyada yayıldıkça, ortak yönler kadar çeşitli ülkelerdeki farklı özellikler de göze çarpar. Bu kitabın amacı, benzer durumdaki ortak özellikleri ve farklılıkları incelemek, araştırmak ve analiz etmektir. Tarihsel olarak modernleşme, on yedinci yüzyıldan on dokuzuncu yüzyıla kadar Batı Avrupa ve Kuzey Amerika'daki toplumsal, ekonomik ve politik sistemlerde meydana gelen değişimin bir ürünü olarak gelişen ve sonra diğer Avrupa ülkelerine, ardından da on dokuzuncu ve yirminci yüzyıllarda Güney Amerika, Asya ve Afrika kıtalarına yayılan bir süreçtir. Modern ya da modernleşmekte olan toplumlar büyük bir çeşitlilik gösteren geleneksel ve premodern (modernlik öncesi) toplumlardan türemişlerdir. Batı Avrupa'da güçlü şehir merkezlerine sahip feodal ve mutlak devletlerde, Doğu Avrupa'da ise daha despotik devletlerde ve daha az şe: hirleşmiş toplumlarda ortaya çıktılar. Birleşik Devletler ve ilk Dominyonlarda (Kanada, Avustralya... vb.), bir kısmı güçlü dini nedenlere bağlı olarak organize olmuş dini gruplara, diğer bir kısmı da ekonomik fırsatlar ve daha eşitlikçi koşullar elde etmek üzere yapılan geniş çaplı göçlere dayanan, kolonileşme ve göçler sürecinde gelişmiştir. 

Latin Amerika'da modern yapı kısmen beyaz fetihçi oligarşi ile buyruk altındaki yerli nüfusu arasında büyük bir ayrımın var olduğu oligarşik fetihçi-kolonyal toplumlardan ortaya çıktı. Japonya'da modernleşme süreci bir dereceye kadar benzer özellikler taşıyan merkezi bir devlette gelişti, Çin'de ise literati-bürokratik örgütlenmenin özel bir şekli olan, insanlık tarihindeki en uzun Soluklu emperyal sistemin çökmesiyle ortaya çıktı. 

Pek çok Asyalı ve Afrikalı toplumda modernleşme süreci kolonyal bir çatı altında başladı, bazısı (özellikle Asya'da) önceden daha merkezi olan monarşik toplumlar ve incelikle işlenmiş edebi-dini gelenekler üzerine kurulurken, diğerleri (özellikle Afrika'da) kabilesel yapı ve gelenekler üzerine inşa edildi. 

Göreceğimiz gibi, bu toplumların modernleşme süreçlerinin farklı başlangıç noktaları kendi gelişimlerinin özgül çevresel koşullarını ve bu koşullar altında karşılaşılan sorunların çözüm yollarını büyük ölçüde etkilemiştir; ve şimdiye kadar bu dönüşümlerin ötesinde belki de modern bir toplumun “modernleşme” sürecinin asıl özünü oluşturan yine pek çok ortak özellik gelişmiştir. İşte bu özellikleri analiz ederken bunların ne kadar değerli olduğu görülecektir. 
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TOPLUMSAL HAREKETLİLİK VE TOPLUMSAL 
FARKLILAŞMA 


Modernleşmenin ortak özellikleri hem toplumların sosyo-demografik olarak adlandırabileceğimiz görünümlerine hem de toplumsal örgütlenmelerin yapısal tezahürlerine göndermede bulunur. i 

Karl Deutsch modernleşmenin çoğunlukla sosyo-demografik tarafını işaret etmek için “toplumsal hareketlilik” kavramını kullanmıştır.' O, bu kavramı “büyük insan gruplarının eski toplumsal, ekonomik ve psikolojik bağlantılarının aşındığı ve kırıldığı bir süreç ile insanların yeni tür toplumsallaşması ve davranış modelleri için elverişli hâle gelmesi” olarak açıklamış ve makineleşmeyi, binaları ve tüketici ürünlerini modern hayatn görünümlerinin teşhirinde ispat olarak göstermiştir. Kitle iletişimine tepki, yerleşim anlayışının değişmesi, şehirleşme, tarımsal nüfusun azalması, okuryazarlık, kişi başına düşen gelirin artması, vb. (bunlar kendi içinde, elbette, eldeki kaynakların bu yolda gerçekten harekete geçirilip geçirilmeyeceğini göstermez). 

Modern toplumlar bireysel etkinlikler ve kurumsal yapılar bakımından da büyük ölçüde farklılaşmış ve uzmanlaşmıştır. 
Modern özelliklere sahip toplumlarda, bu yapılara dâhil olma süreci, akrabalık bağları, bölgesel, toplumsal sınıf veya mevki gibi sabit bir çerçeve ile belirlenmez. Uzmanlaşılan roller “serbest-geçişlilik”e sahiptir (bunlara giriş, bireylere atfedilen nitelikler aracılığıyla sınırlanmamıştır); benzer şekilde zenginlik ve güç, belirlenmiş bir şekilde tahsis edilmez —en azından modern olmayan toplumlarda olduğu gibi değildir. Bu, ekonomik hayatta piyasalar, politikada parti etkinlikleri ve oy vermeyle, pek 


'K. W. Deutsch, “Social Mobilization and Political Development”, American Political Science Review, 55 (Eylül 1961), 494-495. 
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çok kurumsal alanda araçsal olarak iyileştirilen bürokratik örgütlenme ve işleyiş gibi müesseselerle ilişkilidir? 

Muhtemelen tüm büyük kurumsal alanlardaki farklılaşma ve uzmanlaşmanın en önemli yanı birey tarafından farklı rolleri, özellikle mesleki ve politik roller ile bunlarla aile ve akrabalık rolleri arasında ele alınan ayrımdır. Bu ayrım ilk olarak ve belki en dramatik biçimde, Sanayi Devrimi sırasında aileyle ekonomik mesleki roller arasında olmuştur. Bu, Marx'ın endüstriyel sistemin doğuşu ve Sanayi Devrimi üzerine olan çalışmalarında, Tönnies'in klasik çalışması olan “Cemaat ve Toplum”da ve Simmel'in şehir hayatı üzerine yaptığı çalışmalarda ayrıntılarıyla betimlenmiştir.” 

Rollerin bu şekilde ayrılması ilk olarak, kurumsal bir alan — ör. mesleki alan— içerisinde verili herhangi bir rolle ilgili bir mesleğin, politik ve kültürel alanlardaki görevlerimizde otomatik olarak özel bir rolün yükümlülüğünü gerektirmemesi anlamına geldi. İkinci olarak, her bir kurumsal alan içinde (ekonomide, politikada, toplumsal örgütlenme alanında, vb.) bunun gibi her bir alana özgü amaçlar etrafında organize edilen ve daha geleneksel toplumlarda olduğu gibi, diğer gruplarla birlikte aile, akrabalık ve bölgesel temeller üzerine kurulan ilişkiler ağı içinde kaybolup gitmeyen ayırt edici birimler gelişti. 


? Modernleşmenin bu yönleriyle ilgili, bkz. T. Parsons, Structure and Process in Modern Socities (New York: Free Press of Glencoe, Inc., 1959), Bölüm. 3, 4; D. Lerner, The Passing of Traditional Society (New York: Free Press of Glencoe, Inc., 1958); B. F. Hoselitz, “Noneconomic Factors in Economic Development”, American Economic Review, 47 (2 Mayıs 1957), 28-71; ve |. A. Kahl, “Some Social Concomitants of Industrialization and Urbanization”, Human Organization, 18, 2 (Yaz 1959), 53-75. 

3 G. Simmel, “The Metropolis and Mental Life”, P. Hatt ve A. Reis, 
ed., içinde Cities and Society (New York: Free Press of Glencoe, Inc., 1957); ve F. Tönnies, Community and Association, çev. Charles P. 
Loomis (Londra: Routledge & Kegan Paul, Ltd., 1955). 
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Ekonomik alana özgü bu gelişmeler, (Newton biliminin üzerine kurulan ve onunla bağlantılı) çok yüksek düzey teknolojinin gelişimi ile karakterize edilmiş; daha sonra amacı uzmanlaşmış bilimsel kuruluşların yetkisini elde etmek hâline dönüşen, bilginin sistematik uygulanmasıyla; ve asıl hizmeti sunmaya yönelik öncelikli sektörlere karşın, ikincil (endüstriyel ve ticari) ve üçüncül (hizmet) sektörlerle desteklenmiştir. Başka bir deyişle, bu gelişmeler ekonomik rollerdeki ve ekonomik etkinlik içinde yer alan birimlerdeki —üretim, tüketim ve Pazarlama— uzmanlaşmanın artması, faaliyet alanlarının büyümesi ve büyük pazarların karmaşıklaşması, mal, işçi ve para piyasalarının genişlemesi temellerine dayanan endüstriyel sistemlerin gelişmesine de bağlıdır.* 

Siyasi alandaki modernleşme, ilk olarak bölgesel faaliyet alanlarının genişlemesi ve özellikle, toplumun merkezi, yasal, idari ve siyasi araçlarının iktidarının yoğunlaştırılmasıyla karakterize edilmiştir. İkinci olarak, potansiyel iktidarın toplumun geniş kesimlerine —en sonunda bütün yetişkin yurttaşlar ve onların üzerinde mutabakata vardıkları ahlâki düzene- sürekli olarak nüfuz etmesiyle tanımlanmıştır. 

Üçüncü olarak, modern toplumlar bir ölçüde demokratik ya da en azından popülist toplumlardır. Kendi toplumları dışındaki güçlere (Tanrı, akıl) bağlı olarak, yöneticilerin geleneksel meşruluğunun zayıflaması ve potansiyel siyasi gücü elinde tuttuğunu iddia eden yöneticilerin, yönetilenlerde bir çeşit ideolojik ve genellikle kurumsal meşruiyeti sağlamaları ile tanımlanırlar. 

Bütün bu özellikler, elbette, siyasi desteğin değişkenliği, büyük ölçüde “çıkara yönelik” ideolojik olmayan siyasi bağlılık ile 


4 W. Moore, “The Social Framework of Economic Development”, R. 
Braibanti ve J. Spengler ed., içinde, Tradition, Values and Socio-Economic Development (Durham, N. C.: Duke University Press, 1961), s. 57-82. 
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mevcut bir yöneticiye veya gruba olan bağlılığın önemli ölçüde azalması hattâ bazen tamamen yok olması ile ilişkilidir. Böylece yöneticiler, kendilerini iktidarda etkili kılmak ve propagandasını yaptıkları özgül amaçları ve yürüttükleri politikalara destek sağlamak amacıyla, yasal ya da en azından büyük veya yerel partilerden seçimler, halk oylamaları ve açık oylamalarla verilen vekillikler aracılığıyla sürekli olarak siyasi destek elde etmek gerektiğine inanırlar.” 

Geleneksel despotik rejimlerin yöneticilerinden farklı olarak, totaliter rejimin yöneticileri buyruk altındakilere siyasi nesneler, vârisler ve meşruluk kazanmış özneler olarak ilgi duymayı kabul ederler. Modern demokratik veya yarı demokratik sistemlerle totaliter siyasi sistemler arasındaki farklılık, kesinlikle bu inançların samimi olmasında değil, büyük ölçüde çoğulcu siyasi örgütlenmelerde, kamusal özgürlüklerde, refah seviyesinde ve kültürel politikalarda ortaya çıkan kurumsal ifadelerde kendini gösterir.” 

Kültürel alanda, modern bir toplum din, felsefe ve bilim gibi başta gelen kültür ve değer sistemlerinin esas unsurlarının büyüyen farklılaşmasıyla, seküler eğitimin ve okuryazarlığın yaygınlaşmasıyla ve entelektüel disiplinlerde uzmanlaşan kadroları yetiştirmek ve geliştirmek için daha karmaşık entelektüel kurumsal yapının oluşturulmasıyla tanımlanmıştır.” 


> S. N. Eisenstadt, “Bureaucracy and Political Development”, J. La Polambara ed., içinde, Bureaucracy and Political Development (Princeton, N. |.: Princeton Üniversity Press, 1963), s. 96-120. 

6 S. N. Eisenstadt, “Political Modernization: Some Comparative Notes”, /nternational Journal of Comparative Sociology, 5, 1 (Mart 1964), 3-24. 

TE. Shils, “Political Development in New States”, Comparative Studies in History and Society (Bahar-Yaz 1960), 265-292, 379-411; ve K. Mannheim, Man and Society in an Age of Reconstruction (Londra: Routledge & Kegan Paul, Ltd., 1940). 
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Bu gelişmeler, kitle iletişimin araçlarının yayılması, toplumun başlıca büyük grupları arasında bunun gibi merkezi kitle iletişim araçlarının artan etkisi ve bu grupların, merkezdeki kültürel seçkinler tarafından yaratılan kültürel faaliyet ve orga-. 
nizasyonlarda daha fazla yer almasıyla yakından ilgilidir.” 

Bu gelişmelerin doruk noktası yeni bir kültürel bakış açısı- nın meydana gelmesidir; —belki de modernleşmenin en etkili görünümü- böyle olduğu hâlde bu yayılma ve nüfuz süreci, bu toplumlarda aralıklarla sürmüştür ve gerçekten beklenmediktir. 
Bu bakış açısı, ilerleme ve gelişmeye yapılan vurguda, mutlulukta ve yetenekler ile duygulanımların kendiliğinden ifadesin- de, ahlâki bir değer olarak bireysellikte ve bireyin itibarı üzerindeki eşzamanlı baskıda ve en son, verimlilik olarak tanımlanmıştır.? Bu durum, ayrıca, bazı yeni kişisel eğilim, özellik ve davranışların ortaya çıkmasında —toplumsal ufkun genişlemesine uyum sağlamak için artan yeteneklerde, bazı esnek-egolar- da, ilgi alanlarının genişlemesinde, diğer insanlar ve durumlarla olan potansiyel empatinin büyümesinde, kişisel gelişim ve hareket yeteneği kazanmada ve insan varlığının şu andaki geçici boyutta taşıdığı anlama yapılan vurgunun artmasında— kendini açıkça göstermektedir.!* 


SÜREKLİ YAPISAL FARKLILAŞMA VE DEĞİŞİM 


Toplumlarda modernliğe doğru yapılmakta olan yolculuk bir dizi belirli evreden geçmektedir. Nitekim modern siyasi sistemlerin gelişmesiyle ilgili farklı evrelerdeki siyasi alanı ele alırsak, bambaşka sorunların siyasi olarak önemli hâle geldiğini ve siya- 


ë Mannheim, a.g.y.; ve L. Pye, ed., Communication and Political Development (Princeton, N. J.: Princeton University Press, 1963). 

9 Lerner, a.g.m. 

10 Shils, a.g.m.; ve A. Inkeles, “Industrial Man: The Relation of Status 
to Experience, Perception and Value”, American Journal of Sociology, 66, 1 (Temmuz 1960), 1-31. 
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si örgütlenmelerin farklı türlerinin çıktığını görürüz. Modernleşmenin bu kaçınılmaz evresinde, oy hakkı sorunu, yeni siyasi cemaatin tanımlanması ve bu cemaatin bağımsız davranabilme yetisi merkezi önem teşkil etti. Diğer toplumlarda veya başka aşamalarda dinsel hoşgörü ya da kültürün sözde sekülerleşmesi göze çarparken, modernleşmenin diğer evrelerinde de ekonomik ve toplumsal sorunlar kendini gösterdi. Bu sorunların her birinin ortaya çıkması, ister istemez yeni grupların ve sınıfların siyasi arenaya dâhil olmalarıyla ilişkiliydi. 

Benzer şekilde, siyasi örgütlerin yeni biçimleri gelişiyordu. 
Bir yanda küçük ve parlamenter hiziplerle çok çeşitli, nispeten sınırlanmış fakat tamamen düşüncelerini özgürce ifade eden çıkar gruplarından, diğer yandan farklı türdeki toplumsal hareketlerden çok daha fazla örgütlenmiş olan siyasi partiler ortaya çıktı: Kitle partileri. Daha sonra, özellikle Avrupa'da ve Birleşik Devletler'de yirmilerin sonundan itibaren, bu tür partilerin ve meclislerin görece öneminin bir dereceye kadar azalması, bir yandan çıkar gruplarının daha geniş ve tam bir şekilde örgütlenmesine, diğer yandan da hükümetin idari ve yetki mercilerinin öneminin artmasına ve özellikle büyük ölçekli bürokratik yönetimin oluşmasına yol açtı. !! 

“Ekonomide, nispeten sınırlandırılmış yerli pazarlar içinde işleyen aile şirketleri, küçük fabrikalarla ticari ve bankacılık yatırımları gibi, üretimin nispeten küçük ölçekli birimlerinden, daha çok merkezileşmiş, bürokratikleşmiş ve daha kapsamlı, geniş ölçekli yeni pazarlarda etkisini gösteren büyük anonim ortaklıklar, tröstler ve karteller gibi üretimin daha büyük birimlerine geçişine tanık oluyoruz. Aynı şekilde, ekonomik sürecin yapısına oldukça etki eden üretimdeki yeni tekniklerin süreklilik arz eden gelişmesi, bir yandan işçi sınıfının her bir birimi içinde artan ve daha karışık bir hâl alan bir bölünmeye, diğer 


"" Shils, a.g.y.; ve Eisenstadt, a.g.m. 
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yandan da genel piyasa yapısıyla ilgili karmaşıklığın büyümesine neden oldu.!? 

Mesleki sistemde ise, öncelikle, yeni sınıfların ve grupların aralıksız ortaya çıkışına tanık oluyoruz. Modernleşmenin ilk evrelerinde mesleki yapı, nispeten karmaşık olmayan ve en çok birbirinden farklı el emeğine dayalı mesleklerden, usta olunsun olunmasın, ticaret ve imalat iş koluyla, rahiplik (dinsel), askerlik, hukukçuluk ve hekimlik gibi daha geleneksel mesleklerden, nüfusun azımsanmayacak bölümünü içine alan vasıflı veya vasıfsız, az sayıdaki “orta-sınıf” mesleklerden oluşuyordu. Daha sonra, ekonomik gelişmenin sürmesiyle birlikte bu sınıfların her biri pek çok alt-sınıfa bölündü. Böylece çok sayıda yeni grup ve sınıf —sosyal hizmetlerde, bilimde, teknolojide, yönetimde— ortaya çıktı ve çoğaldı." 

İçinde her biri mesleki işgücünün (teknik, profesyonel, idari) farklı kategorilerinde artan sayıda bulunan üretimin yeni, daha karmaşık birimlerinin hızla gelişmesi, aynı zamanda profesyonel mesleklerin ve kuruluşların yeni biçimlerinin yükselmesinin de itici gücü oldu. Bunlar artık geleneksel mesleklerle —hukuk, hekimlik, vb.— sınırlı kalmayıp aynı zamanda bilimsel ve teknolojik araştırma, hemşirelik, sosyal hizmetler, iş ve yönetim pozisyonları gibi diğer mesleki kategorilere de yayıldılar. 
Bunların birçoğunda kişi, profesyonelleşme yönünde yükselen bir eğilim; yani bir yandan kabul edilmenin bir önkoşulu olarak yüksek öğretimden geçmiş olmanın, diğer yandan da birtakım özerk, kendi kendini düzenleyen kurumlara olan talebin farkına varır. Bu durum farklı meslekler arasındaki daha eski birçok üstünlük farkını yok etme veya zayıflatma eğiliminde ol- 


2 W. E. Moore, The Impact of Industry (Englewood Cliffs, N. J.: 
Prentice-Hall, Inc., 1965); ve C. S. Belshaw, Traditional Exchange and Modern Markets (Englewood Cliffs, N. J.: Prentice-Hall, Inc., 
1965). 
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muştur.'* Bunlar aynı zamanda, sendikaların süreklilik arz eden yeni türlerini ve işgücü-işçi ilişkilerinin farklı modellerini meydana getirdiler. Genellikle bir fabrika, yerleşim yeri ya da endüstriyel bir branşla sınırlanmış basit bir sendikadan, değişik federasyonlardan teşekkül etmiş, ülke çapında örgütlenmiş sendikalar ortaya çıktı. Bunlar, her biri içerisinde yeni sorunları ve istekleri beraberinde getirdiği beyaz ve mavi yakalı meslekler içinde yayılmıştı. Bu yüzden üretim ya da tüketimin farklı birimleri arasındaki ilişkiler, bu birimlerin her biri içerisindeki farklı gruplardan oluşan yeni örgütler arasındaki artan sayıda karşılıklı bağlılık ve temasla içinden çıkılmaz bir hâl aldı. 

Demografik-ekolojik alanda, mevcut nüfusun daha çok kendi ihtiyaçlarına dikkat kesildiği görece dar ekolojik sınırlar içinde yaşayan küçük, yerel, kırsal ve kentsel birimlerin sürekli olarak azalması eğilimine tanık oluruz. 

Böylesi farklı işlevlerin —iskân, iş, eğitim ve terbiye, eğlence vb.— etkinliği birbirinden farklı ve uzak ekolojik alanlar arasında gittikçe daha fazla yayılmıştır. Aynı zamanda yeni ekolojik alt birimlerin gelişme eğilimi gösterdiği yerlerde, büyüyen metropol alanlar ortaya çıkmıştır."” 


ÖRGÜT VE STATÜ SİSTEMLERİ 


Modern toplumun örgütsel yapısını belirleyen karakteristik özellikler şunlardır: 1- Çok sayıda işlevselliği olan özgül kuruluşlar. 2- İşgücünün işlevsel olarak özgül ve daha dayanışmacı veya kültürel olarak yönlendirilmiş kurumlar arasında bölünmesi. 3- Bir yanda akrabalık ilişkilerinin öneminin azalması ve uzmanlaşan kurumların dar bir bölgede kurulması, diğer yanda 


Moore, The Impact of Industry. 

3 D, V. Glass, The Town in a Changing Civilization (Londra: John 
Lane, 1935); Simmel, a.g.m,; veL. Wirth, “Urbanism as a Way of Life”, Hatt ve Reis ed., içinde, a.g.m,, s. 46-63. 
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çok çeşitli “uzmanlaşmış” kurumlar ve dayanışmacı olarak nitelenen belli başlı grupların zayıflaması."© 

Bu yapısal farklılaşma toplumsal katmanlarda birçok tepkiyi doğurdu, bunların en önemlisi belirsiz bir statü sisteminin ortaya çıkmasıydı.'7 Daha katı bir hiyerarşik düzen içinde gerek birleşerek gerekse de tecrit ederek mal mülk, güç ve statü ilişkilerine dair modern öncesi pek çok toplumda görülen eğilim, modernleşme süreciyle birlikte bozulmaya uğrar. Bu, öncelikle evrensel ölçütlerin büyük önem kazanmasında ve bütün büyük kurumsal alanlarda başarı sağlanmasında görülebilir. Farklı toplumsal alanlarda herhangi bir kimse tarafından elde edilen toplumsal mevki artık ister istemez özdeş değildi ve orada kişiler arasında zorunlu olarak bir uylaşım yoktu. Siyasi ya da “toplumsal” alanda kişinin yeri, modern öncesi pek çok toplumda olduğu gibi ekonomik veya mesleki mevkiinden dolayı güvence altına alınamadı; ya da tam tersi. Buna benzer birtakım uylaşımların var olduğu bütün modern toplumlara karşı güçlü eğilimler olduğu hâlde, bu eğilimler, insanların bu çeşitli alanlardaki farklı dağılışlarının ve görece bağımsızlıklarının bir sonucu olarak etkisiz hâle geldiler. 

Modern toplumlardaki bu devinim sadece bireylerin ve ailelerin nispeten verili ve sabit yapısal konumlanmaları arasındaki devinimler olmadı. Orada aynı zamanda, girişimciliğin yeni türlerinin, işçi kuruluşları, siyasi ve idari örgütlenmeler ile buna benzer konumlanmaların yeni ölçütlere göre değerlendi- 


“ M. Weber, “Class, Status, Party”, H. Gerth ve C. W. Mills ed. içinde, From Max Weber (Londra: Routledge & Kegan Paul, Ltd., 1947), s. 180-95. 

” M. Tumin, “Competing Status Systems”, W. Moore ve A. Feldman ed. içinde, Labor Commitment and Social Change in Developing Areas (New York: Social Science Research Council, 1960), s. 277-88; ve L. Fallers, “Equality, Modernity and Democracy in the New States”, Clifford Geertz ed. içinde, Old Societies and New States (New York: Free Press of Glencoe, Inc., 1963), s. 158-219. 
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rilmesinin bir sonucu olarak yeni yapısal konumlanmanın yaratılması da vardı. 

Düzenlemeyle ilgili mekanizmaların yeni biçimlerinin gelişmesi ve toplumsal rollerin ve etkinliklerin dağılımı bir önceki dönemin özellikleriyle yakından ilişkili olmuştur.'* Bu mekanizmalar ilk olarak etkinlik sahasındaki işleyişleri bakımından analiz edilebilir, örneğin düzenlemeyle ilgili nispeten küçük ölçekli ve büyük ölçekli alanlar arasında bir ayrıma giderek. İkinci olarak, kendi içinde ortaya çıkan rol paylaşımı ölçütlerinin doğasına uygun olarak analiz yapılabilir; birincisi, farklı rolleri ve yetenekleri “kim” paylaştıracak veya bütünleştirecek ve ikincisi, paylaşım, düzenleme ve son olarak bütünleştirme süreci nasıl örgütlenecek ya da yapılandırılacak? 

Birincisine göre, kişi atanmışlar ve seçilmişler paylaştırması ve düzenlemesi arasında ayrım yapabilir. Atanmış yasa koyucular ve düzenleyiciler rollerini yerine getirirken yetkileri çoğunlukla “kalıtımsaldır” ve bunlar, akrabalık, bölgesel veya mülkiyet sahibi gruplar içinde bulunan mevkilerdir. Seçilmiş yasa koyucular hem diğer insanları ve grupları temsil etmek üzere seçildikleri mevkileri, hem sermayelerinin verdiği güç ve yetkileriyle hem de spesifik bilgi alanındaki ustalıklarıyla tanımlanmıştır. 

İkinci olarak, doğrudan veya dolaylı paylaştırma arasında -düzenleyici ve “müşterileri” arasında— etkileşimin yönünün genişliğine göre bir ayrım yapabiliriz. 

Modern toplumdaki kurumsal gelişmelerin en genel niteliği atanmışların sürekli zayıflaması ve doğrudan paylaştırma ve düzenlemesiyle, seçilmişlerin ve dolaylı paylaşımın değişik mekanizmalarının gelişmesidir. 

Mekanizmanın üç önemli işleyiş biçimi vardır. İlki, seçmenlerce belirlenen temsilciler tarafından yapılan dağıtımın ilkele- 


8 Mannheim, a.g.m.; ve C. Kerr, /ndusirialism and Industrial Man 
(Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1960). 
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rinin oluşturulduğu “temsilcilik” veya halk tipidir. Siyasi temsilcilik, gönüllü kuruluşlar ve profesyonel örgütler bu tip işleyişin en önemli örnekleridir. İkincisi işçi piyasaları ya da para ve mallarca belirlenen piyasalar gibi, kişisel olmayan çeşitli piyasa sistemleridir. Üçüncüsü ise bürokratik işleyiştir; bu, “uzmanlar”ca yapılan düzenlemelerle biçimlendirilir ya da ister genel yönetim isterse daha spesifik uzmanlık konuları veya teknik bilgi olsun, bu alanlarda büyük liyakat sahibi olan insanlarca şekillendirilir. Bu uzmanlar, siyasi, ekonomik veya toplumsal gücü elinde tutanlar tarafından sırayla bir dereceye kadar denetlenirler; fakat sadece çok küçük bir ölçüde doğrudan kendi hizmetlerini kendileri gören müşteriler tarafından yönlendirilirler. 
Bürokratik düzenlemenin “ideal tipi”, “rasyonel olanı”, planlı paylaşımı ve karar almayı, seçilmiş temsilciler tarafından, siyasi ve yasal karar süreçlerinden geçerek öz-yönetim organları tarafından ya da piyasaların “gayri şahsi” mekanizmalarının zorunlulukları tarafından, mevcut bir durumun gerekliliklerine ve paylaşımın azaltılmasına göre “rasyonel bir şekilde” çözümlenmesini vurgular. 

Katmanlaşmanın bir başka önemli görünümü de modernleşme sürecinin gelişme eğilimiyle birlikte seçkin ve geniş statülü gruplara (tabaka, sınıflar) farklı seçkinlerin kendi .aralarında büyüyen farklılaşması oldu. 

Bütün bu alanlarda, aynı zamanda belirli tabaka ve sınıfların üyelerine yönelik bir sınırlama olmaksızın, üyelerinin çeşitli kurumsal alanlarda lider olabildiği insan ve grup kategorileri ortaya çıkmıştır. Bu, bürokratlar, ekonomik girişimciler, asker, entelektüeller ve farklı siyasi seçkinler için de aynen geçerlidir.'* 

Bunun gibi ayırt edici özellikleriyle beliren gruplar sadece siyasi ve kültürel etkinliğin merkezi düzleminde değil, aynı za- 


1° Bkz. S. N. Eisenstadt, “Bureaucracy, Bureaucratization, Markets and Power Structure”, içinde, £ssays in Comparative Institutions (New York: John Wiley & Sons, Inc., 1965), s. 175-216. 
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manda bir dereceye kadar farklı bir yoldan, yerel düzlem diyebileceğimiz bir yoldan ortaya çıktı. Şehrin orta ve alt kesimlerinde ve çeşitli kırsal yerleşim bölgelerindeki siyasi, kültürel, ekonomik ve toplumsal (cemaat) liderlik artık tamamen gelçneksel, kalıtımsal bir öz taşıdı. 

Eğer bir yanda farklı seçkin grupları, genişleyen statü gruplarından ve daha özerk olanlardan sürekli olarak ayrışmaya başlamışsa, diğer yanda seçkinlerin kendi aralarında süregiden bir farklılaşma da meydana gelmiş demektir. Bu önemli farklılaşmalardan biri de, daha genele, gerek kültürel gerek kolektif olsun, yaygın amaçlara ve etkinliklere yönelen seçkinler arasındaydı: Bir yanda değişik dayanışma sembollerini öne sürmeye odaklı siyasi ve entelektüel (özelikle edebiyatta ve gazetecilikte) seçkinler; diğer yanda profesyonel, teknik ve idari olarak daha uzmanlaşmış seçkinler. Bu geniş seçkin tiplerinin her birinin içinde, artan farklılaşma daha az önemli değildi.” 

Bunun gibi farklı biçimlerde modernleşmekte olan seçkinlerin görece önemi, toplumdan topluma ve aynı toplum içindeki gelişmelerin farklı evreleri içinde çeşitlilik gösterir; bu görece önem herhangi bir toplumun modernleşme sürecinin akıbetini, gördüğümüz gibi, büyük ölçüde etkileyebilir. Fakat değişik toplumlar arasındaki farklılıklar ne olursa olsun, bütün modern ve modernleşmekte olan toplumların çeşitli aşamalarında ilerleme eğiliminin üstünde o toplumların ortak özelliklerinin bir taslağı durur. 

Toplumsal örgütlenmedeki bu gelişmeler, bir yandan kurumsallaşmış olanla resmi kurumlar arasında büyüyen ayrımla, diğer yandan da görece daha küçük asli gruplarla yakından ilişkilidir.2' Modern öncesi toplumların pek çoğunda daha iyi ku- 


” Mannheim, a.g.m. 
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rumsallaşmış olanla daha az resmi ve dayanışmacı (sıklıkla toprağa dayalı (ecological) ve akrabalığa dayalı) birimler arasında görece yüksek derecede bir birlik olmasına rağmen, elbette bu birlik kesinlikle tam değildi. Köy meclisleri ve Orta Çağ lonca teşkilatı belki de bu birliğin en mükemmel örnekleridir. Modernleşmenin başlamasıyla birlikte böylesi birlikler zayıflama eğilimi gösterdi. Birçok kurumsal alanda, çeşitli ekolojik (ecological) gruplar, akrabalık ve aşiret gruplarını aşan pek çok resmi ve geniş ölçekli örgütlenmeler gelişmelerini sürdürdü. Bu geniş ölçekli çerçeve içerisinde birbirinden farklı, daha çok resmi olmayan, dayanışmacı ana gruplar, fabrika işçileri veya tesadüfi komşuluklar gibi esas gruplar ortaya çıktı -ki bu gruplar tamamen kurumsallaşmadılar ya da daha geniş ve resmi örgütlenmelerin içinde dikkatle eritildiler.?? 

Bu değişikliklerin en önemli tek “dış” ekolojik yansıması şehirleşme süreciydi: Bu, daha çok uzmanlaşmış ekonomik, profesyonel ve yurttaşlık etkinlikleriyle yatırımların yoğun ve yaygın hâle geldiği, nüfusun büyük kısmının yığıldığı şehir merkezlerinde gerçekleşti. 

Şehirleşme süreci, genellikle, en azından bazı daha geleneksel olarak nitelenen statü ölçütlerinin —kabilesel, mülki veya bölgesel olsun— çökmesiyle; bir dereceye kadar esnek ve çok renkli toplumsal tabakanın ortaya çıkmasıyla; mesleki, eğitimsel ve siyasi kanallar aracılığıyla toplumsal hareketliliğin birdenbire artmasıyla; toplumsal örgütlenme biçimlerinin büyük bir çeşitlilik arz eden gelişimiyle ve işlevsel olarak çeşitli özgül ekonomik girişimlerden değişik sivil ve dayanışma dernekleri- ne, profesyonel gruplara kadar meydana gelen değişimle yakından ilişkilidir. 

Bütün bu süreçler —işlevsel olarak özgül gruplarla açık dayanışmacı gruplar arasındaki ayrışma, statü ölçütleri arasında, toplumsal tabaka ve seçkinler arasında ve toplumsal örgütlen- 


> Fallers, a.g.m. 


26 Modernleşmenin Temel Özellikleri 


menin resmi ve resmi olmayan görünümleri arasında— geçişken ve belirsiz büyük bir statü sistemi inşa etti. Bireyin kurumsal rollerinin sınırının çok üstünde olan sabit, verili bir mevkiye duyulan güveni sürekli olarak zayıflattı. Bu, sadece kişisel veya ailevi olarak dünyaya talihli ya da talihsizce gelmiş olmakla degil, fakat aynı zamanda toplumsal örgütlenme sisteminin doğası, devam eden değişimler ve yapısal farklılaşmalarla da ilgili bir çöküş süreciydi. Böylece, genellikle statü değişimi ve yeni ilerleme perspektiflerinin önünü açan bu gelişmelere rağmen, statü, ister istemez güvensizliğin, farkındalığın ve siyasi çatışmanın odağı hâline geldi.?” 


SİYASİ ALAN 


Bununla birlikte, modernleşme süreci yalnızca toplumun büyük kurumsal alanlarında kesintisiz devam eden yapısal farklılaşma olarak karakterize edilmemiştir. Bunun yanında, bu süreçle birlikte kendi kendine yeterliğin çözünmesi, ortak kurumsal ve toplumsal merkezde daha büyük bir bütünleşmeye doğru kayan farklı grup ve toplumsal sınıfların yakınlığının kesintiye uğraması durumu ortaya çıktı; toplumun merkezi kurumsal ve sembolik alanlarına müdahale başladı. 

Çeşitli alt-gruplar, yerel birimler, statü grupları veya geleneksel meslek ya da zanaat kuruluşları ortak kurumsal ve örgütsel çatı altında bir araya geldiler. Ekonomide bu, her tarafı saran piyasaların ve yaygın bürokratik örgütlenmelerin gelişmesinde kendini gösterdi. Toplumsal örgütlenme ve tabakalaşmada ise bu, kurumsal yapının çeşitli görünüşlerinin analiz edilmesinde ve farklı toplumsal grupların ve tabakaların birbirlerinin konumlarının, başka bir dille gücün, prestijin ve zenginliğin gittikçe daha farkında oluşlarıyla ve kendilerini ve diğer 


3 T. Parsons, Societies in Comparative and Evolutionary Perspectives. 


Shmuel Noah Eisenstadt 27 


grupları nispeten benzer değerlere ve standartlara göre kıyaslamaya başlamalarıyla belirgin hâle geldi. 

Toplumun merkezi kurumsal alanları içine doğru çekilen geniş grupların resmedildiği bu sürecin kesin ayrıntıları ne olursa olsun, onların hepsi büyümenin özeti ve eşitlik talebinin somutlaştırılmasından başka bir şey değildir. Toplumun çeşitli gruplarının merkezi kurumlarının içine çekilmesinden dolayı eşitlik, soyut bir ideal olmaktan çıkıp hayatın tüm alanlarında, bütün grupların artan somut katılımına yönelik karşı konulmaz bir istek hâline geldi.?* 

Şimdi, merkezi kurumsal alanların içine geniş toplumsal grupların çekilmesinin iki alandaki —siyaset ve eğitim— süreçlerine biraz daha ayrıntılı bakalım. Diğer bütün siyasal sistemlerde olduğu gibi modern sistemlerde de yöneticiler, uluslararası ilişkiler, ekonomik koşullar, ekonomik kaynakların seferber edilmesi ve siyasi desteğin harekete geçirilmesi gibi “nesnel” sorunlara eğilmek zorundadırlar. Fakat siyasi sürecin bu iki görünümü arasındaki ilişki, diğer siyasi sistem türlerine nazaran modern sistemde çok daha yakın ve birbiriyle iç içe geçmiş hâle geldi. Siyasi mücadelede nüfusun geniş katmanlarının artan katılımı, bu grupları daha fazla duyarlı yapar ve —her zaman daha çok anlamak zorunda olmamalarına rağmen— bu “nesnel” sorunlarla ilgilenmelerini sağlar. 

Benzer şekilde, siyasi taleplerin dile getirildiği süreç ve modern siyasi sistemdeki etkinlikler, diğer siyasi sistemlerde oldugundan daha fazla, siyasi seçkinlere kaynak sağlanmasıyla ya- 

“kından ilişkilidir. Yönetilenlerin etkili siyasi örgütlenmesi burada merkezi siyasi kuruluşlara sürekli olarak kaynak tedarik etmede hemen hemen en temel ve öncelikli gerekliliktir. Seçkinlerin bu mevcut durumundan dolayı —farklı düzeylerde— bunla- 


24 E, Shils, “Centre and Periphery”, The Logic of Personal Knowledge, Michael Polanyi'ye armağan içinde (Londra: Routledge and Kegan Paul, 1961). 
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rın kaynakları ve siyasal desteği harekete geçirebilme ve aynı zamanda siyasi talepleri dile getirme yetenekleri, bu sistemlerin işleyebilmesi için can alıcı öneme sahiptir. Bu siyasi çıkarların dile getirildiği temel organ ve siyasi desteğin, yöneticiler —parti— için harekete geçiriliyor oluşu, yine siyaset yapmanın ve karar almanın en can alıcı mercii ve en önemli organı hâline gelişinin açık kanıtıdır.” 

Siyasi talepler aracılığıyla açıkça belirtilen özgül örgüt türleri arasında çıkar grupları, toplumsal hareketler, “kamuoyu” ve siyasi partiler özel bir öneme sahiptir.? İlk üçü bir dereceye kadar sonuncusunun öğeleri olarak görülebilir ki, partiler modern siyasi örgütlenmenin en çok görülen biçimidir; üstelik onlar arasında önemli ölçüde bir örtüşme olabilir, yine de bütün hepsi kendi özerk varlıklarına ve kendilerini yönlendirme hakkına sahiptirler. 

Baskı veya çıkar grubu genellikle ekonomik, dinsel, kültürel ya da siyasi somut kazançlar ve özgül kârlar elde etmeye yöneliktir veya partinin genişleyen, büyüyen siyasi mekanizmasıyla ilgilenir; ya da devletin sadece bu kazancı doğrudan arttırabildiği sürece, en azından mevcut durumda en iyimser artışı sağlamasıyla ilgilenir. Burada elbette bu tip çıkar gruplarının çok ayrı türleri —ekonomik, profesyonel, dini, etnik ve kabilesel— vardır ve onların özgül çıkarları duruma göre büyük ölçüde degişebilir. 

Modern siyasi sistemlerde siyasi eğilimler ve talepler aracılıgıyla dile getirilen ikinci örgütlenme tipi toplumsal hareketler- 


> Eisenstadt, “Political Modernization: Some Comparative Notes”; ve W. Kornhauser, The Politics of Mass Society (New York: Free Press of Glencoe, Inc., 1959). 

> G. Almond, “Introduction: A Functional Approach to Comparative Politics”, G. Almond ve |. S. Coleman ed., içinde, The Politics of Developing Areas (Princeton, N. J.: Princeton University Press, 1960), s. 3-64. 
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dir.27 Bu gibi hareketlerin birçok türü ayırt edilebilir. Bunlardan biri, herhangi belli bir grubun somut bir çıkarıyla doğrudan bir ilişkisi olmayan, ancak adaletin birçok temel ilkesinin uygulanışını gösteren özgül, genel bir amacın elde edilmesine yönelik oldukça sınırlandırılmış hareketlerdir. Bunlar, ölüm cezasına karşı hareketler, haklarından mahrum bırakılmış grupların veya başka kategorideki insanların (evlilik dışı çocuk sahibi olan anneler, suçlular, vb.) haklarının iyileştirilmesi, köleliğin kaldırılması vb.'dir. Bir ikincisi, merkezi siyasi kuruluşlarda oy hakkının bazı gruplara genişletilmesinde olduğu gibi birtakım değişiklikler yapmayı amaçlayan reform hareketidir. Hareketin bu iki türü kamuoyunun üzerinde sıklıkla kabaca Gurduğu önemli bir malzemesini oluşturur. 

Toplumsal hareketin üçüncü ve en aşırı özgül türü, genellikle yeni bütüncül bir toplum veya siyaset anlayışının gelişmesini hedefleyen ideolojik ve despotik olanıdır. Mevcut kurumsal bir yapının içine dâhil olanlara telkinde bulunmaya, değer ve hedefleri yaymaya; ya da bu yapıyı, bu değerler ve amaçlar doğrultusunda dönüştürmeye çalışır. Genellikle güçlü bir “gelecek” yönelimi vardır ve geleceği şimdiden çok farklıymış gibi betimlemeye eğilimlidir; bu değişimin gerçekleşmesi için mücadele eder. Çok sık olarak apokaliptik, yarı-Mesihçi unsurları içerir ve genellikle üyelerinden tam bir itaat ve sadakat talep eder ve dost ile düşman arasında aşırı bir ayrım gözetir. 

Modern siyasi sistemlerde, siyasi talepler aracılığıyla eklemlenen üçüncü unsur, “halkla ilgili konularda ve halkın iyiliği 


” H. Cantril, The Psychology of Social Movements (New York: John Wiley & Sons Inc., 1941); ve H. Kohn, “Pan-Movements”, içinde, Encyclopaedia of the Social Sciences (New York: The Macmillan Company, 1933), s. 544-54. 
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için genel, yaygın ve akılcı kazanç” olarak ifade edilmiştir.28 
Bununla, hem özgül çıkarlar hem de “bütüncül” düşünceler ve talepler karşısında daha fazla esnek bir tutuma sahip olan; başlıca ilgisini genel halkın iyiliği ve hem genel değerler hem de somut olanaklara göre siyasi bir programın ölçülü bir değerlendirmesi olarak belirleyen mevcut herhangi bir çıkar grubuna, harekete veya örgütlenmeye sebatla bağlanmayan insanlar ve gruplar anlaşılır. 

Bazı hareketlerin eğilimlerini ve çıkar gruplarını kapsayan pek çok unsur kamuoyunun biçimlenmesine katılabilir, ve yukarıda belirtildiği üzere, hâlâ kamuoyundaki bu yayılım kendiyle ilgili örneklerde belirginleşme eğilimi gösterir. 

Çıkarların eklemlenmesiyle ilgili bu biçimlerin her biri, birtakım farklarla birlikte çeşitli biçimlerde olmak üzere modern öncesi sistemlerde de bulunuyordu.” Bu farklardan ilki, çıkar grupları ve hizipleri tarafından istek ve ricaların kısmen istisna tutulmasıyla birlikte, modern öncesi toplumlarda, grupların siyasi etkinliklerinin ve eğilimlerinin merkezi siyasi teşkilatta temsil edilmesinin meşru olmamasıydı. Bu arada, toplumsal ya da toplumsal-dinsel hareketler mevcut siyasi kurumların bakış açısından büyük ölçüde siyasal veya yasal bir zemine oturmuyordu. 

İkinci bir fark ise, bu grupların çoğunlukla büyük siyasi hedefleri belirlerken veya yönetenleri seçerken değil, değişik somut yararlar sağlamak için yönetenlerden ricacı olmakla meşgul edilmeleridir. Bir üçüncüsü, farklı siyasi taleplerin birleştirilmesiyle ve desteğin harekete geçirilmesiyle ilgili benzer işlevler gören siyasi partilerde veya başka örgütlenmelerde olduğu 


8 C, J. Friedrich, Constitutional Government and Democracy (yeni 
baskı) (New York: Blaisdell Publishing Co., 1950); ve Eisenstadt, “Political Modernization: Some Comparative Notes.” 

* S. N. Eisenstadt, The Political Systems of Empires (New York: Free Press of Glencoe, Inc., 1963). 
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gibi, az da olsa süreklilik arz eden siyasi etkinliğin ve örgütün ortak bir çatısı altında bu farklı çıkar gruplarının ve hareketlerin bütünleşebildiği tek yer olan modern siyasi sistemden kaynaklanır. Böylesi bir bütünleşme, özgül parti organlarının, liderliğinin ve programlarının gelişmesiyle; daha geniş bir halk kitlesine başvurabilen daha genel kuralların veya amaçların etkisiyle bir parti içerisinde değişik somut çıkarların bir araya gelmesiyle; ve bazı parti ile parti benzeri örgütlenmeler ve etkinlikler sayesinde dile getirilmiş olan, toplumsal hareketlerin geniş kapsamlı ve yaygın amaçlardan somut siyasi hedeflerin, konuların ve ikilemlerin daha gerçekçi ifadelere tercüme edilmesiyle, partiler (veya parti benzeri örgütler) tarafından elde edilmiştir. 

Siyasi taleplerin bu farklı türleri arasında birbirine tıpatıp benzeyen yollar ve terkipler daha sonra değişik modern rejimlerde ayrıntılarıyla göreceğimiz gibi büyük ölçüde değişme eğilimindedir. 

Benzer şekilde, modern siyasi sistemin gelişmesinin farklı evrelerinde, yukarıda bahsedildiği gibi önemli bir hâle gelen farklı sorunlar ve bu sorunların ele alınmasıyla, örgütsel yapının farklı türleri ortaya çıktı. Buna göre modernleşmenin belirli evrelerinde oy hakkı ve yeni siyasi toplulukların tanımlanması ile bunların bağımsızlıklarına kavuşması sorunları merkezi önemdeki yerini aldı. Diğer alanlarda veya başka evrelerde, örgütlenmeyle ilgili sorunlarda olduğu gibi modernleşmenin diğer evrelerinde ekonomik ve toplumsal sorunlarla ilişkili olduğu hâlde, dinsel hoşgörü ya da kültürün sözde sekülerleşmesi olarak adlandırılan sorunlar daha çok göze çarptı. Bu sorunların her birinin ortaya çıkışı ister istemez değişik yeni grupların ve tabakaların siyasi arenaya girişiyle bağlantılıydı.* 


5% S. M. Lipset, Political Man (Garden City, N. Y.: Doubleday & Company, Inc., 1960). 
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Bu sürecin muhtemelen en önemli tarafı, herhangi bir modern siyasi sistemin içerisinde siyasi örgütlenmeye dair yeni sorunların ve biçimlerin sürekli olarak açığa çıkması ve yeni grupların devamlı surette merkezi siyasi yörüngeye çekilmesi; yine onların sorunlarının, çıkarlarının ve taleplerinin merkezi siyasi kurumlar üzerinde, yöneticilerin seçilmesinde, merkezi siyasi sembollerin yaratılmasıyla belirgin bir hale gelmesinde ve farklı büyük siyaset anlayışlarının seçiminde ve yürütülmesinde gittikçe daha fazla iz bırakmalarıdır. 

Toplumun daha geniş kesimleri, sadece çeşitli talepleri kendi merkezi kurumlarında tebarüz ettirmek değil, aynı zamanda daha da şeffaflaşan merkeze, onun sembollerine ve kurumsal çevresine katılmaya yönelik ortaya çıkan şiddetli istekler bakımından da bu kurumlara gittikçe daha fazla müdahalede bulunma eğilimine girdiler. Modernleşmenin başlangıcıyla birlikte ortaya çıkmış olan ulusal, sosyal ya da kültürel, büyük toplumsal hareketler, toplumun merkezi alanlarında daha geniş kesimlerin artan katılımına yönelik değişen düzeylerde ve yogunluktaki bu eğilimde açıkça bellidir. 


MODERN TOPLUMLARIN UZLAŞMACI KİTLESEL 
EĞİLİMLERİ 

Daha önceki analizler muhtemelen modern toplumların en merkezi özelliğini meydana çıkarır: Onların temel kitlesel-uzlaşmacı eğilimlerini.” 

Modern toplumun uzlaşmacı ya da kitlesel görünümü, daha geniş toplumsal sınıfların merkez üzerindeki artan müdahalelerinden, toplumun ve onun formülleştirdiği kutsal sembollere katılmaya yönelik taleplerinden ve geleneksel sembollerin, bu katılımı ve toplumsal boyutu vurgulayan yeni sembollerle yer değiştirmesinden kaynaklanır. 


3! E, Shils, “The Theory of Mass Society”, Diogenes, 39 (1963), 45- 
66. 


Shmuel Noah Eisenstadt 33 


Bu genişleme eğilimi, kitlesel uzlaşmacılık, elbette, en tam kurumsallaşmış ifadesini modern toplumların bütün farklı biçimlerinde bulmuş değildir. Totaliter rejimler elbette bu ifade biçimlerini tam olarak baskı altına alma yoluna gittiği sırada modernleşmenin ilk evrelerindeki pek çok rejimde bu ifade zayıf ve istikrarsız kalabilir. Fakat tam da totaliter rejimler bu tür değerlere göre kendilerini meşru kılma yoluna gitseler de, büyük toplumsal sınıfların kendi içlerinde ve bu ifade biçimlerinin yönetenlerce kabulüyle bunun gibi uzlaşmacı eğilimlerin varlıgını hesaba katmaksızın oluşan kitlesel uzlaşmanın sembollerini yaratmaya yönelik girişimlerini, politikalarını anlamak mümkün değildir. 

Tüm bu gelişmelerin doruk noktası, modern toplumların en önemli sosyo-politik birimi olarak ulus ile ulus-devletin ve devlet içerisinde sosyo-politik düzenin başlıca biçimi olarak sivil bir düzen ihtimalinin belirginleşmiş olmasıdır.”? 

Ulus ve ulus-devlet en yaygın yeni bir egemen siyasi birim olarak ve kolektif siyasi ve kültürel kimliği odağına alarak ortaya çıktı. Ulusal, toplumsal ve kültürel ortak kimliğin sembolleri artık çoğu zaman geleneksel olmayan, münhasır kabilesel, geleneksel veya statü gruplarının bakış açısından tanımlandı. 
Yeni ulusal sembol genellikle bağımsız bir bölgesel referansa ve daha çok bir akrabalığa dayanmasına rağmen daha fazla soyut ve mitsel karakterli ve daha az gelenekseldi ve çeşitli türlerle ilgili daha birçok alt-grubu kapsadı. Pek çok toplumsal sınıf arasında, tek bir kültür veya akrabalıkla sınırlı olmayan ortak kültürel sembollerle, farklılaştırılmış amâ katı olarak belirlenmemiş kimlikler gelişti. Bu, içinde bütün yurttaşların, akrabalı-Şa, statüye ya da bölgesel bağlılığa aldırış etmeden merkezi kurumların aynı ortamına katıldığı ve onu paylaştığı sivil bir düzenin kurulması yönündeki eğilimle çok yakından ilişkilidir. 


32 E., Shils, “Primordial, Personal, Sacred and Civil Ties”, British Journal of Sociology, 8 (Temmuz 1957), 130-46. 
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Toplumun merkezindeki ve sivil bir düzendeki daha geniş toplumsal sınıfların artan katılımının, kimlik sembollerinin geleneksel olmayan terimleriyle ifade edilen modern ulusun inşa edilmesi ve kurumsal çerçeveleri daha dar ruhani öznelerle kesişen ve daha genel evrensel ölçütleri vurgulayan yeni, daha geniş siyasi ve toplumsal varlıkların oluşturulması gibi iki temel niteliği vardır.” 

EĞİTİM ALANI 

Modern toplumların eğitim kurumlarıyla ilgili özelliklerin analizinde muhtemelen en iyi başlangıç noktası modernleşmeyle birlikte gelişme eğilimi gösteren eğitim hizmetlerinin talep edilmesi ve sağlanmasıyla ilgili modeldir.** Bunlar, toplumsal yaşamın değişik alanlarında yeni hedefler belirleyen çeşitli grupların girişimlerinden, gelişen ekonomik yapının talep ettiği insan gücünden ve hem siyasi etkinin ve toplumsal kontrolün araçları hem de ekonomik işgücünü sağlamanın araçları olarak eğitim sürecini yönlendiren farklı seçkin gruplarının girişimlerinden büyük ölçüde etkilendi. Taleple ilgili, eğitimin “sonuçları” ile “kazanımları”na yönelik talep arasında ayrım yapabiliriz. Eğitimin en önemli sonuçları arasında birincisi yeteneklerin çeşitliliğidir; bunlar, ister çok sayıda farklı mesleklere iyi bir ön hazırlık olarak varsayılan okuryazarlık gibi genel beceriler olsun isterse büyüyen ekonomik, teknik ve bilimsel gelişmeyle birlikte çeşitlilik kazanan ve sürekli artan sayıda daha özgül profesyonel ve amatör beceriler. 

Eğitimin ikinci büyük sonucu farklı kültürel sosyo-politik semboller ve değerlerle özdeşleşme ile görece değişik kültürel, 


3 E, Kedourie, Nationalism (Londra: Hutchinson & Co. (Publishers), Ltd., 1961. 

“ S, N. Eisenstadt, Zducafion and Political Development, Duke University Commonwealth Seminar Series (Durham, N. C.: Duke University Press, 1962-1963). 
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toplumsal ve siyasi gruplara ve örgütlere etkin bir biçimde kendini adamaktır. 

Farklı toplumsal gruplar —ekonomik ve idari girişimciler ve örgütler, değişik siyasi, toplumsal ve kültürel seçkinler, partiler, gruplarla genel anlamda daha fazla parçalanmış ve dağılmış yönelimlere sahip yurttaşlar özelde ise ebeveynler— eğitimin ‘ürünleri’ ve ‘ödüllerine yönelik farklı ve sürekli değişen taleplerde bulundular. Örneğin, farklı ekonomik ödüller, farklı meslekler için hazırlık ve mesleki avantaj ile daha geniş bir toplumsal, siyasi ve kültürel ilişki ve hareketliliğin yanı sıra toplumsal hareketliliğe hazırlık veya statü konumlarının onaylanmasını talep ettiler. 

Eğitim hizmetlerinin sağlanması olgusu yine alabildiğine çeşitlendi ve farklılaştı. Bu, bir yandan eğitimin değişik düzeylerinde eğitilmiş işgücünün sağlanmasıyla eğitime yeterli motivasyon ve hazırlığı kapsadı. Diğer yandan da çeşitli eğitim öğretim olanaklarının —anaokulundan ürüversitelere kadar değişik düzeylerdeki okullarda sağlanmasını, çalışanların eğitilmesini (geniş ölçüde işgücü piyasasındaki dalgalanmaya bağlı olarak) ve bu kurumların ve örgütlerin sürdürülmesine yönelik çeşitli araçları kapsadı. Bunlar, toplumun merkezinde yer alan ve degişik yerel seviyelerdeki yönetim tarafından ve çeşitli seçkinlerle girişimci gruplar aracılığıyla sağlanabildi. 

Bu türlü baskılar altında gerçekleşen etkileşimler dışında burada modern toplumlardaki eğitim kurumlarının ve sistemlerinin temel yapısal özellikleri ortaya çıktı. 

Bu özelliklerin içinde, en önemlisi, bir yandan eğitimle ilgili rollerde ve kurumlarda artan uzmanlaşma, öte yandan tek bir ortak sistem çatısı altında birbirinden farklı eğitim etkinliklerinin artan tektipleşmesi ve ilişkiselliği oldu. Eğitimsel etkinlikler ve kurumlar daha da yaygınlaştı ve eğitim sisteminin farklı düzeylerinde “ilkokul, ortaokul, lise ve üniversitelerde” süregiden bir farklılaşma meydana geldi. Bu “sistemlerin” her biri ve hattâ bunların her birinin alt-sistemleri gittikçe daha da özerkleşti, 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uzmanlaştı ve kendi çerçevesi içinde örgütlendi. Ancak, öte yandan, bu farklı kurumlar hem ayrıntılı eğitim müfredatıyla hem de aynı işgücü ve kaynaklara yönelik kendi aralarında artan rekabette olduğu üzere ötekinin içinde ilerleme sağlamanın makbul bir kanalı bulma yoluyla daha fazla birbirine bağlı hâle geldi.” 

Fakat tek bir ortak kurumsal çatı altındaki eğitim etkinliklerinin değişik biçimlerinin bir araya getirilmesi, eğitim etkinlikleri ve sonuçlarına yönelik talep ve tedarik sürecinin değişik görünümleri arasında zorunlu olarak bir uyum ya da özdeşlik sağlamadı. Tersine bu değişik görünümler arasındaki bazı muhtemel çatışmalar tam da onların etkileşiminin doğasında mevcuttu. Fakat bu uyumsuzluklar, ortak bir çatı altındaki nüfusun çeşitli gruplarının bir yandan artan dayanışması diğer yandan toplumun merkezi kurumsal alanı üzerindeki baskıları onları sürekli olarak bir araya getirdi. 


MODERNLEŞMENİN ULUSLARARASI YÖNLERİ 


Tarihsel olarak Batılı ve Kıta Avrupası'na ait olan modernleşmenin ilk evreleri, aynı ortak mirası paylaşan farklı siyasi birimlerin çeşitliliğinin varlığı tarafından karakterize olan bir toplumsal düzen içinden doğdu. Bir yandan modernleşme pek çok açıdan bu düzenin görünümlerini tahrip ederken başka açılardan ise bu ortak kültürel miras ile özdeşleşmeyi vurguladı ve yeni doğan siyasi birimler arasındaki ilişkileri yoğunlaştırdı. ** Modernleşme süreci ilk başladığı andan itibaren bağımsız bir ulus veya “devlete ait” topluluklar içerisine hapsedilmedi. 
Modernleşmenin başlamasıyla gelişen büyük toplumsal ve kültürel hareketler, büyük ekonomik akınlar ve ilerlemeler ulusal 


5 J, Floud ve A. Halsey, “The Sociology of Education: A Trend Report and Bibliography”, Current Sociology, 7 (1958), 165-235. 

9D. Thomson, Europe since Napoleon (New York: Alfred A. Knopf, Inc., 1962). 
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veya siyasi sınırları aştı. On dokuzuncu ve yirminci yüzyılın milliyetçi hareketlerinin kendisi, belki paradoksal olarak, amaç ve yönelim bakımından uluslararasıydı. 

Özellikle modern toplumsal grupların ve seçkinlerin pek çoğu —dini ve entelektüel gruplar ya da ticari şirketler— mevcut ve beliren siyasi sınırları aşan yakın ilişkilerden doğdu. Üstelik modernleşmenin Batı Avrupa'daki ilk yükselişinden sonra yaygınlık kazanması, uluslararası yeni bir tür sistem veya sistemlerin gelişme süreciyle oldukça yakından ilintilidir. İngiltere, Fransa ve İskandinavya'da ilk modern ulus-devletlerin ortaya çıkması Orta, Doğu ve Güney Avrupa'da, daha sonra ise Orta Doğu'da daha “geleneksel” yöneticilere bir meydan okumaya yol açtı. Bu yöneticiler karşılarında, yeni uluslararası durum içinde kendi varlıklarını sürdürebilmelerini (daha çok teknik yönden) sağlayacak sınırlı bir modernleşme programı buldular. 
Öte yandan, yöneticilerin bu girişimleri, toplumlar arasında artan iletişim akışıyla birlikte, bu toplumlar içinde pek çok yeni seçkin grubu ortaya çıkardı. Bu gruplar diğer ülkelerdeki benzerleriyle ilişki kurdular; bu ilişkiyi, ilerlemeye sevk eden yeni dürtüler içinde kendilerine ait bir uluslararası sistem kurmak yoluyla —sıklıkla kendi yöneticilerine karşıt olarak— geliştirmeye gayret ettiler.” 

 Modernleşmenin ilk evrelerinde bu farklı uluslararası akımlar büyük oranda ulusal topluluklar ve sembollerin belirginleşmesi ile oluşumu sorunları etrafında birleşti. Daha sonra çağdaş Avrupa ve bir dereceye kadar da Latin Amerika ve Afrika'da toplumsal ve ekonomik farklılaşma süreçleri ya da siyasi ilişkiler eski sınırları gittikçe daha fazla aşmaya başladığı zaman, pek çok yeni somut ekonomik ve örgütsel (ve sadece sembolik olmayan) yapılar ortaya çıkmaya başladı ve devletler 


9 E, Shils, “The Intellectual and the Powers: Some Perspectives for 
Comparative Analysis”, Comparative Studies in Society and History, 1, 1 1958), 5-23. 
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arası entegrasyon sorunları ve süreçleri daha önemli hâle geldi. 
Böylece modernleşme süreçleri içinde belirginleşmeye başlayan bütün siyasi toplulukların sınırları sabitlenemedi veya öngörülemedi; fakat modernleşmenin farklı dönemleri ya da evrelerinde değişim yönünde eğilim gösterdi. 


Bölüm ll 


TOPLUMSAL DÜZENSİZLİK, DÖNÜŞÜM VE 
MODERNLEŞMEYE BAŞKALDIRI 


TOPLUMSAL DEĞİŞİM, DÜZENSİZLİK VE YAPISAL 
BOZULMA 


Modernleşmenin, bir toplumun başlıca tüm alanlarında süreklilik arz eden değişimlere yol açması, çeşitli gruplar arasında, toplumsal sorunların, anlaşmazlıkların ve çatışmaların süregiden ilerleyişini, başkaldırı hareketlerini ve değişime direnişle birlikte düzensizlik ve bozulma süreçlerini de zorunlulukla içermesi anlamına gelir.! Düzensizlik ve bozulma böylece mo- 


' Toplumsal sorunların gelişmesi üzerine, bkz. S. N. Eisenstadt, Comparative Social Problems (New York: Free Press of Glencoe Inc., 1964), kitabın tamamı. Çatışmaların gelişmesi üzerine, bkz. S. M. 
Lipset, Political Man (Garden City, N. Y.: Doubleday & Company, Inc., 1960). 
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dernleşmenin temel bir öğesini oluşturur; her modern ve modernleşmekte olan toplum onlarla başa çıkmak zorundadır. Bu süreçlerin birbiriyle yakından ilişkili iki yönü vardır: Çeşitli grupların, mevcut yaşantı modellerindeki düzensizlikleri ile bu süreçlerden geçmekte olan farklı grupların ortak çerçeveler içinde bir araya toplanması, birbirlerine müdahalede bulunması ve bu gruplar arasında gittik:;e artan karşılıklı bağımlılık. Şehirleşme ve köylerden şehir merkezlerine göçlerin devam eden süreci, sık olarak hem köyden geleni:ri hem de şehrin eski sakinlerinin düzenini bozmuştur; ve özellikle bu sürecin ilk evrelerinde toplumsal düzensizliğin birçok belirtisinin ortaya çıkmasına ve düpedüz sefalete yol açmıştır. 

Sanayileşme süreci, iş ve üretimin daha eski modellerini aralıksız olarak etkilemiş, pek çok eski beceriyi gereksiz kılmış, tarımda ve el sanatlarında birçok geleneksel meslekle ilgili geleneksel güvenlik anlayışı (bu, çok az bir geçim düzeyinde sağlanan bir güvenlik olsa bile) yok olmaya yüz tutmuştur. Bu süreçler nüfusun büyük kesimlerini işgücü piyasalarının insafına terk etmiş ve sanayi toplumunda, geleneksel şehirlerdeki müzmin lümpen proletaryadan dah& büyük bir sorun olarak, işsizliği veya istediği işte çalışama''an insanları ortaya çıkarmıştır. 

Sanayileşmenin her yeni əvresi —“birinci” sanayi devriminden “ikincisine” geçiş, birçok çağdaş toplumda otomasyona .geçiş— bu sorunları yeni şekillerde sürekli olarak yeniden yaratmıştır. 

Bu çeşitli gelişmeler, aile alanına da müdahale etmiştir, onun etkinliklerinin ve işlevlerinin etki alanını daraltmış ve bir ölçüde, muhtemelen başka herhangi bir toplumda eşi olmayan nesiller arası yabancılaşmayı ve gerilimi beslemiştir. Bu gelişmeler, ekolojik temelli, bir arada yaşama ve aileyle ilgili geleneksel modellerin alt üst olmasıyla birlikte gelişen suçun, cürümün ve avareliğin çeşitli biçimlerini de ortaya çıkarmıştır. 
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Siyasi merkezileşme ve demokratikleşme süreciyle siyasi eşitliğin yayılması, önceki seçkinlerin ve iktidarı elinde tutanların stotüsünü ve konumunu sarstı, bu seçkinlere ve aradaki birçok önemli kuruma olan (hatırı sayılır çeşitli gruplar veya geleneksel yerel ve profesyonel örgütler gibi) geleneksel bağlılığı değiştirdi. l 

Sekülerleşmeyi de içeren kültürel modernleşme süreçleri, yıllara dayanan, kabul edilmiş değerleri, gelenekleri ve bu geleneklerin taşıyıcılarını ve temsilcilerini kesin olarak zayıflatınıştır. Bu süreçler bir yandan, her bir ulusal topluluk içindeki farklı kültürel seçkinler arasında sürekli rekabet imkânının doğmasına ya da bir bütün olarak modern dünyada, yeni degerlerin, sembollerin, geleneklerin ve kültürel etkinliklerin yaratılmasına ve geniş gruplar arasında etkileşime yol açmıştır. 
Öte yandan, kültürel fırsatlar yönünden demokratikleşme ve ahlâki yönden eşitlenme, burada “kitle kültürünün”, yani yüksek kültürel geleneğe uymaya devam edenler tarafından aşağı görülen kültürel ürünlere olumlu tepki veren “yüksek kültür'ün dışında tutulan kültürün, yolunun açılmasına katkıda bulundu. 

Modernleşmeye dayanan hem siyasi hem de kültürel süreçlerin, çok geniş grupları merkezin yakınına çekerken, diğer büyük grupları da merkezi siyasi ve kültürel sisteme yabancılaştırması ve mevcut merkezde yer alma beklentileri güçlendikçe, bunalım ve toplumlarından ümitsizce yabancılaşma duyguları- nın gelişmesi konularında potansiyel yaratması oldukça paradokssaldır. ' 

Bütün bu süreçler, yalnızca düzensizliğin farklı konumlarını meydana çıkarmakla kalmadı; fakat aynı zamanda belli başlı grupların ve toplumsal sınıfların karşılıklı bağımlılıklarını ve müdahalelerini de artırdı; bu yüzden onların arasında çatışma olasılığı belirdi. Değişik grupların ve toplumsal sınıfların görece ortak bir çatı altında bir araya getirilmesi ve aralarındaki etkileşimin artması, yine aralarındaki anlaşmazlıkları ve çatışmaları büyük ölçüde artırdı. Farklı grupların birbirlerine daha bağımlı hale gelmeleri ve birbirlerinin daha çok farkında olmaları sadece aralarındaki çatışma alanlarının genişlemesine ve sayılarının artmasına hizmet etmedi, aynı zamanda anlayışlarını ve farkında oluşlarını da güçlendirdi. 

Toplumsal düzensizlikle ilgili yukarıda analizi yapılan süreçler de anlaşmazlıkların ve çatışmaların artması ihtimalleriyle çok yakından ilişkili olmuştur. Sanayileşme ve şehirleşmenin zorunlu olarak farklı gruplar ve toplumsal sınıflar arasındaki çatışma alanlarını artırması gibi, siyasi katılımın yaygınlaşması da birçok yeni grubu potansiyel olarak çatışan çıkarlarıyla birlikte siyasi arenada bir araya getirmiştir. 

Toplumun merkezi alanlarındaki daha geniş toplumsal sınıfların bütünleşme eğilimi, kaçınılmaz şekilde bu yeni çatışmaları ve anlaşmazlıkları şiddetlendirmeye ve onların tüm bir top-İum içindeki potansiyel önemini artırmaya neden olmuştur. 

Farklı gruplar ve toplumsal sınıflar arasındaki çıkar çatışmaları —köylü ve toprak sahibi, esnaf ve tüccar, köle ve köle sahibi arasında-— elbette, bütün toplumlarda var olmuştur. Ancak, farklı. grupları toplumun merkezi alanlarına çekerek bu çatışmaların merkezileştirilme, potansiyel olarak karşıt olan gruplaşmaları birleştirme, bunların tüm topluma yayılmış olan organizasyonlarından, toplumsal ve siyasi kimlik sembollerinden ve merkezi siyasi kurumlardan talepte bulunabilmelerinden faydalanma durumu sadece modern toplumlara özgüdür.? 


DÜZENSİZLİĞİN SONUÇLARI 


Bir yanda düzensizliğin artması, diğer yanda belli başlı grupların ve toplumsal sınıfların karşılıklı müdahaleleri, modern top- 


? E Durkheim, The Division of Labour in Society (New York: Free Press of Glencoe, Inc., 1947); ve W. Kornhauser, The Plitics of Mass Society (New York: Free Press of Glencoe, Inc., 1959). 
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lumsal kurumların ve yapıların ortaya çıkmasıyla ilgili önemli sorunları ortaya atmıştır. 

Bu düzensizliğin en genel göstergeleri, “toplumsal sorunların” geliştiği alanların gittikçe büyümesinde görülebilir.* Toplumsal sorunlar, genellikle, rahatsızlıkların meydana geldiği toplumun üyeleri için ciddi bir konu olan, çok sayıda insanı ilgilendiren toplumsal davranışlardaki bozulma ve sapkınlık olarak tanımlanır. Bu sorunlar, özellikle, bireylerin ve toplumların daha kendiliğinden veya temel, ilksel yönleri veya niteliklerinin daha kurumsal düzenlemelerin ve taleplerin etkisi altında kaldığı toplumsal alanlarda ortaya çıkma eğilimi gösterir. 
Aslında bunlar birkaç özel alanda belki de özellikle şiddetli ve baskın bir hâle gelirler. 

Toplumsal sorunların iyice su yüzüne çıktığı başlıca durumlardan birisi de, özel roller içinde belirginleşen bireylerin en temel niteliklerine göre biçimlenen bu roller tarafından etkilendiği durumlardır. Bunlardan ilki, bireyin farklı yaş-dönemlerinden geçişindeki yaşam döngüsü ile ilgili olanlar; ikincisi cinsel rollerin tanımlanması ile ilgili olanlardır; ve son olarak da bu ikisinin aile ve akrabalık alanında bir araya gelmeleridir. 

Bu alanlar kesinlikle doğrudan gözlemlenebilir ve deneyimlenebilir biyolojik özellikler —cinsellik, yaşam döngüsü içindeki konum, genetik yakınlık— içerirler ve aslında kurumsal bir düzenlemeyle ya da kültürel bir norm veya tanımlamayla yüz yüze gelme konusunda oldukça dirençlidirler. Onları kurumsal çerçevelere yaklaştıran mevcut geleneksel normlar yıkıldığında, bu yaşama gücü ve özerklik zorunlu olarak, toplumsal ve kültürel değişim sırasında keskinleşmeye ve dile getirilmeye başlar. 

Modernleşme süreçleri, topluluğun ve iş hayatının örgütlenmesi ve boş zaman etkinlikleri ile ilgili sorunları da doğurdu. 
Tıpkı gençlik, yaş ve cinsellik ile aile ilişkileri durumlarında 


* Eisenstadt, ed., a.g.m. 
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olduğu gibi, bu alanlar da tam bir kurumsallaşmadan kaçabilir ve bunların gelişiminde bir noktaya kadar olan sorunların çözümü için yapılan görece başarılı girişimlerden sonra bile sürekli yeni toplumsal sorunların patlaması için zemin oluştura- ' bilirler. 

Toplumsal sorunlar, kurumsal yapının kendi üyelerinden beklenen rolleri yerine getirmesine imkân tanımamasından da doğmuş olabilir. Modern toplumlarda, ayrımcılığın ve hakların düpedüz inkârının ötesinde, kurumsal yapı tarafından oluşturulan güçlerce bir bireye ait rollerin performansına yönelik yaklaşımın inkâr edilebildiği alan, en çok yaygınlık kazananı — daha önce görmüş olduğumuz gibi cemaat ve aileden gittikçe ayrışan çalışma alanı olmuştur. 

Modernleşmenin ve sanayileşmenin erken evrelerinde işsizlik belki de en şiddetli sorundu. Sanayi toplumunun büyümesi ve istikrar kazanmasıyla birlikte, bu sorunun boyutları katlanarak arttı. Pek çok durumda teknik buluşun neden olduğu işsizliğin sürmesi önemini korumaktadır. Fakat teknolojik olarak daha gelişmiş toplumların diğer kesimlerinde, yine “boş zaman” ile ilgili yeni toplumsal sorunlar baş gösterdi. Boş zaman, iş ve iş-dışı alanlar arasında artan bir ayrımın ortaya çıkmasıyla da özgül bir sorun olarak ortaya çıktı. İş koşullarının eskiden daha çok kuşatıldığı akrabalık ve cemaat ilişkilerinden gittikçe ayrışması gibi boş zaman etkinlikleri de, geleneksel oyun ve ritüellerinden hatta bir dereceye kadar, nispeten sabit çerçeveler içerisinde eğlencenin kendiliğinden gelişen türlerinden (Jane Harrison'un Yunanistan'la ilgili klasik çalışmalarında ve modern kültürde oyun öğesiyle ilgili Huizinga'nın incelemelerinde gösterildiği gibi) ayrışmaya başladı. Kendisiyle ilgili tam olgunlaşmış bir sorun sahası içerisinde belirginleşti ve daha önce 


*) Harrison, Ancient Art and Ritual (Londra: Oxford University Press, 1925); ve / Huzinga, Homo Ludens: A Study of the Play Element in Culture (Londra: Routledge & Kegan Paul, Ltd., 1949). 
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olduğu gibi, gittikçe örgütlenmenin daha kuşatıcı biçimleri doğrultusunda kendi ifadeleri ve bakışıyla tanımlanır hale geldi. 

Yaş ve boş zaman sorunlarının bir araya gelmelerinin son belirtilerinden biri, tam zamanlı işlerinden emekli olan insanların, aynı zamanda artık aileleri veya toplulukları içinde fark edilir herhangi bir rol alamamaları olmuştur.” 

Toplumsal sorunların somut belirtileri sıklıkla üst üste geliyor da olsa, çeşitliydi. Bu belirtilerden biri bireyin, üzerine aldıgı ve yerine getirdiği başlıca toplumsal rollerden geri çekilmesi olmuştur -intihar, dilencilik, hastalığın değişik türlerinde ve akıl hastalıklarında görüldüğü üzere.? Sapkınlığın ve kuraldışılığın daha açık biçimleri çoğunlukla suça yönelik eylemlerin farklı türlerinde mevcuttu. 

Bu daha özgül davranışsal belirtilerin ötesinde, bireyin veya bir grubun, daha geniş bir topluluktan ya da büyüyen bir toplumdan, siyasi düzenden ve hatta geleneksel yöneticilerden daha fazla ahlâki bir düzenin toplumun tümünü kuşatması gerektiğine inanan yöneticilerden duyduğu hoşnutsuzluk, huzursuzluk, kuralsızlık, güçsüzlük ve yabancılaşma gibi genel duygularıyla da çeşitli toplumsal sorunlar açık bir hale gelmiştir. 

Mutabakat ve bütünleşmedeki bu kırılmalar etrafında, geçici panik türleri, ayaklanma patlamaları gibi gruplaşmalardan, daha net ve sürekli olan alt kültür ve kültür karşıtı gruplaşmalara kadar değişik türlerde çeşitli ihtilaflı oluşumlar gerçekleşmektedir. 

Bu, özellikle ekonomideki roller ve ihtilaflı bütünleşmenin ortaya çıktığı başlangıçtan beri var olan cinsiyete ve yaşa bağlı olarak tanımlanan roller etrafında gerçekleşmiştir. Hareketler özellikle söz konusu rolleri taşıyan daha da büyüyen toplumun bu yönlerini değiştirmeye teşebbüs etmiştir. Bir yanda işçi sınıfı 


` Eisenstadt, ed., a.g.m. 
6 A.g.y. 
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ve sosyalist hareket, diğer yanda kadınların, çocukların ve gençlerin hakları için yürütülen hareket, modernleşme sürecine karşı başlıca iki tepki olmuştur —bunlar, esasen modernleşmenin belirli bir evresinde herhangi bir toplumun özellikleridir.” 

Bunların ötesinde merkezi bir kolektivite ve kolektivitenin, çeşitli ulusal hareketlerin (özellikle bunların daha popülist yönelimleriyle birlikte) elbette, burada oldukça önemli, tanımı etrafında bütün modern toplumlarda başkaldırı ve dönüşüm hareketleri ortaya çıktı.” 

Modern öncesi toplumlarda bu sorunlar üzerine az sayıda güvenilir veri olduğu için, diğer toplum biçimlerinden ziyade modern toplumda bu değişik toplumsal sorunların ne ölçüde geliştiğini bilmek elbette zordur; fakat birkaç özelliğin göze çarptığı görülür. Biri şudur: Bir bütün olarak, modern toplumlardaki bu sorunlar, toplumun merkezi alanlarındaki bazı özelliklerle, toplumun merkezinde daha geniş grupların artan katılımıyla, çağdaşlaşmaya dair artan taleplerle ve daha az ölçüde de kişisel ya da ailevi “arızi” nedenlerle ilişkili hale gelmiştir. 
İkincisi, modern toplumlarda bu toplumsal sorunları ele alan toplumsal kontrolün geleneksel mekanizmalarının çoğunun daha az etkili bir hale geldiği görülür. Bu yüzden, yeni ahlâki düzende çağdaşlaşma, bireylerden daha çok öz-kontrol talep ederken, akrabanın ve yerel grupların baskısında ya da yerel dini veya seküler liderlerin baskılarında olduğu gibi toplumsal kontrolün daha çok resmi olmayan biçimi, modernleşme süreçlerine eşlik eden daha fazla farklılaştırılan ve değişen koşullarda gittikçe etkisizleşti. 

Üçüncü olarak, hiç şüphesiz halkın bu sorunlar karşısındaki farkındalığı ve bunlara karşı duyarlılığı artmaya başladı -bunun nedenlerinden başlıcaları: Yerel birimlerin kendi kendilerine 


7 A.g.y. 
8 E. Kadourie, Nationalism (Londra: Hutchinson & Co. (Publishers), 
Ltd., 1961). 
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yeterliliklerinin azalması, toplumun merkezine doğru çeşitli grupların sürekli olarak çekilmesi, toplumun merkezi alanlarında daha geniş katılım doğrultusunda taleplerin yaygınlık kazanması ve bireyin onuru üzerine yapılan daha güçlü vurgudur. 


TOPLUMSAL SORUNLAR VE SOSYAL POLİTİKA 


Modernleşme süreçleri tarafından etkilenen bu sorunlara ana hatlarıyla karşılık gelen “hareketler”, aynı sorunlarla uğraşan hükümetlerce yürütülen sosyal politika anlayışlarıdır — niyetler bakımından bu hareketlerle özdeşleşme her zaman olmaz. Hükümetin sosyal politikasının konusu adaletle ilgiliydi, fakat aynı zamanda, ayaklanmanın ve onun dışında olsalar da yakın olanların taleplerini karşılamak için ödünler verirken düzenin sağlanmasıyla da ilgilidir. Ayaklanmalar da adaletle ilgiliydi fakat mevcut düzenin kutsallığına bir bağlılık olmadan, daha radikal bir yorumla ortaya kondu. 

İşsizlikle ve çalışma koşullarıyla ilgili sorunlar, çeşitli “fabrika yönetmelikleri” ve sosyal güvenlik tasarıları ile işçi-işveren arasında karşılıklı pazarlıklar sonucu düzenlenen yasalar tarafından, yasal düzenlemenin konuları haline geldiler.? Benzer şekilde eğitim sorunları bir yandan siyasi pazarlıkların odağında yer almaya başlarken, diğer yandan da zorunlu eğitimin kurulmasını ele alan sosyal politikalar ve eğitimden yararlanma olanakları bakımından ayrımcılıkları düzenleme ve bunu sağlamak için özel kişilerin haklarıyla ilgili konular da yer aldı.'* 

Modern belediye yönetimi, şehir planlaması ve iskân konuları sürekli şehirleşmeden ileri gelen kentsel işbirliğiyle ilgili bazı sorunlarını ele alarak adım adım ilerledi. Suç ve cürümleri 


° H. L. Wilensky ve C. N. Lebeaux, “Conceptions of Social Welfare”, Eisenstadt ed. içinde, a.g.m. s. 440-48. 

“R. H. Titmuss, Zssays on the Welfare State (Londra: George Allen & Unwin,1958); ve R.h. Titmuss, “The National Health Service in England”, Eisenstadt ed. içinde, a.g.m. 440-48. 
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önlemek üzere modern emniyet güçleri kuruldu. Daha sonra sık sık pek çok ülkenin cezai kurumlarının yapısını değiştiren çeşitli iyileştirici yasalar gelişti. Üstelik, bu sorunlarla meşgul olan tüm modern toplumlar içerisinde geniş ölçekli, profesyo-' nel örgütlerin yeni biçimleri ortaya çıktı. 

Ancak ne yazık ki böylesi bir siyaset anlayışının gelişmesi, daha önce işaret edilen sorunların tezahürlerini çok sıklıkla çözmüş olsa da bunun gibi somut bir siyasi anlayışın, uzun zaman sürecinde, büyük bir toplumsal alandan çıkan, tüm olası ve potansiyel sorunları çözebildiği durumlar çok enderdir. 

Buna göre işsizlik ve çalışma düzeniyle ilgili yeni sorunlar sanayileşmenin sürekli bir biçimde yayılmasıyla ve sanayi tekniklerindeki süregiden değişme ve gelişmeyle birlikte ortaya çıktı. Örneğin, yaşlı insanların yoksulluk hallerinde ortaya çıkan problemlerini çözmek için düzenlenen sosyal politikalar, asgari düzeydeki parasal desteğin kaybından çok, iş ve anlamlı toplumsal ilişkilerin kaybının önemli olduğu, görece varlıklı olma durumunda faydasız hale geldi. 


GENÇLİK SORUNLARININ DEĞİŞEN MODELİ 


Buna benzer çeşitli sorunlar dışında, burada, toplumsal sorunların en azından bazı alanlarında ısrar etmenin ve ondaki dönüşümün güzel bir tablosu olarak, “gençlik sorununun” kendi içindeki dönüşümlerine yoğunlaşabiliriz."' 

Modernleşmenin ilk evrelerinde gençlik sorunlarıyla ilgili somut merkezi iki yönelim vardı. Bunlardan ilki, gençlerin “toplumsal sorunları”, şehirleşmenin dışındaki gelişme, erken sanayileşme, göç ve bozulmaya ilişkin farklı sorunlar olarak da adlandırılabilenlerdi. Şehir varoşları, “kenar mahalle toplumu” 


1! S. N. Eisenstadt, “Changing Pattern of Youth Problems in Contemporary Societies”, Essays in Comparative Institution (New York: John Wiley & Sons, Inc., 1965). 
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ve “çete” bu tür gençlik sorunlarının başlıca sembolleri haline geldiler. 

Modern toplumdaki gençlik sorunlarının ikinci büyük yönelimi, on dokuzuncu yüzyılın erken dönemlerinde Orta Avrupa'da başlayan, bazı farklı, özgül gençlik değerlerine göre toplumun reformasyonunu hedefleyen veya daha geniş toplumsal hareketlerde yer alan gençliğin bozulmamış bireyselliği üzerine yaptığı vurguyla birlikte, romantizmin güçlü bir şekilde etkilediği üniversite öğrencileri arasında gelişen, farklı gençlik hareketleri, öğrenci hareketleri ve kendiliğinden oluşan gençlik örgütleriydi. Değişik hareketlere bu katılım, gelişmenin ardından toplumun yeni modelleri tarafından onlara sunulan kültürel ve siyasi çerçevelerle semboller içinde karşı karşıya gelen gençlerin daha geniş hoşnutsuzluğu olgusunun ve “huzursuzluğunun” parçası oldu. 

Bu, içinde modern gençliğin toplumsal dinamiklerinin ilk kez kendi tam ifadesini bulmuş olduğu hareketlerdir. Bu, toplumsal ve kültürel değişmelere, yeni kültürel sembollere ve kolektif özdeşliğin sembollerine yönelik, içinde yeni bir hayatın düşlerinin, yeni bir toplumun, özgürlük ve kendiliğindenliğin, yeni bir insanlıkla aşırı isteklerin kendi ifadesini bulmuş olduğu bir durumdur. 

Gençlik gruplarının ve sorunlarının baştaki bu belirli biçimleri de sosyal politikalarının gençliğin sorunları konusundaki tutumlarını, kaçınılmaz olarak büyük ölçüde etkilemiştir. Buna benzer tutumlardan biri de kendi çerçeveleri içindeki gençlik gruplarının potansiyel kamusal çıkarlarının ve daha geniş yönelimlerini kendi saflarına çekmeye yönelik tüm toplumsal hareketlerin ve siyasi partilerin girişimlerinde kendini gösterdi. 
Özel gençlik oluşumları veya örgütleri en çok, siyasi ve toplumsal gruplar tarafından geliştirildi. 

Benzer şekilde, “halk eğitimi” —gençlik kulüpleri, oyun alanları, vb.— olarak adlandırılmış birçok kuruluş ortaya çıktı, 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ki bunların temel hedefleri halkın potansiyel yönelimlerini onaylanmış ve “güvenli” mecralara yönlendirmek ve şimdiye kadar nüfusun büyük bölümünü oluşturan, toplumun daha çok çevresinde yaşayan az gelişmiş grupların daha merkezi kurumlar içerisinde eritilmelerinin “barışçı” bir yolunu göstermekti. 

Bu etkinlikler sıklıkla sorunların üstünü örtmüştür; fakat özellikle mesleki ve eğitimsel rehberlikle ilişkili gençlik sorunlarının ele alınmasıyla geliştirilen sosyal politikaların daha özgül olan ikinci türüyle kesinlikle özdeş değildir. Bu siyasetin temel bir hedefi, şehir merkezlerindeki hayatın dış koşullarının genel bir ıslahıyla meşgul olmak ve gençlere yeni şehir çevresinde eksikliğini hissettikleri birçok çekici alanı ve hizmeti sağlamaktı. 

Üçüncüsü, gençliğin daha yıkıcı taraflarını ve yönelimlerini, uygun kontrol yöntemlerini oluşturmaya gayret eden gözetmenler ile çocuk yargılamalarından, sosyal hizmet kurumlarına uzanan ıslah edici değişik sistemlerdi. 

ll. Dünya Savaşı sırasında ve özellikle ellilerde, gençlik ayaklanmaları ve gençlik sorunlarının biçimleri büyük ölçüde değişmiş ve çeşitlenmiştir. Muhtemelen devam edecek olan gençlik sorunlarının daha eski biçimleriyle birlikte pek çok yenileri de gelişmiştir ve daha eskileri yeni biçimlerde çıkmaya başlamıştır. Nitekim az çok gençlik ve öğrenci ayaklanmalarının yeni bir türü veya biçimi içinde, bazı ülkelerde —özellikle Latin Amerika'nın sözde siyasi üniversitelerinde— siyasi açıdan yönlendirilmiş gençlere ve öğrencilere rastlanmıştır. Aynı şekilde, Japonya'da daha önceki öğrenci ayaklanmalarıyla ortak birçok özelliği olduğu halde şimdiye kadar pek çoğundan daha aktif ve “anarşist” Zengakuren” örneğinde olduğu gibi öğrenciler arasında yoğun bazı siyasi etkinlikler ortaya çıktı.'? Hin- 


* Japon Öğrenci Federasyonu (ç.n). 
ZR.J. Lifton, “Youth and History: Individual Change in Post-war Jadistan?” gibi birçok ülkede öğrencinin duyduğu rahatsızlık zorunlu olarak ifadesini siyasi etkinlikler şeklinde gösteremedi; bu, genel otoriteye odaklanmış olan tepkinin üniversitede gösterilmesiydi. Benzer şekilde, hızla şehirleşmenin ve göçün dogurduğu bozulma ve suçla ilgili sorunlar, sanayileşmenin veya aşırı şehirleşmenin ilk evrelerindeki pek çok ülkede ya da birçok sektörde de gözlenmiştir. Fakat gençliğin bu daha “geleneksel” biçimlerinin yanında, gençlik kültürünün ve sorunlarının yeni biçimleri ortaya çıktı. Gelişmeler, gençlik sorunlarının ve ayaklanmalarının bütün görüntüsünü baştan aşağı değiştirdi ve çeşitlendirdi. 

Gençlik kültürünün bu yeni biçimleri birçok ortak özelliği açığa vurmuştur. Bunlardan biri, özgül gençlik kültürünün kuşattığı toplumsal hayat alanı mesafesinin sürekli olarak genişlemeye yönelmesidir. İlk olarak bu, hayatın daha uzun bir dönemine yayılır. İkinci olarak, şimdi, çalışma alanlarını, boş zaman etkinliğini ve insanlar arası birçok ilişki alanlarını içerecek şekilde genişlemektedir. Üçüncü olarak, bu grupların potansiyel ve mevcut özerklikleriyle yetişkin toplumun çeşitli alanlarına -çalışma, evlilik, aile hayatı, siyasi katılım ve tüketim alanları— doğrudan kabul edilmeleri büyük ölçüde artmış ve yetişkinlere olan bağımlılıkları geniş oranda azalmıştır. 

Ancak, oldukça paradoksal şekilde, gençlerin hayatın değişik alanlarına doğrudan ulaşmalarındaki artış aile içinde, ortak katılımda, mesleki ve ekonomik statülerinde artan bir güvensizliği de beraberinde getirir ve tarihsel değişim süreçlerine yabancılaşma duygusunu pekiştirir. 

Muhtemelen böylesi ayaklanmaların en geniş biçimde görülen türü “Teddy Boys” ile ilintili tehlikeli suçlu “Halbstarke” 


© M. Weiner, The Politics of Scarcity: Public Pressure and Political Response in India (Chicago: University of Chicago Press, 1962), 7. 
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olmuştur.'* Bir bakıma bu yeni gelişmeler, oldukça dikkat çekmiş ve bu sorunları ele alan yeni pedagojik çalışmalara da yol açmıştır. Fakat görece benzeş ve bütünlüklü bir şey için sıklıkla tehdit olan bu olgu bile gerçekten, büyük ölçüde fark edilir. 
Onun değişik görünümleri, baskın durumdaki kültürel ve siyasi atmosfere göre olduğu gibi, bir dereceye kadar sınıfa, mesleki kökenlere ve geçmişe göre, yaşa ve ebeveynlerin evlilikteki rollerine ve tahsil durumuna göre de farklılık gösterir. 

Bu özellikler, pek çok ülkenin çocuk suçları oranındaki ve yapısındaki belirgin değişiminde —önemsiz suçların daha “geleneksel” eğilimleri karşısında suça yönelik eylemlerin daha “şiddetli” biçimlerinde yaşanan sürekli bir artış gibi— açıktır 

Bu özellikler, en uç yönelimlerini suçun değişik biçimlerinde ve aşırı gösterişli hareketlerde bulmakla birlikte, gençlik kültürünün diğer biçimlerinin çoğunda da değişen ölçülerde mevcuttur. Yaratıcı bireysel ve grup etkinliği için yeni imkânlar ve alanlar biçiminde çok sayıda yeni “olumlu” potansiyel gelişme olmasına rağmen, söz konusu özellikler daha bireyselci ve “hazcı” değerlere, uyumun zayıflamasına ve kolektif amaçlara yönelik artan bir değişimce karakterize edilmeye başlanan toplumsal ve kültürel katılımda açıkça gösterilmekteydi. 

Gençlik sorununu etkileyen en önemli yeni unsur, mesleki yerleştirme ve eğitimsel beceriler arasındaki yakın ilişkinin artışında olduğu gibi, mesleki uzmanlaşmanın ve ekonomik planlamanın artması ve ekonomik piyasa türlerinin çoğuyla ilgili bürokratikleşmenin hız kazanması oldu. 

Eğitim fırsatlarının ve farklı mesleki sistem türleri üzerindeki artan baskısıyla piyasa ekonomisinin sürekli yayılması, genel olarak, mesleki yerleştirme, ekonomik fırsatlar ve eğitimsel beceriler arasındaki doğrudan bağlantıları büyük ölçüde artırdı. 


4 T, R. Fyvel, The Insecure Offenders (Londra: Penguin Books, Ltd., 
1963). 
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Bu, bazı yeni sorunları gün yüzüne çıkarmakla birlikte meslek öncesi rehberlik için daha büyük imkânla. sağladı. 

Artan ekonomik uzmanlaşmanın ikili bir etkisi oldu: 1- Özel yeteneklere talebi arttıran ve sadece daha “genel” hazırlık veya eğitim alan kimseler için zorluklar yaratması. 2- Ne bazı geleneksel mesleklere, kaybolmaya yüz tutan el sanatlarına, ne de yayılan endüstriyel işgücü piyasasına hazırlayan bir eğitim. 

Başlıca sorunlardan biri de “tahsili yarıda bırakmaydı”.!” Bu tahsilini yarıda bırakma sorunu profesyonel, “entelektüel” veya öğrenci işsizliğine özgü olmamıştır; özellikle hem henüz gelişmiş toplumların pek çoğunda hem de son derece sanayileşmiş toplumların birçok “az gelişmiş bölgesinde” önemli hale gelen ilkokul düzeyinin en alt kademelerinde de yayılmaya başlamıştır. 

En uç örneklerine İngiltere'de ve İsveç'te rastlanabilen fakat bazı biçimlerde neredeyse tüm diğer ülkelerde de görülebilen, birçok modern toplumda tamamen ya da kısmen kurumsallaşmaya başlayan eğitimsel seçmenin değişik sistemleri aracılığıyla bu bağlamda birbiriyle ilişkili çok sayıda sorun baş gösterdi.!* 
Bu silsile içinde, sorunların en önemlisi, hareketliliği sınırlanmış ve oldukça genişleyen bir toplumun ve ekonominin içinde boğuntunun artması suretiyle genç kişinin dâhil olabileceği mesleklerin sıralanmasını sabitleyen bir eğitim kurumuna devam etmekle ilişkiliydi. 

Yukarıda belirtilen gençlik kültürü, içindeki farklı değişimler, değerler ve kültür alanındaki gelişmelerden de oldukça etkilendi. Muhtemelen bu alandaki en önemli tek kapsayıcı geliş- 


5 T, Hus'en, “Educational Structure and the Development of Ability”, A. Halsey, Ability and Educational Opportunity içinde (Paris, 1961), s. 113-134. 
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54 Düzensizlik, Dönüşüm ve Başkaldırı 


me, zorlayıcı, ihtilaflı ya da uzlaşmacı bir tavır içinde olsa da, gelecek yönelimli kolektif değerlerin yavaşça ilerleyişine olan katılım ve yaratıcılıktan, bunun gibi değerlerin artan kurumsallaşmasına doğru vurgunun değişmesidir. Çok çeşitli yollardan, bunlar birçok ülkede ortaktır. 

Rusya'da gençlik hareketleri, Komsomol'un örgütlemesiyle resmen ve zorla kurumsallaştırıldı. Birçok Avrupa ülkesinde gençlik gruplarının, birliklerinin ve ideolojilerinin kurumsallaşması siyasi partiler aracılığıyla veya -bazen kamu ya da idari otoritelerce denetlenen kabuller aracılığıyla— eğitim sisteminin bir parçası olarak kabul edilmeleriyle olmuştur. Birleşik Devletler'de birçoğu (erkek izciler gibi) toplumsal hayatın bir parçası, bir dereceye kadar farklılaşan toplumsal statünün bir sembolü olarak kabul edilmeye başlandı. Pek çok Asya ve Afrika ülkesinde, gençlik hareketleri ulusal hareketlerin bir parçası oldu ve ulusal bağımsızlığın kazanılması resmi eğitim organizasyonlarının bir parçasıydı. 

Gençliğin üzerindeki etkileri bakımından bu süreçlerin birkaç önemli sonucu olmuştur. Bireysel değişimi toplumsal gruplar ve —gençlik hareketlerinde, hatta bir dereceye kadar daha gevşek olan gençlik kültüründe de çok güçlü bir biçimde vurgulanan— kültürel değerlere bağlama olasılığı büyük ölçüde zayıflamıştır. Geleceğin toplumsal ve bazen kültürel boyutu bile böylece düzleştirilmiş ve bunların içi boşaltılmıştır. Çeşitli kolektif değerler dönüşüme uğramıştır. Romantik düşlerle görkemli uzak hedefler olmak yerine, günlük siyasetin ve idarenin basit detayları ile sıradan gelecek hedefleri haline gelmişlerdir. 
Daha sık olmamakla beraber bunlar içtenlikle bürokratikleşme süreciyle bağlantılıdır. 

Böylece, yeni devletlerde, komünist devletler ya da Avrupa'nın refah devletleri gibi birçok ülkede gençlik, sadece onların toplumun değiştirmesine izin vermek istemeyen “reaksiyoner” ebeveynlerin değil, aynı zamanda devrimleri başarıya 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ulaşmış, bu sayede yeni bir kurumun parçası olarak yeni bir kolektif gerçek yaratan başarılı devrimcilerle karşılaştı. 

Bütün bu gelişmeler, topluluğun ortak sembollerine karşı gençliğin tavırlarını, böyle bir topluluğun çatısı altına katılma- daki algılayışlarını ve nesiller arası ilişkileri, daha önce görülmedik ölçüde değiştirmiştir. Analizimiz bakımından bu gelişmeler modern toplumlardaki sözde toplumsal sorunların sürekliliğiyle —ve dönüşümüyle- ilgili en ilginç açıklamalardan birini sağlamıştır. 


YAPISAL DEĞİŞİM VE BAŞKALDIRI YÖNELİMLERİ 


Çeşitli toplumsal sorunlar ne kadar önemli olursa olsunlar ve sadece çok özgül koşullar altında sosyal politikaların odağına ne kadar fazla gelmeye başlarlarsa başlasınlar, merkezi kurumlara ve kültürel yaşama etki ettiler ve böylelikle siyasi tartışmaların odak noktaları ve sembolleri haline geldiler. Pek çok somut olayda, örneğin, bu sorunların ve sembollerin yukarıda tartışılan hareketlerin bazılarının odak noktası haline geldiğinde, toplumsal sorunların merkezi sembolik önemi gittikçe arttı. 

Doğaları nedeniyle çeşitli toplumsal sorunlar, toplumsal düzensizliğin değişik süreçleriyle daha çok ilişkiliydi, ancak belli başlı grupların toplumun içyapısındaki ve toplumdaki yerleriyle ilgili baştan sona değişimlerle ilişkili değildi. Bu, modern toplumların geliştiği merkezi, kültürel ve siyasi alanların içerisindeki başkaldırı ve dönüşümle ilgili büyük hareketlerin ve yönelimlerin olduğu değişimlerin dışındaydı. 

Söylemek bile gereksiz, kültürel ve siyasi alanlardaki dönüşüm ve başkaldırı hareketleri, her toplumda büyük bir değişiklik gösteren biçimlerde gelişir: Bunlar isyanlar veya bağnaz ayaklanmalardır ve sıklıkla devletlerin ve kiliselerin çöküşüne neden olmaktadır. Fakat bu hareketlerin etkisi en çok modern öncesi toplumlarda istikrarsız olmuştur, tıpkı iki aşırı durum arasında —merkezi siyasi ve kültürel kurumlardan görece “apolitikleşme”yle büyük yalıtılmışlık ile mevcut rejimin devrilmesine doğrudan katılım arasında— olduğu gibi.'7 Sadece, nadiren modern öncesi toplumlarda buna benzer hareketler merkezi siyasi sürecin nispeten düzenli bir parçasını oluşturmuştur. 

Bununla birlikte, modern toplumlarda, farklılaşmanın, yapısal uzmanlaşmanın ve toplumun değişik grupları arasındaki karşılıklı bağımlılığın artmasıyla; ortak etkileşimin çatısı altında değişik grupların bir araya getirilmesiyle; ve toplumun merkezleri üzerinde değişik çevresel grupların müdahalelerinin artmasıyla, yani uzlaşmacı kitle toplumuna eğilimin artmasıyla birlikte, başkaldırı yönelimleri ve hareketleri merkezi siyasi süreçlerle daha da fazla yakından ilişkili bir hal almıştır. Bu eğilimlerin bir sonucu olarak, belli başlı toplumsal grupların çeşitli sorunlarıyla merkezi siyasi süreç arasında gittikçe bir ilişki gelişti. Ekonomik, toplumsal, dinsel veya kültürel olan bu değişik sorunlar, siyasi taleplerin ve başkaldırının iki farklı ve şimdiye kadar birbiriyle ilişkili modellerinin temel odakları haline geldiler. Bir yandan —yukarıda analiz edilen düzensizliğin değişik süreçlerine karşı gelen çeşitli sorunlarla yakından ilişkisi— kolayca özel ekonomik, siyasi ve idari ayrıcalıklar olan veya kendi ekonomik ve örgütsel sorunlarını rüşvetle halletmek için farklı somut taleplerin merkezi haline geldiler. Öte yandan toplumsal yapının daha merkezi bazı özelliklerindeki değişimler doğrultusunda daha geniş, daha genel ve sembolik taleplerin odağında da yer alabildiler. 


TOPLUMSAL BAŞKALDIRININ BAŞLICA KONULARI 


Siyasi, toplumsal ve kültürel alanda gelişme eğilimi gösteren belli başlı başkaldırı yönelimleri bu genel yapısal dönüşümlerin modernleşmeyle ilgili özelliklerinin dışındaydı. Bu yönelimlerin birinci ortak paydası, yeni meydana gelen toplumsal ve siyasi 


7S. N. Eisenstadt, The Political System of Empires (New York: Free Press of Glencoe, Inc., 1963). 
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merkezlerin, onun sembollerinin ve daha geniş bir toplumsal yapının dönüşümünü hedeflemesi; ikincisi de, birbirine eklemlenen belli gruplar ve toplumsal sınıflar arasında nispeten yaygınlaşmalarıydı. Başkaldırıyla ilgili bu konulardan bir kısmı temel olarak toplumsal düzenin sorunları üzerine, bir kısmı da daha çok bunların kültürel geleneğine odaklandı —fakat sıklıkla bunlar birbirleriyle yakından ilişkiliydi. Birinci temel konu, toplumsal düzenin ve adaletin, genelde merkezin meşruiyetinin, özelde ise yasa koyucu grupların bazı geleneksel olmayan degerlere göre geniş toplumsal sınıflar için makbul olmasının, bir dereceye kadar paylaşılmasının ve hatta onlar tarafından “yaratılmasının” ilkelerini araştırmaktı. Bunlar, yani yukarıda atıfta bulunulan adaletin dağıtılması sorunuyla ilişkili değerler, tam bir kolektivitenin, verimliliğin veya yasallığın sembollerinin temsil edilmesi gibi kimi sorunlarla ilgili birtakım toplumsal degerler olabilirdi.'* Farklı kaynakların —güç, zenginlik, statü— paylaşılması ve toplum içindeki değişik konumlara ulaşma sorunları da farklı gruplar ve toplumsal sınıflar için merkezidir."* 
İkinci konu, sivil, siyasal ve kültürel topluluğun tümünde ortaya çıkan “yeninin” doğasına, özellikle bir tür bireysel ve kolektif kimliğin bulunabildiği toplumun değişik grupları içindeki yeni ortak sembolleri araştırmaya yoğunlaştı. Modernleşmede mevcut sorunlar ve yeni kurumsal yapıya yönelik olarak topluluğun tarihine ve geleneğine aidiyeti sorunu ilk kez tartışmaların çok önemli bir odağı haline geldi. İkincisi ve il- 


* Modern toplumun ve özellikle sosyalist düşüncenin çeşitliliği üzerine bkz., örneğin, A. Fried ve R. Sanders, ed., Socialist Thought (New York: Doubleday Anchor Books, 1964). 

” Modern siyasi düşüncenin, özellikle yasallaştırma vb. ile ilgili sorunlarla ilişkili olanların çeşitliliği üzerine bkz., örneğin, W. Ebenstein, ed., Man and the State: Modern Political Ideas (New York: Holt, Rinehart & Winston, Inc., 1947). 

2 A.g.y., 14. bölüm. 
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kiyle yakından bağlantılı olanı, hem özel ulusal geleneklerle birlikte, bunların modernliğin temel kültürel yönelimlerinin doğasında var olan genel evrensel yönelimleri hem de bunların sivil bir düzenin korunması temelinde sürdürülmesini birleştiren birtakım sembolleri ve rolleri araştırmaktı.?' 

Başkaldırının başlıca üçüncü konusu, modernleşmeyi ve işgücünün karışık bölünmelerini kapsayan mevcut uzmanlaşılan ve farklılaştırılan yapıların içerisinde, beşeri ve kültürel yaratıcılığın, kişisel değerle doğru veya saf insanlar arası ilişkinin tam ifadesini bulmasının ihtimalleri üzerinde yoğunlaştı.2? Bu konunun temeli, sözde “yabancılaşma” sorunuydu, yani bireylerin işleriyle, toplumsal konumlarıyla ve diğer insanlarla doğrudan ilişki kurmalarının ve özdeşleşmelerinin yitirilmesiyle ilgiliydi.” 

Başkaldırının bütün bu odaklanılan konuları etrafında, sıklıkla çatışmaya meyleden farklı temel görüşler veya yönelimler gelişebildi. Genellikle “sağcı” olarak adlandırılan bu yönelimlerden biri, mevcut konumlarından ve değerlerinden uzaklaştırılmış, toplumdaki yerini kaybetmiş ve geleneksel düzenin ve değerlerin desteklenmesi ve/veya yenilenmesi için onlar tarafından talep edilen, gelişmenin sonucu olarak, grupların daha önce bağlı olduğu hâkim düzen tarafından değişmez duyguların içinde kök saldı.2* “Solcu” olarak adlandırılabilecek ikinci aşırı yönelimse, iddiaya göre avantajlı konumdan veya tam katılımdan mahrum bırakılan, paylaşımın temel ilkelerini benimseyen grupların ya da sınıfların, toplumsal yapıda çok kimseyi 


2 E, Shils, “Tradition and Liberty: Antinomy and Interdependence”, 
Ethics, 68, 3 (Nisan 1958) 153-165. 

2 A. Fried, R. Sanders ve M. Buber, ed., Paths in Utopia (New York: 
The Macmillan Company, 1950), 3. ve 7. bölümler. 

23 T. B. Bottomore ve M. Rubel, ed., Karl Marx: Selected Writings in 
Sociology and Social Philosophy (Londra: C. A. Watts and Co., Ltd., 1961), ss. 167-177. 

24 Bkz. Ebenstein, a.g.m., 5, 6, 7, 8. bölümler. 
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etkileyen değişimlere hazırlandı. Bu gruplar, geniş veya uluslararası bir toplumsal ve siyasi düzen içindeki belli herhangi bir toplumun ya da tamamen özel, ulusal veya kabilesel alt-grupların içerisindeki toplumsal sınıflar, mesleki kategoriler ve dinsel gruplar olabilirdi.? 

Bu ber iki yönelim doğrudan, “saf”, yabancılaşmamış ilişkilerle ilksel sembollere bağlılığa dair araştırmalarla farklı biçimlerde ilişkilendirilmeye başlandı. Gelenekselciler bu tür ilişkilerin, ancak, artan farklılaşmanın, demokratikleşmenin ve kitle toplumunun yıkıcı güçlerce, saf, görece sabit, düzenlenmiş koşullar altında mümkün olduğunu iddia edebildiler. Diğer yandan, siyasi “radikaller” de bu ilişkiye, bu düzenin yıkılıp yerine kurumsal düzenlemeleri tamamen “yabancılaşmamış” ilişkilerle bütünleşecek bir yenisinin kurulmasıyla ulaşılabileceğini iddia edebilirlerdi. “Siyasetle ilgisi olmayan” diğer radikaller, bu ilişkilerin, sadece, hem geleneksel hem de modern olarak oluşturulmuş iktidar düzeni dışında olabileceğini iddia edebilirlerdi. 


KÜLTÜREL BAŞKALDIRININ BAŞLICA KONULARI 


Topluluğun büyük sembollerinin dönüşümünü amaçlayan başkaldırının bu yönelimleri kültürel alana özgü olarak da gelişti. 

Modernleşmenin farklı evreleri boyunca bu alanlarda gelişen başlıca konular, kültürel yaratıcılıkla, kültürel yaratıcılığın ve standartlarının her ikisi arasındaki ilişkinin de yozlaşması ihtimaliyle ilgili daha özerk güçlerin karşısında olan bu gelenekselciliklerdi.? 

Bu alanda ortaya çıkan sorunların ve anlaşmazlıkların ilk özgül biçimi, dinsel özgürlük ve kültürün bütünüyle sekülerleşmesi sorunuydu. Fakat genel sorunların bu özgül ilk anlaşmazlığın ötesindeki çeşitli biçimleri üzerinde ısrarla duruldu. 


> Bkz. Fried ve Sanders, ed., a.g.m. 
2% E, Shils “Mass Society and Its Culture”, Diogenes, 29 (Bahar 1960), 288-314. 


60 Düzensizlik, Dönüşüm ve Başkaldırı 


Bu sorunlar etrafında sosyo-politik alana özgü olanlardan farklılık göstermeyen tüm yönelimlerin ve davranışların nispeten ayırt edici biçimleri de gelişti. Gelenekselciler, aşırı gelenekselcilik karşıtları ile kültür ve bilim alanındaki özerk gelişmelerin imkânlarını daha fazla vurgulama eğilimi gösteren bu yönelimler, sık sık karşı karşıya geldiler. 

Bir eğilim de, kültürel geleneklerin ve standartların varsayılan yozlaşması karşısında duran seçkinci itirazlarla, kültürün “kitlesel” tüketimine dair ilkesizce tahribatında ileri gidilmesine karşın geleneksel ve “kapalı” seçkinci değerlerin ve çevrelerin değişik biçimlerine arka çıkan girişimler oldu.” 

Bu seçkinci yönelimler iki farklı doğrultuda gelişebildi: Sadece gelenekselci-muhafazakâr veya köktendinci bir yoldan ya da kitle kültürünün daha çok tahribata uğramış mekanik eğilimlerine karşın, geleneksel olmayan kültürel yönelimi destekleyen birtakım yeni seçkin grupları araştırmak yoluyla. Kültürel yönelimin diğer aşırı biçimi, kültürel yaratıcılık alanındaki kültürün ve kültürel merkez ile çevresi arasındaki kimlik düzeylerinin ve popüler formlarının hemen hemen toplam özdeşliğini ve üstünlüğünü vurgulayan bir davranış tarafından karakterize edilen popülerliktir. Bu tür popülist eğilimler, somut formların çeşitliliğini ele aldı ve paradoksal olarak “muhafazakâr” ve radikal yönelimlerle hareketler içinde dikkatle kendilerine mâl edilmeye çalışıldı. l 

Bu çeşitli seçkinci, seçkinci olmayan ve popülist yönelimler hiç olmazsa bir dereceye kadar bütün siyasi kampların sınırını aştılar. İster “seçkinci” ister “popülist” veya “kitlesel” yönelimler ve örgütler olsunlar hem “solcu” hem de “sağcı” gruplar ve yönelimler gelişti. 


” D, Bell, “Modernity and Mass Society: On the Varieties of Cultural Experience”, Studies in Public Communication, 4 (1962), 3-34. 

28 E, Shils, The Torment of Secrecy (New York: Free Press of Glencoe, İnc., 1956), kitabın tamamı. 
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Bu temel sosyo-politik ve kültürel yönelimler farklı türlerde, tüm modern toplumlarda ve farklı toplumsal ve siyasi kâmplar- da bulunabildi. Siyasi, toplumsal ve kültürel düzeni yeniden şekillendirmek ve belirginleştirmek için oluşan başkaldırıların ve taleplerin her birine rağmen bu yönelimler, kendi dinamiklerine göre, en azından bir dereceye kadar ve elbette çeşitli yollardan birleşme eğilimi gösterdiler. 

Bu daha geniş “başkaldırılar”ın odak noktası haline gelmesi etrafında somut konular ve sorunlar, modernleşmenin farklı evrelerinde ve değişik toplumlarda ve çevrelerde modernleşmenin farklı dönemlerini zorunlu olarak baştan aşağı değiştirebilmiştir -fakat ne şekilde olursa olsun bunlar, modernleşmenin tüm farklı süreçleri boyunca sürüp gittiler. 


BAŞKALDIRININ ULUSLARARASI YÖNLERİ 


Toplumsal adalet ve gelenekle ilgili olan bu toplumsal ve kültürel yönelimlerle semboller ve bu değerlere ve sembollere göre bütün kültürel ve siyasi toplulukların tanımlanmasına yönelik çeşitli girişimler, sadece her bir ulusal topluluk içinde değil, büyük ölçüde uluslararası alanla ilgili olarak da gelişti. 

Birincisi, yukarıda görmüş olduğumuz gibi, pek çok modern toplumsal hareket —sosyalist, komünist ve ulusalcı hareketler gibi— anlayış ve yönelim olarak uluslararası nitelikteydi. 
İkincisi, uluslar arasında karşılıklı bağımlılığın ve ilişkilerin artması ve uluslararası manzaranın birleştirilmesiyle birlikte uluslararası ilişkiler de gittikçe adaletin dağıtılması esasına göre tasarlanmaya başladı. 

Bu, muhtemelen köklerini, genelde modernleşmeye geç katılanlarla ilk katılanlar (özellikle İngiltere ve Fransa) arasındaki karşılaşmanın doğasında, özelde ise Asyalı ve Afrikalı uluslarla Avrupalılar arasında ve bunlar arasındaki ilişkilerin ana modellerinden biri olarak gelişen kolonyal durumda buldu. Bu yüzden, pek çok Yeni Ulusun —Lipset'in ifadesini kullanırsak, “ilk 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yeni ulus ABD'yle birlikte başlar””— sosyal adalete ve kültürel becerilere göre kendilerini algılamaları, sadece ve hemen hemen merkezden ibaret değildi, aynı zamanda diğer uluslarla kurulan ilişkilere ve onların uluslararası itibarına göre de şekillendi. 


2 S, M. Lipset, The First New Nation (New York: Basic Books, Inc., 
Publishers, 1961). 


Bölüm IlI 


YAPISAL DEĞİŞİM, YAPISAL FARKLILIK VE 
MODERNLEŞMEDE SÜRDÜRÜLEBİLİR 
BÜYÜME SORUNLARI 


Çeşitli biçimlerdeki “başkaldırı” yönelim ve talepleriyle toplumsal grupların düzensizliğe kapılma eğilimlerinin, bir bakıma, modernleşme süreçlerinin ve modern toplumların kurucu temel özelliklerinin doğasında olduğunu daha önceki analizler göstermiştir. Bu başkaldırılar ve talepler, kendilerini modern toplumlarda birbiriyle iç içe geçen iki yoldan açığa vurur. Biri, farklı grupların çeşitli ve sıklıkla çatışan çıkarlarını düzenlemenin yollarını aramaktır. Diğeri, kişisel ve kolektif (genellikle ulusal) kimliğin yeni belirleyici sembollerini aramak ve bunlara şekil verme uğraşıyla ilgilidir. Fakat belki de bu tür sorunların her birinden çok daha önemli olan, bunların aralarındaki ilişkiselliğin artmış olmasıydı. Farklı grupların değişik ve somut çıkarları, ekonomik, dinsel ya da siyasal sorunları, sadece dolaysız, somut konumlanışlarına göre değil, daha geniş ifadelerle, sosyal adalete, daha yaygın bir toplumsallaşmaya ve bu toplumsallaşmanın asli imgelerine göre de —farklı yerlerde farklı derecelerde olsa da— gittikçe daha fazla anlaşılmış ve tanımlanmıştır. Somut sorunlarla ilişkilendirilen talepler ile adaletin genel ilkeleri ve ilksel kolektif niteliklerle bağlantılandırılanlar arasındaki bu ilişki modern toplumların temel özelliklerinden — farklılaşmanın gittikçe artmasından, toplumsal yaşamın bütün düzeylerinde birbirlerine olan bağımlılığın arttığı ortak bir çatı altında farklılaşan grupların bir araya getirilmesinden ve toplumun merkezine bu grupların artan etkilerinden, yani modern toplumların kitlesel -uzlaşmacı özelliğinden- kaynaklanır. 

Modern toplumların bu özellikleri, gittikçe farklılaşan toplumsal yapı içinde ve onun merkezi alanlarında çeşitli grupların ve sınıfların kendi sorunlarını dile getirmeye çalışmalarıyla karşı çıkışlarının ve dönüşüm isteklerinin daha geniş bir sürecin parçasını oluşturmasının nedenini açıklar. 

Siyasi mücadelenin bazı büyük odak noktalarını oluşturan başkaldırıların ve taleplerin birçok konusu, gördüğümüz gibi, bu toplumların yönetici seçkinlerince geliştirilen sosyal politikaların konularıdır. Bunlar arasında şu sorunlardan bahsedebiliriz: Tarımsal reform, işgücü ilişkileri ve örgütlenmesi; ekonomide farklı türdeki piyasaların (mal, işgücü, para ve kredi) kontrolü ve düzenlenmesi; siyasi alanlarda, ulusal topluluğun bütünleşme ve gelişme sorunları ve bu özdeşleşmenin, tarihsel geleneklerinin farklı dönemleriyle ilişkilerinin belirginleşmesi; eğitim sistemiyle toplumsal ve mesleki hareketlilik arasındaki ilişkiye dair sorunlar; daha geniş bir toplumsal alanda profesyonel örgütlenmenin özerkliğinin yayılması. 

Bu demektir ki, daha önce gösterildiği gibi, bunlara ilişkin başkaldırılar ve hareketlerin talepleri, düzenli işleyen siyasi kurumların daha uç bir kanıtı olarak görülmek zorundadır; bu nedenle, bu bağlam içinde analiz edilmelidir. 
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Bu farklı talepler, daha önce analiz edildiği gibi modern toplumların önde gelen siyasi örgütlenmelerinin başlıca biçimlerinde —çıkar gruplarında, hareketlerde, kamuoyunda ve siyasi partilerde— açıkça işlendi ve bir araya getirildi. 

Daha uç toplumsal hareketler siyasi rejimlerin tamamen dönüşümü doğrultusundaki taleplerin üzerinde dururken, çıkar grupları, farklı grupların daha sınırlı farklı çıkarları üzerinde durma eğilimi gösterdi; “sınırlanmış” toplumsal hareketler ve “kamuoyu” ise mevcut toplumsal kurumların reformasyonuna yönelik taleplerini belirttiler. Farklı partiler veya parti benzeri örgütler, bu tür örgütlenmelerin her biriyle ilgili farklı hâkimiyet düzeylerini ve kendi siyasi yönelimlerini tabii ki gösterebilir. 
Fakat bu görece hâkimiyet ne olursa olsun, partilerin çerçevesi içindeki bu unsurların her birinin bütünleşmesi asla bitmez; çıkar grupları, toplumsal hareketler ve kamuoyunun farklı organları özerk yönelimlerini geliştirmeye meylederler ve pek çok durumda partiler tarafından onlara dayatılan çerçeveleri kırma- ya yönelirler. Taleplerinin merkezi siyasi kuruluşlarda —yönetim, yasama veya bürokratik olarak— doğrudan temsil edilmesi yoluyla özerk yönelimlerini devam ettirme eğilimindedirler. Bu temsil, herhangi bir mevcut parti aracılığı olmadan, farklı siyasi taleplerin kendi çerçeveleri içinde değerlendirilmesi gibi, kendilerine gelen destek ve kaynakları bir parti olmadan harekete geçirme girişimleri şeklindedir. 

Bundan dolayı ne kadar iyi örgütlenmeye başlarsa başlasınlar, farklı tezahürleri içinde, başkaldırılarla ilgili dönüşüm ve direniş ihtimâlleri modern kurumsal düzenlemelerin doğasında da zorunlu olarak varolmuştur. Bu, esas olarak siyasetteki toplumsal karşı çıkış perspektifinin başlıca odağını oluşturan toplumsal hareketlerin, çıkar gruplarının ve kamuoyunun özerk ifade biçimleriydi.! 


! S. N. Eisenstadt, “Political Modernization: Some Comparative Notes”, International Journal of Comparative Sociology, 5, 1 (Mart 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DEĞİŞEN-ÖZÜMSEYEN KURUMLARIN GELİŞMESİ 


Değişik modern toplumlardaki karşı çıkış taleplerinin yoğunluğu ve etkinlik alanları arasında ne farklar olursa olsun bunların hepsinin çok önemli bir ortak özelliği ayırt edilebilir, şöyle ki, bunlar, sadece görece sabit olarak yerleşmiş bazı sorunlarla baş etmek zorunda kalmazlar, sürekli olarak değişen yeni sorunlarla da karşı karşıya gelirler. Gerçekten, bütün siyasi ve kurumsal mekanizmaların belli başlı biçimleri, yukarıda altı çizildiği gibi, hiç olmazsa bir dereceye kadar bu duruma uyum sağladılar. 
Modern toplumların pek çoğunda yapısal farklılaşma süreçleri ve geniş grupların merkeze etki etmeleriyle birlikte, bunun gibi sürekli olarak değişen sorunlarla koordinasyon, düzenleme ve bütünleşmeyle ilgili karmaşık sorunları ele alan bazı yollar ve mekanizmalar ortaya çıktı. Bu düzenleyici mekanizmalar başlıca iki türden oluşur. Bunlardan biri, çeşitli gruplar arasında büyüyen çatışmaları düzene sokmak için ayarlamalar yapabilecek, yeterli idari hizmet ve kararlar verebilecek belli başlı etkin kurumsal çerçeve ve örgütlerin kurulmasıdır. Diğeri ise, bu kurumsal çerçeveler içerisinde geliştirilen çeşitli düzenleme ve kararları destekleyen nüfusun büyük kesimince kabul edilen degerlerin ve sembollerin gelişmesidir. Düzenleyici mekanizmaların bu iki yönü, Durkheim'ın işaret ettiği toplumsal örgütlerde- ki sözleşmeye bağlı ve sözleşme öncesi unsurların arasındaki farka? —ve birlikte gelişme eğilimlerinin, modernleşmekte olan 


1964), 3-24; ve W. Kornhauser, The Politics of Mass Society (New York: Free Press of Glencoe, Inc., 1959). 

2 E Durkheim, The Division of Labour in Society (New York: Free 
Press of Glencoe, Inc., 1947); ve K. Mannheim, Freedom, Power and Democratic Planning (New York: Oxford University Press, Inc., 
950). 
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ve modern toplumlar için önemli bir sorun teşkil etmesine— büyük ölçüde paraleldir. 

Böylesi kurumsal mekanizmaların gelişmesi yönündeki en önemli araçlar, izafe edilen herhangi bir birime yerleştirilmeyen ve topluluğa ait farklı birimler arasındaki kaynakların akışını temin edebilen mübadeleyle ilgili 4224/7 araçların gelişmesi olmuştur.” Para ve banka kredileri bu tür umumi araçların en iyi örneğidir. Partilere oy vermek suretiyle umumi bir siyasi destegin yayılması yönündeki, daha az umumi de olsa benzer düzenlemeler diğer kurumsal alanlarda da ortaya çıkmıştır. Bu mübadele araçları toplumdaki farklı grupların ilişkilerini etkin şekilde düzenlemek için vasıta olmuşlardır. Herhangi bir toplumda, bunların düzenli akışının garanti altına alınması birleştirici düzen mekanizmalarının gelişmesine katkı sağlamıştır. 

Böylesi bütünleştirici mekanizmalar —bazı bakımlardan modern öncesi toplumlarda olmasına rağmen tam olarak modern toplumlarda kurumsallaşan— arasında ilk olarak, nispeten siyasi otoriteden bağımsız olarak hukukun, karmaşık ve özerk yasal sistemlerin, özellikle sivil ve sözleşmeler hukukunun gelişmesinden bahsedebiliriz.* İkincisi, koordine edilen büyük ölçekli teşkilatlardır; özellikle ekonomik, .siyasi ve kültürel, hemen bütün toplumsal alanlarda gelişen çeşitli bürokratik örgütlerdir.” 
Üçüncüsü, çeşitli ortaklıklar ve profesyonel örgütlerdir; dördüncüsü arz ve talebin kurallarına göre farklı alanlardaki kay- 


*T. Parsons, Structure and Process in Modern Societies (New York: Free Press of Glencoe, Inc., 1959) . 

* M. Rheinstein, ed., Max Weber on Law in Economy and Society, çev: E. Shils (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1954); ve a.g.y. 

“M. Weber, The Theory of Social and Economik Organization, çev. 
T. Parsons ve A, M. Henderson (New York: Oxford University Press, 47), 329-340; H. Gerth ve C. W. Mills, ed., #rom Max Weber (Londra: Routledge and Kegan Paul, Ltd., 1947), s. 196-244. 
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nakların akışını düzenleyen çeşitli piyasalar ve piyasa mekanizmalarıdır. Sori ve belki de analizimiz bakımından en önemli olanı, bilinçli değişimin bir aracı olarak kurallara yaptıkları vurgu, siyasi örgütlerin farklı türleri arasındaki etkileşim ve merkezi siyasi kurumlar içersindeki parti veya parti benzeri faaliyetlerin nispeten yasalara bağlı olmak koşuluyla kendi bütünleşmelerini sağlama imkânları bakımından, çeşitli siyasi örgütler ve siyasi süreçlerin bazı özgül yönleri olmuştur. 

Benzer şekilde, anayasal bir seçim sisteminde veya çok partili rejimlerde şekillenen yönetenlerin düzenli olarak değişmesi- ne dair çeşitli hükümler, bu tür kurumsal mekanizmaların degişimindeki özümsemenin yönünü belirleyen belki de en önemli örneklerdir. Bu bakış açısından, demokratik olmayan rejimlerde de (özellikle totaliter fakat aynı zamanda pek çok modern despotik rejimde) bazı göstermelik seçimlerin yapılması ve bu göstermelik seçimlerin rejimin hiç olmazsa bazı kurallarının yerine getirilmesi olarak düşünülmesi anlamlıdır. 

Aralarındaki resmi farklılaşmada olduğu gibi, farklı idari teşkilatların çoğalması da bazı hizmetlerin ve siyasi faaliyetlerin, siyasi mücadelelerin günlük iniş çıkışlarına aldırmadan sürekli işlemesini sağlar. Bu aynı zamanda siyasi hayatın ve kurumlarının farklı biçimlerine uzanan daha çok yayılmış uzlaşmanın gelişmesini de kolaylaştırmıştır. 

Bazı değişimleri özümseyebilmekle birlikte kurumsal yapılar bir dereceye kadar en çok modern toplumlarda gelişme eğilimi göstermesine rağmen, sadece bu: gelişmeler, modern kurumsal yapı içerisinde yeterli ve sürekli bir özümsemeyi, sürekli olarak değişen sorunlarla ilgili ve farklı modern toplumlar arasında bu değişimlerin etkin bir şekilde, büyük ölçüde farklı değerler alma kapasitesine sahip olmasını garanti etmez. 

Bu kurumsal düzenlemeler, sözleşmeye dayalı çeşitli düzenlemelerle idarenin yürütüldüğü ve desteklendiği mekanizmalar olarak sunulur. Fakat bunlar uzun vadede etkili olmasını sağlamak için sözleşmeye dayalı dönem öncesi semboller ve yönelimler tarafından -da desteklenmiştir. Böylesi semboller, yönelimler ve kurumsal çerçevelere mahsus gelişmelerin boyutları yukarıda belirtilen bu kurumsal düzenlemelerdeki değişikliğe uğrayan gelişmelerce elde edilmez; her ikisi de farklı derecelerde gelişebilirler. 

Modern toplumsal sistemlerin tarihi, başarısız uyarlanma süreçleriyle veya yeni biçimlerde beliren sorunların ve örgütlerin varolan yapılarına eksik bir uyarlanmayla, bu kurumların, benimsenmelerine yönelik yetersizlikleriyle ve bir dereceye kadar da modernleşme sürecinin doğasında bulunan çeşitli başkaldırı hareketlerinin sorunlarıyla doludur.9 

Bunun gibi engellemelerin dış tezahürleri, genellikle mevcut sisteme ve onun sembollerine karşı olan sembollerin gelişmesi ve siyasi faaliyetlerle ilgili daha az ya da daha çok şiddetli ayaklanmaların yön verdiği birtakım siyasi “patlamalardır”. Bu tür patlamaların kuvveti, meydana geldiği rejimin istikrarı üzerindeki dolaylı sonuçları gibi, ülkeden ülkeye büyük ölçüde çeşitlilik gösterir. Fakat patlamaların gerçekleşmesi ve değişimin tam olarak özümsenememesi ihtimali modernleşme süreçlerinin ve modern toplumun yapısının doğasında varolması gibi süregiden değişimin eğilimleridir. 

Bu tür patlamalar hem mevcut rejimin sürekli olarak değişen sorunlara daha iyi uyarlanmakla meşgul olan daha esnek bir rejime dönüşümüne hem de modernleşmenin çöküşüne, Nazizm ve Faşizmde olduğu gibi despotik eğilimlerle birlikte gerileyen veya deforme olan rejimlerin gelişmesine, modernligin ve sivil toplumun deformasyonuna ve düpedüz modernleşmenin dışında kalmaya öncülük edebilir.” 


9S. N. Eisenstadt, “Breakdowns of Modernization”, Economic Development and Cultural Change, 12, 4 (Temmuz 1964), 345-367. 
7 A.g.y. 
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SİSTEMİN DÖNÜŞÜMÜ VE SÜREKLİ BÜYÜME 


Modern toplumların yukarıda belirtilen çeşitli tüm özellikleri, kitlesel-uzlaşmacı yönelimleri, süregiden yapısal farklılaşma ve toplumun merkezi üzerinde daha geniş grupların etkileri muhtemelen modernleşmenin en merkezi sorununun ne olduğunu göstermiştir: Modernleşmenin doğasında varolan sistemin dönüşümüne yönelik eğilim. 

Bu eğilimin doğası, yakın dönemde çıkan çalışmalardan yapılan aşağıdaki iki alıntıyla göz önüne serilebilir. M. Halpern'in tanımı şöyledir: 


.. modernleşme devrimi dönüşümü, insanın onlar aracılığıyla kendi toplumunu organize ettiği siyasi, toplumsal, ekonomik, entelektüel, dinsel ve psikolojik sistemlerin dönüşümünü içerir. 

. modernleşme devrimi herhangi bir toplum sisteminin istikrarı üzerine yeni bir değer inşâ edildiği insanlığın ilk devrimidir —yani, kalıcı bir dönüşümün meydana getirildiği ve özümsendiği bir dayanma kapasitesini gerektirir. Bu kapasite, evliliğin selameti için gerekli asgari ve azami ihtiyaçlarla aynı zamanda işlevi sona eren geleneksel bir sistemin can alıcı unsurlarının ve bağlantılarının değişimini de temsil eder. Dönüşümde böyle bir kapasitenin sürdürülmesi hem benzersiz bir modern fırsat —birçok seçkinin henüz tanımadığı veya arzulamadığı— hem de zamanımızın köktenci devriminin başarısı için benzersiz modern bir koşulu -birçok seçkinin başa çıkmakta başarısız olabildiği— teşkil eder. Geleneksel toplumlarsa tam tersine, sürekli olarak sistemi dönüştüren taleplerce karşı karşıya bırakılmadılar. Genellikle, sadece yüzyıllar sonra bu tür özel bir meydan okumayla karşılaştıkları zaman, yeni kapalı bir sistem yaratarak veya onunla bütünleşmeyerek karşılık verebildiler. 


Modernleşme toplumun bütün unsurlarından bilimsel bir topluluğun zaten sahip olduğu bir kapasiteyi talep eder: 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Kuramla ilgili gelişen, devam eden, değişen ve bütünleşen sistemlerce yeni sorular, yeni olgular ve yetersiz çözümlerin meydan okumasına karşılık verme çabasında sürekli olarak ısrar edebilmeyi. Bunun gibi bilimsel devrimler, en iyi koşullar altında olsa bile, süreksiz olma, anlaşmazlıklarla sarılma ve özellikle modernleşme devriminin karakteristik ör- 
.neklerini ortaya koyan bilimsel devrimlere katkı sağlayan, genişletilen ve mükemmelleştirilen mevcut sistemlerdeki merkezileştirme doğrultusundaki önemli aralıkları işaret etme eğilimindedir.? 

Edward Shils'ın modernlikle ilgili açıklaması, bu özellikleri bilhassa günümüzde Birleşik Devletler'de anlaşıldığı gibi daha 

açık bir biçimde göz önüne serer: 


Yeni Devletlerin seçkinleri arasında, “modern”: dinamik olmak, insanlarla meşgul olmak, demokratik ve eşitlikçi olmak, bilimsel, ekonomik olarak gelişmiş, egemen ve nüfuzlu olmak demektir. 


Modern devletler her şeyden önce dinamik olmalıdır. Modern olmakla bir seçkin, Yeni Devletlerde görülen seçkinler gibi değişimden korkmamalıdır; tam tersine onu getirmek için mücadele etmelidir. Bu seçkinler, değişmeyip olduğu gibi kalan şeyleri istemez. Eski rejimin karşısındadır, ülkenin geçmişine sahip çıksa da bunun zamanın ihtiyaçlarına göre uyarlanmasının üzerinde durur. “Dinamik olmak”, Yeni Devletlerin seçkinlerinin en sevdiği sıfatlardan birisidir. Seçkinler kendi dinamizmleriyle övünürler ve kitlenin de kendilerinden bunu talep ettiğini iddia ederler. Onların 


ë M. Halpern, “The Rate and Costs of Political Development”, Annals of the American Academy of Political Science, 358 (Mart 1965), 21- 
23. 
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değer verdikleri hemen hemen her şey bir koşul olarak degişimle ilgili bu övgüyü gerektirir.” 


Değişmeye, ilerlemeye ve sistemin sürekli dönüşümüne yönelik bu temel eğilimin kökü, sadece bir toplumun yapısal bir özelliği olarak değil, aynı zamanda kültürel bir ideal veya değer olarak, benzer şekilde seçkinlerin ve daha geniş grupların, daha az ya da daha çok bilinçli bir amacı olarak modernliğin doğasında bulunur. Modern sistemler ile diğer toplumsal sistemleri ayırt eden işte budur. En ilkel toplumlardan büyük tarihi imparatorluklara kadar, tüm toplumlar değişim süreçlerinden geçmişler - dir ve imparatorluklarda olduğu gibi, böylesi değişim süreçlerinin pek çoğu, bilinçli bir şekilde yöneticiler veya çeşitli siyasi ya da dini seçkinler tarafından başlatılmıştır. ® Ve yine, kesin olarak değişimin bu süreçlerinin en önemli görünümleri sadece niceliksel değil niteliksel olarak da modern toplumlarınkinden farklılık göstermiştir. 

Her ne kadar bu imparatorlukların farklı seçkinleri siyasi, toplumsal ya da kültürel değişimin önünü açtıysa da, -bu yönetici veya seçkinlerin başka gruplara göre daha iyi bir yoldan yorumladığı veya temsil ettiği fakat kendinde geleneksel olarak mevcut olan, değişime yönelik olmayan ve toplumsal bir düzenden çok; evrensel bir geçiş-toplumu sağlamaya yönelen- bu değişimler mevcut düzenin bir parçası olarak öngörüldüler."! 
Üstelik bu geleneğin yorumlanması yalnızca böyle seçkinlerin elindeydi ve bu toplumların siyasi ve kültürel merkezlerini tekeline alanlar bunlardı. Daha geniş toplumsal sınıflar kendilerini bu merkezle ve düzeni temsil edenlerle özdeşleştirdiler. 


° E. Shils, Political Development in the New States (New York: Humanities Press, 1964), s. 7-8. 

1 S, N. Eisenstadt, The Political Systems of Empires (New York: 
Free Press of Glencoe, Inc., 1963). 


LA. g.y. 


Shmuel Noah Eisenstadt 13 


Gerçi kendilerinden böyle yapmaları beklendi ancak onlar kendiliklerinden örgütlere veya onun belli başlı sembollerinin şekillenmesine ve bu geleneklerin yorumlanmasına aktif bir biçimde katılamadılar. 

Modernliğe yönelik büyük hamle, hem merkezin sembollerinin içeriklerindeki büyük değişimde, bu içeriklerin sekülerleşmesinde ve yine insan onuruyla ilgili değerlere ve toplumsal eşitliğe yapılan vurgularda hem de toplumun merkezî sembollerinin ve kurumlarının şekillenmesiyle ilgili, katılım imkânlarının seyrek ya da kısmi bir biçimde olsa bile, büyümesinde gerçekleşmiştir. Bu hamle kendi içinde modernlikteki toplumsal değişimlerin özgül niteliklerini, sistemin dönüşmesine yönelik eğilim ile değişim, karşı çıkma ve dönüşüme dair isteklerde sebat edilmesini içerir. Değişmeye yönelik bu istekler elbette farklı yönlerde gelişebilirlerdi, mevcut kurumların ilerlemesini talep ederken reformcu olabilirlerdi ya da bir sistemin toplam dönüşümünü hedefleyebilirlerdi. Fakat her ne şekilde olursa olsun bütün modern toplumların temel özelliklerini oluşturdular. 

Modernleşmenin böylece birbiriyle yakından ilişkili fakat ayrı iki görünümü vardır. İlki, yapısal farklılaşmanın ve çeşitlenmenin büyük değişiklikleriyle birlikte toplumsal bir yapının, sürekli olarak değişen yapısal biçimlerin, etkinliklerin ve sorunların ve süreklilik arz eden değişime ve sistemin dönüşümüne yönelik eğilimlerin gelişmesidir. Ancak bu temayüllerin yalnızca gelişmesi, kendi içinde süregiden bu değişimlerin ve bununla birlikte ortaya çıkan sivil bir düzenin sürdürülmesini temin etmeyi görece kalıcı bir şekilde ele alabilen kurumsal bir yapının gelişmesine hükmetmez. Böylece modernleşmenin kendi oluşumunda yarattığı en önemli sorun, bunun gibi süreklilik arz eden değişimlerin ele alınmasına yönelik toplumsal yapının ortaya çıkabilmesidir ya da başka bir deyişle sürdürülebilir büyüme sorunudur, yani sürekli olarak değişen sorunları ve talepleri özümseyebilen kurumsal bir yapının gelişebilmesidir.!? Modernleşmenin merkezi sorununu oluşturan ve meydan okuduğu şey işte budur. 


YAPISAL ÇEŞİTLİLİK 


Şimdiye kadar modernleşmenin ortak özelliklerini ve sorunlarını vurgulamıştık. Bununla birlikte, bu ortak özellikler dışında modern ve modernleşmekte olan çeşitli toplumlarda birçok farklılık —modernleşmenin yapısal özelliklerinde, modernleşmenin gelişmesine eşlik eden somut bir dizi sorunun öne çıkışında ve bu sorunlarla başa çıkma yolları içinde— meydana geldi. 

Bu yapısal çeşitlilik modern veya modernleşmekte olan farklı toplumların geniş bakış açısından daha ilk bakışta ayırt edilebilir.!5 Böylece toplumsal hareketliliğin ve bir ölçüde toplumsal farklılaşmanın nispeten basit göstergelerini ele alırsak, gelişimin benzer safhalarında görülen çeşitli modern toplumların, şehirleşme, okuryazarlık veya kitle iletişim araçlarına maruz kalma düzeylerinde birbirlerinden büyük farklılıklar gösterdiklerini görürüz. 

Büyük farklılıklar, değişik modern toplumlar arasındaki belli başlı yapısal özelliklerinde de —farklı kurumsal alanlar arasında ve içindeki rollerin farklılaşmasında ve birlikteliklerde, her bir kurumsal alan içinde gelişme eğilimi gösteren yeni, daha uzmanlaşmış birlikteliklerin sahasında ve doğasında— bulunabilir. 

Roller ve birliktelikler sadece farklı toplumlar arasında değil, aynı toplumdaki farklı kurumsal alanlarda da değişiklik gösterebilir. Bundan dolayı bazı toplumlarda, özellikle yeni devlet- 


2 Shils, a.g.m.; ve Halpern, a.g.m. 

 S. N. Eisenstadt, “Modernization, Growth and Diversity”, Carnegie Faculty Seminar (Bloomington, Ind.,: Department of Government, Indiana University, 1963). 
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lerde, daha sonra ayrıntılarıyla göreceğimiz gibi, genellikle hâlâ geleneksel ekonomik alandan ziyade evrensel siyasi hakların, siyasi partilerin ve merkezi yönetimin geliştiği yerde, geniş bir ölçüde siyasi alandaki farklılaşmaya tanık oluyoruz; diğer devletlerde, örneğin iki dünya savaşı arasında Latin Amerika, İspanya ve Doğu Avrupa'nın pek çok despotik rejiminde olduğu gibi durum tersine dönebilirdi. Benzer şekilde, modern toplumlar belli başlı birlikteliklerin yapısı ve değişik kurumsal alanların görece önem kazanması bakımından farklılık gösterdiler. i 

Böylece geç modernleşen hemen hemen tüm toplumlarda — örneğin, Doğu Avrupalı, Ortadoğulu ve daha sonra da Asyalı toplumlar— siyasi ve ekonomik kurumların işlevlerinin giderek birbirine karışmasıyla birlikte geniş ölçüde örgütlerin, en çok da ekonomik kurumların ve eğitim kurumlarının üzerindeki devlet kontrolünün gelişmesine yönelik artan bir eğilim açıkça kendini göstermiştir. Belki daha da ilginci, modernleşme sürecinin, sadece toplumsal yaşamla ilgili daha geleneksel birçok biçiminin korunmuş olması veya gelişen modern çerçevelerle bütünleşmiş olması değil; içinde evrensel ve kazanılmış ölçütlerin hüküm sürdüğü görece kısa bir dönem sonra işlemeye ve bir araya gelmeye başlayan öğrenci birlikleri, şirketler ve ticaret odalarında olduğu gibi çok hızlı modernleşme sürecinin yeni, sürekli olarak yayılan nispeten özerk birimlerle bağlantılı olduğu yer olan Japonya'nın durumudur. 

Çeşitli modern toplumlar, daha önce analiz edildiği gibi toplumsal rollerin ve etkinliklerin düzenlenmesi ve dağıtımının esas mekanizmalarının görece önemi bakımından da farklı olabilir. Dağıtım mekanizmalarının değişik türleri bütün modern toplumlarda mevcut olduğu halde, görece üstünlükleri ölçüsünde farklı toplumlar arasında büyük oranda değişir. 

Siyasi karar almanın ve gelişmelerin odağı olarak en önemli siyasi kurumlar —yönetim, yasama, parti, bürokratik... vb. — ve siyasi ifade ve bir araya gelmenin her bir şekli bir başka deyişle, 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çıkar grupları, toplumsal ayaklanmalar veya kamu düşüncesi, farklı bağlayıcı mekanizmaların böylesi baskın yapısıyla yakından ilgilidir. 

Değişik modern toplumlar kendi sınıf yapılarının bazı temel özellikleri bakımından da farklılık gösterdi. Hindistan ve Japonya gibi ülkelerde uzun bir dönem için güçlü bir şekilde yerleşmiş aristokrasiler olmadığı halde, bazı Avrupa ülkelerinde ve bir dereceye kadar da Ortadoğu ve Latin Amerika ülkelerinde toplumsal yapının üst basamaklarına egemen olan güçlü bir biçimde yerleşmiş aristokrasiler mevcuttu. Ancak Avrupa'daki aristokratlar, nispeten kraliyet gücünden bağımsız olmaları ya da tersine temel olarak aristokrasilere hizmet etmeleri açısından da büyük ölçüde farklılık gösterdi. 

Üstelik sözde burjuvazi olarak adlandırılan orta sınıfların oluşumu, ekonomik gelişmenin benzer düzeylerinde de büyük ölçüde farklı oldu. Böylece orta sınıflar, Batı Avrupa'da ve bir dereceye kadar Latin Amerika'da başlangıçta, kendi kişisel işleri olan tüccarlar, sanayiciler ve profesyonellerden oluştuğu halde, Japonya ve yeni devletlerin birçoğunda ağırlıklı olarak maaşlı burjuvazi ve profesyonellerin istihdam edildiği geniş ölçekli bürokratik girişimlerden meydana geldi. Toplumsal piramitteki uçuruma gelince, orada da büyük farklılıklar mevcuttu. 

Modern veya modernleşmekte olan toplumlar, geleneksel toplum yapısının çeşitli unsurlarını muhafaza ettikleri, ortadan kaldırmaya giriştikleri ya da çeşitli yollardan içlerinde yeniden canlanan geleneksel güçlerin gelişebildiği ölçüde de büyük farklılık gösterdi. Birçok Avrupa ülkesinde de, daha da farklılaşan modern çerçeveler içinde geleneksel unsurların ve yönelimlerin birleşmesinin, atfedilmiş olan ve kısmi ölçütlerin yayılmasının ve bu çerçeveler içinde şekillenmeye başlamasının ve aynı birliktelikler veya kurumlarda, farklı işlevlerin birleşmeye gitmesinin çok çeşitli yollarını görürüz. 

Bu farklılıkların çoğu sadece gelişme evrelerinin konuları değildir. Bunlar, sistemin dönüşümüne yönelik kapasiteye erişmek için her bir modern veya modernleşmekte olan toplumun geçirmek zorunda olduğu evreleri göstermez.'* 

Gerçekten, toplumsal hareketlenmelerin ve farklılaşmanın düzeyleri ile böylesi evrelerin —örneğin, bu tür hareketlenmelerin etkinlik alanı ne kadar geniş olursa geniş ölçekli kurumların gelişme eğilimi de o kadar artacaktır— bazı yapısal sonuçlarına göre modernleşme evrelerinden bahsetmek mümkündür. Ancak daha önce belirtilen değişimlerin çoğu ya da bunlar arasındaki çeşitli tüm kombinasyonlar bu evrelere göre açıklanamaz. 

Daha sonra ayrıntılarıyla göreceğimiz gibi, değişimlerin birçoğu bu evrelerin sınırını aşar. Bu konunun özel önem arz etmesinin nedeni, toplumsal hareketlenmenin bazı genel düzeylerine göre tamamen benzer evrelerden geçen farklı modern toplumların, kurumsal alan içinde veya merkezde —çevresine zıt olarak— böylesi farklılaşmayla ilgili olarak büyük ölçüde değişiklik göstermesidir. 

Bu farklılıklar çok sık olarak başlıca kurumsal alanlardaki modernleşmenin farklı geçici düzenleriyle ilişkilidir; modern veya modernleşmekte olan farklı toplumların bu tür değişik, geçici yollardan ilerleyebilmeleri olgusu, bu nedenle modernliğe dair sadece tek bir yolun olmadığı olgusunun altını çizer. 

Elbette, modernleşme her yerde bazı ortak sorunlar yaratmıştır, ki bunlar özellikle farklılaşma süreçlerinden, kitlesel-uzlaşmacı eğilimlerden ve sistemin dönüşümüne yönelik eğilimlerden kaynaklanmıştır. Fakat bu sorunların, düzenlenme veya çözülme yolları ile düzeyleri kadar yoğunluğu ve belirgin baskısı da değişik toplumlar arasında büyük oranda -kesinlikle sistematik olarak olmasa da— değişmiş gibi görünür. 


14 S. M. Lipset, Political Man (Garden City, N. Y.: Doubleday & 
Company, Inc., 1960). 
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TARİHSEL OLARAK FARKLI BAŞLANGIÇ NOKTALARI 
VE MODERNLEŞMEKTE OLAN SEÇKİNLERİN 
YÖNELİMLERİ 

Modernleşmeye eşlik eden bu büyük yapısal çeşitlilik nasıl açıklanabilir? 

Bu çeşitliliği açıklayabilen en önemli değişken, farklı toplumların modernleşmenin farklı başlangıç noktalarına sahip olmasıdır.!” Daha önce gösterildiği gibi, modernleşme süreci, kabile gruplarından (genellikle kolonyal toplumlardaki yapılar), kast toplumlarından, farklı biçimlerdeki tarım toplumlarından ve farklı derecelerde ve biçimlerde şehirleşmiş önceki toplumlardan ortaya çıkabilir. Bu gruplar, gerek sermaye, gerek işgücü, gerekse de daha geniş birlikteliklerle özdeşleşen çeşitli esnek, farklılaşan kaynaklara sahip olmaları bakımından büyük ölçüde değişiklik gösterebilir. Oldukça farklılaşan amaçları tesis edebilmeleri ve yerine getirebilmeleri ya da diğer gruplara ilişkin olarak manevi açıdan karşı karşıya kaldıkları yeni sorunlarla başa çıkabilmeleri ve yeni, daha geniş toplumsal çerçeveler içerisinde bütünleşebilmeleri veya buna istekli olmalarının düzeyi değişebilir. 

Ancak bu daha geniş toplumsal sınıflar da modernleşme doğrultusunda bir eğilimi açığa vurdukları zaman, bu yönelimin yoğunluğu, farklı toplumlar arasında büyük ölçüde deği- 
'şiklik gösterebilir —ve bundan dolayı modernleşmeleriyle ilgili somut yapısal özelliklerini büyük ölçüde etkileyebilir. Böylece bu yaklaşımın öncülerinden biri olan Gerschenkorn'dan alıntılayarak: 

On dokuzuncu yüzyıldaki Avrupa haritası, ekonomik geri 

kalmışlıklarının dereceleri bakımından değişiklik gösteren 

ülkelerle ilgili rengarenk bir tablo: ortaya koydu. Aynı zamanda, hızlı sanayileşme süreçleri bu çok farklı düzeylerde 


3 Eisenstadt, Modernization, Growth and Diversity. 


Shmuel Noah Eisenstadt 79 


geri kalmış ülkelerde başladı. Hareket noktaları ve düzeyleri bakımından bu farklılıklar, sonraki gelişmenin doğasını belirlemesi açısından oldukça önemliydi. Sanayileşme arifesindeki bir ülkenin geri kalmışlık derecesine bağlı olan sanayileşmesinin yönü ve karakteri, önemli birkaç konuda degişiklik gösterme eğilimindeydi. Bu değişiklikler kısaca altı konu başlığı içerisine çabucak sıkıştırılabilir: 

1. Bir ülkenin ekonomisi ne kadar geri kalmışsa, nispeten üretimle ilgili yüksek bir büyüme artışının beklenmedik bir hamleyle adeta patlamasıyla birlikte, sanayileşmesinin kesintili olarak başlaması o ölçüde muhtemeldi. 

2. Bir ülkenin ekonomisi ne kadar geri kalmışsa, sanayileşmesinde tesisin ve girişimin büyüklüğü üzerinde o kadar çok duruldu. 

3. Bir ülkenin ekonomisi ne kadar geri kalmışsa, tüketilen mallara oranla üretilen mallara daha fazla vurgu yapıldı. 

4. Bir ülke ekonomisi ne kadar geri kalmışsa, gelişme halindeki sanayilere sermaye desteğinin artması ve buna ek olarak, kendilerine daha fazla merkezileşmiş ve daha çok bilgili girişimci önderler temin etmek için düzenlemelerde özel kurumsal etkenlerin rol oynaması o ölçüde arttı; ülke ne kadar geri kalmışsa, bu etkenlerin yarattığı baskı ve geniş kapsamlı etkileri o kadar çok telaffuz edildi. 

5. Bir ülkenin ekonomisi ne kadar geri kalmışsa, tüketim düzeyleriyle ilgili nüfus üzerindeki baskı o ölçüde ağırlaştı. 

6. Bir ülke ne kadar geri kalmışsa, tarımın, gelişen sanayilere “tarımsal işgücündeki” verimlilik artışı temelinde açığa çıkan, genişleyen bir endüstriyel pazarın yararlarını sunarak herhangi etkili bir rol oynaması daha az muhtemeldi.!* 


16 A, Gerschenkorn, Economic Backwardness in Historical Perspective (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1962). 
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Bu önermeler sadece ekonomik alana değil, başlıca bütün kurumsal alanlara da uygulanabilir. Böylece, örneğin siyasi alanda, siyasi toplulukların uzun zamandan beri varolan yapılarının yetersiz oluşu, nispeten bütüncül partilerin siyasi olarak geniş kesimlere ulaşması veya bürokratik örgütlenmelerin hâkimiyetleri konusundaki gelişmeleri açıklayabilir. Ya da daha geniş gruplar ve toplumsal sınıflar içerisindeki daha geniş siyasi çıkarların ve yönelimin yetersiz oluşu, toplumun topyekün bir dönüşümünü kışkırtan küçük, saldırgan entelektüel grupların gelişmesini kolaylaştırabilir. 

Kolonyal ve emperyal yayılmada, teknik yeniliklerin ya da kültürel hareketlerin yaygınlık kazanmasında olduğu gibi, çeşitli grupların ve seçkinlerin içerideki faaliyetleriyle veya değişik dış güçlerin etkisiyle meydana getirilmesine bakıldığında modernleşmenin, başlangıç noktasından ziyade, ilk itici gücü olan dürtünün niteliği azımsanmayacak derecede önemlidir. 

Böylesi bir ilk itici gücün doğası, farklı kurumsal alanlarda, öncelikle, ekonomik, siyasi, kültürel ya da ekolojik (ör. şehirleşme) alanda olup olmadığı modernleşmenin görece geçici düzenini büyük ölçüde etkileyebilir. 

Ancak farklı ülkelerdeki modernleşme sürecine eşlik eden yapısal biçimlerin büyük çeşitliliği sadece çeşitli toplumsal grupların ve sınıfların kaynakları ve yönelimleri tarafından degil, modernleşmenin ilk itici gücünün doğasından da etkilenir. 
Bu tür kaynakların herhangi bir düzeyiyle yönelimlerin biçimleri, daha önce olduğu gibi, farklı yollardan —hiç de az olmayan ölçüde, kesinlikle tamamında olmasa da, bir toplumun “modernleşmiş seçkinler” olarak adlandırılmış olan daha aktif seçkinlerinin politikalarına bağlı olarak— yönlendirilebilir veya şekillendirilebilir. Burada ikinci büyük yeni yaklaşım akla gelir. 

Bu konuda en göze çarpan ve en temel olan Shils'ın modern ve modernleşmekte olan toplumların farklı kurumsal modelleriyle —siyasi demokrasi, vesayet altındaki demokrasi, modernleşen oligarşi, totaliter oligarşi ve geleneksel oligarşi— ilgili 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analizleridir ki bunların her birinin yeniden şekillenmesinin, sadece bu toplumların geniş yapısal koşullarınca değil, büyük bir. 
ölçüde, toplumla ilgili her bir oluşum içinde öncü olan seçkinlerin yönelimleri ve oluşumlarınca nasıl etkilendiğini gösterir.'” 

Benzer şekilde, Kerr ve arkadaşlarının son zamanlardaki analizi, başlangıç niteliğinde olsa bile, farklı seçkinlerin, sanayileşme hızı, sermaye kaynakları, gelişmedeki öncelikler, girişimciler ve yöneticiler üzerindeki baskılarını, eğitim sisteminin, tarımsal politikaların, işgücünün dağılımıyla ilgili yöntemler ile diğer birçok örnekler gibi toplumsal ve ekonomi politikalarının belli başlı sorunlarıyla ilgili olarak değişik stratejiler geliştirme eğiliminde olduklarını göstermiştir.'8 Onların bu anlayışı, göreceğimiz gibi, diğer alanlara yönelik olarak da genellenebilir. 

Modernleşme süreci içinde seçkinlerin önemini vurgulayan bu tür yaklaşımlar, temel olarak, modernleşme sürecinin, diğer pek çok yeni kurumsal yapının oluşum biçimlerindeki gibi, “karizmatik” gruplar ve kişilikler tarafından başlatıldığını veya ileriye götürüldüğünü, hattâ bu grupların özellikleri ve yönelimlerinin, daha eski klasik, dini karizma tiplerinden büyük ölçüde farklılık gösterdiğini ve modernleşmenin kurumsallaşması diye adlandırılabilen durumun Max Weber tarafından analiz edilen rutinleşme ve karizma süreçlerinden farklı olmadığını varsayar —bu varsayımın tam olarak ima ettiği şey her zaman anlaşılır kılınmamış olsa da.'9 

Bu tür seçkinler, modernleşme sürecine dair çok önemli birkaç temel konuda büyük ölçüde farklılık gösterebilirler.” 
Her şeyden önce, modernliğe karşı tutumlarında, onun doğa- 


77 Shils, a.g.m. 

“ C, Kerr, /ndustrialism and Industrial Man (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1960). 

9 Weber, The Theory of Social and Economic Organization, s. 363- 
85. 
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sında asli olan değişiklikleri kabul etmede ya da buna direnme- de ve böyle-bir değişimi geleneksel anlamda değil de modern anlamda —yani sistemin dönüşmesi ile teknik ve askeri alan gibi tek bir alanla sınırlı kalmaması ve daha uygun bir geleneksel, sistemin üretilmesini amaçlaması bakımlarından- tahayyül edebilmeleri ölçüsünde farklılık gösterebilirler. Modernliğe karşı tutumları ne olursa olsun, tutumlarındaki temkinlilikle, örgütlü bir hareketle yerine getirilmiş olan bilinçli bir hedef olarak durumu tasarlayabildikleri ölçüde de farklılık gösterebilirler. Bu ikisinin her zaman bir arada yürümesi gerekmez. Modernliğe karşı açık olan, hattâ modernliğin asıl müjdecisi olan seçkinler bile çoğunlukla, kurulmak zorunda olan özel örgütlenmelerin meydana getirilmesinde, bilinçli hedefleri bakımından bu tür değişiklikleri öngörmediler. 

Bu seçkinler, kendileri dışındakilerde de bu değişiklikleri yaratabildikleri ve onları bunlara uyarlayabildikleri ve modernleşme süreçleri boyunca diğer seçkinlerle işbirliğine hazır oldukları ölçüde de büyük oranda farklılık gösterebildiler. Bu degişikliklerin birleşmesi, modernleşmede hiç de azımsanmayacak ölçüde mevcut olan yapısal çeşitliliği açıklayabilir. 


YAPISAL ÇEŞİTLİLİK VE SÜRDÜRÜLEBİLİR 
BÜYÜMENİN KOŞULLARI 


Ancak bu durum, sürdürülebilir büyümenin koşullarıyla ilgili bir toplumun sadece, süreklilik arz eden değişikliklerle artan yapısal farklılaşmaya maruz kalmasının, kitlesel-uzlaşmacı eğilimlerini geliştirmesinin ve de değişim ve ilerleme üzerindeki vurguyla birlikte modernliğin benimsenmesinin değil, merkezi kurumsal alandaki, sorunları ve talepleriyle birlikte yeni toplumsal gruplar ve sınıflar içerisinde, yeni değişen sorunlarla başa çıkabilen ve bunları özümseyebilen bir kurumsal yapıyı geliştirmesinin koşulları altındaki şüpheleri de açık bırakır. 

Öyleyse bu tür bir büyümeyi sürekli kılan yapının gelişmesine vesile olan koşullar nelerdir? Bunlar herhangi bir şekilde 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modern veya modernleşmekte olan toplumlarda bulunan yapısal çeşitliliklerle, gelişmeyle ilişkili midir? Farklılaşmanın ve toplumsal hareketliliğin alanıyla sürdürülebilir büyümenin kapasitesi arasında herhangi bir ilişki var mıdır? Toplumsal yapının kimi biçimleri -sınıf yapısı, örgütlenmenin bazı türleri— sistemin dönüşümüyle ilgili sorunlara uyarlanmada diğerlerine göre daha iyi midir? 

Batılılaşma ile modernleşme arasındaki ilişki sorunu da — Batılı olmayan toplumların, kültürel bakımdan gittikçe Batılılaşmadan, ilk olarak Batılı ülkeler modernleşmiş olsa da, bu ülkelerde gelişen modernliğe ait kültürel ve örgütsel somut biçimlere uyarlanmadan modernlikle ilgili bütün özelliklerini geliştirebilmeleri sorunu— oldukça önemlidir. 

Önceki anlayışlardan yola çıkan birçok araştırma, genellikle üstü kapalı olarak; sürdürülebilir büyüme, farklı kurumsal alanlardaki sürekli büyüme ve modernleşmenin koşullarının, modernleşmenin bu sosyo-demografik ve/veya yapısal göstergelerinin sürekli yayılmasına eşdeğer veya bağlı olduğu varsayımına ulaşmış veya bu varsayımı temel almıştır. Bu görüşe göre, bir toplum yapısal uzmanlaşmayla ilgili niteliklerini ne kadar çok sergiler veya geliştirirse ve toplumsal hareketliliğin göstergelerinde bunu ne kadar çok yukarıya taşırsa, o ölçüde daha az geleneksel ve daha fazla modern olacaktır; yani bunu daha iyi yerine getirmekle sürekli olarak gelişebilecek, sürekli olarak yeni sorunlarla ve toplumsal güçlerle başa çıkabilecek ve kurumsal yapıyı sürekli olarak geliştirebilecektir.?" 

Gelişmede ve modernleşmede ekonomik alanın önceliğiyle, gelişmeye müsait modern toplumlarla siyasi rejimlerin ve modernleşmedeki sürekliliğin görece sağlanmasına dair gelişme yönünde ekonomik çözümün merkezi önemiyle, sürdürülebilir büyümeyle, “kendi kendine yeterli ilk hızlı kalkınmanın başlan- 


2! B. F. Hoselitz, “Noneconomic Factors in Economic Development”, American Economic Review, 47 (Mayıs 1957), 28-71. 
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gıcından” sonra herhangi bir kurumsal alandaki —ekonomik, siyasi ya da toplumsal örgütlenmeyle ilgili alanlardaki— süregiden gelişmeyle ilgili varsayımlar önceki yaklaşımlarla yakından ilişkiliydi.2? , 

Bu varsayımların incelenmesi, modernleşme süreçlerinin analizlerindeki bir başlangıç noktası olarak yararlılığını —ancak göreceğimiz gibi sadece bir başlangıç noktası olarak— kanıtlayabilir. Takip eden bölümde, belli başlı biçimlerdeki kimi toplumların, süregiden bu tür bir sürdürülebilir büyümeye muktedir olan kurumsal bir sistemin gelişmesini kolaylaştıran ya da ona engel olan koşullarının analizlerine odaklanılmasıyla ilgili bir dizi incelemeyi sunacağız. 


2 W. W. Rostow, The Stages of Economic Growth (Londra: Cambridge University Press, 1960). 


Bölüm IV 


MODERNLEŞMENİN İLK EVRESİNDE 
GELİŞEN MODELLER 


GİRİŞ 

Yukarıda gösterildiği üzere modernleşmenin analizlerindeki başlıca değişkenleri kullanarak -modernleşmenin değişik aşamaları, bunların tarihsel olarak farklı başlangıç noktaları, modernleşen seçkinlerin tutumları ve modernleşme süreçlerinin geçici sonuçları— özellikle gerileme ve çöküş koşullarına karşın sürdürülebilir büyümeyi sağlayan koşullar kadar, yapısal çeşitliliklerinin nedenlerinden bazılarını anlamak amacıyla modernleşmenin en önemli modellerinden bazılarının analiziyle devam edeceğiz. Modernleşmenin tüm önemli tip veya modellerini ve bu tiplerin oluşumundaki en önemli unsurları, çok basit bir biçimde bile olsa analiz etmek, bu kitabın amacını aşacaktır. Ancak, bazı genel göstergeler kapsam dışı bırakılamaz. Bu göstergeler modernleşmenin başlıca iki yönüne göre sıralanabilir: Bir yanda süreklilik arz eden yapısal farklılaşma, daha geniş grupların merkeze etkileri ve bu süreçlerden doğan sorunlar; diğer yanda merkezlerin bu sorunlarla başa çıkma mütekabiliyetleri ile uygun sözleşmeleri veya sözleşme öncesi benzer düzenleme ve sembolleri geliştirebilmeleridir. İlk olarak hareketliliğin amâcına göre modernleşmenin iki evresinin ayrımını yapmak, sonra da bunları mevcut veya oluşmakta olan merkezlerin doğasıyla karşılaştırmak faydalı olacaktır. 

On sekizinci yüzyılın sonlarında ve on dokuzuncu yüzyıllarda Avrupa'da (özellikle Batı Avrupa, Birleşik Devletler ve küçük bir ölçüde Latin Amerika ve Asya ülkelerinde) ilk “sınırlı” evrenin en önemli yapısal özellikleri şunlardır: Çeşitli yeni kurumların etkinlik alanının nispeten küçük ölçekte olması, görece birçok özgül, hedef-yönelimli kurumun gelişmesi; başlıca kurumsal alanların serbest dolaşımdaki kaynaklarının ve sınırlı piyasalarının henüz ortaya çıkması; “kamuya ait” —temsili, ortaklaşa veya profesyonel— düzenleyici ve dağıtıcı düzenlemelerin görece üstünlüğü. 

Bu evrede üst ve orta sınıflar, şehirleşmenin ve sanayileşmenin görece yavaş ve tedrici temposu aracılığıyla, zamanla daha geniş gruplara ve tabakalara doğru yayılmış olan modernleşmenin aktif süreci içinde baskın çıkmıştır. 

Modernleşmenin bu evresinde ortaya çıkan en genel sorunlar, bu daha geniş grupların ve tabakaların toplumun merkezi kurumları içine çekilebilmesiyle, bunların değişik sorunlarının başkaldırı yönelimleri ve siyasi talepleri içerisinde belirginleşmesi ve ardından toplumun merkezi kurumlarının etkinlik sahasında yaygınlaşan çeşitli siyasi anlayışlar içerisinde gittikçe “dönüşüme uğratılması” ve merkezde gerçekten bağlayıcı yapıların ve yeni, esnek, kolektif kimliklerin gelişmesiyle ilgili olmuştur. 

Bu genel sorunlar tekrar birkaç alana bölünebilir. Birincisi, bir yandan iktidarın çeşitli konumlarından yararlanma olanağına göre topluluktaki hem resmi (yani imtiyazlı) hem de daha 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genel fiili bir katılımın, öte yandan da siyaset yapmaya ve kararlara nüfuz edebilen siyasi katılımın yaygınlık kazanmasıdır. 

İkincisi, geleneksel bir durumun daha seküler olana yönelmesinden, sivil ve ulusal olandan farklılaşmasından ve yeni sembolik merkezdeki farklı grupların değişik geleneklerinin birleşmesini mümkün kılması sonucu ortaya çıkan sorunlardan dolayı kültürel-kolektif özdeşliğin artan dönüşümüne eşlik eden çeşitli sorunlardı. 

Sorunların üçüncü geniş alanı sanayileşmenin ve şehirleşmenin ilk ani ve hızlı artışıyla gerçekleşti. Toplumsal ve siyasi taleplerin dile getirilmesiyle ilişkilendirilen toplumsal sorunların bütün tezahürlerinin geliştiği yer burasıydı. 

Bu sorunların ele alınma biçiminin, modernleşmenin başlıca seçkinlerinin yönelimlerine ve modernleşmeye dair baştaki çabalarına göre büyük ölçüde değişmesi, yeni oluşan merkezin sembollerinde ve kurum yapısında oldukça aşikârdı. 

Toplumsal hareketliliğin bu evresinde gelişme eğilimi gösteren toplumun merkezi, her zaman olmasa da, genellikle sanayi - leşmenin başlangıcından ve siyasi isteklerin daha geniş gruplarla tabakalara hızla yayılmasından önce güçlü, modern bir biçimde merkezileşen siyasi çerçevelerin ve bazen de görece yeniden farklılaştırılan merkezi sembollerin gelişmesiyle tanımlanmıştır. 

Ancak bu tür merkezler dayanıklıklarına ve esnekliklerine, katı geleneksel tutumlarını koruma eğiliminde olmalarına ve yukarıda analiz edilen değişik sorunlarla başa çıkabilmelerine göre büyük ölçüde farklılık gösterdi. Daha sonra ayrıntılarıyla göreceğimiz gibi bu farklılıklar modernleşmenin bütün süreci bakımından büyük önem taşıyordu. 

Modernleşmenin ikinci evresinin özellikleri ve sorunları, birçok önemli görünümü bakımından birincisinden ayrılır. 

Modernleşmenin bu evresinin en temel özelliği, “kitle”nin büyümesi olgusudur; yani, toplumun daha geniş gruplara ve tabakalara yönelik toplumun bütün büyük alanlarındaki katılımın yaygınlaşması ve değişik merkezlerine bu geniş grupların sürekli, doğrudan ve yoğun etkisidir. 

Yapısal olarak toplumsal hareketliliğin temposunun arttığı bu evre ilkin geniş çaplı ve çok-amaçlı uzmanlaşmanın —yani' toprağa dayalı olmayan (nonecological) ve akrabalık bağı taşımayan— grupların ve kuruluşların artışıyla karakterize edilmiştir. İkinci olarak değişik iç piyasaların toplumun kurumsal alanlarında sürekli yayılmaları ve birbirlerine nüfuz etmeleriyle tanımlanmıştır. Üçüncü olarak da sürekli büyüyen ve yaygınlaşan şehirleşmeyle ve kitle iletişim araçlarının gittikçe yaygınlık kazanmasıyla karakterize edilmiştir. 

Bu evrede toplumlar arasında -modernleşmeye “yeni başlayanlar”la “daha önce başlayanlar” arasındaki ayrımdan daha az olmayan— çok önemli farklar ortaya çıktı. Yapısal olarak bu iki toplum türü arasındaki büyük fark, bir yanda toplumsal hareketlilik, sanayileşme ve ekonomik büyümeyle zaten halihazırda ve kurulmuş olan çerçeveler içerisine daha geniş tabakaların tâli etkileri, öte yandan da toplumsal hareketliliğin temposunun görece hızla artması süreci ve bu sürecin oluşturulan yeni merkezler üzerindeki doğrudan ve yoğun etkileri arasında beklenmedik de olsa, nispeten tedrici bir süregitmenin olmasıydı. 

Sözü edilen bu ikinci süreç, farklı kurumsal alanlardaki modernleşmenin nispeten geçici gelişiminin ve toplumsal hareketliliğin temposunun farklı bir modeliyle bağlantılandırıldı. Yeni devletlerin pek çoğundaki farklılaşma ve toplumsal seferberlik süreci sanayiden ve ekonomiden ziyade siyasette, ekoloji ve eğitim alanlarında güçlü oldu. Sanayileşme ile desteklenmeden aşırı şehirleşen bu toplumların çoğunda bulunan bu olgu söz konusu genel eğilimin çok önemli bir göstergesidir. 

Toplumsal sorunların daha eski türlerinin, siyasi taleplerle başkaldırı yönelimlerinin yanısıra yenileri de ortaya çıkmaya meyleder ve bunlar, modernleşmeye nispeten “yeni başlayanlarla” “daha önce başlayanlar” arasında doğaları bakımından büyük ölçüde farklılık gösterir. Daha eski toplumlarda bu ikinci evre birbiriyle ilişkili iki sorunu açığa çıkarmıştır. Biri, farklı bir şekilde modernleşen gruplar ve seçkinler arasında merkezin parçalanma ihtimali, bölücü sembollerin ve yönelimlerin gelişmesi ve sonuç olarak nispeten modernleştirilmiş çerçevelerin çökmesidir. Diğeri, merkeze doğru daha geniş toplumsal sınıfların artan duyarsızlığı ve/veya çeşitli popülist eğilimlerin baskısı altında merkezin güçten düşme ihtimalidir. 

Yanısıra, birbiriyle bağlantılı yeni modernleşenler arasında, daha kendileri yapısal değişim ve modernleşme süreçlerinden geçmemiş olan farklı grupların sürekli artan baskısı altında, etkin merkezi kuruluşlar ve semboller oluşturma mütekabiliyeti sorunu ortaya çıktı. Üstelik, pek çok yeni ülkede yeni bir milli kimliğin yavaş yavaş yerleşmesi, Batı Avrupa kültürünün etkisi ve en azından bir dereceye kadar bu yeni, modern Batı yönelimlerine uygunluğu bakımından kendi ulusal geleneğini haklı çıkarma zorunluluğu, karşılaşılan sorunlarla yakından ilişkiliydi. 

Yine burada bu sorunların çözümü —ve yeni merkezlerin sürekli değişimle ilgili sorunlarla layıkıyla başa çıkabilmesi— içsel bağlılığa ve modernleşen belli başlı seçkinlere göre büyük ölçüde değişiklik gösterdi. 

Gelecek bölümlerde, başlangıçta modernleşmeyle ilgili olguların nispeten sınırlı olduğu, merkezlerinin esnekliklerine ve dayanıklıklarına göre aralarında farklılıkların başgösterdiği, özellikle Avrupa'da ve Japonya'da, modernleşmenin erken dönemindeki olguların kısaca analizlerini yapacağız. Yine modernleşmenin ikinci evresine geçişlerine eşlik eden bazı sorunları kısaca ele alacağız. Son olarak, sonradan katılanların üzerinde özellikle, ama yalnız değil, durarak modernleşmenin ikinci evresindeki bir dereceye kadar daha geniş kapsamlı olguların analizini sürdüreceğiz. 

Her bir olguda, çağdaşlaşan belli başlı seçkinlerin yönelimlerinin ve doğasının, başlıca toplumsal sınıfların tutumlarının ve merkezdeki yapının, modernleşme sürecini ve onun yapısal 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özelliklerini ve sürekli olarak değişen toplumsal sorunlar ve başkaldırı hareketleriyle başa çıkmayı başarabilen kurumsal yapıyı nasıl etkilemiş olduklarını inceleyeceğiz. 


A- BATI AVRUPA, BİRLEŞİK DEVLETLER VE 
SÖMÜRGELERDE SÜREKLİLİK ARZ EDEN 
ÇOĞULCU MODERNLEŞME MODELLERİ 


MODERNLEŞEN SEÇKİNLER VE YÖNELİMLER 


İlk önce Batı Avrupa'da!, İngiltere'de?, Hollanda'da”, İskandinav ülkelerinde, Birleşik Devletler'de ve İngilizce konuşan Dominyonlarda* zamanla gelişmiş olan modern rejimlerin ilk biçimleriyle başlayacağız. 

Çoğunlukla bu toplumlardaki çeşitli iç güçlerin dönüşüme uğraması, çabaları ve küçük bir payı da olsa dış olayların etkisiyle, tarihsel olarak modernleşmenin ilk süreçleri bu Avrupa ülkelerinde ortaya çıktı. 


! D. Thomson, Europe since Napoleon (New York: Alfred A. Knopf, Inc., 1962); T. Cole, Ed., European Political Systems (New York: Alfred A. Knopf, Inc., 1961); ve S. H. Beer ile A. B. Ulam, eds., Patterns of Government: The Major Political Systems of Europe (New York: Random House, Inc., 1962). 

? D. Thomson, The Democratic İdeal in England and France (Londra: Macmillan & Co., Ltd., 1943). 

* P, Geyl, The Revolt of the Netherlands (New York: Barnes & Noble, Inc., 1958). 

* D. R. Rustow, “Scandinavia”, S. Neumann ed. içinde Modern Political Parties (Chicago: University of Chicago Press, 1956), s. 169- 
194. 

“S.M. Lipset, The First New Nation: The United States in Historical and Comparative Perspective (New York: Basic Books, Inc., Publishers, 1963). 

SR. Taft, “Australia” a. M. Rose ed., içinde The Institutions of Advanced Societies (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1958). 
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Modernleşmenin arifesinde, on altıncı ve on yedinci yüzyıllarda bu toplumlar genelde görece yüksek düzeydeki bir farklılaşmayla, özelde ise ileri teknolojik gelişmeyle karakterize edildi. Bunlar, çeşitli toprak sahibi aristokrasiler, değişik alanlara yöneltilmiş köylüler ve güçlü dini gruplar ve kurumlar gibi oldukça farklı ve karmaşık grup ve tabakalardan; ve bir yandan güçlü ortak özerklikleri, diğer yandan da görece güçlü siyasi — genellikle monarşik— merkezleri ile düzenli olarak büyüyen şehir nüfusundan oluşmuştu. 

Bu toplumlarda modernleşme süreci hem merkezde hem de daha: geniş toplumsal sınıflar içerisinde aşağı yukarı eşzamanlı olarak başladı. Modernleşmenin merkezindeki ilk fitil, güçlü mutlak monarşilerce —İngiltere'de Tudorlar, İsveç'te Vasas, bir dereceye kadar Hollanda'da William The Silent— ve/veya sürekli olarak geniş tabakalardan yeni, aktif toplumsal unsurları birleştirmeye meyleden, Hollanda'daki şehirli aristokrat sınıfı gibi, azınlıktaki oligarşik gruplarca ateşlendi.” Bu ülkelerin çogunda oluşan yeni merkezler ve merkezileşmiş siyasi yapılar sadece idari alanda değil aynı zamanda siyasetin sembolik ve daha geniş alanlarında dönüşüme uğradı ve yeniden organize edildiler. Sürekli olarak genişleyen siyasi katılımı meşrulaştıran, yeni merkeze ve onun içindeki potansiyel katılıma ortak bağlılıklarını vurgulayan geleneksel olmayan yeni, daha esnek semboller geliştirdiler.” Üstelik, bu yeni merkezlerin tesis edilmesi, özellikle Protestan olan birçok ülkede, yeni normatif ilişkiler içerisinde yönetenleri ve yönetilenleri birbirine bağlayan, daha geniş evrensel bağlılık esasları gibi vazife gören yeni, aş- 


TM. Beloff, The Age of Absolutism. 1660-1815 (Londra: Hutchinson & Co. (Publishers), Ltd., 1954). 

ë S. Neumann, “Germany: Changing Patterns and Lasting Problems”, Neumann eds., içinde Modern Political Parties (Chicago: University of Chicago Press, 1956), s. 354-394. 
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kın yönelimlerin dahil edilmesini gerektirdi.? Bir örneğine Hollanda'da ve kısmen de İskandinavya'da rastlanabilen görkemli İngiliz Devrimi bu eğilimin belki de en açıklayıcı örneğidir. Buna paralel olarak, meclis üyeleri, modern yöneticiler ve daha sonra sürekli olarak genişleyen merkezi bürokratik yönetim gibi daha esnek merkezi siyasi kurumlar gelişme eğilimi gösterdiler. 

Hemen hemen tüm bu toplumlarda merkezi modern bir yapının kurulması devrimci bir süreç ya da olayla —İngiltere'deki Büyük Ayaklanma ve Görkemli Devrim, on altıncı yüzyılda Hollanda'daki Ayaklanma ve Amerikan Devrimi'yle— bağlantılıydı, bununla birlikte bu devrimci süreç ne geçmişten keskin bir kopmayı doğurdu ne de siyasi topluluğun merkezi sembollerinde belirgin olan ve süregiden bir anlaşmazlığı tetikledi. 
Daha önce varolan siyasi kurumsal yapı nispeten esnek olduğu için kendi yörüngesi ve çerçeveleri içerisine birtakım yeni sembolleri ve talepleri dahil edebildi. 

Modern siyasi yapıların ve sembollerin ilk kez tesis edildiği bu süreç Birleşik Devletler ve Dominyonlarda oldukça farklı yollarla vuku bulmuştur. Birleşik Devletler'deki yeni siyasi anlayış, bir önceki siyasi alandan kopuşla sonuçlanan bir devrim hareketi veya ayaklanma sayesinde oluşturuldu.!9 Ancak yine de bu kopuş tümüyle bir önceki siyasi sisteminkilerden farklı olmayan değerlere göre meşrulaştırıldı ve ilk olarak siyasi kimlik ve kuruma ait yeni merkezi sembolleri şekillendiren nispeten küçük oligarşik bir grup tarafından yürütüldü. Fakat burada toplumdaki daha geniş grupların katılım temposu gittikçe 


9 Lipset, a.g.m., D. Thomson, England in the Nineteenth Century 
(Londra: Pelican Books, 1960); Rustow, a.g.m., s. 169-194 ve Geyl, a.g.m. 

10 Lipset, a.g.y. Birleşik Devletler ve Avrupa arasındaki ilginç bir karşılaştırma için bkz. S. P. Huntington, “Political Modernization and America vs. Europe”, World Politics, 18 (Nisan 1966), 378-415. 
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hızlandı ve bundan dolayı daha popülist ayaklanmaların ve başkaldırı hareketlerinin meydana gelebilme ihtimali de arttı. 

Merkezlerin bu şekildeki dönüşümü ve gelişmesi yanında, bu toplumlarda daha geniş toplumsal sınıflar arasında değişik çağdaş eğilimler ve süreçler de gelişti.'! Daha geniş grupların modernize olan bu eğilimlerinin esas bulunduğu yer, özellikle şehirli gruplar ve bir dereceye kadar da bazı üst köylü grupları kadar aristokratik olarak adlandırılan çeşitli “orta gruplar”dı. 
Bu geniş toplumsal sınıf içerisindeki modernleşmeye dair daha yoğun dürtüler, dinde, kültürde ve ekonomide başlangıçta en aktif davranan birtakım ikincil seçkinlere aitti. Bu seçkinlerin en önemlileri arasında, çeşitli Protestan gruplar, Rönesans döneminde Avrupa'da ortaya çıkan entelektüel olarak aktif merkezler ve ticaret, bankacılık ve ilk sanayici gruplar gibi daha aktif girişimci gruplar vardı.!? l 

Bunlar, baştaki yüksek düzey ekonomik değişimin ve teknolojinin sağladığı ekonomik büyümenin fırsatlarından sıklıkla istifade ettiler ve geliştiler. Tarımın ve kırsal sektörlerin nispeten hızlı değişimi ve bunların gelişmekte olan piyasa ekonomisindeki çeşitli modern çerçevelerle birleşmesi, ekonomik anlamda özel öneme sahiptir. 

Ekonomik modernleşmenin genel eğilimi, “klasik” liberal mesleklerle (hukuk, hekimlik) yakın ilişkili olan, ardından yeni iş gruplarına dek uzanan, kendilerini yeni sanayi uygarlığına dahil eden bu girişimci sınıf üzerine inşa edilmiş ticari-kapitalist çizgide ve daha sonra bireysel gelişimle ilgili oldu. 


u M. Weber, The Protestan Ethic and the Spirit of Capitalism, çev. T. 
Parsons (New York: Charles Scribner's Sons, 1958); R. H. Tawney, Religion and the Rise of Capitalism (Londra: John Murray, 1929); ve F. Venturi, The Roots of Revolution (New York: Alfred A. Knopf, Inc, 1960). 

21. Bowle, The Unity of European History (Londra: Jonathan Cape, Ltd., 1949), s. 170-225. 
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Bu gruplar önceki siyasi merkezlerin esnek tutumu sayesinde ekonomik, dini ve entelektüel faaliyetlerin sürekli bir biçimde yayılmasına da büyük ölçüde yardım etti. Bu toplumlardaki modernleşme sürecinin en belirgin özelliklerinden biri de merkezde ve daha geniş gruplarla tabakalarda ortaya çıkan çağdaş yönelimler arasındaki oldukça yüksek düzeydeki bir uyuşmaydı. 

Daha aktif olan çağdaş seçkinlerin bu özgül yönelimleri yanında, daha geniş toplumsal sınıflar,!* özellikle de şehirli ve çalışan orta sınıflar arasında, zamanla, görece özerk çağdaş yönelimler de gelişti. Bu yönelimler, başlangıçta daha çok dinsel dönüşümler (örneğin, Metodist ve diğer “mevcut düzene ayak uyduramayan” gruplar arasında olduğu gibi) ve genişleyen sanayi sistemine artan katılıma, daha sonra da çeşitli yerel örgütlerde ve sendikalarda yaygınlık kazanan toplumsal etkinliğe dayandı. Bu özelliklerinden dolayı daha geniş gruplar ve toplumsal sınıflar hem ekonomide hem de ideolojik alanlarda çok geniş bir ölçüde çağdaş etkilere ve eğilimlere maruz kaldılar; ve zamanla yeniden ortaya çıkan daha geniş kapsamlı ekonomik ve kültürel yapıların içine ve yeni oluşan merkezi siyasi kurumların yörüngesine doğru çekildiler. 

Muhtemelen bu süreçlerin en önemli yanlarından biri de, bu grupların çoğu arasında, çok özel, yeni, esnek statülerin gelişmesiydi. Bunlar belki de en açık bir biçimde, aktif olan girişimci Protestan grupların pek çoğunda fark edilebilir. 

Bunlar iki özelliğin ya da yönelimin birleşimini açıkça gösterdi. Birincisi, sadece ekonomiyle sınırlı kalmayan fakat tedricen daha geniş siyasi katılıma dair taleplerle yeni, daha kapsamlı siyasi yapıların ve ölçütlerin oluşturulması içerisinde yaygınlık kazanan “bu dünyaya ait” yönelimlerinden kaynaklanan 


5 S. Burrell, “Calvinism, Capitalism and the Middle Classes: Some 
Afterthoughts on an Old Problem”, Journal of Modern History, 32 
(1960), 129-141. 
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daha geniş bir toplumsal yapı doğrultusundaki “açıklıklarıydı”. 
İkincisi, daha geniş bir topluma yönelik açıklıkla birlikte statülerinin yönelimi bakımından özerklik ve kendine yeterliğin belirli bir kombinasyonuyla karakterize edildiler. Daha despotik veya aristokratik statü geleneğine sahip gruplardan ve toplumlardan farklı olarak, siyasi gücün mevcut merkezlerinde (yani monarşiye ya da kiliseye ait) açığa çıkmalarına rağmen —statü sembollerinin belirginleşmesi bakımından— çok az bağlılık gösterdiler. Burada bu statü yönelimlerinin sürdürülmesi ve kurumsallaşması yalnızca bu farklı grupların iç yönelimlerine degil, aynı zamanda mevcut siyasi ve kültürel merkezlerin esnekliklerine ya da “açıklıklarına” göre de hafife alınamayacak ölçüdeydi. 


MODERNLEŞMENİN GEÇİCİ GÖRÜNTÜSÜ VE 
YAPISAL ÖZELLİKLERİ 


Yukarıda analiz edilen süreçler farklı kurumsal alanlarda ve sürekli olarak gelişen toplumsal yapının farklı ve özgül yapısal özelliklerinde modernleşme sürecinin geçici görüntüsünde birtakım özgül modellerin doğuşunu sağladı. 

Bu görüntü her şeyden önce görece yavaş bir tempoyla ve çevresine nazaran toplumun merkezindeki modern kuruluşların ve sembollerin daha güçlü gelişmesiyle karakterize edildi. 
İkinci olarak, yaygınlık kazanan sanayileşmenin ve siyasallaşmanın ortaya çıkmasından önce nispeten güçlü ve esnek merkezi siyasi yapıların büyümesiyle; ve de siyasi ve ekonomik alanlarda siyasi olarak aktif hale gelişlerinden ve yüksek düzeydeki isteklerinin ve etkin taleplerinin belirmesinden önce yeni şehirlere ve sanayi alanlarına doğru çekilen daha geniş gruplar ve toplumsal sınıflarla karakterize edildi."* 


14 Bkz. Thomson, Europe Since Napoleon, ve birinci dipnotta bahsedilen kitaplardaki Avrupa'nın siyasi sistemleriyle ilgili analizler. 
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Bunlar ilkin siyasi olarak, sonradan bir dereceye kadar siyasi partiler içinde bütünleşmeye başlayan ve merkezi siyasi alandaki taleplerini gittikçe ortaya koyabilen çıkar grupları ve toplumsal hareketler içerisinde örgütlendiler.'” , 

Bununla birlikte, yeni dönüşüme uğramış merkezdeki iktidarla ilgili siyasi paylaşımdaki büyük değişiklikler, başlangıçta bile, kademeli olarak —birçok bakımdan yeni toplumsal sınıfların siyasi olarak kendilerini özgürce ifade etmeye başlamalarından önce de yöneticilerin karşılıkta bulunduğu bu yeni merkezi yapılar içindeki gelişmelerin ivme kazanmasını sağlayan— ekonomik yapıdaki değişiklikleri yansıttı. 

Aristokrasiden orta ölçekli işletmelere ve tabandaki çeşitli işçi gruplarına dek uzanan daha geniş toplumsal sınıfların birçoğu, yeni unsurlara yönelik oldukça yüksek düzeydeki bir statü esnekliğini ve açıklığı gösterdi.'9 Bu gelişmeler, orta sınıflarla işçi gruplarının içeride gösterdikleri uyum sayesinde ve yerel düzeyde ve atölyelerde (sanayi) çok sayıda toplumsal ve siyasi faaliyetlerin ortaya çıkmasında belli olduğu üzere en azından modernleşmenin birtakım sorunlarıyla içeriden başa çıkmaları suretiyle hız kazandı ve sırası gelince güçlendi. 

Merkez ve çevresindeki modernleşmenin temposu arasındaki geçici duraklama, oldukça aşırı ve geçici durumlar dışında, merkezi siyasi faaliyetlerin, sembollerin ve yönelimlerin üzerine toplumsal düzensizliğin ve toplumsal sorunların yol açtığı patlamaların değişik belirtilerinin doğrudan etkisiyle en aza inmişti. Pek çok durumda, merkezde görece farklılaşan —parlamenter kurumlarla siyasal ve kültürel etkinliklerle ilgili çeşitli organlarda olduğu gibi— yapılarla çevresindeki oldukça küçük ölçekli faaliyetler ve değişik profesyonel gruplar, orta sınıflar ve işçi sınıflarıyla kuruluşlar arasında zamanla bir bağ oluştu. Bu, 


5 Rustow, a.g.m. 
“ Thomson, England in the Nineteenth Century, ve Thomson, The Democratic Ideal in England and France. 
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sırasıyla, çeşitli sosyal katmanları ve daha belirli yapısal organizasyonları yok sayan, çeşitli gönüllü dernekler, profesyonel örgütler ve sendikalar şeklinde, oldukça yüksek düzeydeki kamu baskısının ve kendi düzenini sağlayan grupların gelişmesiyle bağlantılıydı. Bunlar, farklılaşmanın boyutlarıyla toplumsal faaliyetlerin ve ekonomik örgütlenmelerin belli başlı birimlerinin büyümeleri ve ekonomiyle siyasette bürokratikleşmeye geçişle birlikte tamamen dirençsiz bir hale gelmediler. 


ÇOĞULCU- -ANAYASAL REJİMLERDE DEĞİŞİMİN 
ÖZÜMSENMESİ 


Yukarıda analiz edilen çeşitli etkenlerin farklı kombinasyonları -yeniliği getiren grupların kurumsal yerleşimi, mevcut siyasi yapının esnekliği ve bir yandan geniş toplumsal tabakaların modernize edilen eğilimlere görece açık olmaları öte yandan da modernleşmenin farklı geçici görüntüleriyle yapısal özellikleri— Batı ülkelerinde gelişen modern rejimlerin biçimlerini büyük ölçüde etkiledi. Bu, modern rejimlerin, karşılıklı anlayışa (civility) dayalı kitlesel-uzlaşmacı toplumların olanak ve eğilimlerinin, mükemmel olmasa da mümkün olduğunca tam olarak gerçekleştirildiği bir modeli olan, anayasal-çoğulcu modeldi. 

Bu rejimlerin içinde değişimi özümseyen neredeyse bilinçsiz bir yapı da gelişmiştir; bu, toplumsal ve siyasi değişimin uygun bir şekilde özümsenmesini sağlayan davranışların oluşturulması, kurumsal bir çerçevenin ve genel bir siyasi üslubun gelişmiş olması demektir." 

Bu rejimlerin birçoğu içindeki siyasi taleplerin ve örgütlerin değiştirilmesine yönelik bir kapasitenin özümsenmesi, genellikle #ümüyle bilinçli siyasi bir hedef olmamıştır. Siyasi kurumların esnekliği sayesinde ve siyasi örgütlenmenin sürekli olarak değişen talepleri ve formları karşısında başlıca siyasi ve toplumsal seçkinlerin duyarlılığıyla hedefe biraz olsun -mümkün ol- 


V Bkz. 9. dipnot. 
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duğu ölçüde— yaklaşılabildi. Açıkça yöneticiler (siyasete yön vermek ve siyaseti yürütmek için rekabet eden) siyasi reformlara ve değişime önayak olmalarına ve önemli politikalarını anlatmalarına rağmen, böylesi değişimlere yönelik son derece önemli itici dürtü bu rejimlere genellikle; değişik toplumsal, profesyonel ya da kültürel grupların içinden, farklı çıkar gruplarıyla toplumsal hareketlerden, genel kamuoyunun daha da yayılmasından ve bu grupları cezbetmeye çalışan, desteklerini sağlamak için rekabet eden ve onları siyasi partilerin çatısı altında toplamaya gayret eden siyasi seçkinlerden geliyordu. 

Rekabet eden seçkinlerin sıkça yenilik getiren politikalara etkin katılımlarıyla ve yeni kurumsal yapılara eklemlenmeleriyle dönüştürülmeye başlanan işte bu dürtüdür. 

Böylece, bu toplumlardaki siyasi yenilikler, siyasi liderliğin (bir partinin ya da daha bağımsız bir grubun önderliğinde olan) önayak olmasıyla ve bu yeniliklerin halkın içinden, daha geniş toplumsal gruplardan ve tabakalardan değişime dair gelen tepkileri özümseyen ve değişik amaçlarla politikalara yönelik büyük bir desteği harekete geçiren farklı partilerce temsil edilmesiyle gerçekleşme eğilimindedir. 

Siyasi kararların alındığı ve siyasi değişikliklerle yeniliklerin kurumsallaştırıldığı başlıca alanlar genellikle, en azından resmi olarak, mecliste, mecliste yasayı yapan yetkili mercilerde ve bir ölçüde de bürokraside merkezileşirler. Bu esas politikaların, açık değilse bile, en azından tamamen ve herkesin önünde ifade edildiği, karara bağlandığı ve savunulduğu yer işte bu merkezi kurumlardır. 

Karar alma mercileri olarak hem kitle partilerinin hem de bürokrasilerin önemi, toplumsal yapının artan farklılaşmasıyla ve süreklilik arz eden modernleşmeyle birlikte hiç durmaksızın büyümenin gerçekleşmiş olmasıdır; ve anayasal veya totaliter, bütün modern rejimlerde son derece önemli pek çok siyasi karar ve onun işleyişi üzerinde gittikçe yoğunlaşılmış olmasıdır. 
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Fakat anayasal rejimlerde ne partiler ne de bürokrasi siyasi tartışmaların ve yeniliklerin yegâne sahası haline gelmiştir; iktidar ve yasama organları, bağımsız kamuoyunun ve liderliğin esas çerçevesiyle siyasi yeniliklerin gittikçe kurumsallaştığı belli başlı alanlar olarak, en azından sembolik anlamda, kendi konumlarını korumayı sürdürdüler. 

Demokratik seçkinlerin kendilerini yenileyebilmeleri ve kurumsallaşma imkânı bulan yenilikler, azımsanmayacak ölçüde, birbirinden uzaklaşmış olan çeşitli çıkar gruplarını birleştirebilen partilere ve onların liderlerine ve toplumsal hareketlerle ilgili yoğunlaşan talep ve yönelimlerinin dolayısıyla da bağımsız bir liderliğin ve kamuoyunun siyasi iktidarının ve süregiden mevcudiyetinin kurumsallaşmasına bağlı oldu. 

Değişimin özümsenmesine ilişkin bu model, görece esnek partilerin veya parti benzeri siyasi örgütlerin çatısı altında somut ve farklı çıkar gruplarının ve bütüncül yönelimli toplumsal hareketlerin birbirlerine zamanla artan bağlılıklarıyla ve çeşitli partiler arasında önemli bir birleşmesi olarak kamuoyunun (gönüllü birlikler ve halk çoğunluğu üzerine temellenen) oldukça önem kazanmasıyla karakterize edilmiş olan ve bu toplumlarda gelişme eğilimi gösteren siyasi taleplerin dile getirildiği başlıca türlerin doğasıyla da yakından ilişkiliydi."8 

Bu rejimlerin işleyişini bütünüyle anlamak için, onların içinde gelişen başkaldırı hareket ve yönelimlerini ve onlarla başa çıkma yollarını analiz etmek faydalı olacaktır. 


BAŞKALDIRI HAREKETLERİ VE SOSYAL PATLAMA 
ÖRNEKLERİ 


Bu ülkelerdeki başlıca başkaldırı sembollerinin ve hareketlerinin yapısı ve örgütlenmesi, özellikle yeni siyasi merkezler —ekonomik, toplumsal sorunlar, siyasi katılımın düzeyi ve alanı— ile 


8 M. Kaplan, ed., The Revolution in World Politics (New York: John 
Wiley & Sons, Inc., 1962), öz. 1., XI. bölümler. 
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ilgili olmak üzere toplumsal ve kültürel düzenin birçok yönüne ve kültürel düzenin yeni sanayi düzeninden türetmiş olduğu konulara, özellikle de dini özgürlük ve hoşgörüye odaklandı. 

Özellikle sözü edilen çeşitli konulara odaklanma eğilimindeki modern tip siyasi örgütlenmelerin —sosyopolitik hareketler ve siyasi partiler— ilk kez geliştiği rejimler bunlardı. 

Burada ilk toplumsal, ulusal ya da muhafazakâr hareketlerle partiler de ortaya çıktı. Her yerde genel bir algılama olarak “sol” ve “sağ” arasında, yani ayrıcalıklı mevkilerini ellerinde tutanlar ile siyasi, toplumsal ve ekonomik ayrıcalıklarla ilgili mevcut düzenlemeyi değiştirmek ve hakça dağıtımın yaygınlaşmasını ve bunun kabul edilmesini isteyenler arasında, oldukça açık seçik beliren ilk ayrılığın ortaya çıktığı ülkeler bunlar oldu."* 

Ancak bu sorunlar genellikle hem zamana hem de nüfusun farklı kesimlerine yayıldı. Siyasi, toplumsal ve kültürel bölünmelerde, gruplar ve sınıflar arasında büyük ayrımlar yaratacak hareketler nadiren gelişti.?* 

Üstelik farklı sorunlar farklı zamanlarda ortaya çıktı. Bundan dolayı, örneğin, siyasi katılımın yaygınlaşması sorunu, sanayileşme ve sınıf ayrılığından ileri gelen sorunların başlangıcından önce de vardı, fakat istisnai olarak kültürel veya dini sorunlarla çakıştı. Benzer şekilde, bu hareketler nadiren —ve sonra sadece kısa bir süre için— bütüncüldü ve mevcut rejimin tahrip edilmesine yönelikti. Tüm bu protestocu örgütlenmeler, kendi özerkliklerini ve yönelimlerini korudukları halde daha da bütünleşmiş olan partilerde veya parti benzeri örgütlerin içinde birleşmeye başlayan nispeten şiddetli bir eğilimi açığa çıkardı.?' 


* P, Robertson, Revolutions of 1848: A Social History (New York: Harper &Row, Publishers, 1960); ve S. M. Lipset, “Socialism: Left and Right, East and West”, Confluence, 5, 7 (1958). 

” Neumann, ed., a.g.m. 

2! Thomson, £ngland in the Nineteenth Century, ve Thomson, £urope since Napoleon. 
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Değişen sorunların ve taleplerin nispeten başarıyla, süreklilik arz eden bir biçimde özümsenmesi, esas olarak bu toplumlarda ortaya çıkan belli başlı sorunlara yön veren çeşitli toplumsal, ekonomik ve kültürel politikaların yürürlüğe konması ve uygulanması suretiyle gerçekleştirildi. 

İlkin bu, asıl siyasi sorunlarla —yerel ve merkezi düzeyde oy hakkının sürekli bir biçimde yaygınlık kazanması ve toplumun değişik alanlarındaki daha geniş toplumsal sınıfların artan katılımlarının kolaylaşmasıyla— meşgul olan bu ülkelerin siyaset anlayışlarında ortaya çıktı. 

Toplumsal alanda, ekonomide ve eğitimde, ekonomik güçlerin sınırlı bir alanda serbestçe hareket etmesini, nüfusun daha geniş kesimlerine yönelik asgari bir sosyal güvenliğin sağlanmasını, sanayideki çalışma koşullarının etkin bir şekilde düzenlenmesini ve çeşitli sosyal hizmetlerin yerine getirilmesini amaçlayan türlü politikalar yavaş yavaş gelişti.2? 

Kültürel alanda, toplumun merkezi sembolleri içinde gerilimi hükümsüz bırakan çok önemli birkaç noktaya imkân veren —dini kurallar ile özgürlük (veya hoşgörü) ya da din ile lâiklik arasında olduğu gibi— ve devrimci sembollerin bazı yönlerini (öznenin özgürlük idealleri, kanun önünde eşitlik gibi) bir araya getiren merkezi kurumların ve sembollerin göreceli bir biçimde süreklilik arz eden uyumunu keşfederiz. Aynı zamanda yeni, merkezi semboller içerisinde değişik dinsel ve bölgesel sembollerde olduğu gibi daha özerk bir yapıya sahip birtakım sembollerin bulunması veya birleşmesi de meydana geldi. 


2 C, Kerr, /ndustrialism and Industrial Man (Cambridge, Mass.: 
Harvard University Press, 1960); H. L. Wilensky ve C. N. Lebeaux, Industrial Society and Social Welfare (New York: Russell Sage Foundation, 1958), öz. S. 138-152, 250-275; ve H. |. Clarke, Social Legislation (New York: Appleton-Century-crofts, 1957), s. 437-463. 
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Bu süreç, sivil düzenle ilgili bir çerçeve üzerine inşa edilen ilk kitlesel-uzlaşmacı toplumlar olarak bu toplumları şekillendiren ve görece kendi sürekliliklerini temin eden bir süreçti. 

Genelde bu toplumlarda toplumun merkezi kurumlarına daha geniş toplumsal sınıfların katılımının —sadece resmi olarak değil; aynı zamanda merkezi, kurumsal, siyasi ve kültürel çerçevelere girilebilmesiyle ilgili olarak— derece derece yayıldıgını ve genişlediğini görürüz. Bu katılımın büyümesi, sürekli dönüşüme uğrayan ve hem görece'yüksek düzeyde bir birlik ve kendini düzenleme yeteneği hem de merkezi kurumlara katılmaya yönelik aktif ve potansiyel bir işbirliği tutumu sergileyen bu değişik toplumsal sınıflar tarafından, genellikle merkez üzerindeki birtakım çabalar veya baskılar sayesinde elde edildi. 

Ancak söylemek bile gereksiz, başka toplumlarda olduğu gibi bu toplumlarda da süregiden özümsemeyle ilgili süreçlerin gizlice mahvına çalışmış olan durumlar gelişti. Bu rejimlerin maruz kaldığı türlü kargaşa ortamı, partilerin veya parti benzeri örgütlerin kendi çerçeveleri içinde çıkar grupları ve toplumsal hareketlerle ilgili yeterli bir bütünleşmeyi sağlayamadığı oranda gelişme eğilimi gösterdi. Bunun gibi daha uç sosyal patlamalar ve faaliyetler, hem sosyalist ya da anarşist biçimlerde solda; hem de geleneksel muhafazakâr ya da daha popülist ve milliyetçi biçimlerde sağda ortaya çıktı. 

Anayasal rejimlerde gelişen sosyal patlamaların doğası ve örgütsel içeriği, içinde bulunduğu toplumsal yapıdaki ayrımların düzeyi ve siyasi katılımın yaygınlığına göre büyük ölçüde farklılık gösterir. Böylece modernleşmenin erken dönemlerinde, bu rejimler nispeten küçük oligarşilerce yönetildiğinde ve siyasi katılım sınırlı tutulduğunda, sosyal patlamaların çoğu hem doğrudan doğruya ihtiyaçların giderilmesine hem de siyasi hakların elde edilmesine ve siyasi topluma dahil olmaya yönelen nispeten örgütlenmemiş, oldukça aktivist hareketler ve esaslar şeklinde oldu. 
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Toplumsal farklılaşmanın ve siyasi katılımın yaygınlık kazanmasıyla birlikte ya değişik toplumsal ve/veya popülist hareketler ya da örgütlenmiş olan çıkar grupları biçiminde daha organize olan sosyal patlamalar gelişti.” 

Sosyal patlamaların daha organize olması eğilimi, böylesi rejimlerin doğaları itibariyle siyasi taleplerin ve hareketlenmenin temsil edilmesini ve örgütlenmesini ve de siyasi desteğin harekete geçirilmesini belli düzeylerde cesaretlendirmesi olgusundan kaynaklanmıştır. Bu rejimler içinde gelişme eğilimi gösteren bu sosyal patlamalar güçlerini, bazı durumlarda — özellikle modernleşmenin başlangıç evrelerinde, ama yalnızca burada değil— aktif siyasi liderlerin yozlaşması ve yeterli herhangi bir liderden mahrum olma bu rejimlerde de ortaya çıksa, böylesi talepleri organize ve temsil etmeye yönelik herhangi bir liderlik biçiminin işe yarar olmayışından ziyade, bu tür taleplerin mevcut siyasi kurum tarafından benimsenmeyişinden alırlar. Ancak bütününde, kendi özerkliklerini korurken daha organize olan partiler ve örgütler şeklinde birleşme eğilimi gösterdiler. 

Başkaldıranların kayıtsızlığının ve toplumsal sorunların bu daha organize olan ve temsil edilen başkaldırı türlerinin yanısıra bu toplumlar içerisinde adeta alt kültürler olarak sürekli bir biçimde kurumsallaşma eğilimi gösterdiler. 

Daha geniş toplumsal ve kültürel yönelimlere doğru artan genel bir kayıtsızlık, bunun gibi daha geniş bağlılıkların çöküntüye uğraması ve daha geniş birçok grup nezdinde merkeze ya da belli başlı kültürel yönelimlere daha güçlü bir bağlılık geliştirmeksizin yalnızca merkez üzerinde yaratılan taleplere yönelik bir eğilim de Batılı toplumlar içinde kolayca gelişebildi. 

Bu, özellikle modernleşmeyle sanayileşmenin sonraki evrelerinde ve oldukça paradoksal bir biçimde refah devleti politi- 


” Kaplan, ed., a.g.m, öz. Il. Bölüm, “Politics and Movements in Developed Areas”. 
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kalarının kurumsallaşmasıyla birlikte önemli hale gelmiştir. Bu kurumsallaşma, gittikçe merkezden daha fazla ayrı düştüğü halde, muhtemelen toplumda aynı kimliğe sahip belli grupların katılmasıyla daha aktif birçok yönelimi ve duyguyu yok edebilen daimi alt kültürler içinde henüz ortaya çıkan ve bütünleşen, bir yandan toplumsal sorunlar, görece yoksulluk ve işsizlikle ilgili tecrit edilmiş yuvaların ortaya çıkma ihtimallerini öte yandan da büsbütün kayıtsızlığı doğurdu. 

Muhtemelen bu bağlam içindeki en paradoksal gelişmelerden biri de, çok ciddi bir ekonomik genişlemenin, yoksun bırakılan daha alttaki pek çok grubun ve toplumsal sınıfın durumunu kötüleştirme ve oluşan yeni yapılara onların etkin müdahalelerini en aza indirgeme eğiliminde olmasıydı.2* Üstelik şiddetli toplumsal ve ekonomik gelişmeler, sıklıkla çeşitli grupları, özellikle alt ve orta sınıfları yerlerinden etti, merkezi yapılara yabancılaştırdı ve popülist eğilimlerin gelişmesini kolaylaştırdı. 


FRANSA VE İTALYA: 
KARŞILAŞTIRMALI BAZI NOTLAR 


Batı Avrupa'nın ve Birleşik Devletlerin modernleşme modellerinin bu özgün şekli, çok kısaca da olsa Fransa'nın” ve bir ölçüde İtalya'nınkiyle? karşılaştırılarak daha iyi anlaşılabilir. 


24 Thomson, Europe since Napoleon, W. Petersen, ed., American Social Patterns (Garden City, N. Y.: Doubleday & Company, Inc., 1956), öz. M. Deutsch ve M. E. Collins, “Interracial Housing”, s. 7- 
63 bölümü; ve J. Dollard, Caste and Class in a Southern Town (New 
York: Harper & Row, Publishers, 1949). 

> S. Hoffman, “Protest in Modern France”, Kaplan ed. içinde, a.g.m., s. 69-91; ve J. R. Pitts, “Continuity and Change in Bourgeois France”, /n Search of France içinde (Cambridge, Mass.: Harvard University Center For International Affairs, 1963). 

2% Thomson, Europe since Napoleon, G. |. Magnone, “Italy”, Cole ed. içinde, a.g.m., s. 455-510; ve R. Grew, “How Succes Spoiled the 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XIV. Louis'nin mutlak monarşisinin tam bir örneğini oluşturduğu Fransa'nın önceki siyasi kurumları İngiltere, İskandinavya ya da Hollanda'nınkine göre daha az esnekti. İtalya'da, hem Savoy Krallığı'nın hem de daha sonra birleşen İtalya'nın başlangıçtaki modernleşmesi, yenilenen daha geniş toplumsal sınıfların etkinliklerinden ve güçlenmesinden ziyade siyasi ve diplomatik manevralar ile bürokratik grupların —en iyi Cavour tarafından temsil edilen— belli kesimlerinin etkinlikleri sayesinde elde edildi. 

Sonuç olarak, bu ülkelerin merkezi siyasi sembollerinde oldukça ciddi çatlaklar ortaya çıktı. Bundan dolayı Fransa'daki Devrim, Üçüncü Cumhuriyet'in ve hattâ Dördüncüsünün sonuna dek devam eden, geleneksel ile modern (devrimci olan), aristokrat ile cumhuriyetçi, dini ile seküler yönelimler arasında süregiden bir anlaşmazlığa neden oldu. İtalya'daki birçok bölge Savoy Parlamentosu etrafında oluşturulan yeni ulusal çatı altında bir bütün olarak asla bir araya gelmediler. Bu anlaşmazlıklar, ayrı okullar, farklı aileler, eğitimsel ve profesyonel gelenekler gibi özel kurumsal çerçevelerin tesis edilmeleri suretiyle bu çatışmaları devam ettirme eğiliminde olan farklı bölgesel ve profesyonel seçkinler tarafından bir hayli açıklıkla ifade edildiler ve belli bir yönde kullanıldılar. 

Bu anlaşmazlıkların yanısıra modernleşmenin geçici görünümüyle ilgili farklı modeller ve özel bazı yapısal özellikler ortaya çıktı. İlk olarak Fransa ve İtalya'da farklılaşma imkânı, merkezi ve yerel düzeyler arasında gittikçe daha az eşit olarak tanındı ve birinden diğerine geçiş birdenbire oldu; süreklilik arz etmedi. Merkezde modernleşmeye yönelik dürtü idari alanda daha güçlü olurken, kültürde, ekonomide ve esas olarak da .siyasi katılımda daha zayıf oldu. 


Risorgimento”, Journal of Modern History, 34, 3 (Eylül 1962), 238- 
255. 
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İkinci olarak, toplumsal hareketliliğin temposu köylü sınıfı ve orta sınıflarda vb. olduğu gibi değişik grupların ve toplumsal sınıfların büyük bir kesiminde düzensizdi ve küçük çaplıdan büyük çaplı bir farklılaşmaya geçiş epey ani oldu. Birçok önemli grup —özellikle geleneksel orta sınıflar ile köylüler veya köylü sınıfın çeşitli kademeleri— pek çok bölgede (özellikle Fransa ve İtalya'nın güneyinde; fakat sadece buralarda değil) kendilerini modernize etmeye yönelik sadece zayıf bir temayülü ve yeni oluşum içinde kendi işlerini düzenleme yönündeki sınırlı yeteneklerini açığa vuran örgütlenmelerle ilgili geleneksel modelleri koruma eğilimindeydi. 

Bu yüzden çeşitli toplumsal sınıflarla gruplar arasında nispeten büyük bir çapta toplumsal ayrım ve daha az açıklık ve geçişlilik meydana gelmeye başladı. Aralarındaki başlıca kesişme noktalarıyla düzenleyici mekanizmalar geniş ölçüde büyük çaptaki bürokratik örgütlenmeler aracılığıyla daha çok merkezden yönlendirildiler. 

Böylece hem Fransa hem de İtalya'da gelişmiş ve kesin bir biçim almış olan, değişime ve modernleşmeye oldukça direnen tecrit yuvalarıyla farklı türlerdeki “suç örgütleri” (yani ekonomik faaliyetler, profesyonel hizmetler ve buna benzer durumlarda olduğu gibi kendi görünür amaçlarına ulaşmaya yönelmeyen topluluklar) toplumsal yapının hemen hemen bütün düzeylerinde gelişme eğilimi gösterdi. Bunlar sıklıkla -bir yandan geleneksel, profesyonel, idari gruplar ve sonraları da işçi grupları diğer yandan da çeşitli köylü toplulukları arasında özellikle gösterilmiş olduğu gibi- hem bölgesel bir temelde (İtalya'nın güneyinde olduğu gibi) hem de ekonomik ya da profesyonel bir temelde belirginleşmeye başladı. 

Her iki ülkede görece kapalı kalan ve daha geniş bir partinin siyasi çerçeveleri içinde gittikçe bütünleşmeye başlayan bu yüzden de değişik partiler yönündeki bölünmüşlüğü büyük ölçüde güçlendiren farklı çıkar grupları ve/veya toplumsal hareketler çok büyük bir gelişme gösterdi. Bunlar, azımsanmayacak ölçüdeki dini, kültürel ve mesleki çatışmanın “uzamsal” olarak geçici bir süre bir araya gelmeleriyle beslendi. 

Böylece, örneğin, 1848 Devrimi'nde, 1870'teki Paris Komünü sırasında ve Fransız Devrimi'nin ve cumhuriyetçilerin siyasi geleneğine sadakatleri ya da sadakatsizlikleri ile ilgili tutumlarına karşılık gelen veya dinsellik-sekülerleşme konusu üzerinde duran aristokrasi ve burjuvazi arasındaki sınıf ayrılığı gibi, örneğin Fransa'da dini ve siyasi ya da siyasi ve ekonomik konular sıklıkla eşzamanlı olarak görülmeye başladı. 

Bu ülkelerdeki başkaldırı hareketleri ideolojik ve örgütlü ayrımcılığa yönelik daha büyük bir yatkınlık ile daha bütüncül ve esnek bir parti çatısı altında bütünleşmeye başlayan daha küçük bir temayülü açığa vurdu. Benzer şekilde, kamusal oluşumlar nispeten zayıftı ve bağımsız olan çeşitli toplumsal ve siyasi gruplarla her zaman yeterli derecede köprü kuramadılar. 

Her iki ülkede güçlü, popülist bir karışımla birlikte soldaki ve sağdaki daha aşırı hareketler gelişti ve merkezi siyasi süreçle bütünleşmeye geçiş tanımayan sosyal patlamaların değişmez odakları olarak merkezi toplumsal ve siyasi mücadele alanlarında oldukça kararlı bir role soyundular. Bu durum, farklı türlerdeki ayrımcı (sendikalist) eğilimlerin çok belirgin olduğu burjuva partilerinde ve işçi sınıfı hareketleriyle ilgili örgütlenmelerde de görülebilir. 

Bundan dolayı, geniş kurumsal modelleri içinde oldukça kapalı olmalarına rağmen bu rejimler, değişimi özümsemekte Batı Avrupa rejimlerinden daha az bir mütekabiliyet ortaya koydular. Bu rejimler temel olarak kitlesel-uzlaşmacı düzenin belli özelliklerini gösterse de hâlâ sivil bir düzeni baltalayan türlü yıkıcı eğilimler çok belirgin bir hale geldi. 1. Dünya Savaşı sonrasında İtalya'daki krizler anayasal rejimin çöküşüne ve Faşizmin yükselişine yol açtığı halde, on dokuzuncu ve yirminci yüzyıllardaki Fransa tarihi süregiden anlaşmazlıkların ve kararsızlıkların tarihi oldu. 
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B- BATI AVRUPA DIŞINDA MODERNLEŞMENİN 
YAYILMASI l 


AYRIŞAN MODERNLEŞMENİN GELİŞİMİ , 


Batı Avrupa modernleşmesi ve onun doğrudan türevleri —Birleşik Devletler ve İngilizce-konuşan Dominyonlar— asli ve kendini geliştiren modernleşmenin tek örneğiydi. Yani modernleşme çoğunlukla toplumdaki iç gelişmeler doğrultusunda ilerledi. 

Modernleşmenin daha sonraki bütün örnekleri, Batı Avrupa'daki ilk değişimler sonucunda ortaya çıkan yeni uluslararası siyasi, ekonomik ve entelektüel sistemlerin etkisiyle, modernleşmeye yönelik hamlenin büyük oranda dışarıdan geldiği farklı bir konumda vuku buldu. 

Modernleşme ilk olarak Orta ve Doğu Avrupa'ya, ardından da Orta Doğu'ya sirayet ettikçe, bu, toplumsal arka planın Batı Avrupa'dakilerden farklı olduğu toplumlara yönelik bir yayılma oldu. Ortak Avrupa geleneğinin bazı özellikleri —yerleşik soylu sınıfı, ticari şehir merkezleri— burada da olmasına rağmen, önemli birçok farklılık mevcuttu. 

Toplumsal farklılaşmanın ve teknolojik gelişmenin genel düzeyi Batı Avrupa'dakine göre çok düşüktü. Toplumsal sınıflar arası uçurum oldukça fazlaydı. Daha geniş bir köylü tabanı vardı ve diğer gruplardan daha uzaktı. Özerk şehirli, dini, profesyonel ya da köyde yaşayan gruplar sayıca daha az ve daha zayıf, yöneticiler de daha despottu.?” Doğuya gidildikçe, sınırlı bir özerk statüyle ya da bağımsızlığın kurulmasıyla birlikte soylu sınıfı devlete hizmet eder hale geldi, toplumsal sınıflar arasındaki uçurum büyüdü, şehirli özerk kurumların imkânları azaldı, teknolojik ve ekonomik değişimle gelişmede devletin öncelikli önemi arttı. Üstelik bu toplumların birçoğunda modernleşmenin ilk evrelerinde varolan milli birlik duygusu geliş- 


7 Neumann, ed., a.g.m.; Cole, ed., a.g.m.; Beer ve Ulam, eds., 
a.g.m.; ve Thomson, Europe since Napoleon. 


Shmuel Noğh Eisenstadt 109 


medi ve milliyetçiliğin kendisi siyasi ve kültürel bir sorun haline geldi.28 

Bütün bu etkenlerin bir sonucu olarak, bu toplumlarda ilk modernleşmeyle ilgili ayrı, farklı bir model gelişti. 

Modernleşme hamlesi, modernleşen eğilimlerinin geliştirilmesi hususunda aralarında büyük ölçüde bir uyuşmazlığın ve çatışmaların olduğu toplumun farklı grupları ya da kurumsal odakları arasında hizipleşme yarattı. 

En az iki ve sıklıkla daha fazla sayıda modernleşen farklı seçkin grupları, genellikle birbirinden bağımsız olarak gelişti. 
Bir yanda teknik ve bazı ekonomik ve idari alanlarla sınırlı kalan kontrol altındaki bir modernleşmeyi gerçekleştirmeye kararlı despotik, geleneksel ya da yarı-geleneksel yöneticiler -Rusya'da Büyük Petro, 11. Katerina ve onun soyundan gelenler, Prusyalı krallar ve daha sonra Osmanlı padişahları— vardı. 
Toprağa bağlı kölelikte olduğu gibi toplumsal yapının feodal kimi yönlerini ortadan kaldırmaya çoğunlukla hazırdılar, ancak bu siyasi yapı içerisine daha geniş grupların katılımını sağlayan çok kapsamlı bir değişimi ileri götürmekte gönülsüz davrandılar. Öte yanda ise daha çok zayıf ve birlik duygusu az olan toplumsal sınıflardan gelen, kendileri de zayıf ve yalıtılmış bir halde olmakla birlikte birbirleriyle karşılıklı ilişkileri de zayıf olan, genellikle birtakım entelektüellerden, profesyonellerden ve girişimcilerden oluşan modernleşen başka gruplar da ortaya çıktı. 

Burada ilk kez modernleşen seçkinin özel ve çok önemli bir türü olarak ortaya çıkan “entelijansiya” mevcuttu. Batı Avrupa'daki modernleşmenin başlangıcında profesyonel vaizler ve 


2 Royal Institute of International Affairs, Nationalism (Londra, 
1940); H. Kohn, The Idea of Nationalism: A Study in its Origins and Background (New York: The Macmillan Company, 1946); ve E. Kedourie, Nationalism (Londra: Hutchinson & Co. (Publishers), Ltd., 
1960). 
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risalecilerle okullar da önemliydi, fakat istisnalar hariç tutulursa onların arka planını ve eğilimlerini paylaşan mesleki daha geniş topluluklarla süratle yakın ilişki kurdular. Ancak daha da doğuya gidildikçe, diğer mesleki topluluklar ya da toplumsal sınıflara bir nebze sağlam köklerle bağlı olsa da onlardan ve aynı şekilde iktidar merkezlerinden yabancılaşan ve daha çok kendi içine kapanan bir entelijansiya ortaya çıkar. Bu entelektüel gruplar, ideolojik ve siyasi bir düzlemde modernleşme sorunları üzerine çok yoğun bir zihinsel faaliyet içerisine girdiler fakat ekonomik ya da sivil alanda çok da aktif değillerdi, böylece modernleşen bu grupların ortak yalnızlık eğilimi güçlendi. 

Sonuç olarak, hem merkezi siyasi kurumlar içinde hem de modernleşme doğrultusundaki iç dönüşümlerini genellikle meydana getiremeyen daha geniş toplumsal sınıflar üzerinde çok etkili olmadılar. Kendi açılarından bu daha geniş gruplar, farklılaştırılan amaçlarını yerine getirmek için kaynakları harekete geçiremedikleri gibi, yeni, daha geniş toplumsal ve siyasi çerçevelerde gönüllü olarak bir araya gelemediler ve aktif bir şekilde buralara katılamadılar. Geleneksel faaliyetlerini sürdürme ya da ayrı bir çıkar grubu meydana getirme eğiliminde oldular. Ancak bu eğilimler, daha geniş kapsamlı, ayrı siyasi hedefler olarak ifade edilmedi ve siyasi faaliyetlerin farklı çerçevelerine dahil olamadı. 

Bu özelliklerin pek çoğu, daha sonra ayrıntılarıyla analiz edeceğimiz (Latin Amerika ile ilgili bölüme bakınız) yapısal ikilikle ilgili birçok özelliği açığa vuran şehirleşmenin ve sanayileşmenin artmasıyla birlikte devam etti. 


DESPOTİK REJİMLER: ALMANYA VE RUSYA 


Bu yaygın rejim tipindeki çeşitli ülkelerin bir ölçüde ortak olan bu çok genel özelliklerinin dışında, birbirleriyle ilişkileri kadar kendi seçkinlerinin ve daha geniş grupların kendine özgü-modernleşen yönelimlerine uygun olarak aralarında pek çok fark- 


Shmuel Noah Eisenstadt 111 


llk da ortaya çıktı. Burada bütün bu değişkenlikler üzerinde uzun uzun durmaya imkân olmadığı için, sadece dikkati çeken bazı konulara yoğunlaşacağız. 

Bunun gibi modern despotik rejimlerin uç bir örneğini, iki dünya savaşı arasındaki dönemde,” on dokuzuncu yüzyılın daha geleneksel rejimlerinde olduğu gibi yarı-despotik rejimlerde (İspanya ve Portekiz örnekleri”) ya da birkaç Doğu Avrupalı rejimde —Pilsudski'nin Polonya'sı ile Kral Boris'in Bulgaristan'ını— görüyoruz. Bu rejimler çoğunlukla toplumsal, ekonomik ve siyasi değişikliklerin gelişmesinin ve düzeyinin en aza indirgenmesine yönelik gayretleriyle, hattâ modern siyasi sistemlerin —oy hakkının yayılması gibi— ana unsurlarının tam olarak gelişmesinin önüne çıkarılan engellerle ve modernleşen grupların veya seçkinlerin daha aktif eğilimlerinin önüne geçilmesiyle karakterize edilmiştir. 

Diğer bir uçta, büsbütün despotik olanla Batı Avrupalı rejimlerin bir karışımı olarak da görülebilen Bismarck”ın”' yönetimi altındaki İmparatorluk Almanya'sındaki gibi rejimlerle karşılaşırız. Burada, ilk olarak orta sınıflar, girişimciler, entelektüeller veya profesyoneller olsun, çeşitli modern grupların ve toplumsal sınıfların çok geniş bir ölçüde farklılaşması ve gelişmesi durumu ortaya çıktı; ve nispeten geleneksel ve despotik yönelimli olsa bile modernleşen amaçlarla ilgili olarak oldukça 


2 C, E. Black, The Establishment of Constitutional Government in 
Bulgaria (Princeton, N. J.: Princeton University Press, 1943); ve H. 
Seton-Watson, Eastern Europe between the Wars: 1918-1941 (3. 
baskı) (Hamden, Conn.: Shoe String Press, Inc., 1963). 

* Juan Linz, “An Authoritarian Regime: Spain”, E. Allardt ve Y. Lettunen, eds., içinde Ceavages, Ideologies and Party Systems, Transactions of the Westermark Society, 10 (Turku, 1964), s. 292-343; ve M. Derrick, The Portugal of Salazar (Londra: Campion Press, Ltd., 1959). 

3! S. Neumann, “The German Political System”, Beer ve Ulam ed., içinde a.g.m., s. 468-596. 
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aktif olan merkezi seçkinler Bismarck'ın şahsında kendi ideallerini buldular. 

Bu seçkinler modern birleşik bir siyasi yapı kurdular ve aynı zamanda ülkelerinin sanayileşmesini hedeflediler; ama kendi istedikleri şekilde. Sanayileşme ve süreklilik arz eden toplumsal hareketlilikle ilgili sürecin hızlanmasını, ancak bunun muhafazakâr ulus-devlet çerçevesinde ve siyasi düzen içerisinde olmasını istediler. Yurttaşlara temel siyasi ve toplumsal haklar tanınırken, onlar bu grupların, özellikle de işçilerin özerk toplumsal dönüşümlerini en aza indirgemeye çalıştılar; onların özerk bir şekilde toplumsal ve siyasi olarak örgütlenmesini ve yayılmasını ve de eşit partiler ya da katılımcılar olarak merkezin kurumsal ve sembolik sistemi içerisinde bir araya gelmelerini yasal olarak engellediler. 

Etkinliği artan daha geniş toplumsal grupların modernleşen yönelimleri ve faaliyetleri, birçok yönden bazı Batı Avrupalı ikincil seçkinlere benzese de, kendilerine ait farklı, pek çok niteliği barındırıyordu.” Birincisi, bu grupların ve toplumsal sınıfların büyük kısmı siyasi olarak kendilerini ifade etme ve ctkin olma ve merkezi siyasi kurumların dönüşümünü etkilemede daha güçsüzdüler. İkincisi, ilkiyle bağlantılı olarak, toplumsal rollerle ilgili daha aristokrat ya da “mutlakiyetçi” sembollere güçlü bir şekilde yönelimin olmasıyla birlikte kendi toplumsal rolleriyle ilgili arzuları ve algılamaları daha az özerkti. Bundan dolayı, geniş ölçüde bir içe kapalılığı, karşılıklı düşmanlığı ve içerideki gerginliği sürdürme eğiliminde oldular —siyasi alanda, özellikle on dokuzuncu yüzyıl boyunca başarısız 1848 Devrimi'nin çeşitli burjuva-liberal partilerinden İmparatorluğun sonraki değişik liberal demokratik ve sosyalist partilerine, ortaya çıkan çok sayıdaki partinin ideolojisinde ve örgütlenmesinde 


32 Kerr, a.g.m.; D. C. McClelland, The Achieving Society (Princeton, 
N. J.: D. Van Nostrand Co., Inc., 1961) ve E. Hagen, On the Theory of Social Change (Homewood, lll.: Richard D. Irwin, Inc., 1962). 
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bu özellikler ve yönelimler de kendini açıkça gösterdi. Aynı zamanda, Bismarck tarafından resmen ilân edilen imparatorluğa ait anayasadan dolayı merkezi karar organlarına katılmalarına izin verilmedi ve bu yüzden de kendi yalıtılmışlıklarını kırmak ve ayrımcılığı ortadan kaldırmak için gerekli kurumsal imkânlardan mahrum bırakıldılar. 

Toplumsal sınıfların ve siyasi partilerin bu eğilimleri, merkezi, idari ve bürokratik örgütlerin himayesi ve kontrolü altında on dokuzuncu yüzyılın son üç çeyreğinde vuku bulan, bir bakıma yalnızca sanayileşme ve şehirleşmenin ani ve hızlı artışının etkisiyle şiddetlendi. Bu koşullar altında, gerçekten, despotik seçkinle nispeten modernleşmiş olan ve farklılaşan gruplarla toplumsal sınıflar arasında ittifaklar başgösterdi; özellikle bir yanda daha büyük sanayicilerle finansal gruplar diğer yanda da daha iyi örgütlenen işçiler arasında. Fakat bu ittifaklar çoğunlukla tamamen uzlaşılan noktalar ve sözleşmeye dayalı düzenlemeler üzerine kuruldu; ve ortak olan yeni sözleşme-öncesi hususlarca, yeni ortak siyasi ve esneklik gösteren kültürel sembollerce de tam olarak desteklenmedi. Bu nedenle uzlaşmazlıklar ve çözüme kavuşturulmamış çatışmaların düzeyi sürekli yükseldi.” 

Rusya’daki modernleşme süreci, şüphesiz, özel bir ilgiyi hak eder.** Burada, mutlak yönetimin modernleşme faaliyetleri, Al- 


3 S. N. Eisenstadt, “Political Modernization: Some Comparative 
Notes”, /nternational Journal of Comparative Sociology, 5, | (Mart 1964), s. 3-24. 

“ M. Fainsod, How Russia is Ruled (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1955); Z. K. Brzezinski, /deology and Power in Soviet Politics (New York: Frederick A. Praeger, Inc., 1962); J. A. 
Armstrong, The Politics of Totalitarianism: The Communist Party of the Soviet Union from 1934 to the Present (New York: Random House, Inc., 1961); ve R. A. Feldmesser, “Social Class and Political Structure”, C. E. Black ed., The Transformation of Russian Society 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manya'dakinden kesinlikle daha az yoğunken on dokuzuncu yüzyıl boyunca sürekli olarak yayılmıştır. 

Modernleşen seçkinlerin başlıca odağında bulunan entelijansiya, yüksek düzeydeki bir kapalılık ve fakat daha geniş gruplara yeterince ulaşamama, nüfuz edememe ve onların içsel dönüşümlerine ve modernleşmelerine katkıda bulunamama özellikleriyle kendini belli etti. Benzer şekilde, orta sınıfın özerk nelik baştaki zayıf temayülleri sahip oldukları güçsüzlüğü açıkça gösterdi. 

Bu koşullarda gelişen işçi örgütleri, kapalılık, ayrımcılık özellikleriyle ve nispeten küçük siyasi özerk ve etkili birimler olarak karakterize edildiler. 

Ancak burada on dokuzuncu yüzyılın sonu ve yirminci yüzyılın başında daha ümit verici yeni bir başlangıç vuku buldu. Bu dönemde bu değişik gruplar ortak bazı yeni toplumsal, kültürel, siyasi yapıların kurulmasının imkânlarını sorgulayan bir yola girdi. Bu yol, 1905”teki devrimden sonra mutlak yönetimin eskiye dönen tutumu yüzünden engellendi. Hâlâ bu böyle devam edebilirdi, bütünüyle mevcut kurumsal yapının çöküşünü hazırlayan savaşın talihsizliği de olmasa, Rusya'nın geç modernleşmesinin yönü, olduğundan daha farklı bir yöne evrilmiş olabilirdi. 

İki dünya savaşı arasındaki dönemde Doğu Avrupa, Orta Doğu ve yine çeşitli Latin Amerika ülkeleri, göreceğimiz gibi, ayrışan modernleşmenin birtakım ortak özelliklerini paylaşırken, modernleşen despotik rejimlerin bu aşırı alt tipleri arasında büyük bir çeşitlilik arz eden farklı alt tipler gelişmiş olması da kendilerine özgü karakteristik özelliklerini açıkça gösterdi. 


içinde (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1960), s. 235- 253; yine A. Inkeles, s. 338 ve devamı. 
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Bununla birlikte tüm bunların ayrıntılarıyla incelenmesi konumuzun sınırlarını aşar.” 


MODERNLEŞMENİN MUHTELİF ÖRNEKLERİNDE 
GEÇİCİ DÜZEN VE YAPISAL ÖZELLİKLER 


Geniş bir yelpazedeki modernleşmenin muhtelif örneklerini sergileyen ülkelerde ortaya çıkan yapısal özellikleri kadar geçici düzenindeki modelleri de birçok özgül niteliği açığa vurdu. Burada da modernleşmenin ilk odağında siyasi merkez yer aldı; fakat despotik yöneticilerce vücuda getirilen merkezi ve idari organlar, sembolik dönüşümle ve siyasi katılımın yeni düzeylerinin oluşturulmasıyla ilgili çok az bir siyasi kudret gösterdi. Bu merkezler, pek çok Batı Avrupa ülkesindeki duruma benzer, yeni ve esnek siyasi kurumlarla özerk bütünleyici kurumların gelişmesine dair sözleşme öncesi sembolleri kuran yönetenler ve yönetilenler arasındaki karşılıklı ilişkinin yeniden bir reformunu gerektiren kendi yeni sembolleriyle ilgili güçlü aşkın ve evrensel yönelimleri kapsamadı. 

Ekonomik olarak bu rejimler, genellikle oldukça geleneksel, tarımsal temelli gelişmenin görece yavaş bir temposuyla ve demiryolu yapımına ve ağır sanayiye özgü büyük hamleler sayesinde bu gecikmişliğin üstesinden gelmeye yönelik çabalarca karakterize edildi. 

Bu yüzden sanayileşmenin vuku bulan kendine has özellikleri —ağır sanayi ve geniş ölçekli ekonomik birimlerin gelişmesi üzerinde yoğunlaşmak gibi— ağırlıklı olarak merkezi hükümetin eylemlerine ve teşvikine bağlı oldu. 


* Black, a.g.m.; H. Seton-Watson, a.g.m.; K. Karpat, Turkey's Politics: The Transition to a Muljti-Party System (Princeton, N. J.: Princeton University Press, 1959); B. Lewis, The Emergence of Modern Turkey (Londra: Oxford University Press, 1961); ve L. Binder, The Ideological Revolution in the Middle East (New York: John Wiley & Sons, Inc., 1964). 
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Bu süreçte sanayileşme, etkili, kapalı ve küçük bir entelektüel grubun siyasi ve ideolojik olarak gelişen taleplerinin ve isteklerinin gerisinde kaldı; ancak bu daha geniş toplumsal sınıfların, kültürel ve siyasi alanda modernleşmeye başlamalarının önündeydi. 

Belli başlı toplumsal sınıflar arası geçişlilik veya birbirlerine nüfuz etme oldukça sınırlıydı, her biri çok yüksek bir düzeydeki yalıtılmışlığı açıkça gösterme eğilimindeydi. Bu durum, toplumsal hareketliliğin çeşitli sorunlarıyla başa çıkmada, ancak küçük bir çaptaki değişim çabasını ve düzenleyici mekanizmalarının geliştirilme yetisinin kanıtı oldu. Bu yüzden düzenleyici ve sınırlayıcı merkezi bürokratik kurumların kuvvetli bir şekilde hâkim olmasından kolayca etkilendiler. 

Hem daha geniş grupların hem de merkezdeki seçkinlerin bu eğilimleri, daha önce gördüğümüz gibi, bir bakıma, sadece bürokratik örgütlerin ve merkezi kontrolün geniş çaplı himayesi altındaki sanayileşmenin ve şehirleşmenin çok hızlı ve ani artışının da etkisiyle yoğunluk kazandı. Sanayileşmenin ve şehirleşmenin bu hızlı temposu, bu grupların yalıtılmışlığını ve bölgesel, dini, mesleki ve toplumsal rollerle ilgili ayrılıkların süreklilik arz eden birleşmelerinin yoğunluğunu artırdı, dolayısıyla, pek çok açıdan aralarındaki anlaşmazlıkların ve çatışmaların nedeni bu oldu. 


DEĞİŞİMİN ÖZÜMSENMESİYLE İLGİLİ MODELLER 


Muhtelif rejimlerde meydana gelmiş olan değişimin ve başkaldırının özümsenmesiyle ilgili örnekler, kendi seçkinlerinin ve daha geniş toplumsal sınıfların modernleşmeye yönelik temel yönelimleriyle kendi içlerinde açığa çıkan modernleşmeyle ilgili özgül geçici düzenle yakından ilişkili olarak bütünüyle farklı özellikler gösterdi. 

Genelde bu toplumlarda, hâkim olan toplumsal yapının sürdürülmesi üzerinde önemle duruldu. Siyasi mücadelenin ve karar almanın eylem sahalarıyla potansiyel siyasi yeniliklerin taşıyıcıları olarak nispeten önemi az olan yasama organları ve partiler karşısında, mevcut yöneticilerle oldukça geleneksel ve kendi çıkarına düşkün bürokrasi üstün geldi. Mevcut bürokrasi ve yöneticiler, çeşitli çıkar gruplarıyla doğrudan pazarlık yapma yoluna gittiler ve bu çıkar gruplarının geniş tabana yayılan, etkin partilerin siyasi çatısı altında bütünleşme çabalarına şüpheyle yaklaştılar; herhangi bir toplumsal hareketi ve daha bagımsız bir kamuoyunu önlemeye çalıştılar ve oldukça etkin bir biçimde eklemlendikleri siyasi unsurların ve örgütlerin gelişen imkânlarını en aza indirecek şekilde onlara karşı değişik baskıcı önlemleri devreye soktular. 

Yöneticilerin siyaset anlayışı, çoğu kez daha geniş toplumsal sınıfların potansiyel olarak yıkıcı toplumsal ve siyasal faaliyetlerini en aza indirmeyi hedefledi. Siyasi taleplerin düzeyinin yükselmemesine ve bu tür taleplerin temsil edilmesi ve özgürce dile getirilmesiyle ilgili muhtemel gelişmelerin önüne geçmeye çalıştılar. Birtakım toplumsal ve siyasal haklar bu toplumsal sınıflara tanındığı ölçüde, bunlar, genellikle tamamen kazanılmış haklar olarak değil, yöneticilerden gelmiş armağanlar olarak kabul edildi. Bu yüzden bu politikalar, merkezin sembolik dönüşümünün gerçekleştirilmesinde, yeni, kolektif, siyasi bir kimliğin açığa çıkarılmasında veya bu merkezde yeni toplumsal sınıfların bir araya getirilmesinde başarıya ulaşamadı.” 

Her ne kadar bu rejimlerin yöneticileri nadiren de olsa çabalarında tamamen başarıya ulaşsa da, değişime dair bütün kategorileri en aza indirmeye yönelik çabalarındaki bu başarı çogu kez kısa süreli oldu. Bağımsız kaynaklara ve siyasi desteğe duydukları ihtiyaç yüzünden genellikle kimi siyasi örgütlere ve kamuoyunun kimi temsil biçimlerine, sınırlı da olsa, göz yum- 


* Neumann, “Germany: Changing Patterns and Lasting Problems”, Neumann ed., içinde, a.g.m., s. 354-394; ve A. Gerschenkorn, £conomic Backwardness in Historical Perspective (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1962). 
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mak —ve hattâ bunları sıklıkla teşvik etmek— zorundaydılar. 
Bundan dolayı, meydana gelen sosyal patlamalar, sadece kalabalıkların ayaklanması şeklinde değil, aynı zamanda daha organize dile getirilen siyasi faaliyetler ve kamuoyunun kendini ifade etmesi şeklinde de olabiliyordu. Üstelik despotik seçkinlerin kendi modernleşme eğilimleri ve faaliyetleri değişim süreçlerini sıklıkla kendi niyetlerinin de ötesine götürmüştür. 


BAŞKALDIRI YÖNELİMLERİ VE SOSYAL PATLAMA 
ÖRNEKLERİ 


Bazı durumlarda (özellikle Almanya'da) bu gerilimler, daha çok farklılaşan modern bir siyasi yapının oluşturulmasına yönelik despotik seçkinin başarıya ulaşan girişimiyle ve daha geniş grupların her tarafa yayılan ve modern özellikler taşımaya başlayan ekonomik faaliyetleri sayesinde kısmen ve geçici olarak alt edilmesine rağmen bu faktörlerin bir sonucu olarak bu ülkelerdeki modernleşme süreci, sık sık çeşitli devrimlerle ilgili çabalara öncülük eden süreklilik kazanmış gerilimlerin hücumuna uğradı. 

Bu ülkelerdeki başkaldırı hareketlerinin yapısı Batı Avrupa'dakilerle ve bir dereceye kadar da Birleşik Devletler'dekilere görünüşte benzemez değildi.” Bunun için burada toplumsal, siyasal, kültürel ve bir ölçüde dinsel ve ulusal hareketlerin, toplumsal, ekonomik ya da siyasi kimi temel sorunlarla ilgili olarak benzer içerikleri ya da yönelimleri ve sol-sağ arasındaki benzer uçurumları görürüz.” 

Fakat yine de başkaldırının odakları ve içerikleri düzeyinde, çeşitli biçimlerde ve pek çok başka durumda karşı karşıya geldiğimiz çok önemli yeni bir özellik açığa çıktı. Bu, milli birliğin yeni sembollerini oluşturma çabasıyla bir dereceye kadar birli- 


9 Neumann, a.g.y.; ve G. Vernadsky, A History of Russia (New Haven: Yale University Press, 1954), 12-14. Bölümler. 
* Kaplan, ed., a.g.m.; ve Neumann, a.g.y. 
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gin geleneksel sembollerinin emanetçisi olan mevcut devlet arasında bir gerilimdi. 

Siyasi merkezin erken dönüşümle böylesi bir gerilimi en aza indirmiş olduğu Batı Avrupa ülkelerinden farklı olarak, burada merkezi semboller ve kurumlarla ilgili bu muhtelif alanlar aşırı derecede önemliydi. 

Bununla yakından ilişkili olarak, içerikler aynı olsa da, yönelimlerinin genel olarak taşıdığı önem kadar (devletteki) yapısal konumlanmalar da farklı oldu. Her şeyden önce başkaldırının odaklandığı farklı noktalardaki geçici uzlaşma daha büyüktü. Siyasi, sosyo-ekonomik ve kültürel odaklar ile başkaldırıyla ilgili semboller, birçoğunun mevcut rejimlere tamamen olumsuz güçlü eğilimler geliştirebildikleri farklı toplumsal gruplar arasında hep birlikte bir araya getirilebildiler. Örgütsel olarak bunlar, kapalılıklarıyla, tarafgir yönelimleriyle, ayrımcılıkları ve daha geniş siyasi hareketler içinde bütünleşmeyi sağlamaları ya da çeşitli çıkar grupları ile gittikçe bağımsızlaşan kamuoyu içinde bütünleştirmeye olan yatkınlıklarıyla karakterize edildiler. 

Böylece bu ülkelerde, modernleşen farklı seçkinler arasındaki ve onlarla daha geniş toplumsal sınıflar arasındaki uzaklık, görece uzun bir dönem devam etti. Üstelik, daha önce gördügümüz gibi, toplumsal hareketlilik, şehirleşme, kısmi sanayileşme ve son olarak bu grupların ortak kurumsal bir çatı altında bir araya getirilmeleriyle birlikte, sosyal patlamalar sonucu ortaya çıkan durumla bunlar arasındaki yoğun gerilimler ve güçlü anlaşmazlıklarla ilgili gelişmeler giderek daha da şiddetlendi. Bunun gibi bir sosyal patlamanın somut biçimi, mevcut siyasi kurumların kimi siyasi örgütlere ve temsil biçimlerine izin vermesi kadar toplumsal farklılaşmanın düzeylerine de büyük ölçüde bağlı oldu. 

Bu ülkelerde, özellikle daha gelişmiş olanlarda, bir yanda kitlesel-uzlaşma eğilimi ve merkezi kurumlar ve sembollerin dağılmışlığı arasındaki gerilim, diğer yanda da çeşitli seçkinlerin ve toplumsal sınıfların karşılıklı yakınlığı açıkça dile getirildi. 

Bu nedenle, bu rejimlerin pek çoğu uzun bir dönem varlıklarını başarılı bir şekilde sürdürmüş olmalarına rağmen, özümseme kapasiteleri genellikle bir hayli sınırlı olmuştur. Git gide şiddetlenen kargaşa ortamının etkisi altında çoğunlukla rejim değişikliğine uğramışlardır. Bunun gibi birtakım değişiklikler öncekinden çok da farklı olmayan bir rejim biçimini meydana getirmiş olabilirdi. Ancak kimi durumlarda da yeni rejim biçimleri ortaya çıktı. Bunların bazıları genellikle değişime yönelik farklı eğilimlerin biçimleriyle birlikte yeni, tamamen farklı kurumsal bir tabana oturan yeni devrimci rejimlerdi. 

Daha karışık koşullarda, Almanya'da olduğu gibi, eskiyen düzenin ve sözleşmeye dayanan düzenlemelerin geçerliliğini ortadan kaldıran ekonomik genişlemenin meşruluğunu sarsan ulusal yenilgi, modernlik dışı çabalara ve modernliğin çöküşe uğratılması yönünde en aşırı durumlara neden oldular.” 


C- JAPONYA'NIN MODERNLEŞME SÜRECİ 


DEVRİMCİ BİR OLİGARŞİNİN HİMAYESİNDE 
MODERNLEŞME 


Japonya'nın modernleşme süreci özellikle ilgi çekicidir, çünkü dış güçlerin etkisiyle, yani Batılı genişlemenin etkisi altında modernleşmeye zorlanmasına rağmen Japonya, şimdiye kadar diğer ülkelerdeki modernleşmenin muhtelif örnekleriyle ilgili temel özellikleri göstermeyen, Batı Avrupa ülkesi olmayan, modernleşmeye “geç katılmış” tek ülkedir. 


* Venturi, a.g.m.; L. B. Namicr, /848: The Revolution of the Intel-Jectuals (Garden City, N. Y.: Doubleday Anchor Books, 1964); A. 
Yarmolinski, The Road to Revolution (New York: The Macmillan Company, 1959); ve Neumann, “The German Political System”, Beer ve Ulam Eds. içinde a.g.m,, s. 468-596. 
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Merkezi siyasi kurumlarda genellikle bir despotluk tarafından temsil edilen böylesi durumlarla toplumsal, siyasi ve hattâ ekonomik dönüşüm süreçlerinin büyük ölçüde sınırlı olması bakımından kıyaslandığında Japonya'nın eşsizliği göze çarpar.“ Modernleşmeye uzun bir süre yön veren ve onu kontrol eden, oluşturdukları çerçeveler içerisinde birçok yeni toplumsal gücü özümseyen despotik bir oligarşi —1868'de Togukawa rejimine son veren Meijiler— tarafından başlatılan Japonya'nın modernleşmesinin belki de tek örnek olması bakımından eşsizliğinin altı çizilmelidir. Bu kendine has özelliği, muhtemelen bu oligarşinin Orta ve Doğu Avrupa'dakilerden farklı olarak, kendi içinde modernleşen devrimci bir yapı olarak siyasi, idari ve ekonomik alanlardaki modernleşmeye güçlü bir şekilde yönelen fakat aynı zamanda kendisini yeniden canlandırılan İmparatorluğun geleneksel sembolleri üzerine inşa eden Tokugawa rejiminde adeta donmuş bir hale gelen Japon feodalizminin nispeten özerk geleneğinden gelmiş olmasıyla açıklanabilir.“ 

Bu İmparatorluk geleneğinin sürmesi, yalnızca sembolik degildi, bu geleneğin yeni ulusal kimliğin başlıca odağı ve konusu olmak gibi bir işlevi de vardı. Bununla birlikte, bu yeni kimlik daha aşkın (transandantal) ya da evrensel herhangi bir yöne- 


* H. Norman, /apan's Emergence as a Modern State (New York: Institute of Pacific Relations, 1940); A. M. Craig, Choshu in the Meiji Restoration (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1961); R. 
N. Bellah, Tokugawa Religion (New York: Free Press of Glencoe, Inc., 1956); ve R. N. Bellah, “Values and Social Change in Modern Japan”, Asian Cultural Studies, No. 3, Studies on the Modernization of Japan, İnternational Christian University, Tokyo (Ekim 1962), s. 
13-57. 

“R.A. Scalapino, “Japan between Traditionalism and Democracy”, S. Neumann ed., içinde Modern Political Parties (Chicago: University of Chicago Press, 1956); ve T. Ishida, The Pattern of Japanese Political Modernization, Proceedings of the Association for Asian Studies, Phidelphia, 1963. 
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limle temsil edilmesinden çok, sadece Tanrı'nın Oğlu olarak İmparator'a bağlılıkla ifade edildi. 

Ancak Meijiler bu geleneksel sembolleri canlı tuttukları halde, İmparatorun sadece bir kukla olduğu daha önceki (Tokugawa) siyasi sistemi ortadan kaldırdılar; ve yeni siyasi, sistem, daha esnek merkezi kurumlar ve ortak amaçlar içinde gelişme kaydetti. Üstelik bu seçkinler, siyasi alandaki yenilikler üzerinde güçlü bir biçimde durdukları, siyasi ve idari olarak çok ustaca bir yönetim gösterirken, diğer toplumsal alanlara, özellikle eğitime ve ekonomik faaliyetlere de çok daha fazla yöneldiler.*? 
Bu özelliklerinden dolayı ve bir dereceye kadar da daha geniş toplumsal grupların (kimi şehirli ve köylü grupların) desteğine bel bağlaması yüzünden, geniş toplumsal sınıfların geleneksel (feodal ve ulusal) sadakatine yön verdiler (baştaki oldukça güçlü baskıcı önlemlerden sonra bile); ve bürokratik yollarla bu toplumsal sınıfları, en azından başta tam olarak etkin siyasi haklarla gerçekten kabul etmeseler de yeni merkezi çerçevenin içine çektiler. Bir süre sonra da birçok yeni grup ve toplumsal sınıf ortaya çıktığı zaman, sistem, adaptasyon ve özümsemeyle ilgili çok zor sorunlarla karşı karşıya kaldılar. 

Japonya modernleşmesinin en ilginç yönlerinden biri de, Meijilerin geleneksel sembollere ve toplumsal tabana yönelik tutumları olmuştur. Samurayların ikinci derecedeki aristokrat kolundan doğan Meijiler, bu değişiklikleri meşrulaştırmak için, yenilenmiş geleneksel imparatorluk sembollerini kullanarak, sadece daha önceki aristokrasinin ve pek çok samurayın siyasi ve ekonomik gücünü değil, statü sembollerini ve ekonomik (tarımsal) temellerini de ortadan kaldırdılar. Onun yerine yeni, daha esnek nispeten özerk ölçütler, yönelimler ve toplumsal roller yarattılar. Ayrıca, birçok grup ve toplumsal sınıf arasında toplumsal rollerin belirginleşmesiyle ilgili yeni imkânlar yaratmanın yolunu açtılar. 


42 Norman, a.g.m,; ve Scalapino, a.g.y. 
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Birtakım dini ve şehirli gruplar kısmen hariç tutulmakla birlikte bu toplumsal sınıflar, başlangıçta yüksek bir düzeyde bir öz-dönüşüm (self-transformation) gerçekleştirmediler. Yine de, merkeze yönelik toplumsal rollerle ilgili güçlü yönelimlere ve ortak amaçlara ulaşılmasına yönlenmiş oldukça güçlü başarı eğilimlerine sahiptiler. Bunlar, özellikle köylüler ve bir dereceye kadar da despotlar tarafından yürütülen hızlı sanayileşme programının etkisiyle sürekli olarak meydana çıkan yeni şehirli gruplar arasındaki toplumsal hareketlilikleri düzenlemek için, Meijiler tarafından başarılı bir biçimde kullanıldılar. 

Aralıksız süren şehirleşme ve sanayileşmeyle birlikte Japonya'da ortaya çıkan sınıf sorunu,” görünüşte Batı'dakilere — Batı'daki gibi burada da yeni endüstriyel, ticari, profesyonel ve çalışan sınıflar ortaya çıktı— benzer oldu. Bu biçimsel benzerliklere rağmen de Japonya'da gelişen sınıf yapısı bazı önemli özellikler bakımından Batı'dakilerden farklı oldu. Burada genellikle sınıf yapısının dokusunu biçimlendiren Meijiler tarafından teşvik edilen bir siyasi değişim gerçekleşti. 

Sanayileşen siyasi seçkin, topraktaki mülkiyetinin büyük bir bölümünü elinden çıkarmak durumunda kaldı; kendisinin tarımın korunmasında büyük bir çıkarı yoktu. En başından beri bu sınıf, şehirli, bürokratik (kibar sınıfı benzeri olmayan), oldukça güçlü ve merkez-yönelimli bir sınıf oldu. Başından beri hem yönetimde hem de büyük iş ortaklıkları içinde oldukça bürokratikleşmişti; ve aralarında çok az özgür bağımsız girişimci vardı. Çok büyük ölçüde resmi eğitim almıştı. 

Bürokratikleşmenin benzer bir örneği, özellikle üyeleri en çok devlete ya da özel işletmelere ait kurumlarda istihdam edilen ve güçlü ortaklıklarla profesyonel kuruluşlar içinde örgüt- 


“ J, C. Pelzel, “Social Stratification in Japanese Urban Economic Life”, Doktora tezi, Harvard University, 1949; ve E. Vogel, Japan’s New Middle Class (Berkeley, Calif.: University of California Press, 
1963). 
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lenen az sayıda bağımsız hukukçunun varolduğu tüzel meslekteki, meslek üyelerinden ortaya çıktı. 

Bu yeni. gruplar içinde yüksek düzeydeki bir statü esnekliği de mevcuttu. Fakat bu görece geçiş esnekliği,** çeşitli grupların kendilerine özgü yasallaşmaları ve kendilerini idrak etmelerine eşlik etmelerince desteklenmedi. Merkezdeki yeni-gelenekselciliğin ağırlığı böylesi yönelimlerin ortaya çıkması için çeşitli toplumsal ve entelektüel grupların güç mücadelelerine birçok sınırlama getirdi. 


MODERNLEŞMENİN GEÇİCİ DÜZENİ VE YAPISAL 
ÖZELLİKLERİ 


Japonya'da modernleşmenin görünümü İngiltere'dekinden farklı olmamasına rağmen kendisine has bazı özellikleri mevcuttu. Merkezi siyasi yapının modernleşmesi ekonomik değişimin ve sanayileşmenin başlamasından ve çeşitli gruplar ve toplumsal sınıflar arasında yüksek düzeyde bir siyasi hareketin gelişmesinden önce vuku buldu. 

Aynı zamanda şehirleşmenin ve sanayileşmenin temposu İngiltere, İskandinavya ya da Hollanda'dan daha hızlıydı —daha çok Almanya'daki durumla aynıydı. Şehirleşmenin bu hızlı temposu, daha geniş geleneksel grupların kendini dönüştürme ve modernleşme yönündeki yönelimlerinin nispeten sınırlı olmaları ve onların merkeze olan güçlü bağlılıkları kadar, Japon modernleşmesinin kendine özgü yapısal kimi özelliklerini de muhtemelen açıklayabilir. 

Her şeyden önce burada ekonomik ve toplumsal alanda geniş ölçekli bürokratikleşmenin hızlı gelişimine eşlik eden, özel- 


“R.P Dore, “The Legacy of Tokugawa Education”, M. B. Jansen, ed., içinde Changing Japanese Attitudes toward Modernization (Princeton, N. J.: Princeton Üniversity Press, 1965). 


Shmuel Noah Eisenstadt 125 


likle sanayi sektörüyle birlikte küçük ölçekli yarı geleneksel birimlerin ayakta kalma mücadelesine tanık oluyoruz.* 

İkinci olarak, taşradaki ve belli oranda da şehirdeki sanayi sektöründe toplumsal hareketlilik süreci bu grupların yeni merkeze böyle bir yoldan bağlanmasının sağlanmasından etkilendi; fakat aynı zamanda çeşitli geleneksel-özerk düzenlemelerin (krala güçlü sadakat duygularıyla bağlı aileler) devam etmesi veya yeniden oluşturulmasıyla toplumsal ve siyasi yeni isteklerin gelişmesine bir sınır koydu.* 

Bu süreç can alıcı olan ekonomik alanda —tarımda— özellikle belirgindi. Kırsal kesim daha ilk dönemde ulusal piyasayla ve siyasi kesimlerle bütünleştirildi. Aynı zamanda, aşırı vergilendirmeyle ilk modernleşme hamlesi için gerekli kaynak yaratıldı ve yoğun toplumsal hareketlilikle ilgili politikalarla hem sanayiye hem orduya gerekli insan gücü sağlandı.*” 

Üçüncü olarak Japonya'daki modernleşme süreci, yukarıda analiz edildiği üzere, özgül sınıf yapısıyla ve toplumsal hareketlilik ve seferberlik sürecinin düzenlenmesi ve yönlendirilmesinde evrensel ve yerel ölçütlerin bir arada hayata geçirilmesiyle karakterize edildi. Evrensel ölçütler en çok eğitim sisteminde, tam donanımla mesleki düzeylerde “giriş” aşamasında —özellikle mesleki ve işgücü piyasalarına farklı olan girişlerinde— büyük ölçüde etkili olan, fakat belirleyici olmayan, okullara ve üniversitelere yönelik çeşitli sınav dönemlerinde veya aşamalarında verimli oldu. Bu aşamaların ötesinde, toplumsal ve mesleki yapının neredeyse bütün düzeylerinde, bir dizi farklı, kendilerine özgü birimler belirgin olmaya başladılar —içerisinde az da olsa hareketliliğin olduğu ve aralarında birçok geleneksel bi- 


45 Bellah, “Values and Social Change in Modern Japan”, a.g.m.; Nor- 
.man, a.g.m.; veR. P. Dore, Zand Reform in Japan (New York: Oxford University Press, Inc., 1959). 

“ Bellah, a.g.y.; H. Norman a.g.m. 

“ H. Norman, a.g.y. 
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çimin ve tutumun devam ettiği okul birlikleri, şirketler ve bürokratik hiziplerle, gruplarla, küçük işçi grupları vb. gibi. Aynı zamanda, her ne kadar, böyle kendine özgü farklı birimler arasındaki çatışma nispeten küçük boyutta olduysa da, en önemlisi, böylesi çatışmanın az da olsa ekolojik olarak belirginleşmesiydi. Bu bakımdan bu tür kendine özgü gelişmeler yukarıda bahsedilen statü gruplarının toplumsal rollerle ilgili belli esneklikleri ve yeniden belirip öne çıkmalarını —kolaylaştırmış olsa bile— engellemedi.* 


SİYASİ SÜREÇ VE DEĞİŞİMİN ÖZÜMSENMESİ 


Meiji rejiminin ilk dönemlerinde, Japonya'da siyasi yenilik ve karar alma odakları oligarşide ve yeni bürokraside yoğunlaştı. 
Bu ikisi, resmi temsil kurumlarına ya da kamuoyuna çok ender başvurmakla birlikte farklı siyaset anlayışlarını yürürlüğe koymakla ve çeşitli çıkar gruplarının düzenlenmesiyle meşgul oldular. Daha sonra da, yirminci yüzyılın ilk birkaç on yılında, parlamenter kesimler, bazı parti benzeri örgütler ve çeşitli işçi örgütleri gibi toplumsal ve siyasi örgütlenmenin yeni türleri aralıklarla yavaş yavaş ortaya çıktı.* 

Yönetici seçkin sınıfın ve bürokrasinin belli başlı politikaları Japonya'nın modernleşme sürecinde çok önemli bir rol oynadı. 
İlk olarak, ekonomik gelişme ve şehirleşme için gerekli olan temel finansal ve insan gücü kaynaklarıyla ilgili tarımsal vergilendirmeye giderek idari yapıların kurulmasını sağlamakla, ulusal ekonomik gücün ve askeri kurumların yerleşmesine odaklandılar. Daha geniş bir toplumsal alanda bunlar, yaygın bir eğitim programıyla (Togukawa döneminin mirası temel alına- 


* Vogel, a.g.m. 

+ R. E. Ward, “Political Modernization and Political Culture in Japan”, World Politics, 15 (Temmuz 1963), s. 569-596; ve J. Masumi, Parties and Politics in Contemporary Japan (Berkeley and Los Angeles, Calif.: University of California Press, 1902). 
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rak) ve mecburi askerlik hizmeti sayesinde ulusal değerlerin yaygınlaşmasıyla toplumsal seferberliğe ve toplumsal sınıfların sürekli olarak hareketliliğinin etkili olarak kontrol edilmesine yönlendirildiler. 

Bu süreçler Japon modernleşmesinin temel özelliklerinin bazılarını —sivil bir düzenin gelişimini teşvik eden, düzenli ve sürekli olarak genişleyen bir uzlaşmanın ve bu temelde dönüşümünü sağlayabilen kurumsal yapıların (parlamento, yasal kuruluşlar, bağımsız partiler veya kamuoyu gibi) oldukça güçsüz olmasıyla birlikte, imparatorluğa ait geleneksel sembollerin etrafında oluşan uzlaşmayla birlikte kitlesel bir topluma doğru çok hızlı bir gelişimin olmasını— açıklar. 

Japonya'nın siyasi olarak modernleşmesinin ilk dönemlerinde taleplerin dile getirilmesiyle başkaldırının organize edilmesi ve yönlendirilmesi çoğunlukla geleneksel terimlerin ve örgütün yapısı içinde gizlendi. Meiji döneminin başlangıcında siyasi taleplerin serbestçe ifade edilmesi oldukça sınırlıydı. İlk başkaldırı yönelimleri ve hareketlerinin başlıca türleri aristokratik ve köylü isyanlarıyla geleneksel biçimlerin ayaklanmaları şeklindeydi. * 

Daha sonra, modern yapının istikrar kazanması ve yaygınlaşmasıyla birlikte başkaldırı ve siyasi temsil kadar, entelektüe - lin de yeni farklı tipleri ortaya çıktı.” Bunlar genellikle modern ile gelenekselci unsurların karışımından oluşuyordu. Bunların çoğu yine de kendi yönelimleri ve talepleri içinde oldukça sınırlı tutuldular. Onlar tarafından talep edilen değişim başlangıçta daha çok çeşitli somut taleplerle sınırlıydı ve sadece bir ölçüde daha genel siyasi taleplere doğru yavaş yavaş dönüşüme uğra- 


5 H. Passin, “The Startigraplıy of Protest in Japan”, M. Kaplan ed.. 
The Revolution in World Politics içinde (New York: John Wiley & Sons, Inc., 1962), s. 92-101. 

`! H. Passin, a.g.y.; l. Morris, ed., Japan, 1931-1945: Problems in Asian Civilizations (Boston: D. C. Heath & Company, 1963). 
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tıldılar. Bunlar siyasi örgütlenmenin daha esnek biçimlerinin — özellikle I. Dünya Savaşı'ndan sonra vuku bulan parti benzeri oluşumların ilk zamanları ve esnek kamuoyunun biçimleri— geniş kapsamlı olarak gelişmesiyle gittikçe çok yakından ilişkili oldu. 

Bununla birlikte, çok sık olarak benzer terimler kullanılmasına rağmen, Japon toplumunda ortaya çıkan çatışma konuları Batı'dakilerden oldukça farklıydı. Meiji hanedanının bir yandan eski samuraylarla diğer yandan da değişik köylü gruplarıyla olan ilk çatışmasının ardından daha büyük anlaşmazlıklar kabinede ve bürokraside —ordunun yanında yer alan gruplarla kabinede ve bürokraside bulunan sivil partiler arasında— iktidarı ele geçirme ve siyasi üstünlük konuları etrafında gelişti. 

Bundan böyle Batı'dan alınan ideolojik terimlerle ifade edilmesine rağmen, mücadelenin konuları ve odakları, siyasi merkeze kabul edilme sorunu, siyasi katılım imkânlarının sağlanması ve ulusal topluluğun ve onun sembollerinin tanımı ve imkânlarının yeniden tanımlanmaları üzerine yoğunlaştı. 


OTUZLARDA JAPON SİSTEMİNİN ÇÖKÜŞÜ 


Daha modern ve orta sınıflar şeklinde beliren yeni gruplarla seçkinler, profesyonel ve entelektüel gruplar ve bazı işçi sendikaları, merkezi kurum çatısı altında olmalarına rağmen, oldukça esnek siyasi örgütleri ortaya çıkardıkları ve siyasi katılımın faaliyet sahasını genişletmeye giriştikleri ve böylece yeni gelişmeleri özümsemeye yönelik Japon sisteminin gücü test edildiği zaman yirmilere gelinmişti. 

Bu yeni unsurların özümsenmesi konusunda yeni modern sistemin başarısızlığı daha önceki oligarşik -bürokratik sistemin çöküşünü beraberinde getirdi ve otuzların askeri rejimlerinin yükselmesine neden oldu. Bu gelişme, çoğunlukla yöneticilerin bu tür yeni taleplerin bastırılması çalışmalarından, daha yumuşak bir politikadan vazgeçmelerinden ve imparatorluk sembollerinin himayesindeki bürokratik ve askeri hizipler sayesinde 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onları kontrol edebilmelerinden ileri geldi. Erken Meiji döneminde yeni talepler doğrultusunda oluşan ilk kurumlar en çok bu tür hiziplerin işleyişi üzerine kuruldu. Bununla birlikte, bireysel ilişkileri dışında tümüyle bir kurumsallaşma olmadı ve bunun sonucu olarak değişik bürokratik düzenlemeler içinde farklı seçkinler arasında büyüyen bir anlaşmazlık açığa çıktığı zaman —bir yanda modernleşen iş adamları ve entelektüel seçkinler, işçi sınıfı liderleri, diğer yanda daha geleneksel bürokratik-oligarşik ve askeri seçkinler— sistem yeni sorunlar ve gruplarla başa çıkma konusundaki yetersizliğini kanıtlamış oldu. 

Bu dönemde gelişen politikalar, güçlü bir baskıyla ve kapsamlı bir düzenlemeyle bürokratik ve askeri hiziplerin isteklerine karşılık verme arasında süreklilik arz eden bocalamayla karakterize edildi.” 

Japonya'da yeni bir başlangıcın vuku bulması ancak dış güçlerin etkisiyle, yani savaşın kaybedilmesiyle oldu. Yapısal olarak bu, evrensel ölçütlerin ve kendine özgü örgütlenmelerin bir araya gelmesiyle önceki kimi özelliklerin süregitmesiyle karakterize edildi. Bununla birlikte bu durum, bir yandan kırsal, tarımsal bir reforma diğer yandan da modernleşen sanayici seçkinin himayesindeki sanayileşmenin ve şehirleşmenin ani ve hızlı artışına dayandırıldı. 

İmparatorun kutsallığını kaybetmesi ve yeni bir parlamenter anayasal rejimin sivil bir düzenin kurumsal temellerini ve yapılarını güçlendirmesine çalışması sayesinde merkezi sembolik alandaki değişimler etkili oldu. 

Ekonomik ve toplumsal açıdan bakıldığında modernleşmeye yönelik bu yeni dürtü şimdiye dek oldukça geniş çaptaki bir 


2 M. Maruyama, Thougt and Behavior in Modern Japanese Politics, 
ed., I. Morris (New York: Oxford University Press, Inc., 1964); T. 
Ishida, /apan $ Rapid Development and Its Problems, mimeographed; ve Bellah, “Values And Social Change in Modern Japan”, a.g.m. 
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devamlılığı ve büyümeyi açıkça göstermiştir. Fakat aynı zamanda eski birtakım zaaflar ve sorunlar devam etti ve yeni gerilimler ortaya çıktı. Geleneksel imparatorluk sembollerindeki dönüşüm yeni siyasi-kurumsal uzlaşmanın güçlü bir temelini oluşturamadı. 

Bundan dolayı, sanayileşmenin sonraki evrelerinde alışılmış mevcut sorunlara ek olarak Japonların durumuna özgü başka sorunlar da ortaya çıktı. Bunların bir kısmı Japon modernleşmesinin daha önceki ilk dönemlerine dair özelliklerinden ve esnek, aşkın bir ulusal eğilimin gelişmemiş olmasından kaynaklandı. Bu sorunlar, Japon siyasi partilerinin özel yapısı içinde, özellikle de hizipleşmelerinde, bunun gibi partiler ve hiziplerle çelişen kamuoyunun görece zayıf olmasında ve çeşitli siyasi ve siyasi olmayan düzenleyici özerk kurumların etrafındaki bir uzlaşmayı zamanla ileriye götürmede yaşanan güçlüklerde açıkça ortaya çıktı. 

Muhtemelen bu sorunların en aşırı belirtisi öğrenci protes- - tolarının —özellikle Zengakuren hareketi ve onun aşırı, apolitik eğiliminde açıkça tezahür ettiği gibi— aşırı yeni biçimlerinde görülebilir. Bu, yeni siyasi yapıyla mümkün mertebe ilişkide olan yeni modern bir kimliğin geliştirilmesine yönelik nüfusun daha geniş, daha aktif kesimleriyle ilgili güçlüğün en aşırı göstergesi olmuştur.” 


5 Passin, “The Stratigraphy of Protest in Japan”, Kaplan ed., içinde, 
a.g.m.; Vogel, a.g.m.; Y. S. Matsumoto, Contemporary Japan (Philadelphia: American Philosophical Society, 1960). 


Bölüm V 


MODERNLEŞMENİN İKİNCİ EVRESİNDE 
GELİŞEN MODELLER 


MODERNLEŞMENİN İKİNCİ EVRESİNDEKİ 
TOPLUMLARIN ÖZELLİKLERİ 


Bundan sonraki bölümlerde, çoğunlukla modernleşmenin ikinci evresinde temel, modern kurumsal niteliklerinin şekillendiği toplumları veya siyasi rejimleri analiz etmeyi sürdüreceğiz. Elbette her biri modernleşmenin ilk evresinde bir noktadan başladı. Ancak, her birinde ikinci evreye ait sorun ve süreçler, daha fazla toplumsal grup ve katmanın modernleşmesi ve modern merkezin belirginleşmesi ile daha çok dile getirildi. Bu genellikle böyleydi, çünkü ilk evrede gelişen merkez gittikçe yoğunlaşan hareketliliğin büyüyen sorunlarını ele almada hemen her zaman yetersiz kaldı. Bütün toplumlar başlangıç evrelerinde dağınık modernleşme biçimindeydi. Hepsi de modernleşmeye 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geç başlamıştı, hattâ başlangıçta çoğu yerde çeşitli siyasi ve kültürel modern merkezlerin çevresindeydiler. Modernleşme süreci öncelikle en çok dış güçlerin etkisi altında ve biraz da içeride daha geniş grupların ve toplumsal sınıfların dönüşümleri ve inisiyatif almaları suretiyle gelişti. Üstelik, ele alınan çogu ülkede, bir yanda ekonomi ve kültür alanlarındaki düşük düzeydeki hareketlilik ve dönüşüm; diğer yanda, bu ikincisinde de pek çok geleneksel formun korunmasına rağmen, ekolojik ve siyasi alanlardaki yüksek düzeydeki hareketlilik arasında belirgin bir uyumsuzluğun gelişmesine yönelik bir eğilim vardı. 

Bu toplumların karşı karşıya kaldığı belli başlı kimi sorunlar, daha geniş toplumsal sınıfların ve oldukça yoğun toplumsal hareketliliğin etkisi altında neredeyse bütünüyle yeni merkezlerin gelişimiyle ilgili ihtiyaç yüzündendi; çoğu zaman bu süreçlerden geçen gruplar arasında, içerideki düzenleyici mekanizmaların gelişmesi ve değerlerin dönüşümü, sürece eşlik etmedi. 

Oluşturulan yeni merkezlerin can alıcı bir önem taşımasından dolayı, bu toplumların hepsinde, modernleşmenin bütün süreci boyunca siyaset ve iktidarla ilgili mülâhazaların görece bir üstünlüğü ortaya çıktı. Benzer şekilde, bu toplumların oldukça geleneksel oluşları, farklılaşmalarının en düşük düzeyde olması ve daha geniş toplumsal sınıfların içerideki modernleşme dürtülerinin görece güçsüzlüğü yüzünden, hem toplumsal hareketlenmeyi teşvik etme hem de modernleşme sürecini yapılandırma konusunda olağanüstü bir önem taşıyan politikalar, modernleşme sürecinin yapılandırılmasında özel öneme sahipti. 
Bunun gibi politikaların çok büyük önem taşıdığı başlıca üç alan vardı: Büyük işgücü kaynaklarını ve geleneksel anlayışlar- daki örtülü bağlılığı eyleme geçirmeye yönelik tarımsal alandaki politikalar, üçüncü büyük alanı dönüştürmeyi amaçlayan sanayileşme alanındaki politikalar, kendilerini her zaman içtenlikle modernleşmeye bağlı hissetmeyen nüfusun büyük kesiminin motivasyon olarak yeniden yönlendirilmesiyle başa çıkmak zorunda olan ekonomi ve eğitim politikaları. 
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Burada her biri aynı temel sorunlarla karşı karşıya kalan ve farklı yollardan çözümler üreten toplumların birkaçını ele alacağız. 

Çoğunlukla Latin Amerika ülkelerinin en iyi şekilde örnek teşkil ettiği bir tip ise, etkili yeni merkezlerin en kesin şeklini almasında görece yetersiz kalınması yanında, toplumsal hareketlilik süreçlerinin sürekli gelişimi tarafından karakterize edilir. 

Diğer tipler, devrimci bir hareketle yeni ve daha modern merkezlerin, önceki zayıf ya da geleneksel merkezin yerini aldığı tiplerdir. Bu devrimlerin üçü belirgin olacaktır: Sonraları totaliter bir rejimi tesis etmeye çalışan komünist bir devrim; Meksika ve Türkiye'deki gibi despotik, geleneksel-oligarşik bir rejim karşısında içeride ulusal nitelikte bir devrim; ve Asya ile Afrika'nın postkolonyal birçok yeni devletini kurmuş olan dış kolonyal rejimler karşısındaki çeşitli milli devrimler. 


A- LATİN AMERİKA'DA MODERNLEŞME ÖRNEKLERİ 
İLK ÖRNEK 


On dokuzuncu yüzyıl boyunca Latin Amerika ülkelerinin birçoğundaki ilk durum, oldukça zayıf bir egemenliğin ve oligarşik seçkinlerin çoğunlukla resmi, modern bir siyasi yapı üzerinde yoğunlaşmalarıyla, kültürel olarak kendilerini Avrupa'nın belli başlı büyük şehirlerine uydurmalarıyla ve ekonomik olarak mülkiyet sahipliğiyle geleneksel bir şehirli profesyonel temele dayanmalarıyla karakterize edildi.' 


' K. Silvert, The Conflicting Society: Reaction and Revolution in Latin America (New Orleans: Hauser, 1961); H. Davis, ed., Government and Politics in Latin America (New York: The Ronald Press Company, 1958); E. Lieuwen, Arms and Politics in Latin America (New York: Frederick A: Praeger, Inc., 1960); ve E. de Vries ve M. 
Echavarria, eds., Social Aspects of Economic Development in Latin America (Paris: UNESCO, 1963). 
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Öte yandan, çoğunlukla Kızılderililerden ve güçsüz durumdaki Melez nüfustan veya göçmen orta sınıflardan oluşan daha geniş gruplar ve toplumsal sınıflar, tamamen kendi kendilerine yeten topluluklardı. Daha geniş herhangi bir çerçeve içine katılım doğrultusunda aralarında çok az yönelim ya da yetenek gelişti. 

Ekonomik olarak, eski kolonyal günlerin mirasıyla (on dokuzuncu ve yirminci yüzyıllarda yeni şekiller almasına rağmen kendisini sürdürebilen) daha çok uluslararası piyasalar için hammadde sağlayan ve büyük şehirlerin ekonomisine işlenmiş malları tedarik etmek için kendi piyasalarını oluşturan bu toplumlar ezici bir şekilde ve asimetrik olarak Avrupa'ya ve sonra Birleşik Devletler'e bağlandılar. 

Yapısal olarak bu toplumlar pek çok toplumdaki oldukça düşük düzeyde bir farklılaşmayı ve merkezle yerel kurumlar arasındaki yoğun olmayan ilişkileri açığa vurdu. Onları birbirlerine bağlayan ilişkiler ağı, profesyonel veya gönüllü kuruluşların veyahut da bağımsız orta sınıfların, daha az modern ya da daha çok farklılaşmış türleriyle birlikte nispeten geleneksel bürokratik ve patrimonyal bir yoldan organize edildi. 

Değişime yönelik temel tutumlar bakımından bu rejimler, daha önce anlatılan, Orta Avrupa ve Orta Doğu'da gelişmiş olan otoriter ve yarı otoriter rejimlerden farklı değildi. Tek fark, on dokuzuncu yüzyıldaki bu Latin Amerikan rejimleri, çok sınırlı teknik gelişme dışında herhangi bir değişikliğe hazır değildi. Aynı zamanda oligarşinin toplumsal ve ekonomik durumunu devam ettirmeye çabalıyordu. Bu ülkelerin çoğunda oldukça uzun dönemler boyunca, çok sınırlı olsa bile, güçlü modernleşme eğilimi olan bir yönetim gelişmedi. Ayrıca, oligarşiye faydalı olabilecek kurumsal yapılaşma olmadığı gibi, kaynaştırıcı toplumsal hareketler veya modernleşen entelektüel grup ve partiler de gelişmedi. 

Genellikle bu oligarşiler, kendi iktidarlarını korumaları, hayat tarzlarını sürdürmeleri ve kendilerini toplumsal ve kültürel 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olarak Avrupa'nın çeşitli merkezleriyle özdeşleştirmeleri dışında güçlü bir ideolojik yönelim geliştiremedikleri gibi, güçlü bir birleştiricilik özelliği de gösteremediler.? 

Nüfusun çeşitli kesimlerinin tamamında ortak olan, sadece, az sayıdaki, çok zayıf toplumsal, siyasi ve kültürel semboller ortaya çıktı. İspanya (ya da Portekiz) ile olan bağımsızlık savaşı çeşitli toplumsal sınıfların iç içe geçmesini sağlayan bu tür sembolleri meydana getirmedi. 

Farklı gruplar —oligarşi ve şimdiye kadar oligarşiye tamamen benzemeyen küçük, zayıf orta gruplar ve daha geniş alt gruplar— ortak pek az modern sembol veya yapıyla birlikte genellikle kendilerine ait hayat tarzlarını korumayı sürdürdüler. 
Siyasi olarak etkin gruplar, bazı oligarşik gruplar ile devlet kapısında memuriyet bekleyen talep sahipleri veya ricacı geleneksel gruplarla sınırlı kaldı.” 

Bununla birlikte, özellikle on dokuzuncu yüzyılın son çeyreğinde, Latin Amerika ülkelerinin pek çoğunda, siyasi taleplerin ve faaliyetlerin gelecekte belli bir şekil almasında büyük önem taşıyan başkaldırı hareketlerinin önemli bazı özellikleri gelişti. 

Bu başkaldırı hareketleri, az bir bağlılık, örgütlenme yetenegi ya da ideolojik güçle birlikte büyük bir ayrımlaşma, örgütlenme ve entelektüel olarak farklılık ve kapalılıkla karakterize edildiler. Sembolik düzeyde bunlar en çok, somut sorunlara yönelmekle veya nüfusun daha geniş kesimlerine başvurmakla birlikte, aydınlanmacı rasyonalizm ve pozitivizm gibi genel bazı entelektüel eğilimlere ve yönelimlere teslim oldular. 

Bu hareketlerin başlangıçta, ortak kimliğin en azından etkin yeni sembollerini yaratmaya yönelik daha az bir kapasitesi var- 


? Davis, ed., a.g.y ; ve Lieuwen, a.g.y. 

* Lieuwen, a.g.y.; ve |. Johnson, Political Change in Latin America: The Emergence of Middle Sectors (Stanford, Calif.: Stanford University Press, 1958). 
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dı. Yönelimleri dönüştürmeye veya toplumun ortak bir kimliğe sahip çeşitli gruplarının yeni sembollerini geliştirmeye veyahut da böylesi gruplar arasında yeni bağlar kurmaya muktedir değillerdi. İşçi hareketinin sendikal yönelimlerinin Latin Amerika'daki büyük üstünlüğü bu eğilimin en önemli kanıtlarından biridir.* 

Bu tür hareketlerin yanında az da olsa siyasi temsili ve örgütlenmeyi gösteren ya da kentsel hareketlerle ilişkili olan geçmişteki köylü ayaklanmaları örneğinde olduğu üzere daha geniş, daha alttaki Yerliler arasında birçok isyan ortaya çıktı. 


YAPISAL DEĞİŞİMLER VE YAPISAL İKİLİK 


En azından Latin Amerika ülkelerinin bazılarında on dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısında ve yirminci yüzyılda durum değişmeye başladı —on dokuzuncu yüzyıl sonunda bu ülkeleri de kapsayan dünya çapındaki ekonomik genişleme ve göç hareketleri toplumsal hareketliliğin ve farklılaşmanın artmasına neden oldu.” 

Toplumsal hareketliliğin artan bu eğilimi, her zaman sanayileşmeyle el ele yürümeyen şehirleşme oranının farklı ülkelerde farklı derecelerde yükselmesinde; daha geniş grupların ve toplumsal sınıfların artan siyasallaşmasında; ve özellikle yirminci yüzyılda kitle iletişim araçlarının ortaya çıkmasında açıkça bellidir.9 Bu, suç ve kuralsızlığın, aile düzeninin alt üst oluşuyla dilencilik gibi toplumsal sorunların muhtemelen eşi benzeri görülmemiş oranlarda ortaya çıkmasının sonucu olan toplumsal değişim ve karışıklıkla ilgili yüksek bir ilerleme hızıyla ilişkiliydi. 


* Bkz. R. Alexander, Organized Labor in Latin America (New York: Free Press of Glencoe, Inc., 1965). 

“G. Germani, Politica y Sociedad en una época de transicion (Buenos Aires: Ed. Paidos 1962). 

° Silvert, a.g.m.; ve Germani, a.g.m. 
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Bu grupların süreklilik arz eden farklılaşması ve toplumsal hareketliliği, merkezin zayıflığı ve modernleşmenin daha hızlı temposuyla sadece Latin Amerika'yla (bazı Avrupa ülkelerinde görmüş olduğumuz gibi ve daha sonra bir ölçüde farklı bir yoldan birçok yeni devlette göreceğimiz benzer nitelikler de ayırt edilmiştir) sınırlandırılmadığı halde Latin Amerika ülkelerinde gittikçe daha fazla öne çıkmaya başlayan bazı özel niteliklerce karakterize edildi. 

Latin Amerika ülkelerinde bu sorunların ortaya çıkma ve ele alınma tarzları önceki yapılardan —zayıf fakat siyasi olarak bagımsız merkezlerden ve farklı grupların ve toplumsal sınıfların içe kapalılıklarından ve karşılıklı yalıtılmışlıklarından— büyük ölçüde etkilenmiştir. 

Bu dönemde modernleşmenin ikinci evresine özgü sorunlardan bazıları, otuzlardan itibaren gittikçe daha da fazla telaffuz edilen kesin şeklini almaya başladı. 

Muhtemelen bu özelliklerin en önemlisi toplumdaki yapısal ikilik oldu; yani, süregiden toplumsal değişimle, farklı toplumsal kesimlerle, özellikle de geleneksel toplumun alt üst oluşuyla, benzer şekilde dengesiz ve bütünleşmemiş modern toplumla ilgili koşullar altında eş zamanlı var oldu.” 

Bu ikilik, değişik birçok düzeyde açıkça belliydi. İlk olarak, daha eski geleneksel yapılarla nispeten daha modern yapılar, aralarında çok az bir ilişki olmakla birlikte, ekolojik bir biçimde eş zamanlı olarak varolmayı sürdürdüler 3 Bu ikilik ikinci olarak, şehirleşmenin ani artışıyla birlikte büyümeyi sürdüren, Rio 


70. Janni, “Delema da Burocratizacao no Brasil”, Boletim, Centro Latino Americano de Pesquisas em Cieniais Sociais, 4, 3 (Ağustos 1960), 9-14; ve Johnson, a.g.m.. 

8 T. Di Tella, “Tensiones Sociales de los Paises de la Periferri”, Revista de la Universidad de Buenos Aires, Vepoca, 6, 1, 49-62; ve J. 
Ahumada, Hypotheses for the Diagnosis of a Situation of Social Change: The Case of Venezuela (Caracas: CENDES, 1963). 
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de Jenairo'daki meşhur /2ve/as'larda ya da Buenos Aires'lerdeki villas miseiras'larda olduğu gibi şehrin varoşlarını oluşturan, yaşadıkları köyleri terk edip gelen göçmenlerin, modern yaşamın —şehirlerin— merkezlerini başka yerlere taşımalarıyla karakterize edildi.? Üçüncüsü ve belki de en önemlisi, bu yapısal . 
ikilik, pek çok Latin Amerika ülkesinde —devrimin çeşitli grupların içe kapalı yaşamlarına bir son verdiği ve aralarında yeni bağlayıcı mekanizmaların kurulduğu Meksika kısmen hariç tutulmakla birlikte— kırsal kesimle şehirliler ve merkez arasında temel bir ayrılığın sürüp gitmesiyle, tarımsal reformla ilgili başarısız hamlelerle ve kırsal kesimin daha modern yerleşimlere entegre olamamasıyla karakterize edildi.'* 

Kırsal kesimin bu içe kapalılığı, bu ülkelerdeki toplumsal hareketlilik sürecinin en önemli özelliği oldu. Bu toplumsal hareketlilik, görünüşte modernleşme ile ilgili pek çok özelliğe sahip olan, yeni modern, daha ayrılmış ekolojik yerleşime yönelmiş, farklı toplumsal sınıf ve katmanların oldukça yüksek düzeydeki kapalılığı ile bağlantılıydı. 

Bu içe kapalılık durumunun en önemli yanı, genişleyen toplumsal oluşuma karşı çok az etkin dayanışmacı bir yönelimle ya da özdeşleşmeyle birlikte büsbütün bir uyarlanma tutumunun ağır basması oldu. Bu uyarlanma süreci, iki farklı, görünüşte karşıt fakat çoğunlukla birleşen yollardan açıkça gösterildi. 
Çok sık olarak, geleneksel daha alt sınıflar ve bazen de orta sınıflar arasında bulunan ilki, kırsal ve şehirli kesimler, geniş ölçüde genelde toplumu kavrayışlarındaki katılıkla ve özelde de 


°? R. M. Morse, “Latin American Cities: Aspects of Function and Structure”, Comparative Studies in Society and History, 4, 4, (Temmuz 1962), 473-494; P. Hauser, ed., Urbanization in Latin America (Paris: UNESCO, 1961). 

10 T, F. Caroll, “The Land Reform Issue in Latin America”, A. Hirchmann ed., içinde, Latin American /ssues (New York: Twentieth Century Fund, 1961), s. 161-201, 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toplum içinde sahip oldukları yerlerle tanımlanır. Topluluğun siyasi ve toplumsal katılımının yeni, farklı biçimleriyle, liderliğe ya da örgüte yönelik mesleklerle veyahut da isteklerle ilgili geleneksel algılamaların dışında ritüel bir toplumsal role ait çok katı bir görüntü içinde, aşırı isteklerin en alt düzeyde gelişmesinde bu durum açıkça belli oldu."' 

Bu özellikler, büyük ölçüde, bu grupların iç yapısındaki kimi niteliklerden —böylesi bir bütünleşmeyi parçalamayı niyetlenenlere karşın ağır yaptırımlarla birlikte içerideki farklılaşmayı en aza indirmeye yönelik güçlü bir eğilim, bu grupların içerisinde kendi kendilerini düzenleyen esnek mekanizmalarla ilgili büyük bir zafiyet ile içeride ve dışarıda daha karmaşık ilişkilere girişmede ve onlarla başa çıkmadaki yetersizlikten— kaynaklandı.'? 

Bu özelliklerin, yeni modernleşmiş ve ayrılmış kentsel, endüstriyel ve yarı-endüstriyel yerleşimlere itildiklerinde grupların yapısı ve faaliyetleri üzerinde pek çok yan etkisi olmuştur. Bunlar, geleneksel ilişki biçimlerinin sanayide sürmesiyle, yani sanayiye ait yerlerde ve ilişkilerde, memurlar, siyasetçiler ve kilise liderleriyle başa çıkmak için ataerkil düzenlemelerle, yeni oluşumlar içinde sorumluluk ya da inisiyatif üstlenmeye hazır olmamayla, genelde çıkarları korumada büyük bir edilgenlik ve sınırlı bir kavrayış gücüyle sonuçlandı. 

Benzer şekilde, mesleki ve toplumsal rollerle ilgili yeni istekler, daha önce varolan, nispeten sınırlı biçimlerdeki ya da derece farklılıkları içindeki mesleki algılar ve toplumsal rollere dair imgelere odaklandılar. Bu ülkelerin birçoğunda, bütün düzeylerdeki mesleklerde çok geniş bir ölçüde yaygın olan daha teknik ve ticari mesleklere oranla akademik, profesyonel ve bü- 


1! Germani, a.g.m. 
2 A.g.y. 
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rokratik masa-başı mesleklere yönelik güçlü eğilim, muhtemelen bu eğilimlerin en açık kanıtı ya da göstergesidir." 

İkinci olarak, genişleyen toplumsal düzene bu uyarlanma biçimi, abartılmış, sınırsız bir açıklık ve esneklikte ve mevcut imkânlarla ya da toplumlardaki diğer gruplarla ilgili düşünüp taşınmadan, bu yeni düzende değişik pek çok çıkar, kazanç ve mevki elde etmeye yönelik girişimlerde açıkça ortaya kondu. 
Arjantin'deki daha aktif olan şehirleşmiş bazı gruplar ve diğer Latin Amerika ülkeleri bu eğilimin en iyi örneği olarak gösterilir.!4 

Yapısal ikiliğin bu iki görünümü ya da sonucu, çok sık olarak, en çok varolan statü sistemi açısından ifade edilen siyasal arzuların ve siyasallaşmanın çok yüksek bir düzeyine neden oldukları siyasi alanda bir araya geldiler. 

Bu yapısal ikilik, süregiden ekonomik sıkıntı ve siyasi bagımlılık durumunda görece modernleşen, oldukça zayıf ve tümüyle oligarşik merkezin çevresini zapturapt altına aldığı, Latin Amerikalı bir toplumbilimcinin “iç kolonileşme” diye adlandırmış olduğu bir koşulda pekiştirildi." 

Uluslararası ekonomik alanda, bu ülkelerle ilgili kimi sorunlarla birlikte bu süreçler, içerideki sınıf oluşumunun biçimini büyük ölçüde etkileyebildi. Bu oluşum, profesyonel, cemaatçi ve bürokratik grupların (sanayici-girişimcilere oranla) eski biçimlerinin ağır basmasıyla ve devlete olan sıkı bağımlılıklarıyla karakterize edildi. Bu bağımlılık, devlet ve onun bürokratik birimleri başlıca işveren haline geldikçe, devletin bu meslekleri kontrol etmesi ve onların genişlemesiyle ilgili sınırlı gücüne eklendi. 


” Hauser, ed., a.g.m. 

“ Germani, a. g. m. 

5 R. Stavenhagen, “Classes, Colonialism and Acculturation in Mezoamerica”, Studies in Comparative International Development (Social Sciences Institute, Washington University, St. Louis, Mo., 1965). 
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Bu tür bir sınıf oluşumu, bu ülkelerdeki entelijansiyanın kendine özgü özelliklerini bir dereceye kadar açıklar. Geleneksel profesyonel mesleklerin ağır basması, potansiyel olarak mevcut sisteme gittikçe yabancılaşan entelektüellere doğal bir soyluluk temeli sağlamasına rağmen, çoğunlukla Doğu Avrupa ya da kolonyal birçok koşulda ortaya çıktığı gibi böylesi aktif, birleştirici bir entelijansiya ortaya çıkmadı. Bu, muhtemelen, devlet bürokrasilerinin bu grupların çoğunu özümsemeye yönelik kudretiyle merkezin öğrencilerin taleplerine uyum göstermesi dolayısıyla oldu. Üniversiteler, sosyo-politik huzursuzlukların doğal bir merkezi haline gelse de, siyasi şiddet eylemleri oldukça hızlı bir biçimde bertaraf edilmiş gibi göründü, ve pek seyrek olarak da süregiden dönüşümsel gruplara ya da siyasi faaliyetlere yöneltildi. 

Bu toplumlarda, bir ölçüde, görece daha esnek ve daha ger- 
.çekçi tutumlar gösteren az sayıda grup ortaya çıktı. Bunlardan en önemlileri, kimi ekonomi ve iş çevreleri ya da yeni profesyonel gruplarla, nispeten sosyal patlamanın olmadığı nadir yerlerden kırsal kesimdeki liderler ile reformcu bazı dini gruplardı. 
Fakat burada ele alınan toplumların çoğunda bunlar güçsüzdü ve hepsinden önemlisi hem toplumların merkezi kurumlarından hem de daha geniş toplumsal sınıflardan görece ayrı tutuldular. Yeni yapılara doğru çekilen toplumdaki seçkinlerle daha geniş gruplar arasında uzmanlaşan ve farklılaşan toplumsal örgütlerin, sendikaların ya da profesyonel örgütlerin yeni türleri meydana getirilse bile, bu durum, değişime uğratılan geçerli, yeni bir kurumsal yapının yaratılmasıyla sonuçlanmadı." 

Bu gruplar işlevlerini etkili bir biçimde yerine getiremediler, çünkü yanlış varsayımlarla hareket etmek zorunda kaldılar, yani işlevlerini etkili bir biçimde yerine getirmeleri için kimi önkoşullar bu şartlarda gelişmedi. Fransız “gecikme” veya “gele- 


“ Fernandes, a.g.m. 
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nekselciliği”nin bir öğrencisi olarak, “suç örgütleri”!? olarak; yani belirli amaçları (ekonomik büyüme, toplumun gelişmesi ya da benzeri) elde etmeye yönelen değil, mevcut düzende üyelerinin kazanılmış statülerinin ve çıkarlarının korunmasına yönelik topluluklar olarak adlandırılmış özellikler sergilediler. 

Üstelik, kimi kurumsal alanlarda —eğitimde, ekonomik girişimlerde veya meslek örgütlerinde— farklılaştırılan birtakım degişmez gruplar ve örgütler gelişme eğiliminde olmalarına rağmen, daha geniş bir düzen içinde örgütlenmelerini ve faaliyetlerini sağlayabilmeleri ve koruyabilmeleri oldukça sınırlanmıştır. 
Çoğunlukla çevrenin baskılarına dayanamazlar, düzensizleşirler ya da “görevlerini savsaklarlar”, yani daha kapsamlı ilişkilere ve çerçevelere kendilerini yöneltemeden kendi çıkarları içerisine hapsolurlar.!8 


SEÇKİNİN OLUŞUMU VE YAPISAL İKİLİK 


Daha geniş toplumsal sınıflar arasındaki yapısal ikiliğin ve içe kapalılığın bu farklı tezahürleri, Latin Amerika ülkelerinin birçoğunda modernleşmenin ikinci evresinde kesin bir şekil almaya başlayan, seçkinler arasında gelişen belli başlı yönelimlerle azımsanmayacak ölçüde paralel gelişti. 

Bunun gibi seçkinlerin ve yönelimlerinin belli başlı iki türü ayırt edilebilir. Biri kadim oligarşik seçkin zümrenin, birtakım yeni unsurların eklenmesiyle birlikte, esas olarak askeri ve büyük iş çevreleri biçiminde varlığını sürdürmesidir.!? Bunların yanında süreklilik arz eden toplumsal hareketlilikle ilgili süreçler dışında, hem daha eski geleneksel-muhafazakâr hem de daha modern gruplardan devşirilen, daha demagojik veya popü- 


17 J, R. Pitts, “Continuity and Change in Bourgeois France”, Search 
of France (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1963), öz. s. 
254-259, 

!8 Pitts, a.g.e.; ve Germani, a.g.m. 

° Silvert, a.g.m.; ve Johnson, a.g.m. 
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list yeni seçkinler ortaya çıktı.29 Her iki seçkin zümresi de modernleşmeye yönelik oldukça kararsız bir tutum geliştirdi, fakat bu kararsızlığın doğası büyük ölçüde farklı oldu. 

Latin Amerika ülkelerinin pek çoğunda varlığını sürdüren ya da çeşitli muhafazakâr askeri hizipler ve gruplarla yakın ilişkilerde bulunan daha geleneksel oligarşik seçkinler, geçmiş dönemdeki daha despotik rejimlerin karakteristiği olan değişime yönelik tavrın bir çeşidini gösterdi. Her ne kadar artan toplumsal hareketlilik ortamında olsa da, daha gelişmiş medya kontrol sistemiyle kitle iletişim ağına ve daha modern siyasi ve toplumsal sembollerin kullanılmasına, artan bir oranda başvurmak zorundaydılar.?! 

Daha modern kimi popülist seçkinler, türlü şekiller verilen daha modern politikaları yerine getirmek ve daha gözle görülür yapılarla ortak semboller kurmak için gayret ettiler. Bu seçkinlerin birçoğu arasında değişime yönelik tutum, henüz genellikle toplumun büyük kesimlerinin yapısal bir dönüşümünü etkilemesi dışında, modern yapıların kurulmasıyla ilgili basit yolların bulunması ve harekete geçirilmiş kitlelerin kontrol edilmesine yönelik çabaların bir birleşimiydi —tarımsal reform sorunuyla birlikte bunun gibi birçok reform çabaları Aşil'in topuğu olarak addedildi.?? 

Bu seçkinler, geniş bir alanda —paradokssal olarak ne yazık ki sadece toplumların yapısal ikiliğini daha da güçlendiren— daha dinamik politikalar geliştirme eğilimindeydiler. 

Bu politikaların en önemli ortak paydası, toplumdaki bütün büyük iktidar konumlarının ve gruplarının kontrolünün sağlanması, etkili kontrol mevkilerinin tekelleştirilmesi ve çeşitli 


2 K, Silvert, A Note on Chile and Argentina, American Universities 
Field Staff Report Service, 8, 8 (1961). 

2! Ahumada, a g.m. 

22 De Vries and Echavarria, eds., a.g.m.; ve C. Furtado, A Pre-Revo- 
Jucao Brasileira (Rio de Janeiro: Editora Fundo de Cultura, 1962). 
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grupların talepleri karşısında sürekli verilen tavizlerle ilgili olarak, yönetici seçkinlerin çabaları arasında süreklilik arz eden bir bocalama olmuştur. Bunun gibi mütereddit politikalar pek çok önemli alanda görülebilir. 

Böylece, ilk olarak, neredeyse bu ülkelerin tamamında bürokrasilerin yeni taliplerce sürekli olarak genişletilmesi ve şişirilmesi, mülkiyet hakkıyla ücretlerin ve kazancın artırılması (yüksek enflasyonla baş etmede tamamen yeterli olunmasa da) konusunda, bu mevkileri ellerinde tutanların artan taleplerine karşı yöneticilerin süregiden tavizleri vuku buldu.” 

Benzer bir çalkalanma da tarımsal reform konusunda görüldü.” Bu ülkelerin birçoğunda toprak dağıtımıyla ilgili çok kapsamlı resmi programlara girişildi. Bu programlar, sıklıkla, tarımda geleneksel tarım yerleşiminin bozulması ve çeşitli kazanılmış hak sahiplerinin güç kazanmak için kendi durumlarını koruma çabalarının direnişiyle sonuçlanmıştır. Tarımın modernleştirilme girişimlerini engellemeye yönelen bu güçler hem arazi sahipleri hem de yeni toprak sahibi olan köylülerce desteklendi. Her ikisi de teknik olarak verimin artmasını, tarımın modernleşmesini vb. hedefleyen hükümet politikalarından yakayı sıyırmada ve bunları tahrip etmede başarılı oldu. 

Pek çok durumda kırsal hayatı iyileştirmek için oluşturulmuş kuruluşlar -hükümetçe kurulmuş kredi kooperatifleri, köy enstitüleri— onları etkili bir şekilde kontrol etmesi gereken hükümet dışında, daha önce olduğu gibi, bu mali ve ticari güçler tarafından hükümetin politikaları ve amaçları aleyhinde kullanıldı ve sindirildi.? 

Eğitimde, yöneticiler bir yandan öğrencilerin özerk faaliyetlerini baskı altına almaya ve eğitimsel çalışmalarına yön verme- 


” De Vries ve Echavarria, eds., a.g.y.; ve SUR, Argentina, 1930-1960 (Buenos Aires, 1961). 

? Carroll, a.g.m.; ve Hauser, ed., a.g.m. 

> A.g.y. 
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ye teşebbüs etmek, diğer yandan da onların talepleri karşısında teslim olmak arasında gidip geldiler. Sonuç olarak, bu alandaki en önemli gelişmelerden biri, çeşitli eğitim kurumlarındaki — özellikle beşeri, akademik yüksek okullar ve üniversitelerin daha geleneksel (insani bilimler, hukuk) fakültelerindeki— öğrenci sayısının çok hızlı artışı oldu. Benzer şekilde, yöneticiler öğrencilerin taleplerine taviz verme eğilimine girdi ve bir sonuç olarak eğitimde ve pedagojik alanlarda standartlar aşağıya çekildi. 
Bunun yanında çok sık olarak öğrencileri kontrol etmek için — onları akademik olmayan (teknik ve profesyonel olmayan) özneler olarak yön vermeye ve aralarındaki disiplini sağlamaya yönelik girişimler— yöneticilerce pek çok başarısız girişimde de bulunuldu.” 

Asıl ekonomi politikaları konusundaki, bir yandan ekonomiyle ilgili kesimlerin verimliliğinin aşağıya çekilmesiyle ilgili sert önlemler ve diğer yandan da nüfusun çeşitli kesimlerine yönelik geniş dağıtım araçlarının zorla kamulaştırılması, ayrıntılı bir açıklamaya ihtiyaç gösteren sayısız ve iyi bilinen örneklerdir.” 

Bu politikaları uygularken yeni yöneticiler, sadece farklı grupların baskılarına dayanmak bir yana özellikle kendileri böylesi baskıları yarattılar ve meşrulaştırdılar. Böylece bu politikaların çok genel bir sonucu olarak elverişli kaynaklar azaltıldı ve savurganca harcandı. Kaynakların böylesine heba edilmesi sıklıkla sembolik ve ideolojik nedenlerle ve yöneticilerin destek sağlamak ve kendi meşruluklarını bu yoldan elde etme çabalarının bir sonucu olarak vuku buldu. Bu durum, genellikle bu seçkinlere yönelik manevra yapma yeteneğinin etki sahasını en aza indirdi. Aynı zamanda, düzenleme veya önceliklerle ilgili açık ilkelerin olmayışı yüzünden, ekonomideki toplam verim 


> S, M. Lipset, “University Students and Politics in Underdeveloped Countries”, Minerva, Vol. 3, No. 1, Güz 1964, s. 15-56. 
27 A.g.y.; ve de Vries ve Echavarria, ed., a.g.m. 
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durağan kaldığı ve hattâ azaldığı halde aşırı isteklerin topyekün yükselmesiyle çeşitli gruplar arasındaki çatışmaların düzeyini şiddetlendirdi. 

Böylece yeni seçkinlerin ve daha geniş gruplarla toplumsal sınıfların büyük kesimlerinin faaliyetlerinde ve yönelimlerinde son derece önemli paralellikler ortaya çıktı. Her ikisi de içinde yeni modern kurumsal yapıların, görece sert ve sınırlandırılmış toplumsal, kültürel ve siyasi yönelimlerin olduğu bir büyümeyle karakterize edildiler. Her iki durumda bu yönelimler ve şiddetli arzular hem çoğunlukla önceki toplumsal yapıdan miras kalan sembollerin ve rollerin bazılarıyla ilgili olarak ve bu yapıların içindeki bazı imkânlar üzerine görece katı bir biçimde odaklanarak hem de esnek fakat ele geçirilemez mallarla ilgili olarak ele alındı.? 

Aynı zamanda —özellikle değişen ekonomik ve siyasi eğilimlerin baskısı altında ortaya çıkan ve süreklilik arz eden enflasyon aracılığıyla— modern ekonomik yapılarını da gittikçe zayıflattıkları halde, seçkinlerin, daha geniş grupların ve toplumsal sınıfların yönelimlerindeki bu paralel gelişmeler, kendi modernleşmelerini ve etkin gruplarının ilerlemesini büyük ölçüde engellemeye meyleden yapısal ikiliğin sürekli olarak yeni biçimler almasını açıklamaktan uzaktır. 

Yukarıda analiz edilen çeşitli süreçler bir kitle toplumu olarak Latin Amerika'nın kalkınmasının esas özelliklerinden bazılarını açıklayabilir. Japonya'da olduğu gibi, burada da kitle toplumuna doğru çok yoğun bir eğilim ortaya çıktı; fakat Japonya'dan farklı olarak, bu eğilimler toplumsal uzlaşımda güçlü bir geleneksel odaklanmaya sahip değildi. En başından beri bu ülkeler, ortak kimlik sembolleri ve odak noktaları konularında zayıftı ve bu zayıflıklar, yapısal ikiliğin çeşitli göstergeleri gibi, uygar düzenin gelişimine hizmet eden kurumların —parlamen- 


2 Germani, a.g.m,; ve Ahumada, a.g.m. 
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tolar, dernekler, kamuoyu— etkin biçimde işlemesine izin vermedi. 

Burada çeşitli Doğu Avrupa ülkelerinde gördüklerimizden belli oranda farklı olarak, mevcut devletin örgütlenmesiyle milliyetçi hareketler arasında bir karşıtlık da ortaya çıktı. Bu, mevcut devletin yeni milliyetçilik akımına veya onun düşmanına karşı engel olarak görülmesi demek değildi, bundan daha çok, daha önce olduğu gibi mevcut siyasi merkezlerin içindekilerin ya da onlara etkili bir biçimde muhalefet edenlerin etki altına alındığı toplumsal bağlılığı artıran, yeni milliyetçi sembollerin yavaş yavaş geliştiği durumlar söz konusuydu. 


YAPISAL İKİLİK VE ÇÖKÜŞLER 


Aralarındaki başkalıklar ne olursa olsun, farklı Latin Amerika ülkeleri —daha sonra analiz edilecek olan Meksika dışında— modernleşmenin ikinci evresinde belli bir şekil almaya başlayan kendine özgü niteliklerinden en önemlisi olan yeni merkezlerin güçsüzlüğünün kanıtı oldu. 

Milli kimliğin ortak sembollerinin ve siyasi hayatın kabul edilmiş, müşterek kurallarının görece zayıf kalması ile yönetici seçkinlerin ve toplumu bir arada tutan bağlayıcı özelliklerin olmayışında bu durum oldukça açıktır. 

Bütün bu durum muhtemelen en açık bir şekilde, yönetici seçkinlerin geniş kapsamlı yapısal (özellikle tarımsal) reformlarla ilgili politikalarındaki süregiden bir bocalamada ve ardından modernlikten ayrılmak olarak da anlaşılabilecek olan gerilemeler ve çöküşler ile ilgili birçok tezahürün sonucu olan gelişmede —özellikle modernleşen ve farklılaşan toplumların içinde— görülebilir. 

Bu gelişmenin en dikkat çekici örneği, yirminci yüzyılda, yirmilerden otuzlara, ilk büyük ani ekonomik büyüme ile anayasal bir rejimin kurulma çabalarının sonrasında aralıklarla beliren ekonomik gerilemelerin ve siyasi alandaki Peronist rejimle 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süreklilik arz eden Peronist sonrası dönüşümlerin ve istikrarsızlığın meydana geldiği Arjantin'de görülebilir.? 

Benzer şekilde sürekli bir ekonomik ve siyasi istikrarsızlık, modernleşmenin pek çok sorunuyla sürekli ve etkin olarak başa çıkamayan, askeri diktatörlükler ya da çeşitli Oligarşik ve popülist grupların birleşmesi yoluyla meydana gelenler gibi yeni siyasi rejimlerin gelişmesi, diğer Latin ülkelerinde de görülebilir.” 

Sürekli devam eden toplumsal hareketlilik ile yapısal ikilik, seçkinlerin kararsızlığı ve sürekli siyasi ve ekonomik istikrarsızlığın bir araya gelmesi, yeni, daha faal ve güçlü ifade edilen başkaldırı hareketlerinin gelişmesini, yeni ortak sembol arayışını ve daha bağlayıcı merkezi çerçevelerin oluşturulması çabalarına neden oldu. 

Siyasi örgütlenmenin bu yeni modellerinin en önemli özelliği, şiddetli ayaklanmalar, ayrılıkçı faaliyetler ile geçmiş dönemin geleneğindeki yönelimler ve güçlü bütüncül yönelimlerle birlikte kitle partilerinin gelişimi doğrultusundaki bir eğilimin ortaya çıkması arasında süregiden bir çalkalanmanın olmasıydı. 
Bu partiler, sıklıkla bir parti çatısı altında, geniş kitleleri etkili bir şekilde harekete geçirebilen hem farklı, ayrılıkçı grupları hem de daha genel, yaygın hareketleri ve eğilimleri örgütlemeye çalıştılar. Bunlar aynı zamanda partilerin yeni biçimlerinde ulusal, toplumsal ve popülist sembollerin gittikçe aynı anda bir araya getirildiği başkaldırıyla ilgili yeni sembolleri de geliştirmeye yöneldiler. 

Bu gelişmeler yakınlarda, Di Tella tarafından bütüncül ideolojiler diye adlandırılan, Latin Amerika'daki çoğulcu parti sistemlerinin yükselişinin anlatıldığı çalışmasında özetlenmiştir: 


2 G. Pendle, Argentina (3. baskı) (New York: Oxford University 
Press, Inc., 1963); ve SUR, a.g.m. 
“A. g.y. 
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Latin Amerika'nın tipik özelliği, Gino Germani tarafından “naconalismo popular” diye ifade edilmiş olan kadir-i mutlak seçkinlerle kitleselleşen işçi sınıfının (kentsel veya kırsal) bir koalisyonundan oluşmasıdır. Bu, /de/ismo'dan peronismo'ya, aprista türü partileri de içeren birkaç değişikliği ve konuyu kapsar. Koalisyonun bu kendine özgü türü — az gelişmiş ülkelerde eşine pek rastlanmayan— seçim dönemlerinde büyük bir güce ulaştı. “Nacionalista popular koalisyon” olarak kısmen bu birliğin erken aşamalarında iktidarı elde ettiği zaman bütüncül bir idare eğilimi gösterdi. 
Fakat demokrasiye bir tehdit oluşturduğu halde, aynı zamanda demokrasinin kurumlarından birinin inşasındaki en belirgin yapıştırıcı unsurdur; muhalif olabilen bir muhalefet. 


Durağanlaştırılmış bir ekonomik gelişmenin koşulları altında veya savaşın neden olduğu gerilimin kaybolmasından sonra, koalisyon orta ve üst orta sınıftaki meslek sahibi olmayan seçkinlerinin özümsenmesi yüzünden dağılmaya yüz tuttu. Bu gibi durumlarda açıktır ki marjinal bazı destekçilerini yitirmelerine rağmen işçi sınıfını destekleyenlerin çogu “nacionalista popular” hareketinin içinde kalır. Yumuşatılmış bir form içinde ifade edilmesine ve “nacionalista popular” partinin örgütsel dayanıklılığını koruma işlevini yürütmesine rağmen kadir-i mutlak bir ideoloji genellikle aynen kalır. Böyle olduğu için muhafazakâr kuruma güçlü bir muhalefetin devam etmesindeki esaslardan birisi olarak Latin Amerika siyasi sisteminin gelişiminin bu döneminde çogulcu parti sisteminin tesis edilmesine yönelik kadir-i mutlak ideolojinin işlevsel olduğu öne sürülebilirdi.”' 


Bu hareketler içerisinde siyasi başkaldırıyla ilgili alışılmış terminolojinin ilginç bir dönüşümüne veya değişimine tanık olu- 


“ T. S. Di Tella, “Monolithic Ideologies in Competitive Party Systems: The Latin American Case”, Transactions of the Fifth World Congress of Sociology, 3 (1962), 181-190. 
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ruz. Latin Amerika ülkelerinde gelişme eğilimi gösteren başkaldırı hareketinin belki de en göze çarpan özelliği, sosyo-ekonomik dürtülerle ve siyasi konular arasında özel bir karışımın olmasıydı. Soldaki güçlü bir kırsal dürtüyle birlikte, sosyo-ekonomik yapı, sol ve sağ arasında alışılmış (yani, Avrupa'ya ait) bir bölünmeye yol açabildiyse, geniş kapsamlı yapısal değişiklere etki etmeden geniş toplumsal yığınlara eğilen yeni demogog seçkinlerin ortaya çıkması, siyasi-popülist konuların ekonomik olarak muhafazakâr ya da en azından dönüşüme uğramamış gruplarca ele alındığı bir durum yarattı. Bundan dolayı, sol ve sağ arasındaki alışılmış ayrılık genellikle kabul edilen anlamını kaybediverdi; çünkü popüler alt-sınıf hareketlerinin çogu sadece yeni toplumsal ve ekonomik kazançlar elde etmek için yönlendirilmedi fakat aynı zamanda sıklıkla daha bütüncül ve bölücü özellikler taşıdığı varsayılan aşırı milliyetçi terimlerle ifade edilmiş olan milli kimliğin yeni ortak sembollerini oluşturmaya da yönlendirildiler. 

Bu yeni siyasi örgütlenme biçimleri yanında, bazen bunlarla ittifak halinde bazen de bunların karşısında, toplumu bir arada tutan birtakım yeni usuller ile milli kimliğin yeni, daha esnek sembolleri ve konularına yönelik yeni girişimler ortaya çıktı. 

Yeni, daha tutarlı merkezi yapıların kurulmasında bu yeni ve daha esnek eğilimlerle birlikte vuku bulan girişimler, geniş kapsamlı yapısal reformlar —tarımsal reform alanında veya yeni eğitim politikalarında olup olmamasına göre— aracılığıyla belli başlı grupların ve toplumsal sınıfların içe kapalılıklarının üstesinden gelen, daha profesyonel ve idari konular üzerinde temellenen yeni ticari teşebbüslerin kurulmasına gayret eden, esas olarak profesyonel, girişimci veya entelektüel olan bu yeni gruplar ve seçkinlerce ileriye götürüldü. 

Bu gruplar, yaşlı, daha oligarşik seçkinlerle popülist-demogog seçkinlerin birlikte oluşturdukları bir tür koalisyonla bu 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türlü reformları tamamlamaya çalışanlar, Hirsehman'ın kullandığı deyimle belli başlı “reform-tüccarları”ydı.*? 

Bir yandan bu yapısal reform hamleleri, diğer yandan da yukarıda anlatılan yeni siyasi örgütlenme türleri, kimi yeni merkezi semboller ve merkezi idareye yeniden bir şekil verilmesi konusundaki sürekli bir arayışla çok güçlü bir şekilde ilintiliydi. 
Bu arayış, farklı biçimlerde ve yönlerde de olsa neredeyse bütün Latin Amerika ülkelerinde devam etti. 


LATİN AMERİKA ÜLKELERİ ARASINDAKİ 
FARKLILIKLAR 


Çeşitli Latin Amerika ülkeleri arasındaki farklılıklar ilk olarak, kendi modernleşmelerinin ve geleneksel ortamlarının çöküşe geçmesinden, ikinci olarak toplumsal hareketin temposundan ve son olarak da gelişmeye açık birtakım yeni ortak yapıların ve sembollerin gelişmesinden etkilendi. 

En modern uçta Arjantin'i buluruz.” On dokuzuncu yüzyılın son otuz yılıyla yirminci yüzyılın ilk yirmi yılı boyunca, süregiden göç ve kolonileşme dolayısıyla sanayici müteşebbisler, büyük çiftlik sahipleri, işçiler vb. gibi farklı, yeni ve görece modern gruplar ortaya çıktı. Bu gruplar toplumsal ve kültürel olarak tamamen ayrı yaşama eğilimindeydiler. Sınırların açık tutulmasıyla, süreklilik arz eden ekonomik ilerlemenin ve kolonileşmenin yardımıyla da olsa bu gruplar, süregiden kalkınma, değişme ve modernleşmeyle birlikte kendi ayrı yaşama alışkanlıklarını ve karşılıklı yalıtılmışlıklarını koruyabildiler. Birbirlerine olan bağımlılıklarının kapalı çerçevesi içerisinde yavaş yavaş karışmaya başladılar. Aynı zamanda, ülkedeki idari mevkileri ellerinde tutan büyük oligarşik seçkinler, bu yeni sorunlarla ba- 


> A.g.y. 

“ A. Hirchman, Journeys towards Progress: Studies of Economic Policy Making in Latin America (New York: Twentieth Century Fund, 
1963). 
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şa çıkabilen yeni sembolleri, kurumları ve politikaları geliştirmediler ve bu grupların yeni ve daha modern yapılar içinde tam bir bütünleşmesini engellemek için on dokuzuncu yüzyılın ortalarından itibaren gelişen yapıyı toplumsal olarak korudular. . 

Bu gruplar arasındaki ilişkilerin kapalı hale gelmesi ve süregiden ekonomik ilerlemenin durgunluk dönemine girmesi, otuzlardaki uzun süreli çatışmalara ve gerilime, ardından Peronist rejime, son olarak da benzer bir kurumsal istikrarsızlığın devam etmesine neden olduğunda durum buydu. 

Diğer uçta daha geniş kapsamlı modernleşmenin ilk adımlarının atılmaya başlandığı Paraguay” gibi geleneksel oligarşikaskeri rejimlere tanık oluruz. 

Bu iki aşırı ucun arasında, devam eden bozulmalar ve muhtemel dönüşümleri içinde, modernleşme sorunlarıyla uğraşma- daki esneklik ve mütekabiliyet düzeylerinde farklılık gösteren pek çok farklı rejim türüne rastlarız. Bu kapsamda Brezilya, Venezüella ve Şili'de ortaya çıkan durum özel bir ilgiyi hak eder.” Bu üç ülke farklı yollardan yapısal ikiliğin ve görece zayıf merkezlerin en aşırı tezahürlerini açığa vurur. Böylece, toplumsal düzensizliğin yayılmasında ve modern yerleşim yerlerindeki bozuk yapılara insanların yerleştirilmesinde olduğu gibi şehirleşmenin ve toplumsal hareketliliğin artışı bu ülkelerde nispeten hızlı olmuştur. Aynı zamanda, (özellikle Brezilya'da) geleneksel topluluklar ve alışkanlıklarla ilgili büyük bir birikim de vardı. Bu topluluklar ve alışkanlıklar modernleşme sürecinde çok önemli engeller haline geldiler ve yapısal ikiliğin kesin bir şekilde yerleşmesini pekiştirdiler. Aynı zamanda Meksika'da olduğu gibi yeni bir milli kimliğin gelişmesinde önemli başlangiç ve çıkış noktalarını da sağladılar. 


* G. Pendle, Paraguay: A Riverside Nation (New York: Oxford University Press, Inc., 1963). 
5 Davis, ed., a.g.m; Lieuwen, a.g.m; ve Ahumada, a.g.m. 
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Bu yapısal ikiliğin üstesinden gelmek için yollar bulma ve milli kimliğin yeni türlerini geliştirme Latin Amerika ülkelerinde farklı bir yoldan gerçekleşir. Özellikle Şili ve Venezüella gibi ülkeler geniş kapsamlı yapısal reformlar etrafında yeni bir uzlaşmanın geliştirilmesine muktedir güçlü bir merkezin kurulması amacıyla, yakınlarda ortaya çıkan yapısal ikiliğin bölücü sonuçlarının, siyasi şiddetin ve demokratik süreçteki dalgalanmaların üstesinden gelmeye çalişıyorlar.* 

Daha önce Meksika'dakine benzer bir modele dayanan ulusal bir devrimin meydana geldiği fakat şimdiye kadar yeni bir merkezin oluşturulmasına yönelik kendi unsurları arasında herhangi bir birliği açığa vuramayan ve bütünleşemeyen, aslına rücü eden, muhtemelen sadece bir süre için yarı askeri bir despotluk olarak beliren Bolivya'nın durumu bu konu içerisinde özel bir öneme sahiptir.” 

Başka bir uçta, tamamen yeni, muhtemelen popülist bir komünist rejim kurmak için önceki rejimi bütünüyle ortadan kaldırarak yeni merkezler yaratmaya çalışan, en açık şekilde Castro'nun Küba örneğinde görülen son derece devrimci bir harekete tanık oluyoruz.” 

Latin Amerika ülkelerinin hepsinde, değişik ölçülerde, gelişebilir yeni merkezlerin yaratılmasına yönelik bu hareketlerin ve girişimlerin çeşitli biçimleri görülebilir. Latin Amerika'nın geleceği, hiç de azımsanmayacak ölçüde, bir yandan iktidar güçlerinin isteksizliğiyle ilgili bu hareketlerin görece dayanıklı- 


“ Ahumada, a.g.m; ve Janni, a.g.m. 

3 C. A. M. Hennessy, “Shifting Forces in the Bolivia Revolution”, 
World Today, 20, 5 (Ağustos 1964), 197-207. 

8 W, MacGetty ve C. R. Banet, eds., Twentieth-Century Cuba: The 
Background of the Castro Revolution (Garden City, N.Y.: Doubleday Anchor Books, 1965); ve D. Seers et al., Cuba: The Economicand Social Revolution (Chapel Hill, N. C.: University of North Carolina Press, 1964). 
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lığına diğer yandan da birinin diğeri üzerinde kurduğu üstünlüğe bağlı olacak. 


B- MİLLİ-DEVRİMCİ VE KOMÜNİST REJİMLER 
DEVRİMCİ REJİMLERİN ORTAK ÖZELLİKLERİ 


Şimdi modernleşmenin böldüğü durumlarda daha despotik rejimlerin çöküşü dışında gelişen ve içerisinde değişim doğrultusunda yeni yönelimlerin ortaya çıktığı, yeni, oldukça etkin modern merkezlerin meydana getirildiği belli başlı bazı devrimci rejim türlerini analiz etmeyi sürdüreceğiz. İlk olarak, çoğunlukla içeride bir devrim olarak gelişen bu rejimleri, yani, yerli unsurlara, despot yönetime karşı yürütülen devrimleri ele alacağız. 

Yukarıda gösterildiği gibi, böylesi rejimlerin başlıca iki türü gösterilebilir. Biri, en iyi, yeni rejimlerle ilgili sembollerin çoğu kez ulusal ve popüler eğilimle ifade edildiği, tamamen toplumsal ya da sosyalizmin ikincil bir rol oynadığı, milli bir devrim olarak adlandırılan Türkiye”? ve Meksika'da” görüldü. 


53 K. Karpat, Turkey's Politics: The Transition to a Muliy-party System (Princeton, N. J.: Princeton Üniversity Press, 1959); B. Lewis, The Emergence of Modern Turkey (Londra: Oxford University Press, 1961); K. Karpat, “Recent Political Developments in Turkey And Their Social Background”, /nfernational Affairs, 28, 3 (Temmuz 1962, 304-323; ve F. W. Frey, “Political Development, Power and Communications in Turkey”, L. W. Pye, ed., içinde, Communication and Political Development (Princeton, N. J.: Princeton University Press, 1963). 

* H, F. Cline, Mexico: Revolution to Evolution (Londra: Oxford University Press, 1962); R. E. Scott, Mexican Government in Transition (Urbana, Ill.: University of Illinois Press, 1959); O. Paz, The Labyrinih of Solitude: Life and Thought in Mexico (New York: Grove Pree, 1961), öz. 6-8. Bölümler; ve R Vernon, The Dilemma of Mexi-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Bunun gibi devrimci rejimlerin ikinci türü, esas olarak yeni ‘semboller üzerinde yükselen başkaldırıyla ilgili toplumsal yönelimleri vurguladı. Bunların en önemlisi, elbette, Rusya'daki?! ve daha sonra Çin'deki*? komünist rejim olmuştur. 

Yukarıda analiz edilen Latin Amerika'daki çeşitli gelişmelerle bu ülkeler arasındaki önemli fark, burada daha verimli ve esnek, yeni modern bir merkeze belirli bir şekil verebilen, modernleşmeye yön veren birleştirici seçkinlerin ortaya çıkması olmuştur. 

Bu devrimci rejimlerin her iki türü de savaşta yenilgiye uğradıktan sonra, kendi toplumlarındaki modernleşme süreçlerinin kontrollerini kaybeden oligarşik veya despotik rejimlerdeki modernleşmenin kesintiye uğrattığı durumlardan, nispeten benzer arka planlardan ortaya çıktılar. Ancak bu belirli farklılıkların dışında, önceki rejimlerin yıkılmasından sonra baskın hale gelen seçkin gruplar şeklinde ortaya çıktılar. 

Milli devrim gerçekleştiğinde içerideki oluşuma güçlü bir şekilde yön verenler ve zayıf da olsa uluslararası siyaseti yürütenler işte bu gruplardı. Bunlar, genellikle, daha önceki yapıda 


cos Development: The Roles of the Private Sectors (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1963). 

* M. Fainsod, How Russia is Ruled (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1955); Z. K. Brzezinski, /deology and Power in Soviet Politics (New York: Frederick A. Praeger, Inc., 1962); |. A. 
Armstrong, The Politics of Totalitarianism: The Communist Party of the Soviet Union from 1934 to the Present (New York: Random House, İnc., 1961); ve R. A. Feldmesser, “Social Class and Political Structure”, C. E. Black, ed., içinde The Transformation of Russian Society (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1960), s. 235- 
253. 

* F, Schurman, /deology and Organizatiön in Communist China (Berkeley, Calif.: University of California Press, 1966); ve F. Michael, “The Role of Law in Traditional, Nationaist and Communist China”, The China Quarterly, 9 (Ocak-Mart 1962), 124-148. 
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seçkin mevkileri ellerinde tutanlardan ve bir dereceye kadar daha geniş toplumsal sınıflarla yakın ilişkileri olan, daha önce varolan seçkinlerden ve toplumun geniş kesimlerinden bütünüyle uzaklaşmamış entelektüel, bürokratik, profesyonel ve/ve- ya askeri gruplardan oluşuyorlardı.*” 

Komünist durumda öne çıkan seçkinler uluslararası oluşumlara daha fazla intibak ettiler, ayrıca hem önceki toplumsal yapıya hem de en azından başlangıçta kendi toplumlarının daha geniş tabakalarına daha fazla yabancılaştılar.* 

Mevcut bir toplumda bunun gibi herhangi bir seçkinin ne dereceye kadar baskın bir rol oynayabileceğinin öngörülmesi ve bunun ne ölçüde farklı toplumsal güçlerin oynadığı rollerin degişmesi ve rastlantısallığı yüzünden olduğu bir bakıma tartışmalı bir konudur. Eldeki tarihsel kanıtlar bizi, herhangi bir gelişmenin, mutlak bir şekilde öngörülmediği ve bu gibi değişikliklerce hiç de azımsanmayacak ölçüde etkilendiği bir sonuca götürür gözükmektedir. 

Fakat bir kez böyle bir seçkin grubu öne çıkmaya başladığında ve toplumu bir araya getirmede oldukça yüksek bir başarı gösterdiğinde, tabii ki rejimin bu iki türü arasında büyük ölçüde farklılık gösteren değişime yönelik kendi eğilimini ve kendi kurumsal modellerini dayatabilir. 


* S. N. Eisenstadt, “Bureaucracy and Political Development”, |. La Polambara ed., içinde, Bureaucracy and Political Development (Princeton, N. J.: Princeton University Press, 1963) s. 96-120; E. Shils, “Demagogues and Cadres in the Political Development of New States”, Pye ed. içinde a.g.m., s. 64-78; ve M. Janowitz, The Military in the Political Development of New Nations (Chicago: University of Chicago Press, 1964). 

*“ V, C. Nahirny, “The Russian Intelligentsia: From Men of Ideas to Men of Convictions”, Comparative Studies in Society and History, 4, 
4 (Temmuz 1962), 403-435; ve F. Venturi, Roots of Revolution 
(New York: Alfred A. Knopf, Inc., 1960). 
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Özellikle bazı benzer durumlardan kaynaklanan sorunlarla yüz yüze geldiklerinde devrimci rejimin bu iki türü arasında apaçık farklılıklar olmasına rağmen birtakım benzerlikler de vardır. Her ikisi de hem merkezi kurumlar hem de toplumsal sınıflar düzleminde yapısal ve ideolojik dönüşümü elde etmeyi amaçlamışlardır.” 

Merkezi düzlemde bu yeni rejimin liderleri, merkezde kendilerine ait yeni sembollerle birlikte yeni bir kurumsal düzen kurmaya giriştiler. Bu devrimlere şeklini veren ve —daha önce gördüğümüz gibi değişik vurgularla— milliyetçi-kültürel ve toplumsal konuların birleşmesinden çıkan başkaldırılarla başa geçtiler. 

Benzer şekilde, her iki rejim de, liderlere bölücülük gibi görünen ve ortak kimlikle ilgili yeni, modern bir odak sağlayamayan eski unsurlara —Türkiye'de İslâm, Meksika'da İspanyol-sömürgeciliği yada Rusya'da Marksizm ve Rus Ortodoksluğu gibi— üstün gelen çeşitli yerel-etnik unsurları birleştirmeye yönelik hamlelerle merkezi sembolik ve siyasi alanlardaki önemli dönüşümleri gerçekleştirdiler. Yeni milli kimlik merkezli yeni siyasi yapılar oluşturulurken bu toplumlarda önceki aşamalarda varolan devletle milliyetçilik arasındaki gerilimin de üstesinden geldiler. 

Buna paralel olarak, geleneksel eski yapıların çözülmesini, birtakım alışkanlıkların dönüşümüne ve daha geniş toplumsal sınıfların yönelimlerine etki etmeyi, bu sınıfları yeni merkeze doğru çekmeyi ve onları artan toplumsal, kültürel ve ekonomik 


8 E, Shils, Political Development of in the New States (The Hague: 
Mouton, 1962); ve |. N. Kautsky, ed., Political Change in Underdeveloped Countries: Nationalism and Communism (New York: John Wiley & Sons, Inc., 1962). 


158 /kinci Evrede Gelişen Modeller 


farklılaşma ve hareketlilik doğrultusunda eyleme geçirmeyi amaçladılar.* 

Bu bağlam içerisinde tarımsal reform ve dönüşüm sorunları can alıcı bir önem kazandı. Tarımsal manzaranın dönüşmesi, insanlığın büyük kaynaklarını ve geleneksel düzen içinde kapalı kalan ve modernleşme yolunda önemli bir engel olarak sunulan yeni milli sembollerle birlikte potansiyel özdeşleşmeyi de harekete geçirdi. 

Genelde kendi toplumlarının yapısal dönüşümünde seçkinlerin bu çabalarının en göze çarpan yanı, yerel ve merkezi düzeyler arasında bağlayıcı ve bütünleştirici belli başlı yapıların kurulması oldu. Bu yapıların pek çoğu, en azından başlangıçta, parti, bürokratik ve siyasi oluşumlar içinde örgütlendiler. Bu, yönetici seçkinlerin daha fazla farklılaşan kurumsal yapının içerisine bu grupları çekmeye çalıştıkları, aynı zamanda, onların en azından bir dereceye kadar bu yapıyla bütünleşmelerini sağladıkları ve kendilerine ait siyasi anlayışı onlara benimsetmeye çalıştıkları bu yapılar aracılığıyla gerçekleşti. Buradaki seçkinler Latin Amerika ülkelerinin birçoğunda karşılaştığımız dahâ kararsız seçkinlerden büyük ölçüde farklılık gösterdiler. 

Bu, modernleşmenin sorunlarıyla başa çıkarken bu seçkinlerin geliştirdikleri politikaların ayrıntılarında da görülebilir. 
Buna göre, örneğin, iletişim sürecinin yeniden yapılandırılması,” nispeten birleştirilmiş bir sistem içerisinde, bu ülkelerdeki farklı düzeylerdeki bağlantılar ve kendi tedrici ortaklıkları sayesinde gerçekleştirildi. Bu sürecin önemli bir yanı, seçkinlerce merkezi iletişim sistemine yönelik bir ilişkiyi sağlayan özel bağlayıcı mekanizmalar, kademeli olarak fakat durmaksızın geniş- 


* Pye, ed., a.g.m., öz. E. Shilsş, F. W. Frey, H. Hyman ve D. Lerner'ın makaleleri. 

“ A.g.y.; ve S. N. Eisenstadt, “Communication Systems and Social Structure; An Explanatory Comparative Study”, Public Opinion Quarterly, 19 (Yaz 1955), 153-157. 
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ledikleri halde, uzun bir dönem boyunca iletişim modellerinin farklı düzeylerinin veya türlerinin nispeten tecrit edilmeleriydi. 

Bu seçkinler toplumsal rollerle ilgili yönelimlerinde daha esnek olurken aynı zamanda kendi politikalarının yürütülmesinde daha katı bir yol izlediler.* Kendi toplumları içindeki farklı grupların ve toplumsal sınıfların taleplerine gelişigüzel bir şekilde taviz vermediler. Rusya'da olduğu gibi uç durumlarda seçkinler bu gruplara karşı baskı uyguladılar; fakat diğerleri daha çok onların taleplerini yönlendirdi, manipüle etti ve düzenlediler. 

Aynı manzara eğitim politikaları alanında da görülebilir.* 
Nitekim, bu düzeydeki hareketliliğin yavaş yavaş artmasıyla yeni, özel, sekülerleşmiş çeşitli seçkin okulların yayılması yanında bu ülkelerin birçoğunda ilkokul eğitiminin yerel düzeyde yaygınlaşması hız kazandı. 

Üçüncü olarak ve muhtemelen bizim tartışmamız bakımından en önemlisi, bu toplumlardaki toplumsal değişim süreçlerinin yapılandırılması olmuştur.” Bu ülkelerin hepsinde değişim süreçleri, kaçınılmaz olarak, en azından bazı geleneksel birimlerin kendi kendine yeterliliklerini aşındırarak ve bunları yeni, modernleşen kurumların yapısı içerisinde eriterek gelişti. En azından güçlü değişim istekleriyle büyüyen ekonomilerin gerçeklikleri arasındaki başkalık, özellikle Latin Amerika ve pek 


* Nahirny, a.g.m.; Venturi, a.g.m.; ve Yarmolinski, The Road to Revolution (New York: The Macmillan Company, 1959). 

* S. N. Eisenstadt, Education and Political Development, Duke University Commonwealth Seminar Series (Durham, N. C.: Duke University Press, 1962-63). 

® Eisenstadt, a.g.y.; C. N. Myers, Education and National Development in Mexico (Princeton, N. |.: Princeton University Press, 1965); ve E. A. Tiryakian, “Occupational Stratification and Aspiration in an Underdeveloped Country: The Philippines”, Economic Development and Cultural Change, 7 (1959) 431-444. 
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çok devletteki diğer durumlarla aynı büyüklükte olmayan bu değişim, tamamen yaygınlaşan gerçekçi fırsatlara uyduruldu. 

Hareketlilik süreçleri, yerel, kırsal veya kentsel birimlerin içindeki yeni, farklılaşan kimi toplumsal rollerdeki, mesleki 'yönelimlerdeki, aşırı isteklerdeki ve büyüyen bir içsel farklılıktaki gelişmelerle yakından ilişkiliydi. Bunlar, liderliğin ve toplumsal katılımın yapısındaki bazı önemli değişikliklere ve bu gruplarla merkezi kurumlar arasında artan ilişkilere yol açtı. 

Bu ülkelerin birçoğundaki yeni yöneticiler, çok açık bir biçimde iktidar tekelini sağlamakla ve rollerin dağıtımıyla ilgilendiler; fakat mevkilere ait çerçevelerin ve sembollerin artan çeşitliliğiyle birlikte bu tekeli geliştirmeye ve sürdürmeye çalıştılar. Siyasi rollerin önemi üstünde de durdular fakat bunu genellikle yeni mesleki, teknik ve profesyonel faaliyetlerin vurgulanmasına bağlayarak yaptılar. Yine, çeşitli seçkinler ve bürokratik gruplar tarafından tekellerine alınmaya çalışılan toplumun en üst kurumlarına yönelik değişik eğilimlerin mümkün olduğu kadar azaltılmasına da gayret ettiler. 

Bu politikalar, bu toplumlarda henüz belirmeye başlayan yapısal ikiliğin yarattığı sonuçların ve özelliklerinden bazılarının, en azından başlangıçta, üstesinden gelebildi veya bunları en aza indirgeyebildi. 
© Yine de bu seçkinler, sürekli olarak, ayrı fakat sıklıkla birbiriyle ilişkili zorlu iki sorunla karşı karşıya kaldılar. İlki, daha geleneksel grupların birçoğunun, özellikle köylülerin görece muhafazakâr ve içe kapalı olmalarından —Latin Amerika'daki gibi, şehirdeki yerleşim alanlarına da rahatça taşınabilen bir kapalılık— kaynaklandı. İkinci sorun, başlangıçta seçkinlerce inşa edilen sınırların ötesine giden daha şiddetli taleplerle birlikte modernleşen, farklılaşan grupların ortaya çıkması ihtimalinden dolayı oldu. 
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MİLLİ-DEVRİMCİ REJİMLERİN YAPISAL 
ÖZELLİKLERİ 


Bu ortak özelliklerin dışında, devrimci rejimlerin bu iki türü arasında, tabii ki dikkat çekici birkaç farklılık da ortaya çıktı. 
İlk olarak Meksika ve Türk devrimlerinin örnek teşkil ettiği devrimin milliyetçi biçimlerinden başlayalım. 

Bu devrimlerin öncüleri toplumda uzun vadeli yapısal dönüşümü hedefledikleri halde bu dönüşümü toplumsal yapıya topyekün bir şekil verme olarak düşünmediler. Belli başlı toplumsal grupların ve sınıfların bazılarının göz önünde bulundurulması ya da en azından onların kimi özerk ifadelerine izin verilmesine çabaladılar, aynı zamanda bu yeni taleplerin düzenlenmesi girişimleri için de gayret gösterdiler. Farklı grupların aşırı istekleri ve yönelimlerine dair nispeten olumlu eğilimlerin geliştirilmesi ve özellikle onların hepsini birbirine bağlayan ortak yeni, en çok da ulusal sembollerin üzerinde durma eğiliminde oldular.” 

İdeoloji ve değerler konusunda bu devrimlerin liderleri toplumun çeşitli kesimlerinin geleneklerini yok etmeyip değişimin yeni süreçleri için bir anlam da yükledikleri yeni, daha esnek sembollerin yerleştirilmesine ve kolektif kimliğin geliştirilmesine yöneldiler. 

Yapısal -kurumsal düzlemde bu rejimler, içerisinde çeşitli sendikaların ve profesyonel örgütlerin de bütünleşmeye başladığı ve çeşitli grupların taleplerinin düzenlenmesi ve özümsenmesi aracılığıyla yaygın kadir-i mutlak yönetimleri, mütehakkim partileri ve/veya merkezi bürokratik kurumları kurmaya giriştiler. 

Bu taleplerin bazıları, Meksika'daki tarım reformunda olanlar gibi, yeni rejimin önemli sembolleri haline gelmiştir; fakat 


* Bkz. 1. dipnot; aynı zamanda, Lewis, a.g.m.; Karpat, “Recent Political Developments in Turkey”, a.g.m.; ve Cline a.g.m. 
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onların ekonomik politikaları özel ve kısmi gelişmelerin bir teşvikiyle birlikte genellikle “devletçiliğin” bir bileşkesiydi. 

Maliye ve sanayideki —kilit durumdaki yeni ekonomik sektörler— aynı zamanda özel sektördeki gelişmeleri, paralel bir'şekilde kontrol edilmesine izin verirlerken, ağırlıklı olarak, umuma açık olmadığı halde, kamuya, devlete ait sektöre önem verme eğiliminde oldular. Bundan dolayı gelişen sınıf yapısı, çogunlukla mesleki olarak izlenecek yolla ilgili daha bürokratik biçimlere doğru eğilim gösterdi. 

Yeterince ilginç olan, bu sembollerle ilişkili güncel politikalar, onların sembolleriyle bağlantılı biçimde gelişebilen ve çok sıklıkla gelişmiş olan potansiyel talepleri hepsini her zaman bütünüyle yerine getirmedi. Bunun için, örneğin Meksika'da yürütülen tarımsal reformlar, kırsal kesimdeki topluluklara ait düzenlemelerin yeniden yapılandırılması, onların içlerinden yeni toplumsal ve ekonomik grupların ortaya çıkarılması ve merkeze doğru hareketliliğin yeni yollarının açılması bakımından önemliydi. Fakat genellikle bu reformlar, eski ve yeni kazanılmış haklara tavizler vermek suretiyle ekonomik genişlemenin önünün kesilmesine izin vermedi.” 

Parti ve/veya iktidar, siyasi olarak karar almanın ve yenilik yaratmanın asıl odakları olarak hizmet gördüler. Partiler, değişim dürtüsünün, hizipçileri hedef alan çeşitli politikalara biçim verilmesinin ve yeni politikaların desteklenmesi faaliyetlerinin ana merkezleri oldular. Aynı zamanda, bu partiler, çeşitli gruplar ve hareketlerle bağımsız kamuoyunun, kapalı ve yekpare bir bütünleşmesini hedeflememekle birlikte, onların kendi özerk siyasi temsillerinin toptan yok edilmesini de hedeflemediler. 
Bunun gibi bir temsil biçimine gönüllü veya gönülsüz olarak genellikle imkân tanıdılar. Yavaş yavaş onların içlerinde siyasi söylemle, yenilik ve karar almayla ilgili araçlar olarak yasama 


x |. G. Maddox, Mexican Land Reform, American Universities Field Staff, JGM-5-57 (New York, 1957). 
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ile yürütmeye; ve bir dereceye kadar önemli ve bu politikaların uygulanmasının ve yerine getirilmesinin araçlarıyla ilgili bir özerkliğin olduğu, bürokrasiye de başvurma durumu ortaya çıktı. 

Gelişmenin sonraki evrelerinde bu özellikler bürokrasiye ve aynı şekilde politik karar almanın daha önemli araçları olarak yasamaya yönelik artan bir değişimi de mümkün kıldı.” 


BAŞKALDIRININ ARTAN FARKLILAŞMASI VE YENİ YÖNELİMLERİ 


Bu rejimlerle ilgili siyasi düzenin kurumsallaşmasıyla ve toplumsal yapının ve artan toplumsal hareketliliğin büyüyen farklılaşmasıyla birlikte, burada siyasi katılıma dair yeni talepler ve başkaldırının yeni yönelimleri ve örgütlenme biçimleri de gelişti. 

Gelişmeye meyleden başkaldırının belli başlı yönelimleri ve sorunları hem yeni merkezin içerisindeki değişik grupların bütünleşememesinden hem de diğer, daha etkin grupların bu merkezi yeni, daha esnek bir yönde dönüştürme girişimlerinden doğdu. İlk sorun esas olarak, geleneksel yerleşim ve hedeflerini uygulayabilmek için yeni yerleşimlerin daha esnek oluşunu kullanmak isteyen, Türkiye'deki köylüler ve ortodoks Müslüman çevreler gibi daha geleneksel gruplardan çıktı.”* 

Taleple ilgili sorunun ikinci biçimi, özellikle profesyonel, orta-sınıf ve işçi örgütleriyle entelektüel gruplar gibi daha esnek ve modern gruplar içerisinden ortaya çıkma eğilimindeydi. 
Bu gruplar, siyasi süreçte katılımın yaygılık kazanmasına yönelik yeni taleplerin ve daha esnek politikaların geliştirilmesine çalıştılar. 


> Cline, a.g.m,; Lewis, a.g.m,; ve Karpat, “Recent Political Developments in Turkey”, a.g.m. 
54 Karpat, a.g.y.; Karpat, Turkey's Politics; ve Frey, a.g.m. 
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Bu değişik grupların bütünleştirilmesine dair sorunlar, genellikle modernleşmenin ve sanayileşmenin kararlı hamlesi ve büyüyen yapısal farklılaşmanın, özerkleşen yönelimlerin ve taleplerin ve artan hareketliliğin gelişmesiyle birlikte daha şiddetli hale geldi. Bu gelişmeler kaçınılmaz bir şekilde, farklı sektörler arasındaki, kentsel-kırsal, modern-geleneksel, bunun gibi herhangi bir sektör içerisindeki, değişik seçkin grupları arasındaki ve bunlarla eski seçkinler arasındaki çatışmayı arttırdı ve yogunlaştırdı. 

Açığa çıkan sosyal patlamalar ve başkaldırı eğilimleri sıklıkla farklılaşan yönelimler ve örgütlenmeler kadar ayaklanmalar ve isyanlar biçimini de aldı. Bu iki tip çoğunlukla birlikte gerçekleşti. 

Başkaldırı hareketlerinin özellikle karşılaştığı sorun ya da zorluk, bu hareketlerin yöneldiği devrimci rejimlerin, başkaldırının muhtemel sembollerinin çoğunu zaten önceden sahiplenmiş olmasıydı. Dolayısıyla, daha geniş ideolojik yönelimler ve örgütsel çerçevelere önayak olma konusunda zorluklarla karşılaştılar. Bundan dolayı “sağ” ve “sol”a ait eski semboller sahip oldukları bütün anlamları yitirdiler. Başkaldırının bunun gibi yeni yönelimlerinin ve örgütlerinin gelişmesiyle bu rejimlerin başa çıkabilmesinin boyutları değişti. Meksika, şimdiye kadar, kendi baskın parti rejiminin yapısı içerisindeki çoğunlukla böylesi yeni biçimlerin özümsenmesine yönelik büyük bir gücün kanıtı olmuştur. Bu, görece kararlı bir ekonomik büyümenin sağlandığı ve yeni taleplerin bazılarına rıza göstermede yeterince esnek olunduğu bir dizi politika sayesinde; ve yeni çıkarlara ve gruplara ayak uyduran, böylesi bir yoldan daha fazla farklılık gösteren ve esnek bir hale gelen partinin yeniden örgütlenmesiyle oldu.” 


5 Cline, a.g.m,; Scott, a.g.m.; Paz, a.g.m.; ve Vernon, a.g.m. 
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Öte yandan, Türkiye'de,” II. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan yeni çok partili rejim, en azından ilk başta, gelişebilir bir yapı içindeki yeni güçlere uyum sağlayamadı. Bu zayıflık, kısmen çöküşe ve hâlâ kendi temel inançlarını ve devamlılığını sağlamak için mücadele eden, anayasal rejimin yenilenmesine çalışan askeri darbelere yol açtı. 


KOMÜNİST REJİMLERİN ÖZGÜL NİTELİKLERİ 


Bu bölgelerdeki devrimci seçkinler oldukça birleştirici ve iktidar yönelimlilerdi. Kendi temel toplumsal ve siyasi yönelimleri içerisinde, önceki mevcut yapıya ve daha geniş gruplarla toplumsal sınıflara çok daha fazla yabancılaştılar. Pek çok bakımdan onlar, bir yandan çok güçlü despotik, ideolojik yönelimlerle birlikte kapalı meslek gruplarının temel özelliklerini, diğer yandan da nüfusun geniş kesimlerine yönelik baskıcı tutumlarını açığa vurdular.” 

Bu ilk olarak değiştirmeye çalıştıkları sembolik dönüşümlerin doğasında görüldü. Bu dönüşümün esas konuları, toplum kimliğinin sembollerinin toplam dönüşümünü ve devrimci ideolojik öğretiler üzerinde temellenen yeni bir toplumsal düzenin kurulmasını amaç edinen baştan sona toplumsal (küçük bir oranda ulusal) ve devrimci semboller oldu. 

Komünistlerin bu despotik-ideolojik yönelimleri onlar tarafından girişilen kurumsal dönüşümün doğasında ve kapsamı içinde de görülebilirdi.* Bu dönüşüm öncekilerden daha fazla radikal ve kapsamlı oldu ve daha yüksek bir baskı unsuru üzerine inşa edildi. Toplumsal, ekonomik ve eğitimle ilgili alanlarda değişimin kontrolüne, şiddetli ve kontrollü politikalara yönelik çok güçlü bir eğilim burada ortaya çıktı. 


56 Karpat, Turkey's Politics; Lewis, a.g.m.; Karpat, “Recent Political 
Developments in Turkey”; ve Frey, a.g.m. 

` Fainsod, a.g.m.; Brzezinski, a.g.m.; ve Armstrong, a.g.m. 

Black, ed., a.g.m. 
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Bu politikalar toplumda bir dizi önemli yapısal dönüşümü amaç edindi. Bu dönüşümlerin başlıca iki konusu, daha geniş yeni yapılara katılmada nüfusun yerel —özellikle kırsal— birimlerinin harekete geçirilme girişimleriyle, bu sanayi işletmeleri doğrultusunda eğitim ve artan hareketlilik aracılığıyla yoğun şehirleşme ve sanayileşme sürecinin kontrol edilmesi ve ona yön verilmesi idi.” 

Önceki dönemin mirası olan görece ekonomik ve toplumsal gecikme kadar siyasi denetimlerin de ağır basmasıyla, değişime yönelik despotik-ideolojik eğilimin, komünist Rusya'nın ve muhtemelen de Çin'in modernleşme süreci üzerinde birkaç önemli etkisi oldu. 

Birincisi, sanayileşme üzerine olan güçlü vurgu kaçınılmaz bir biçimde toplumun neredeyse bütün alanlarında artan bir farklılaşmayı ve uzmanlaşmayı meydana getirdi. Aynı zamanda, buna rağmen farklı alanların ve uzmanlık isteyen faaliyetlerin kontrolünü birleştiren siyasi seçkin tarafından denetlenen geniş ölçekteki bürokratik örgütlenmenin gelişmesine de neden oldu. 

Piyasalarda güçlü yaptırımlar uygulayarak ve tüm özerk profesyonel yönelim ve örgütlerin gelişimini en aza indirerek bu düzenlemeleri uygulamaya ve herhangi bir açık temsilciliği veya kamu varlığını ve etkinliğini en aza indirmeye çabaladılar. 

Aynı zamanda siyasi örgütün sınırları içinde mesleki ve toplumsal mevkiye ait görece bir esneklik de ortaya çıktı. Değişik seçkin, bürokratik ve profesyonel gruplar birçok toplumsal, 


* G. F. Bereday, W. W. Brickman ve G. H. Read, ed., The Changing Soviet School: The Comparative Education Society Field Study in the USSR (Boston: Houghton Mifflin Company, 1960); N. De. Witt, “Upheaval in Education”, Problems of Communism, 7 (Ocak 1959); ve G. S. Counts, Khrushcev and the Central Committee Speak on Education (Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 1960). 

“ Fainsod, a.g.m; ve Brzezinski, a.g.m. 
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ekonomik ve eğitimsel ayrıcalıklar için en üst mevkilerin önceden belirlenmiş şekilde tekelleşmesini sağlamak için eğilimler geliştirdiler; ancak bu eğilimlere, önceden belirlenmiş bu yerlerin dağılmasına ve bir dereceye kadar süreklilik arz eden toplumsal rol ve güç kıstasının farklılaştığı parti hâkimiyetinin korunmasına yönelik tepedeki siyasi liderlerin girişimleri tarafından karşı çıkıldı.9 


DEĞİŞİMİN ÖZÜMSENMESİ VE BAŞKALDIRI 
YÖNELİMLERİ 


Değişime dair yönetici seçkinlerin özgül yönelimleri, totaliter rejimlerdeki siyasi değişimin özümsenme modellerini, tabii ki, büyük ölçüde etkilemiştir.” Buradaki siyasi, toplumsal ve ekonomik değişim, bilinçli bir şekilde ve ağır ağır, aynı zamanda değişik toplumsal grupların özerk siyasi ifadelerinin ve seçkinlerce başlatılan değişikliklere yönelik siyasi tepkinin asgariye indirilme gayretleri içindeki seçkinler tarafından teşvik edilmiş ve yönlendirilmiştir. Bu değişik grupların siyasi taleplerinin ifade şekline, onların hemen hemen tüm denetimi ele geçirmeye giriştikleri ve bu denetime muhalefet eden bazı girişimlerin çok tehlikeli bir siyasi sapkınlık olarak addedilmesiyle, örgütler içerisindeki yöneticiler tarafından dikkatlice bir kalıba göre biçim verilmiştir. Çeşitli toplumsal değişiklikler rejimin siyasi amaçlarına göre formüle edilmiştir; ve onların siyasi içerikleri ve ifade şekilleri politik seçkin tarafından kurulmuş ve kontrol edilmiştir. 

Bu yüzden bu rejimler, hem yönetici seçkince değişimin yönlendirilmesi, manipüle edilmesi ve kontrolüyle hem de bu değişime çeşitli grupların tepkilerinin güncel siyasi ifadelerinin en aza indirgenmesiyle karakterize edilirler. 


“A. g.y. 
 A.g.y.; ve Armstrong, a.g.m. 
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Siyasi modernleşmenin, yenileşmenin ve karar almanın bundan dolayı en başta gelen aracı parti, parti liderliği ve bir dereceye kadar da bürokrasidir, meclis ritüel işlevini yerine getirirken, yönetici (parti liderliğinden ayrı olarak) birkaç bakım- ' dan önemli olduğu halde, esas olarak, sadece ikincil, rutin bir rol oynar. Bu rejimlerde, parti ve bürokrasi arasındaki ilişkiler çoğunlukla nazik ve kararsız olmasına rağmen, değişimin en önemli itkileri ve onların ifadelerinin kontrol ve manipüle edilmesi, bu ikisinin yan yana getirilmesi yoluyla örgütlenir ve kurumsallaşır. Bürokrasi, siyasi lider ve parti tarafından başlatılan değişiklerce meydana gelen yeni konumların rutin yönetimini ele almaya çalışırken, parti liderliği ve parti, genellikle yenileşmenin ve etkin yönlendirmenin belli başlı merkezleri ve siyasi destek sağlamanın hareket ettiricisi olarak işlev görme eğilimindedir. 

Geliştirilen bu değişimin sürekliliği ve rejimin bunu kontrol etme gücü, kadir-i mutlak bir parti çatısı altında çıkar gruplarının ve toplumsal hareketlerin (çok sık olarak varolmayan ya da bastırılan) birleştirilmesiyle yakından ilişkilidir. Çıkar gruplarının ve toplumsal hareketlerin çekirdeği veya kamuoyunun parti içinde topyekün bütünleştirilmesi ya da bunların bürokrasi tarafından kontrol edilmesi, seçkinlerin değişimin siyasi ifadesini kontrol edip yönlendirebilmeleri için son derece önemlidir. Bu gruplar adına daha bağımsız kamusal tartışma veya bu grupların taleplerinin dile getirilmesi için yapılacak herhangi bir girişim, genellikle mevcut rejime çok ciddi bir potansiyel tehdit olarak, sosyal patlamaları besleyen bir potansiyel olarak değerlendirilmiştir ve bundan dolayı çok baskıcı önlemlerin alınmasına neden olmuştur. 

Bu rejimlerin sürekliliği, büyük ölçüde, özerk siyasi ifadeyi asgariye indirmeyi amaçlayan baskıcı önlemlerle, yöneten seçkinlerin değişen taleplerini ve yönelimlerini parti ve bürokrasi çatısı altında bir araya getirebilme mütekabiliyeti ve esnekliği 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ile aynı zamanda bu çatıyı az çok daha esnek kılma arasındaki bir dengenin sürmesine bağlıdır. 

Bu rejimlerdeki sosyal patlamalar, anayasal rejimlerde ortaya çıkanlardan çok daha az örgütlüdür. Burada çoğunlukla, toplumsal hareketlerin faaliyetleri veya yeraltı şebekesi, artıkları ya da yeni görünümüyle özgür kamuoyunun bazı güçleri şeklinde olmuştur. Bu rejimler genellikle, kargaşanın ve siyasi faaliyetin daha örgütlü ve eklemlenen biçimlerinin gelişmesini cesaretlendirmemiş veya kolaylaştırmamıştır. Ancak sonraları burada yasallaşmaya başlamanın bazı ilk belirtileri gelişmiş gibidir ya da en azından başkaldırının daha açık temsil biçimleri üzerindeki yoğun baskısı azalmıştır. 

Bu rejimlerin asıl zayıflığı, modernleşmeye ilgisizliğin, ancak imecenin zorlayıcı doğasıyla pekiştirildiği tarımsal kesimde olmuştur. İkincisi, çeşitli sorunlar ve zorluklar kaçınılmaz bir şekilde, özellikle daha da modernleşen sektörler arasındaki diger kurumsal alanlarda, artan farklılaşma, şehirleşme ve sanayileşmeyle birlikte ortaya çıktı.” Üçüncüsü, bu rejimler, genellikle, ordu, gizli polis, bürokrasinin bazı unsurları ya da parti- 
. nin bölgesel üyeleri gibi, kendi örgütlerinin potansiyel olarak ayrımcı veya zorla yönetimi ele geçirme eğilimleri olanlar tarafından tehdit edilirler. Şimdiye kadar, savaştaki yenilginin etkisi altındaki durumlar hariç, totaliter rejimlerin içerideki sistemli değişimlerini gösteren örneklere sahip olmadığımız için, özümseme kapasitesinin tam kapsamını veya bunları başarıya ulaştıracak rejim tiplerini belirlememiz mümkün değildir. Fakat burada yeni beliren toplumsal sorunlar kadar, artan gelişme, sanayileşme ve bürokratikleşmeyle birlikte ilginç yapısal dönü- 


63 S, N. Eisenstadt, “Modernization and Conditions of Sustained 
Growth”, World Politics, 16, 4 (Temmuz 1964); ve W. Leonard, The Kremlin since Stalin, çev: E. Wiskemann ve M. Javkson (Londra: Oxford University Press, 1962). 
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şümler de ortaya çıktı. Bunlar Kruşçev ve Kruşçev sonrası dönemde çok etkili oldu.9* 

Rejimin giderek rutinleşmesi, devam eden sanayileşme ve sosyo-ekonomik gelişme, yeni profesyonel, bürokratik, idari ve: okur yazar grupların artması, özerk ve yapısal bir esneklik için güvenlik, artan talepler ve çıkarlarla ilgili fırsatlar ölçüsünde büyüyen bir baskı unsuru olmuştur. Tüm bu değişiklikler, merkezi siyasi organlarda, önemli toplumsal-yapısal emarelerle birlikte, açıkça bazı anlamlı değişimlere de neden oldu. En önemlisi, çeşitli grupların menfaatlerinin muhtemelen daha fazla hesaba katıldığı, daha çok mesleki kurulların düzenlenmesine ilişkin bir yasallığın yayılması olmuştur. 

Bu benzer değişiklikler sanayileşmenin sonraki evrelerinde, diğer toplumlarınkinden farklı olmayan toplumsal sorunların bazı biçimlerinin de ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bunlar arasında en önemlileri, okuryazar birtakım alt-kültürlerin gelişmesi ve grevler gibi başkaldırının daha örgütlenmiş ifadeleri kadar, topluma ve özellikle de gençliğe kayıtsız kalınması olmuştur. Eskileriyle birlikte başkaldırı yönelimlerinin bu yeni türleri, bu rejimlerdeki toplumsal başkaldırının ve değişimin en önemli odak noktalarını oluşturan tarımsal kesimde aşikârdı. 

Bu rejimlerin bu sorunlarla başa çıkabilmeleri gelecekteki yapısal özelliklerini ve devamlılıklarını büyük ölçüde etkileyecektir. 


C- KOLONYAL TOPLUMLARIN DÖNÜŞÜMÜ 


KOLONYAL GÜÇLERİN BAŞLANGIÇTAKİ 
MODERNLEŞME YÖNELİMLERİ 


Şimdi, sözde “yeni devletlerin”, özellikle 11. Dünya Savaşı'ndan sonra kolonyal güçlerden bağımsızlıklarını kazanan devletlerin, analizini yapacağız. Burada dış güçler tarafından dayatılan mo- 


“* Leonard, a.g.y.; Brzezinski, a.g.m.; ve Armstrong, a.g.m. 
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dernleşme süreçlerinin en aşırı örneklerine sahibiz. Burada, sadece bir dış gücün dayatmasına daha önce varolan merkezlerin ve toplumsal sınıfların ilk tepkileri değil, aynı zamanda çok modern: merkezlerin başlangıçta böylesi bir dış güç —kolonyal güçler— tarafından kurulması da vardı. 

Bu güçler değişime dair özgül bir yönelim geliştirdiler. Onlar, tabii ki, kolonyal toplumlardaki değişimin tesis edilmesiyle ilgilendiler; fakat aynı zamanda sadece çok özgül sınırlar içerisindeki bu değişimi etkilemeyi, kendi amaçlarının bir parçası olarak gördüler. 

Derinleşen toplumsal ve kültürel alanlar karşısında idari ve teknik, daha geniş çevresi karşısında merkeze yönelik böylesi değişiklikleri sınırlandırmaya çalıştılar. Kolonyal güçler tarafından doğrudan veya dolaylı olarak içeriye sokulan hemen tüm değişiklikler toplumun merkezi kurumlarına odaklanmıştır. Siyasi alanda üniter yönetim modellerinin ithal edilmeleri, vergi - lendirmenin bir merkezden yapılması veya düzenlenmesi, modern yargı usullerinin kurulması ve sonraki evrelerde temsilin sınırlı biçimlerinin içeriye sokulması, siyasi olarak bütün kurumları ve yönelimleri büyük ölçüde değiştirmiştir. Değişiklikler genel kurallar ve modern usuller doğrultusunda belli evrensel kıstasları ve yönelimleri getirmiştir. Bu değişim, doğrudan yönetimin olduğu yerlerden oldukça yavaş olmasına rağmen, dolaylı yönetimin çeşitli biçimlerinin uygulandığı yerlerde (Britanya egemenliğindeki Güneydoğu Asya'da ve özellikle Afrika topraklarında olduğu gibi), siyasi örgütlenmede kaçınılmaz bir şekilde, bir değişim meydana geldi. Benzer şekilde, bu değişiklikler, piyasa ekonomisine yönelik adamakıllı bir değişimin ol- 


* Shils, Political Development in the New States; S. N. Eisenstadt, Essays on the Sociological Aspects of Political and Economic Development (The Hague: Mouton, 1961) I. ve J. H. Kautsky, ed., Political Change in Underdeveloped Countries: Nationalism and Com-, munism (New York: John Wiley & Sons, Inc., 1962). 
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duğu ekonomide ve yerel seçkinlerin seçilmesi için yeni bir tür modern eğitimin sağlanmasına gayret edilmesiyle, eğitimde gerçekleştirilmiştir. 

Fakat aynı zamanda kolonyal yöneticiler, toplumun daha geniş toplumsal sınıfları içerisinde, özellikle yerel düzlemde, yani, köy, cemaat veya kabileye ait birimlerde, paralel bir değişimin teşvik edilip geliştirilmesine çaba harcamadılar.8* Burada kolonyal yöneticiler, geleneksel grupların sınırları içindeki hemen tüm değişiklikleri kontrol altına almaya ve herhangi bir değişim ihtimalini mümkün olduğu kadar sınırlamaya çalıştılar. 
Bu değişimi geleneksel sistemler içinde, yerel düzeyde tutmaya çalıştılar. Aynı zamanda ekonomide ve idarede içkin olan temel haklar kendilerine tanınmasa bile, daha geniş toplumsal sınıflardan, özellikle bu alanlarda, çeşitli yeni roller sergilemeleri beklendi. Her şeyden önce, onların ortak bir siyasi sisteme tam katılmaları ve birlik oluşturarak ortak bir sistem içinde bütünleşmeleri engellendi. Başka bir deyişle, onlardan, kolonyal güçlerin ve yerel yöneticilerin sağlamaya çalıştıkları farklı bir toplumsal yapıdan türetilen harekete geçirici bir sistem temelinde davranmaları beklendi. Fakat yerel düzeyde bu, kaçınılmaz olarak toplumsal düzensizliği, kabile anlayışının çözünmesini ve benzeri durumları doğurdu.9” 

Böylece temel bir tutarsızlık ortaya çıktı: Bir yandan bu degişiklikler nispeten değişim göstermeyen yerel gruplar ve kabilelerle sınırlandırılıp, geleneksel tutumlar ve bağlılıklar üzerine inşa edilirken, bir yandan da geniş katılımlı modern, idari, siyasi ve ekonomik düzeni kurmaya yönelik girişimlerde bulunuldu. Bu çelişkili tutum toplumsal hayatın pek çok alanında görülebilirdi. Ekonomide, çok özgül bir türün, piyasa-yönelimli 


“* Eisenstadt, a.g.e. 
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bir ekonominin işlemesini kolaylaştırmaya yönelik büyük gayretler gösterildi. Bu ekonomi, mevcut toplumsal düzeni rahatsız eden yeni ekonomik dürtülerin tam bir gelişmesi olmaksızın işlemek zorundaydı. Emperyal ekonomilerin kullanmış olduğu başlıca ürünlerin üretilmesini teşvik ettikçe, oldukça hızlı bir biçimde gelişen bu modern ekonomiler, büyük şehirlerin ekonomik sisteminin himayesine girmeleriyle bozuldular. Yeniliklerin genellikle daha fazla sınırlı tutulduğu eğitimde, değerler ve inanç sisteminde değişikliğe gitmeden teknik eğitimin esaslarını verme yönünde bir eğilim de gelişti. 

Bu iç tutarsızlıklar en çok siyasi alanda telaffuz edildi. Kolonyal güçler veya yerel yöneticiler halkın siyasi bağlılığını sürdürmeyle ilgilenmeye başlamalarından itibaren, itaat etmenin ve özdeşleşmenin görece edilgin bir biçimini korumayı amaç edindiler ve istedikleri zaman mevcut geleneksel bağlılıktan faydalanmaya hazır oldular ya da kendi temel toplumsal ve kültürel yönelimlerinde fazla bir değişiklik yapmadan onları bu yeni oluşuma dahil ettiler.9* 


KOLONYAL TOPLUMLARDA TEK TARAFLI DEĞİŞME 


Kolonyal güçlerin temel politikaları ve değişime yönelik bu yönelimleri dışında, bu toplumlarda değişim süreçleriyle ilgili belli bazı özellikler ortaya çıktı, bunların en önemlisi, değişimin birçok bakımdan, sürekli olarak tek taraflı ve dengesiz oluşudur. 
Bu tek taraflı değişim süreçleri, kolonyal rejim sırasında, verili herhangi bir aşamada durup kalmadı ve kolonyal toplumun gelişmesine engel olmadı. Onların gelişmesini engellemek için pek çok girişimin yapıldığına, gerek dolaylı yönetimin girişimlerine gerekse de tamamen teknik konulardaki değişimin sınırlı tutulmasına yönelik yaygın çabalara tanık olundu. Fakat bu düzen uzun süreli başarıya ulaşamadı. Kolonyal güçlerin ve/veya 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yerel yönetici grupların ekonomik ihtiyaçlarının, büyümelerinin uluslararası piyasalara, uluslararası siyasi sistemle bunlardaki değişmelere bağımlı olması gelişmenin bir noktada durmasını önledi. Bu değişikliklerin temposu, dengesizlik ve tek taraflılık' ne kadar arttıysa bu siyasi sistemler, yetersiz bütünleşmeden kaynaklanan şiddetli sorunlarla o kadar yüzleşmek zorunda kaldılar. 

Tek taraflı değişimin bu süreçleri çerçevesinde —ve büyük ölçüde onlara bir karşılık olarak— modernleşmede değişik yeni yerel güçler de ortaya çıktı. Bunlar çok çeşitliydi. Birincisi, yeni eğitim kurumlarına katılabilen ve kolonyal yönetim içinde ya da çeşitli mesleki alanlarda yeni konumlar elde edebilen gruplardı. İkincisi, ekonomideki, çeşitli geleneksel iş çevrelerinden doğan veya modern ve kolonyal girişimciler aracılığıyla ortaya çıkan değişik faaliyet alanları ve kapsamları ile ilgili değişik modern girişimcilerdi.” 

Üçüncüsü ve analizimiz bakımından en önemlisi, yeni siyasi seçkinlerdi —çeşitli siyasi liderler, daha ziyade ulusal hareketlerin liderleri—.”! Birçoğu doğrudan doğruya Batılı değerlere maruz bırakılan ve bazı modern kurumlar içinde etkin olan,- 


“ W, A. Lewis, “Education and Economic Development”, Social and Economic Studies, 10 (1961), 113-127; ve L. G. Cowan, The West African Intellectual Community, Kültürel Özgürlük konulu Kongreye ait yayın (Ibadan, Nigeria: Ibadan University Press, 1962). 
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ment and Tribal Change (Cambridge: W. Heffer & Sons, Ltd., 1954); ve D. Forde, ed., Social Implications of Industrialism and Urbanization in Africa South of Sahara (Paris: UNESCO, 1956). 
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University Press, 1957); C. Kerr, /ndustrialism and Industrial Man 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aralarında öğrenciler, hukukçular ve gazetecilerin bulunduğu, daha Batılı olan profesyonel ve entelektüel kesimlerden geldiler. Fakat hem onlarca tamamen özümsenmediler hem de Batılı ideolojiler ve değerlerle aşılanmalarına rağmen, kolonyal düzen içinde kendilerini ortaya koyamamalarını kabul edemediler.” 

Ulusal hareketlerin liderlerinin çoğu nispeten varlıklı ailelerden geldiler. Geleneklerine tutunmayı büsbütün bırakmaksızın kendilerini Batılı hayatın bazı yönlerine adapte ettiler ve kişisel baskılara çok ender tahammül gösterdiler. Bununla birlikte sonraki aşamalarda bu grupların yapısı değişmeye başladı. 
Bu yeni tipler çoğunlukla şehir kökenliydi; en azından kolonyal rejimin kontrolü altına giren yeni şehirlerin yerleşim merkezlerinde yetişmişlerdi. 

Aslında onlar entelijansiyanın tipik —ve muhtemelen aşırı— bir türüydü. Bunlar genellikle, Batı eğitiminden geçmiş ve aynı zamanda, çeşitli ülkelerde oldukça farklı düzeylerde olmak üzere, geçmişlerinden kopuk ve yalnızca batılılaşmış seçkinler arasından geliyorlardı. 


SİYASİ ALANDA TEK TARAFLI DEĞİŞİMİN GERİ 
TEPMESİ 


Bu ulusal hareketlerin fikri duruşu ve toplumsal özellikleri, seçilmiş liderlerinin toplumsal kökenleri ve süreçleriyle, liderlerin geniş kitlelerle kurduğu ilişkilerle yakından ilişkiliydi.”* Bu koşullarda ortaya çıkan ulusal ve toplumsal hareketlerin çoğu, özellikle kolonyal faaliyetlerin değişim yönündeki tipik dengesizliğine ve eşitsizliğine karşı duyarlı oldular. Aynı zamanda, genellikle bu eşitsizliğin yarattığı sorunlarla kolaylıkla başa çıkamadılar. Bu duyarlılık, bu hareketlerin iki temel özelliğinde görülebilir: İlk olarak, birlik ve bütünlüğün yeni seküler ve mo- 
, dern sembollerini ısrarla vurgulamalarında ve dayanışmacı-siyasi (nihai olarak siyasi bağımsızlığı amaçlayan) faaliyet doğrultusunda güçlü bir yönelim göstermelerinde; ve ikinci olarak özellikle gelişmenin sonraki evrelerinde yerel düzeydeki “tıkan - mayı” aşmada ve halkın geniş kesimlerine ulaşma çabalarında: Fakat aynı zamanda kitlelerle yaratmaya çalıştıkları ortak bağ neredeyse tamamen modern dayanışmacı-siyasi söylemlerle ifade edildi ve mevcut ekonomik ve idari sorunların çözümü üzerinde durulmadı.”* 

Gerçekten pek çok ulusal hareket, hem romantik bir şekilde eski köy cemaat yapısının sürdürülmesini hem de devlet planlamasının gerekliliğini vurgulayan ekonomik bir ideoloji geliştirdi. Hepsi de kolonyal güçlerin ekonomi politikalarıyla ilgili adaletsizliklerini ve ayrımcılıklarını kınadılar. Fakat ulusal liderler genellikle güncel somut ekonomik sorunlarla ya da günlük idari sorunlarla ilgilenmediler. Nispeten başarılı bir biçimde ekonomiye veya yönetime katılan ve toplumsal örgütlenmenin yeni biçimlerini geliştiren (örneğin yerli iş çevrelerinde veya kolonyal hizmetlere üyelikte olduğu gibi) kolonyal halkın içindeki bu toplumsal grupların, genellikle ulusalcı hareketlere aktif olarak katılmamaları; bu hareketlerin liderleri ve üyeleri tarafından vatan haini ya da en azından işbirlikçi olarak görülmeleri anlamlıdır.” 

Benzer şekilde, bu hareketlerin ve liderlerinin modernleşen yönelimleri, bu grupların temel değerlerinin yeniden tanımlan- 


” E, Shils, “The Concentration and Dispersion of Charisma: Their Bearing on Economic Policy in Underdeveloped Countries”, World 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ması ve yapılandırılması bakımından çoğunlukla siyasi ve daha az ölçüde kültürel alanlara odaklandı.” 

Sonuç olarak yükselen ulusalcı seçkinlerle ait oldukları toplumların geniş kesimleri arasındaki ilişkiler genellikle siyasette ve daha az ölçüde ekonomide ve kültürel alanlarda yoğunlaştı.”” Siyasi olmayan alanların çoğunda —ekonomik ve, kültürel alanlarda— nispeten modernleşen daha aktif gruplar gelişme eğilimi gösterdi. 

Bu toplumlardaki belli başlı toplumsal grupların ve sınıfların, modernleşme ile genişleyen yeni yapılarla gittikçe bütünleşmeleri doğrultusunda sahip oldukları yönelimler ve kaynaklarla gelişebilmeleri de daha problematik bir konuydu. Hepsi toplumsal yaşamın çeşitli alanlarında, özellikle ekonomik ve toplumsal yaşamda, toplumsal düzensizliklerle ilgili süreçlere maruz kaldıkları halde, modern çerçeveler ve amaçlara yönelik kendilerine özgü yeni eğilimleri ortaya koyabildikleri ve siyasi yapıların daha geniş, daha esnek biçimleriyle gittikçe bütünleştikleri alan, her ne kadar doğal olarak farklı toplumlar ya da kesimler arasında bu yüzden bir değişiklik göstermiş olsa da, çok büyük değildi.” 

Böylece en ulusalcı hareketler, kolonyal rejimlere açıkça karşı olmalarına rağmen, önceki kurumsal çerçevedeki kimi önemli toplumsal özellikleri miras aldılar. Bir yandan, liderler, kolonyal durumun kısıtlamalarını aşan ve modern ulusal ve evrensel sözlerde dile getirilen birliğin yeni sembollerine şekil vermeye giriştiler. Ama aynı zamanda, kurumsal hayatın diğer alanlarını dönüştürmek ve beklenmedik değişiklerce burada 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oluşan sorunları çözmek için çok özel büyük bir çaba harcamadılar.79 

Kolonyal ülkelerdeki ulusalcı hareketlerin önceki özellikleri, ekonomik ve profesyonel çeşitli örgütlerin —örneğin, sendikalar, kooperatifler, ticaret odaları— güçsüz olmasıyla ve siyasi hareketlerle kurdukları sıkıntılı ilişkiler kadar birbirleriyle bütünleşmemeleriyle de yakından ilişkiliydi. Bu güçsüzlük genellikle iki türlü oldu. Ya ekonomik işletmeler, kendilerini bir başkasından ve siyasi hareketlerden ayrı tuttular, güçleri ne olursa olsun aralarına katılmadılar ve böylece onlar üzerindeki etkilerini kullanmadılar; ya da ekonomik işletmelerin ihtiyaçlarını ve kendilerine özgü sorunları hesaba katmayan siyasi liderlere büsbütün bağlı bir hale geldiler.8* 

Öte yandan, yerel tüccarlar gibi, değişik çıkar grupları, çogunlukla lobiyle, kişisel baskıyla ve bazen de rüşvete başvurarak hükümetin en alt düzeylerdeki birimleri ya da siyasi örgütleri üzerindeki etkilerini kullandılar. Bu hareketlerin tam şekli ve çeşitliliği ne olursa olsun, onlar başlıca siyasi hareketlerle yakın ilişkide değillerdi ve kamuoyu hareketlerini hesaba katmadılar. Ne zaman bu konulardan biri siyasi gruplar ve kamuoyu için önemli hale gelse, tamamen siyasi bağımsızlıkla ilgili bir sorun gittikçe dönüşmeye başladı ve genel birlik sembolleri başlığı altında değerlendirildi. 

Bütün bu etkenlerin bir araya gelmesi, pek çok kolonyal ülkenin siyasetinde kentsel “yığılma”nın —ve buna paralel olarak 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örgütlenmiş kamuoyunun zayıflığının— önemini muhtemelen açıklar.8! 


MODERNLEŞEN TUTUMLARIN DÖNÜŞÜMÜ 


Modernleşen seçkinlerle daha geniş toplumsal gruplar arasındaki ilişkilerin doğası, bu ülkelerde bağımsızlığın kazanılmasıyla dönüşüme uğramıştır; bu ani dönüşüm yukarıda analiz edilen, onların başlangıçtaki modernleşmelerinin temel özelliklerinden büyük ölçüde etkilendi. 

Ulusalcı grupların liderleri yönetici seçkinler haline geldiler, resmi olarak ülkelerini tamamen modernleşmeye yönelttiler ve yeni siyasi çerçevelerin, kurumların ve uzlaşmanın kurulması ile kendilerini iktidarda tutma konusunda iki sorunla karşılaştılar. Siyasi bağımsızlığın elde edilmesi ve yeni bir devletin kurulması, her zaman iktidarla ilgili yeni alanların kurulmasını gerektirdi,3? ve bağımsızlık mücadelesine katılmaları ve bu amaca başarıyla ulaşmaları dolayısıyla özel bir meşruiyet isteyen ve yasal süreçte de hak iddia eden yeni siyasi seçkinler tarafından kimliğin yeni kolektif sembollerinin tesis edilmesine zemin hazırladı.8 

Bu hak iddiaları genellikle yeni ulusların liderlerinin çoğu tarafından geliştirilen modernleşmeye ve değişime yönelik hedeflerle yakından ilişkili olmuştur. 

Değişime, ilerlemeye ve ekonomik gelişmeye yapılan vurgu kendi siyasi ve ideolojik hedeflerinin temel inançlarından biridir. Ama aynı zamanda, daha sonra ele alınacak olan çeşitli koşullara göre, yeni kurulan farklı devletler arasında ister istemez 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büyük ölçüde değişiklik göstermesine rağmen, değişikliklerin hazmedilmesine yönelik kurumlarının kapasitesi, değişime dair aşırı istekleriyle orantısız bir şekilde de olsa karşılaştırılabilir.* 
Değişime yönelik kurumsal yeterliliğin nispeten küçük çapta — bazen kendi konumlarını korumak için bile— yönetimdeki zayıflıkta, idari ve siyasi yapıların ve ana sembollerin sürdürülmesi ve dengede tutulmasındaki güçlükte ve çeşitli özerk çıkar gruplarının görece zayıflığı ve az gelişmesinde de belirgindir.8 

Bu potansiyel güçsüzlükleri anlayabilmek için, bu toplumlarda gelişme eğilimi gösteren merkez ve çevrenin temel özelliklerini inceleyeceğiz. 


MERKEZLERİN VE ÇEVRENİN TEMEL YAPISAL 
ÖZELLİKLERİ 


Siyasi merkezlerin içinde, ilk olarak, bir yandan yönetici üzerindeki vurgu diğer yandan da siyasi örgütlerin birçok türünün içinde olduğu tek parti veya başat partiler konusunda —her ikisinin de toplumsal değişimin araçları olarak işlev görmeye meylettiği— güçlü eğilimler gelişti. Yöneticiye ilişkin güçlü vurgu, içerisinde tek veya başat parti rejimlerine artan bir eğilimin olduğu, etki sahası çok geniş olan anayasal güçlerle birlikte devlet ve hükümet başkanlarına yetkiler veren, yeni Afrika devletlerinin anayasalarının pek çoğunda görülebilir. Aynı şekilde, Pakistan ve Burma'daki ilk başarısızlığın ardından askeri bir rejim ortaya çıktığı halde Endonezya'da başkanlık rejiminin geliştiğine —anayasal rejimin başarısızlığından sonra— tanık oluruz. 


“ Kautsky, ed., a.g.m.; Shils, a.g.y.; ve M. Nash, “Some Social and 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İkincisi ve önceki eğilimle yakından ilişkili olanı, modern ekonomi işletmeleri içinde devlete ve siyasete ait olanların büyük önem taşımasıdır. Bu işletmelerin somut çevreleri çeşitli yeni devletler arasında büyük ölçüde farklılık gösterdiği halde, bazı ortak özellikleri ayırt edilebilir. Devlet teşekküllerinin, merkezden kontrol edilen geniş kapsamlı ortaklıkların ve değişik teşebbüslerin doğrudan parti veya hükümet tarafından işletilmeleri, yerli, (yabancılardan ayrı olarak) modern ekonomiye ait işletmelerin, en önemlilerinde değilse de, çok önemli olanlarında farklı derecelerde görülebilir.8” 

Üçüncüsü, bir araya getirilen siyasi parti birimlerinin çerçevesi içinde sendikaların veya farklı biçimlerdeki gönüllü kuruluşlarda olduğu gibi, bu toplumların nispeten geniş çaplı pek çok bürokratik örgütünün ve daha küçük birçok grubu kapsamaya yönelik girişimlerle ilgili modern kesimler içinde ortaya çıkan gelişmedir.88 


1961). Pakistan üzerine bkz. K. B. Sayeed, “The Collapse of Parliamentary Democracy in Pakistan”, Middle East Journal, 13, 4 (1959), 389-406; R. Wheeler, “Pakistan: New Constitution, Old Issues”, Middle East Journal, 13, 4 (1959); ve K. Callard, Pakistan: A Political Study (New York: The Macmillan Company, 1957). Burma üzerine bkz. E. R. Leach, “L'avenir Politique de la Birmanie”, 8u/ Sedeis (Paris: Futuribles, Kasım 1962); L. W. Pye, Politics, Personality and National Building (New Haven: Yale University Press, 1962); ve |. H. 
Badgley, “Burma: The Nexus of Socialism and Two Political Traditions”, Asian Survey, 3, 2 (Şubat 1963), 89-96. 

“ B. Glassburner, “Economic Policy-Making in Indenosia: 1950- 1957”, Economic Development and Cultural Change, 10, 2 (Ocak 1962), 113-133; ve |. C. Mackie, “Indenosia's Government Estates and Their Masters”, Pacific Affairs, 34, 4 (Kış 1961-62), 337-360. 

8 A. Southall, ed., Social Change in Modern Africa (Londra: Oxford 
University Press, 1961); ve G. Carter, ed., African One-pariy States (Ithaca, N. Y.: Cornell University Press, 1962). 
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Merkezin bu özellikleri karşısında, daha geniş grupların kimi yapısal özellikleri göze çarpar. İlki, hem sosyo-demografik göstergelerle hem de toplumsal farklılaşmanın etki sahası ye boyutlarınca ölçü alınan oldukça düşük düzeydeki bir toplumsal hareketlilik veya farklılaşmadır. Genelde öncelikli mesleklerin, özelde geleneksel tarımcılığın hâkimiyetiyle düşük düzeydeki sanayileşme, bu olgunun doğruluğunu kanıtlar.89 Fakat düşük düzeydeki bu farklılaşma, değişimdeki yoğun süreçlerle ve hızlı bir şehirleşme ve kabile yaşamından uzaklaşmayla bağlantılıydı. Bu yüzden, bu daha geniş grupların organize olamadığı, toplumsal olarak harekete geçirilemediği ve merkezdeki yeni modern kurumların yörüngesine çekildiği pek çok durumda, yukarıda Latin Amerika ülkelerinde tesadüf ettiklerimize benzer aşırı siyasi yönelimler ve taleplerle, içe kapanma özellik - lerini açıkça göstermeye başladı. Bu özelliklerle yakından ilişkili olansa, azımsanmayacak ölçüde değişim süreçleriyle ve çeşitli geleneksel birimlerin çöküşüyle bağlantılı olan, nispeten küçük çaplı, sıklıkla kısa ömürlü toplumsal gruplaşma biçimlerinin çokluğuna yönelik eğilimdir.* 

Bütün bu süreçler bu toplumların sınıf yapısını etkiler, aralarındaki büyük farklılıkların da ötesinde kimi özel nitelikler gösterir. 

Bu sınıf yapısı, burada ayrıntılarıyla incelenen bütün toplumlar için muhtemelen en zorlu olanlarından biridir. Bu zorluk, tarım unsurunun ağır bastığı geleneksel işletmeler ile modern işletmeler arasındaki farklılıklarla, geleneksel merkezin süregiden bozulmuşluğu, modern merkezde iktidar yöneliminin ezici üstünlüğü ve bürokratik sınıfın şekillenmesiyle pekişir. 


* K. Deutsch, “Social Mobilization and Political Development”, American Political Science Review, 55 (Eylül 1961), 494-495: ve Report on the World Social Situation (New York: United Nations, 
1963). 

* Forde, a.g.m.; ve Southall, a.g.m. 
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Yeni ülkelerin birçoğundaki daha geniş toplumsal grupların modernleşme süreçlerinin bir başka önemli yanı da farklı kurumsal alanlardaki görece ardışık modernleşmedir; yani ekonomik, profesyonel ve hattâ çoğunlukla eğitimsel gelişmenin eşlik etmesinden önce, daha geniş toplumsal grupların nispeten hızlı bir biçimde gelişmeleri ve baştan aşağı siyasi olarak modernleşmeleridir. Yüksek düzeyde modernleşen siyasi talepler, sırası geldiğinde, genellikle ekonomik imkânlara üstün gelen eğitim imkânlarının ve isteklerinin —özellikle daha genele yayılan ve hümanist olanlarının— daha hızlı gelişmesini sağladı.*' 

Tüm bu özellikleri yüzünden yeni devletlerin çoğu, kitabın bu bölümünde incelenen toplumların özelliklerinin eşzamanlı olarak vuku bulduğunu ve sorunlarının da benzeştiğini —daha geniş grupların düşük düzeydeki yerel hareketlenmeleri ve içsel dönüşümleri ile bu zor koşullarda yüksek düzeyde siyasallaşmaları ve yeni siyasi merkezlerle birlikte biçimlenmeleri— gösterir. 


KATMANLAŞMA VE İDEOLOJİ 


Bu farklı özelliklerin eşzamanlı olarak gerçekleşmesi —farklı alanlarda modernleşmenin özel geçici ardışıklığı ile farklılaşmanın nispeten düşük ilk düzeyinin yeni merkezlerle bir arada inşa edilmeleriyle birleştirilmeleri— geleneksel ve daha modern sektörleri bir araya toplayan süreçlerin ve yapıların büyük önemini gösterir. 

Özellikle geleneksel sektörlerden modern sektörlere geçiş süreçleri üzerinde ilişiği olan toplumsal katmanlaşmayla ilgili ortaya çıkan sistemin kimi özellikleri büyük önem taşır. İşaret 


9! Lewis, “Education and Economic Development”; |. Fischer, “Universities and the Political Process in South-East Asia”, Pacific Affairs, 36, 1 (Bahar 1963), 3-16; H. Mint, “The Universities of South-East Asia and Economic Development”, Pacific Affairs, 35, 2 (Yaz 1962), 116-128; ve Eisenstadt, Education and Political Development. 
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edildiği üzere, sürekli olarak genişlemesine rağmen modern sektörün kapsamı veya etkinlik alanı oldukça dardır. Bu alabildiğine genişleme de belli başlı kimi kendine özgü özellikler sergiler. 

İlk olarak, yönetimin ağır basmasıyla, genellikle iş hayatı, profesyonel yaşam ya da sadece ekonomik alanlardan çok daha fazla ağırlıklı olarak idari ve siyasi alanlarda yoğunlaşma olur.” 
İkinci olarak, üst mevkilere yükselmede izlenecek iki yolun — biri eğitimle ilgili, diğeri siyasi— sıklıkla birbirleriyle kesişmeleri genellikle olağanüstü önemli görülür.” 

Şimdilik az miktarda kanıt olsa da, eğitimle ilgili izlenecek yolun sürekli revaçta olması ve üst katmanlara hareketlilikte izlenecek amaç ne kadar önemli hale gelirse, eğitim imkânlarından yararlanma üzerindeki baskı ne kadar artarsa, eğitimdeki yatırımın geri dönüşünün de o kadar azalması gibi kimi göstergeler mevcuttur —özellikle modern mesleklerle ilgili sektör, eğitim sistemi ve ona erişimdeki gibi yaygınlık kazanamaz. 

Eğitim imkânlarına erişimdeki farklılık üzerine de yeterli pek az veri vardır, mevcut veriler göstermiştir ki, birçok modern ülkede olduğu gibi, eğitimleri için daha geniş imkânlara sahip hali vakti yerinde (şehirli ve eğitimli) insanların çocukları lehinde bir eğilim ortaya çıksa.da, bütünüyle diğer (özellikle köylü) gruplardaki çocukların eğitim koşullarıyla ilgili nispeten geniş ölçüde bir açıklık ve erişilirlik de vardır.** 

Böylece bu ülkelerin çoğunda, modern sektörde, nispeten sınırlı bir kapsamı ve niteliği olan üst mevkilerin bir bileşkesine 


* G. Carter, a.g.m.; E. Shils, “Political Development in New States”, a.g.m. 

* Bkz. 91. dipnot. 

*“R. |. Havighurst, “Education, Social Mobility and Social Change in Four Societies: A Comparative Study”, /nternational Review of Education, 4, 2 (1958), 167-185; ve Lewis, “Education and Economic Development.” 
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karşın, bu mevkilere atananların bulunduğu oldukça geniş bir taban yer alır. 

Yeni merkezlerle büyüyen çevresi arasında köprü işlevi gören yeni yapıların veya mekanizmaların yeniden şekillenme süreci, ortak kültürel kimliğin yeni sembollerinin aranıp bulunmasından da belli olmuştur. 

Bu arayışın birçok boyutuna ya da kutbuna işaret edilmiştir. 
Bunlardan birisi “gelenek karşısında modernlik”tir ve bu unsurların, modernliğin yeni, daha esnek ve özellikle Asyalı ve Af-. 
rikalı sembollerinin şekillenmesine en büyük katkıyı veren, toplumların özgün tarihsel mirasında aranıp bulunmasıdır.” Bir diğeri, kendine özgü mevcut herhangi bir toplumu aşan anlamlı kişisel ve kolektif bir kimliğin imkânlar ölçüsündeki kesin bir şeklinin aranıp bulunmasıdır. Muhtemelen Afrikalı kimliğin araştırılması bu arayışın, mutlak çözümü olmasa da, en iyi örneğidir.** Bu arayışın son boyutu yeni ulusal, uluslararası ve toplumsal ideolojiler içerisindeki, farklı birçok tarihsel, dinsel ve ideolojik geleneğin —bu toplumların özgün tarihsel mirası, Budizm, Hıristiyanlık ve İslâm tarafından kazandırılan geniş dinsel yönelim— bir araya getirilmesi girişimlerinde görülebilir. 
Kolektif kimliğin yeni sembollerinin yavaş yavaş benimsenmesine odaklanan çabalar, bu değişik boyutların ve karşılaştırmaların etrafında gerçekleşir.” 


* B. Hoselitz, “Tradition and Economic Growth”, R. Braibanti ve |. 
Spengler ed., içinde, Tradition, Values and Socio-Economic Development (Durham, N. C.: Duke University Press, 1961), s. 83-113; ve H. Feith, “Indenosia’s Political Symbols and Their Wielders”, World Politics, 16, 1 (Ekim 1963), 79-98. 

% E, Maphalele, The African Image (New York: Frederick A. Praeger, inc., 1962); ve Birinci Uluslarası Siyahi Yazarlar Konferansı, Pr&sence Africaine, N. S., 8, 9, 10 (Paris, Haziran-Kasım 1956). 

” P, E. Sigmund, Jr. The Ideologies of Developing Nations (New York: Frederick A. Praeger, Inc., 1963); ve F. R. Von der Mehden, “The Changing Pattern of Religion and Politics in Burma”, Studies 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BÜTÜNLEŞMENİN ESAS SORUNLARI 


Yukarıda incelenen modernleşmeyle ilgili değişik yapısal özelliklerin kesin bir şekil alması, yeni devletlerde ortaya çıkan merkezlerin asli birtakım sorunlarını ve potansiyel güçsüzlüklerini göstermiştir. Buradaki en önemli güçsüzlük, özellikle ekonomik alanda, modernleşmenin ilerlemesi yönünde daha geniş toplumsal sınıfları harekete geçirmenin sorunları ve çözüm yollarıyla, bu sınıfları modern merkezlere bağlamanın ve onları bir düzen içinde yönetmenin imkânlarıyla bağlantılı olmuştur. 

Yeni devletlerin bütün yönetici seçkinleri, geleneksel temel özellikleri Türkiye ve Meksika'nın daha devrimci seçkinlerinkinden farklı olmayan, ekonomide, siyasette ve eğitimde toplumsal hareketlilikle ilgili çeşitli politikalara önayak oldular. 

Ancak burada, yukarıda irdelenen başka birçok ülkede olduğu gibi —örneğin Latin Amerika ülkelerinin pek çoğu— hem daha geniş kesimlerin içinden hem de yeni seçkinlerin kendi içlerinden, farklı, 'daha çok birbiriyle çelişen eğilimler ve imkânlar ortaya çıktı. 

Daha geniş kesimlerin asıl sorunu, bir ölçüde manevi değerlerin dönüşümüyle ya da tam tersine, içe kapalılıkları ve aynı anda artan düzene oturmamış siyasi talepleri ve istekleriyle birlikte, ilk önce kolonyal güçlerin ve daha sonra kendi seçkinlerinin bağlantılı oldukları politikaların etkisi altında harekete geçmeleriyle ilgiliydi. 

Yeni, gelişmeye müsait modern kurumların oluşturulmasın- daki yapıcı çabalarla nispeten realist ve tutarlı bir çerçevede modernleşmenin hızını ve yönünü tayin etme arasında ya da 


on Asia içinde (Lincoln, Nebr.: University of Nebraska Press, 1961), II, 63-73; M. Sarkisyanz, “On the Place of U Nu's Buddhist Socialism in Burma's History of Ideas”, a.g.y. içinde, s. 53-62; ve Feith, “Indonesia's Political Symbols and Their Wielders”, a.g.m. 
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tam tersine mevcut yapıyı temelinden çürütmeye meyleden ve her zaman başa çıkılamayan yeni taleplere süreklilik arz eden bir biçimde taviz verilmesiyle de seçkinlerce uygulanan politikalar da çok sık olarak değişti.?8 

Bu eğilimler, çoğunlukla öz imkânlarıyla büyümeyi amaçlayan seçkinlerin güçlü yönelimleri ve kendi iktidar ve prestijlerini korumaları ile kolektif ve kalkınmacı amaçlara yönelik taahhütlerin yerine getirilmemesiyle bağlantılı olmuştur. 

Bu aşamada tüm bu rejimlerin en önemli sınavı, seçkinlerce uygulanan politikaların ve daha geniş toplumsal sınıfların siyasi yönelimlerinin, merkezle daha geniş çevresini birbirine bağlayan nispeten esnek bir şekilde takip edilecek yolların ve yapıların gelişmesini kolaylaştırabilmesi ya da engelleyebilmesiyle; ve de esnek veya sabit veyahut da katı bir toplumsal rol içerisinde siyasi, ideolojik veya değer sistemlerini oluşturulabilmesiyle ilgilidir. 

Hem bu toplumsal rollerin esnekliğinin hem de yapısal düzenlemelerin dondurulmasının karşısında olan eğilimler, toplumsal örgütlenmelere —siyasi partilerde, işçi örgütlerinde, hareketliliğin farklı alan ve kanallarında- ilgili her alanda bulunabilir ve herhangi özgül bir yapısal biçime ya da gelişme düzeyine zorunlu olarak bağlanamaz. 

Gerçekleşmesi mümkün olan bu gelişmeler bakımından belli başlı dört alan önemlidir. İlki, süregiden ekonomik gelişme ve farklılaşma, çeşitlilik ile önceki büyük ticari merkezlere olan bağlılığın azalması, daha fazla gelişmenin —belirmeye başlayan modern yapılar içinde yapısal esnekliğin yeterli koşulu olmasa 


* Hannah, a.g.m.; R. Butwell, “The Four Failures of U Nu's Second Premiership”, Asian Survey, 11, 1 (Mart 1962), 3-12; ve 96. dipnottaki referanslar. 
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da bir gereklilik olarak— çok basit ve henüz temel ön koşullarıyla ilgilidir.” 

İkincisi, geleneksel çerçeveler içinde ve vuku bulmuş olan dinsel ve ideolojik dönüşümlere eşlik eden süreçlerde yeniden belli bir şekil alan süreçlerdir. Yeniden dinsel örgütlenmeyle ve belli bir şekil almayla ilgili bu süreçler, bir yandan kolektif kimliğin daha esnek ve bağlayıcı birtakım sembollerinin şekillenmesine katkıda bulunabilirken bir yandan da daha geniş, daha esnek: ve farklılık gösteren etkinlik ve amaçlara yönelik gerçekleşmesi mümkün olan gelişmeleri içerir.'* 

Üçüncüsü, aynı zamanda yukarıda bahsedilen diğer alanlarla ilgili olarak, pek çok çöküş ve hoşgörüsüzlük ihtimalini içerse bile dönüşümle ilgili bu tür ihtimalleri barındıran merkeze doğru güçlü bir çekimle birlikte siyasi dönüşümün kendisiyle ilgili süreçtir." 

Dördüncü alan, sürdürülebilir büyüme için çok önemli olan eğitim alanıdır. Afrika toplumlarında, geleneksel sektörlerden modern sektörlere geçişin en önemli kanallarından birini eğitimin sağladığını zaten görmüştük. Bu yüzden, onun yapısının ve örgütlenmesinin tüm modernleşme sürecini büyük ölçüde etkileyebilmesi oldukça doğaldır.'*? 

Bu bakış açısıyla, eğitim sistemleri oluşturmanın iki yönü çok önemli görünmektedir. Birincisi, eğitim sisteminin hetero- 


* S, N. Eisenstadt, “Modernization, Growth and Diversity”, Carnegie Faculty Seminar (Bloomington, Ind.: Department of Government, Indiana University, 1963). 

1w C, Geertz, “Ideology as a Cultural System”, D. Apter, ed., içinde Contemporary Ideology: Problems of Role and Method 1963, Siyaset Biliminde Yılın Kitabı; C. Geertz, “Primordial Sentiments and Civil Policies in the New States”, C. Geertz ed., içinde a.g.m. 

i A.g.y., a.g.y. 

2 Eisenstadt, Education and Political Development, |. Foster, “Ethnicity and the School in Ghana”, Comparative Education Review, 6, 
2 (Ekim 1962), 127 vd; ve Tiryakian, a.g.m. 
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jenliği ve çeşitliliği, sınırlı bir akademik sisteme ya da yasalara uygun eğitim öğretim sistemine şiddetli bağlılığın azalması, degişik eğitim programlarının gelişmesi ile daha esnek ve dinamik bir statü düzeni yaratmakla ilgili elde edilen imkânlardır. Diğer önemli yönü, eğitimin yaygınlaşmasıyla ekonominin genel doğrultusu ve toplumsal gelişmeyle modernleşmenin temposu arasındaki ilişkilerin biçimidir. 

Eğitim sistemleri ve onları planlayanlar, burada gerçekleşmesi mümkün olan bir ölçüde birbiriyle çelişkili iki temel ihtimal ve ikilemle karşı karşıya gelirler. İhtimallerden biri, göreceli olarak, dar, sınırlı kalmış seçkinin ihtiyaçlarına ve kendi imgesine uydurulan ve kendi dinamik yenilikleri ile değişime yönelik potansiyellerinin çoğunu kaybeden oldukça muhafazakâr, durgun bir eğitim sisteminin gelişmesidir. Diğeri, eğitim sistemindeki şiddetli, tek tip bir yayılmanın kendi toplumlarıyla ilgili gerçekleşmesi mümkün olan gerçekçi şeylerin önüne geçmesidir.!9 

Yukarıda analiz edilen değişik süreçler, yöneticilerin beraberinde getirdikleri geniş kapsamlı toplumsal, ekonomik değişim ve dönüşüm istekleriyle ilgili amaçlarını gerçekleştirmede karşı karşıya kaldıkları belli başlı zorluklardan bazılarını açıklar. Bu zorlukların temelinde, bu ülkelerin yöneticilerinin, şimdiye kadar ele alınan diğer rejimlerin yöneticilerinden daha fazla, oldukça farklı ve sıklıkla birbiriyle çelişen sorunlarla eşzamanlı olarak karşılaşmaları, mevcut modern siyasi sistemlerin kurumsallaşmasının boyutlarını büyük ölçüde etkileyebilen çözümlerle yüz yüze gelmeleri yatar. Bu yöneticiler, öncelikle, farklı, karmaşık konular ve sorunlarda genel, sürekli bir ilginin sağlanması ve kendi programları için desteğin harekete geçiril- 


13 Fischer, a.g.m,; ve S. N. Eisenstadt, “Education and Political Development”, C. Piper ve T. Cole ed. içinde Posiprimary Education and Political and Economic Development (Durham, N. C.: Duke Üniversity Press, 1964). 
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mesiyle birlikte, yeni hükümet şeklinin belirlenmesi ve onunla genel bir özdeşleşme yaratılması sorunuyla yüz yüze geldiler. 
İkinci olarak güç elde eden veya kendisini güç ile devam ettiren yeni bir seçkinle karşılaşıldı ve üçüncü olarak da göze çarpan çeşitli toplumsal, ekonomik ve siyasi sorunların çözümünün uygun yollarının ve araçlarının bulunmasıyla yüzleşildi. Gelişen siyasi eğilimlerin bu yönlerinden birinin diğerini güçlendirdiği ölçüde, siyasi konular doğrultusundaki gerçekçi ve eleştirel bir tutumun gelişmesine dair beklentilerle uygulanan programlara göre siyasi desteği sağlamakla ilgili ihtimaller oldukça artar. 
Ancak bu farklı siyasi yönelimlerin biri diğeriyle çeliştiği ölçüde —böyle bir ihtimal bu devletlerin temel koşullarının bazılarında bir dereceye kadar aslidir— siyasi hayata dönük gerçekçi olmayan ve yıkıcı davranışlar ile farklı kargaşa biçimleri kolayca ortaya çıkabilir.!9* 

Yeni modern devletlerin oluşumuyla milli kimliğin yeni sembolleri arasında buradaki gerilim ve karşılaşma çok özel, belki de en aşırı bir biçimde açığa çıkar. 

Burada devlet, siyasi merkez ile ulusal hareket arasında çok az bir karşıtlık vardır. Tam tersine sorun her ikisinin nesnel güçsüzlükleridir. Yeni siyasi merkez çoğunlukla kolonyal rejimin bir mirasıdır ve bu merkezin yönetimi yeni seçkinlerce üstlenilmiş olmasına rağmen genellikle belli bir sivil bağlılık ve özdeşlik talebinde bulunur. 

Yeni milli kimliğin sembolleri, hâlâ nüfusun geniş kesimlerinin bağlılıklarını talep eden, sık sık siyasi sınırları aşan ve çogunlukla da oldukça zayıf modern grupları kapsayan, büyük bir 


104 Shils, Political Development in the New States, Eisenstadt, Essays 
on the Sociological Aspects of Economic and Political Development, ve D. Lerner, “Towards a Communication Theory of Modernization”, L. W. Pye ed., içinde Communication and Political Development Princeton, N. J.: Princeton University Press, 1963), s. 327-351. 
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çeşitlilik arz eden kabilesel, bölgesel ya da kast gelenekleri dışında ağır ağır ilerleme kaydetmek zorundaydı. 

Yeni seçkin, genellikle hem siyasi merkeze hem de ulusal sembollere sadakatin pekiştirilmesiyle ilgilense de, henüz az bir başarı sağlanmış olabilir ve üstelik her biri ayrı ve birbiriyle çatışan bağlılıkların bir odağı haline gelebilir. 

Seçkinlerin, yüksek düzeyde siyasi taleplerde bulunmak ve mümkün olan ayrıcalıkları elde etmek için popüler desteğin peşinde olmaları, siyasi yapıların değişimi özümseyebilmesiyle ilgili kendilerinin başlangıçtaki kurumsallaşmalarını sağlayabilmelerinin altındaki koşulları kolaylıkla oluşturabilir. 

Özümsemek zorunda oldukları değişim üzerine yapılan güçlü vurgu ve kurumsal yapıların görece zayıflığı arasındaki bu ayrılık, bağımsızlığın ilk evrelerinin ardından bu rejimlerde ortaya çıkan sosyal patlamaların mahiyetinde de görülebilir. Bu kargaşalar, bir yandan oldukça ilkel ayaklanmaların ve ani parlamaların bir bileşkesiyle, bir yandan da organize olmuş toplumsal ve siyasal hareketler biçiminde daha örgütlü ve bağımsız hareket eden direnişlerle tanımlanırlar. Bu direnişlerin doğası, etkinlik alanları ve kararlılıkları, rejimin onları özümsemesi kadar bu yeni farklı devletler arasında da çok büyük değişiklik gösterir ve elbette onların dayanıklılıklarını ve sürekliliklerini büyük ölçüde etkileyebilir.!95 

Bütün bu rejimlerin en can alıcı aşaması, değişik yeni siyasi güçler —yani tamamen asıl ulusalcı seçkinler tarafından temsil edilmeyen güçler: Sendika liderleri, bölgesel veya yeni yerel liderler, veyahut da daha geleneksel liderler— sıklıkla ulusalcı seçkinlerin ilerleme politikalarıyla ortaya çıktıklarında ve merkezi kurumların işleyişinde seçkinlerle yeni nesillerin içlerindeki taleplerin ve potansiyel çatışmaların sonunda oluştukların- da vuku bulur. 


105 A.g.y., a.g.y. 
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Bu durum, başkaldırıyla ilgili ve gerçekleşmesi mümkün olan yapısal olarak farklı yönelimlerle, çöküşlerin, durgunluğun veya dönüşümün gelişme eğilimi gösterdiği bu değişik unsurların dışındadır. Onlar, kendi talepleriyle, merkezi kurumların işleyişinde seçkinlerin ve yeni nesillerin içlerindeki potansiyel çatışmaları yaratabilirler —ve yeni merkezlerin, özgül yapısal özellikleriyle birlikte, sürdürülebilir büyüme ve gelişmeyi kolaylaştırabileceği koşullar altındaki sorun karşısında tavır alırlar. 


YENİ DEVLETLER ARASINDAKİ BAZI BÜYÜK 
FARKLILIKLAR 


Yeni devletlerin bu ortak niteliklerinin ve sorunlarının dışında, yapısal özelliklerine, sorunlarının hassasiyetine ve bunlarla başa çıkma kabiliyetlerine göre aralarında birçok önemli farklılık da açıkça görülmektedir. 

Çeşitli yeni devletler, öncelikle kendi seçkinlerinin oluşum yapısına ve belli başlı toplumsal ve siyasi yönelimlerine göre ayrılır. Shils, burada, geleneksel oligarşi, modernleşen oligarşilerin (sivil ya da askeri) çeşitli biçimleri, totaliter rejimler ve vesayet altındaki demokrasiler arasında bir ayrıma gitmiştir." 
Buradan hareketle, doğal olarak, geleneksel oligarşiler ve modernleşenlerden bazıları, diğerleri çoğunlukla değişimin teşvik edilmesine yönelmiş gibi görünürken, en azından değişimi önceden hazırlar gibiydi. 

Ancak bu devletlerdeki egemen seçkinlerin bu sorunlarla başa çıkabilmeleri ve yukarıda analiz edilen farklı meydan okumalara verdikleri karşılık, sadece modernleşmenin başlangıcında gösterdikleri tutuma değil, aynı zamanda bu farklı biçimlerin dışına da çıkabilen kendi oluşumlarının ve yapılarının bazı yanlarına da bağlıdır. 

Burada, modernleşen seçkinlerin oldukça güçlü, birleştirici, farklılaşmış ve esnek olmaları ile bu uzun süreçte toplum içinde 


1% Shils, Political Development in the New States, öz. 111. Bölüm. 
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yeni ayrıcalıklara neden olmadan ve başlıca toplumsal sınıfların iç bütünlüğünü tehdit etmeden farklı toplumsal sınıflardan yeterli desteği harekete geçirebilmeleri çok önemlidir. 

Benzer şekilde, başlıca toplumsal sınıflar başlangıçta ne kadar güçlü ve birlik olurlarsa ve değişik kurumsal alanlardaki modernleşme sürecine ne kadar çok katılırlarsa, çeşitli modern kurumların ve örgütlenmelerin hizmetine tahsis edebildikleri kaynaklar o kadar artar. Yine gerçekçi siyasi talepleri dile getirmeye ve seçkinlerce belli başlı siyasi amaçların ve politikaların etkilenmesine yönelik artan farklılaşmada ve modernleşmede hazır bulunan sorunlardan bazılarını kendine özgü işleyişleriyle kontrol edebilmeleri o ölçüde artar. 

Çeşitli etkenler, böylesi yeni devletlerde ortaya çıkan değişik güçlerin dayanma kapasitesini etkileyebilir. Nispeten güçlü merkezlerin gelenekleri, farklılaşma ve ilk yerli ve/veya kolonyal toplumların içinde varolan modern oluşumlara doğru evrilen kurumsal esneklik özel bir önem taşır. Böylesi gelenekler ve onların modern oluşumlara doğru sahip oldukları geçiş imkânları, yerel ve kolonyal öncesi toplumsal düzen ve/veya bu toplumsal düzen üzerindeki kolonyal izlerin derin etkileriyle pekiştirilmiştir. 

Şimdiye kadar yeni modern bir kurumsal merkezin ve siyasi yapının sağlanmasında en büyük başarıyı gösteren yeni bir dev- 


lette —Hindistan— gelişmiş olan bu süreci kısaca inceleyecegiz 107 


giz 

Tartışmamız açısından, Hint uygarlığının ilk önemli niteliği, mevcut herhangi bir siyasi çerçeveye bağlı olmaksızın tarihin ilerleyişi boyunca kendi kültürel varlığını koruyan karmaşık ve son derece farklı olan tarihsel bir uygarlık oluşudur. Bu sadece son yüzyıllardaki Müslüman hâkimiyetiyle ve daha sonra İngiliz 


"7 Daha çok ayrıntı için bkz. S. N. Eisenstadt, “Transformation of Social, Political and Cultural Orders in Modernization”, American Sociological Review, 30, 5, (Ekim 1965), 659-674. 
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yönetimiyle ilgili değildir, daha öncesi için de doğrudur. Hindistan'da büyük küçük birçok devlet ve emperyal merkez ortaya çıkmasına rağmen, kültürel geleneğiyle özdeşleştirilmiş hiçbir devlet varlığını koruyamadı. 

Hint uygarlığının bu basit özelliğinin, Britanya'nın himayesi altında başlayan ve ulusal hareket sırasında da devam eden modernleşmenin ilk süreçlerinin yapısı ve yönelimi üzerinde çok önemli bir etkisi oldu. Bu modern merkez ilk önce Batılı sembollere göre kuruldu ve bir dereceye kadar büyük Hint kültürel geleneğinden koparıldı. Gerçekten, Hint ulusal hareketinin Gandhi dönemiyle birlikte, siyasi istekler bir dereceye kadar gittikçe geleneksel sembollerle ifade edildi ya da en azından bunun gibi sembollerin yeniden yorumlanmasıyla meşruluk kazandı; fakat bu, kurumsal yapı üzerinde herhangi bir özgül veya yoğun talebin (İslâm'da olduğu gibi) oluşmasına neden olmadı —çoğunlukla Batılı yönetim sırasında boyun eğilen bağımsızlık ve siyasi adalet konusundaki talepler hariç. 

Modern siyasi merkezin gelenekten bu kısmi kopuşu, en azından başlangıçta, güçsüzlükle ilgili bir durum teşkil etmedi. 
Bu kopma, geleneksel ideolojik örgütler bakımından hiç olmazsa kısmen meşrulaştırıldı. Adalette olduğu gibi merkezin bazı yeni sembolleri veya değerleri klasik Hint siyasi düşüncesinin eski yönelimine göre meşruluk kazandı ve bunlar, aynı şekilde bu merkezle Hint toplumunun üst tabakaları içinde gelişen reformist eğilimler arasında da görüldü. 

Anlamlı bir şekilde, bu yeni siyasi-ideolojik merkeze, Gandhi öncesi dönemde ve hattâ daha sonra, büyük ölçüde bu gruplar ve toplumsal sınıflardan gelen insanlar ve özellikle de siyasi olmayan yönleri ve tutumları içinde büyük tarihsel geleneğin 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taşıyıcıları olan Brahman gruplar tarafından belli bir şekil verildi.!9 

Hint toplumunun ikinci önemli yönü, içerideki kimliği ve siyasi düzenle kurduğu ilişki bakımından özerkliğin en yüksek düzeylerinden birini gösteren daha geniş toplumsal sınıfların ve tabakaların iç bütünlüğüdür. 

Sadece siyasi merkezin kültürel geleneklere bağlı olması degil, fakat kastların, köylerin ve kültürel etkileşimin farklı unsurlarının tüm bu karmaşıklığı, siyasi merkeze ya da merkezlere oldukça sınırlı bir şekilde başvurmakla birlikte, özerklik ve özyönetim bakımından yüksek bir düzeydeydi. Benzer şekilde, daha geniş toplumsal sınıflar, hem doğrudan doğruya örgütlenmede bir aksamaya yol açmadan hem de siyasi merkez üzerinde aşırı talepler yaratmadan modernleşmeyle ilgili sorunlardan bazılarını kendilerine ait yöntemlerle özümsediler. Bu degişik toplumsal gruplaşma, zenginleşen kültürel değerlere yönelik kendilerine ait güçlü bir yönelime sahipti ve kendi kimliklerine ait meşru zeminlerini siyasi koşullar içinden daha çok kültürel koşullar içinde buldu.!*9 

Bunun modernleşme süreci üzerinde birçok önemli yan etkisi oldu. Muhtemelen en önemlisi, yeni ve modern siyasi merkezin, kendi üzerinde yoğun taleplerin ani ve güçlü müdahalesi olmaksızın gelişebilmiş olmasıydı; Hindistan'daki durum, daha geniş grupların müdahalelerinin merkez üzerinde çok güçlü 


1% P, Spear, /ndia: A Modern History (Ann Arbor, Mich.: University of Michigan Press, 1961); ve H. N. Sinha, The Development of Indian Polity (Bombay: Indian Publishing House, 1963). 

1 V, P, Varma, Studies in Hindu Political Thought and Its Metaphysical Background (Benares, 1954); D. M. Brown, ed., /ndian Political Thouht from Ranade to Bhave (Berkeley, Calif.: University of California Press, 1962); ve S. A. Wolfert, Tilak and Gohale in Revolution and Reform in the Making of Modern India (Berkeley, Calif.: University of California Press, 1962). 
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olabilmesi yüzünden merkezin belli bir şekil almasına hiçbir zaman izin verilmediği birçok yeni devletteki durumla karşılaştırıldığı zaman göze çarpan bir olgudur. Bu olgunun Hindistan'da meydana gelmemesi, ilk önce Britanya'nın etkisi altındaki ve. ardından kendi dayanıklılığını ve kalıcılığını geliştiren, bir düzen ve modern bir etkinlik sağlamaya çalışan ve daha geniş gruplara doğru tedricen yaklaşan merkezi kurumsal yapı olan Ulusal Kongre aracılığıyla ulusal hareket içindeki küçük grupların gelişmesini büyük ölçüde kolaylaştırmış oldu. 

Bu gelişmeler iki zayıf noktayı da içermektedir. Birincisi, merkezin, kurumsal ve örgütsel olarak güçlü ve esnek olduğu halde, hem yeni hem de daha eski kültürel geleneklerin birleştirildiği unsurların içindeki ve nispeten güçlü bağlılıklar ve özdeşliklerin olduğu ortak güçlü sembolleri geliştirmesi oldu. Bu, merkezin kendi etkinlik sahasını daha geniş gruplara yayması ve onlara dayanmasıyla son derece önemli olmaya başlar. O zaman, başlangıçta güçlü bir nokta olan kültürel gelenekle siyasi yapı arasındaki yakın ilişkiler zayıf bir nokta haline gelebilir. 

Burada iki esas sorun göze çarpar. İlki, farklı bölgelerin ve devletlerin daha mahalli (çoğunlukla dilsel) sembollerine üstün gelebilen ve siyasi topluluğun bazı duygulanışlarını geliştirebilen kimliğin yeni bağlayıcı sembollerini şekillendirmesinin mümkün olmasıdır. Bu, özellikle bu mahalli sembollerin, çevrenin siyasallaşması ve artan modernleşmesiyle birlikte daha belirgin olması ve serbestçe dile getirilmeye başlanmasıyla şiddetlenir. Hindistan'daki dilsel sorunun hızla büyüme ihtimali bu sorunun çok önemli bir göstergesidir."!* 


110 M. Singer, ed., Traditional India: Structure and Change (Philedelphia: American Folklore Society, 1959); M. N. Srinivas, Caste in Modern India (Bombay: Asia Publishing House, 1962), öz. 1, 2, 4. 
Bölümler; A. Beteille, C/osed and Open Social Stratification (New Delhi, 1965); R, Kothari ve A. Maru, Caste and Secularism in India: A Case Study of A Caste Federation (New Delhi, 1965); ve L. I. 
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İkincisi, zengin bir kültürel gelenek ve onun reformcu eğilimleri içinde, sadece dış etkiler, süreklilik arz eden belli bir şekil alma ve geleneksel grupların uyum sağlaması altında yeni kurumsal çerçevelerin kurulmasına imkân veren bir göz yumma ile ilgili bir sorun değil, aynı zamanda, kurumsal inşa sürecini ve yeni, ortak bütünleyici yapıların ve örgütlenmelerin gelişmesini destekleyen yenilikler getiren güçlerin ne boyutta bir gelişme kaydedebileceği sorunudur. Buradaki kastların ve diğer geleneksel gruplaşmaların, içinde yeni değerlerin ve bunlarla uyumlu etkinliklerin gelişebildiği toplumsal mevkilerde farklı hiyerarşiler arasında yeni, daha esnek yapıların ve geçişlerin gelişmesini hangi ölçülerde kolaylaştıracağı; ya da tam tersine, anlaşmazlık yaratan yeni geleneksel sembollerin ve gruplaşmaların belirginleşmesini ne ölçüde pekiştireceği sorunu büyük önem taşır.'!! 

Burada üzerinde çok kısaca duracağımız diğer pek çok yeni devlet, geçmişleri ve modern koşullara ilk uyum göstermeleri bakımından büyük bir çeşitlilik arz etti. 

Bazı durumlarda, Burma,!!? Endonezya!!* ve Pakistan'da olduğu gibi, nispeten güçlü bir merkezin ve karmaşık bir toplumsal yapının —çok sınırlı özgürlüklerle birlikte— gerçekten varolduğu; bununla birlikte, yeni merkezler ve daha geniş gruplarla toplumsal sınıflar arasında çok etkili bağların gelişmediği koşullarla karşılaşırız. 


114 


Rudolph ve S. H. Rudolph, “The Political Pole of India's Caste Associations”, Pacific Affairs, 33, 1 (Mart 1960), 5-22. 

! S, Harrison, /ndia: The Most Dangerous Decades (Princeton, N. 
J.: Princeton University Press, 1960); ve P. Friedrich, “Language and Politics in India”, Daedalus (Yaz 1962). 

112 Bkz. 86. dipnot. 

13 Bkz. 86 ve 87. dipnot. 
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Daha sonra ayrıntılarıyla irdelenecek olan yeni devletler içindeki çöküş dönemi koşullarının en aşırı tezahürleri burada ortaya çıktı. Yukarıda açıklanan, buradaki yeni devletlerin degişik toplumsal ve siyasal gelişmelerinin tipik özellikleri, siydsi ve toplumsal esneklik konusunda daha küçük bir serbestliğe sahip, esas olarak merkezde bulunan askeri bürokrasi etrafında beliren yeni siyasi yapıların neden olduğu ilk anayasal rejimin çöküşünü hızlandırmıştır. 

Bu toplumlara kıyasla, içinde zor bela ayakta duran, güçlü ve farklı olan merkezlerin mevcut olmadığı, farklılaşmanın henüz başlangıç düzeyinde ve çok az olduğu —Afrika'nın birçok toplumunda olduğu gibi!''— toplumlara rastlarız; ki bunlar pek çok bakımdan neredeyse aynı başlangıç noktasından başlayan ve kendi içinde yukarıda irdelenen yeni devletlerin modernleşmeyle ilgili yaşanan genel sorunları yüzünden, muhtemelen en şiddetli biçimde çöküşe uğrayabilecek olan toplumlardır. 


'5 1. S. Coleman ve C. G. Rosberg, eds., Political Parties and National Integration in Tropical Africa (Berkeley, Calif.: University of California Press, 1964); ve Carter, ed., a.g.m. 
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ÇÖKÜŞ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜMEYLE 
İLGİLİ KOŞULLARIN KARŞILAŞTIRMALI 
BİR ANALİZİ 


MODERN TOPLUMLARDA EŞ ZAMANLI OLARAK 
MEYDANA GELEN SOSYAL PATLAMALAR 


Modern ve modernleşmekte olan toplumlarla ilgili daha önce yapılan tez çalışmaları, bize modernleşmenin belli başlı yönlerinden birkaçı arasındaki etkileşim modellerinin toplumsal yapıdaki farklılaşmanın farklı düzeyleri, modernleşmeyle ilgili tarihsel olarak farklı başlangıç noktaları, modernleşen belli başlı seçkinlerin temel yönelimleri ve bir toplumun önemli kurumsal alanlarında modernleşmenin birbirinden farklı seyreden temposu- değişimin özümsenmesi konusunda bu rejimlerin birbirinden farklı olan kapasiteleri kadar, en azından belli oranda 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modernleşmekte olan farklı rejimlerin ve değişime yönelik temel yönelimlerinin kendilerine özgü yapısal modellerini nasıl ele aldıklarını göstermiştir. Şimdiye kadar, esas itibariyle bunlar gibi kendine özgü herhangi bir modelin veya rejimin gelişmesinde ve kurumsallaşmasında önceden belli olan hiçbir şey yoktur. Daha önce gördüğümüz gibi, bazı temel sorunlar, modernleşmeyle ilgili genel yaygın süreçler ile modernleşmenin farklı evrelerinde ya da farklı koşullarında büyük ölçüde değişik olabilen kendine özgü sorunlar yumağı şeklinde belirdiler. 
Ancak mevcut herhangi bir durumda gelişme eğilimi gösteren bir çözüm önceden öngörülemez. Modernleşmenin herhangi bir aşamasında ya da koşulu içinde, toplumsal hareketlilik ve farklılaşma süreçleriyle ortaya çıkan sorunlara verilen karşılık birçok farklı şekilde olabildi. Bunun gibi farklı düzenlerin belli bir şekil almaları, bir yandan başta gelen kurumsal alanların daha geniş yapısal özellikleri arasındaki etkileşim sayesinde, diger yandan da kendi mahdut bölgelerinde ve hattâ bir bakıma bağlantılı oldukları diğer toplumlarda toplumun kurumsal alanlarındaki seçkinlerin veya girişimcilerin ilerlemeleri sayesinde oldu —fakat mevcut herhangi bir durumda toplumda hâkimiyeti ele geçirmek için aralarında rekabet eden birçok farklı seçkin ve bu seçkinleri etkilemek için yarışan farklı gruplar ve toplumsal sınıflar; ve herhangi bir kurumsal modelin nihai olarak şekillenmesi hususunda bir dereceye kadar özgürlükler her zaman vardır. 

Bir kez böylesi bir model kurumsallaştırılmaya başladı mı bununla birlikte modelin kendine has özellikleri de ortaya çıkar. Bu özellikler arasında, farklı sosyal patlama örnekleri ve oluşan modern kurumsal yapının, çalkantılarla başa çıkma, sürekli değişimi özümseme ve sürdürülebilir büyümeyi sağlama mütekabiliyetinin farklı dereceleri de vardır. 

Modern ve modernleşmekte olan her toplumda ortaya çıkan sosyal patlamaların büyük çeşitliliği değişik çalışmalarda verilen örneklerin analizleri boyunca göz önüne serilmiştir. Bu tür sosyal patlamalarla, Fransa'da modernleşmeye karşı direniş yuvalarında, Almanya ve Japonya'daki modern yapıların daha şiddetli çöküşlerinde ve yeni devletlerin farklı seyreden çöküşleri kadar otuzlarda Latin Amerika'da yapısal ikiliğin çeşitli tezahürleriyle de karşılaşmıştık... 

Bu tür sosyal patlamaların belli başlı yapısal biçimleri ve sonuçları nelerdir? Bu patlamalar, somut olarak ortaya çıkışları itibariyle büyük bir çeşitlilik göstermelerine rağmen ortaya çıkışlarındaki bazı yönleriyle belirli ortak özellikler gösterdi. Bu özelliklerin en önemlisi ve genel olanı, başkaldırının ana temaları çevresinde, farklılıkları ortadan kaldırmaya ve/veya aslına rücu eden güçlü girişimlerle birlikte, modern toplumsal, ekonomik ve siyasi çerçevelerden uzaklaşmaya çaba gösteren, daha homojen, bütüncül toplumsal ve kültürel bir düzene doğru olan eğilimlerin gelişmesidir. 

Ancak başkaldırının toplumsal ve kültürel dışavurumunun sürekli olarak bu biçimde şekillenmesi, modern veya modernleşmekte olan bütün kurumsal yapının her zaman yapısal ve örgütsel çöküşüne neden olacağı anlamına gelmez. Bu, sadece toplumsal, siyasi ve kültürel olarak başkaldırının bu tip kimi tezahürlerinin, böyle bir çöküşe ve onun sembolik ifadesi haline gelmesine yol açabilen yapısal çöküşün veya toplumsal düzensizliğin bir arada gerçekleşmeye başladığı zaman olur. Benzer şekilde, toplumsal sorunların patlak vermesi veya şiddetlenmesi ve modernleşme süreçleri içinde olduğu gibi eşzamanlı olarak gerçekleşmesi, kendi içlerinde modernleşme süreçlerinin kesintiye uğramasını zorunlu olarak gerektirmez. Bu sadece, hem baştan başa bozulmanın sembolleri haline gelen hem de onlara yol açan çöküşlerin daha yapısal diğer görünümleriyle git gide birbirlerine karıştırıldığı zaman olur. Oluşan toplumsal konumlar üzerindeki etkilerinin boyutu tabii ki durumdan duruma büyük ölçüde değişiklik gösterir. 
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SOSYAL PATLAMALARIN OLASI SONUÇLARI 


Bu koşulların çoğu, merkezi kurumların görece daha az etkili olmasıyla birleşen yapısal ikiliğin bazı temel özelliklerinin süregitmesiyle tanımlanır. Fakat çevrelerini belirleyen çizgiler büyük ölçüde değişebilir. 

Süreklilik arz eden sosyal patlamaların yapısal sonuçlarının en başta geleni, görece daha çok farklılaştırılan çevrelerle içeride ve dışarıda kararlı bir yakınlığı koruyamayan, içerideki farklılaşmanın oldukça düşük düzeylerindeki değişik kurumsal yapıların veya örgütlerin gelişmeleri ve/veya süreklilikleridir. 

Bu gelişmelerle ilgili birçok örnek verilebilir. Çeşitli grupların veya toplumsal sınıfların özellikle daha geleneksel ve daha alt sınıftan olanların, daha aktif unsurlarının ve bütün işlevselliklerinin ve verimliliklerinin tedrici azalması olarak süregiden alt üst oluşları ile kan kaybetmeleri bunlardan biridir.! Bu duruma, kolonyal yönetimin baskısı altında pek çok kırsal bölgede ya da kırsal kesimdeki çeşitli grupların yerlerini iç göçlerin değiştirilebildiği şehirdeki yerleşim yerlerinde rastlanılabilir. 

İlkiyle bir dereceye kadar kısmen örtüşen böylesi bir yapısal alt üst oluşun veya çöküşün ikinci tezahürü, diğer gruplar ve daha geniş bir çevreyle ilişkilere uyumu çoğunlukla sınırlı olan farklı köylü, şehirli, profesyonel ya da birbirleriyle ilişkileri ve faaliyetleri sürekli bir şekilde düşük düzeyde olan başka gruplar vasıtasıyla sürmesidir.? 


'E. C. Banfield, The Moral Basis of a Background Society (Free Press of Glencoe, Inc., 1958); M. Fried, “Grieving for a Lost Home”, L. J. Duhl, ed., içinde People and Policy in the Metropolis (New York: Basic Books, Inc., Publishers, 1963), s. 151-172; ve H. J. 
Gans, The Urban Villagers (New York: Free Press of Glencoe, Inc., 
1962). 

? G. Germani, Politica y Sociedad en una época de transicion (Buenos Aires: Ed. Paidos, 1962). 
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Böylesi bir kapalılık ve durgunluk çok kolay bir biçimde suç örgütlerinin, yani kendi belli amaçlarını (ekonomik büyüme, toplulukların gelişmesi) elde etmeye yönlendirilmemiş fakat mevcut düzenlemeler içinde üyelerinin kazanılmış haklarını ve konumlarını korumaya uğraşan toplulukların ortaya çıkmasına neden olabilir.” 

Bu düzensizliğin üçüncü görünümü ya da biçimi, bir toplumda bir iç savaş ya da çatışma durumunun ortaya çıkmasıdır. 
Böyle bir durum, kontrol edilemeyen çatışmalar sonucunda sosyal patlamalar ve ayaklanmalarla kendisini oldukça belli etmesinde veya daha sabit yapılar içerisinde özümsenemeyen toplumsal hareketlerin —toplumsal, kültürel, ulusal— değişik biçimlerinin gelişmesinde açığa vurulmuş olabilir.* 

Dördüncü olarak, bağnaz hareketler, partiler ve benzer biçimlerdeki farklı toplumsal ve örgütsel oluşumlar gibi başkaldırının en aşırı dışavurumlarının “donma noktası” vardır. 

Düzensizliğin bu çeşitli yönelimleri ve sonuçları, toplumun bir kesiminde, örneğin, süregiden düzensizlikle ilgili veya suç örgütleri hücreleri gibi belli bölgesel gruplar, mesleki veya toplumsal sınıflar içinde, gittikçe kısmen kurumsallaştırıldı veya dengeye oturtuldu. 

Onlar toplumların tüm kurumsal yapılarında, özellikle siyasi yapıda gittikçe açığa çıksalar da, bu yapıların tamamen yeniden 


3 J. R. Pitts, “Continuity and Change in Bourgeois France”, S. H. 
Hoffman, ed., içinde /n Search Of France (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1963) s. 254-259. 

* M. Kaplan, ed., The Revolution in World Politics (New York: John Wiley & Sons, Inc., 1962), öz. Il. Bölüm, “Protest Movements in Developed Areas” ve lI. Bölüm, “Revolutionary Protest Movements in Underdeveloped Areas” ve M. Brecher, “Political Instability in the New States of Asia” ve R. Emerson, “The Erosion of Democracy in the New States”, H. Eckstein ve D. Apter eds., içinde Comparative Politics: A Reader (New York: Free Press of Glencoe, Inc., 1963), s. 
617-644. 
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yapılanmasına da neden olabilirler. Kapsamlı olarak kurumsal yapıların bu yeniden yapılanması birçok farklı açıdan ortaya çıkabilir. 

Bu yeniden şekillenmenin en başta gelen biçimi, nispeten ilerlemeyen, gerileyen bir rejimin; yani bundan önceki ya da başlangıçtaki koşullar altında gelişmiş olan değişimin türlü türlü sorunları ve süreçleriyle başa çıkamayan alt düzeydeki bir farklılaşmayla beliren kurumsal bir yapıyla ilgili bir rejimin kurulmasıdır. Daha önce gördüğümüz gibi, modern yapıların ilkin farklı kurumsal alanlarda, özellikle de siyasal alanda tesis edildiği Burma ya da Endonezya'da” olduğu gibi, birçok yeni ulusta, sadece modernleşmeye doğru yavaş bir ilerleme olmadı; bu anayasal rejimler, çeşitli despotik, otoriter veya yarı otoriter rejimlerden koparak kararsız bir şekilde yoluna devam ettiler. 

Bu bakımdan bu gelişmeler, modern toplumların gelişme tarihi içinde, diğerlerininkinden büsbütün farklı değildir. Çin modernleşmesinin ilk dönemlerindeki hali, Japonya'nın başlangıçta daha başarılı olan modernleşme hamlesiyle karşılaştırıldığında olumsuz bir örnek olarak hemen akla gelir.9 Benzer şe- 


“ Endonezya üzerine, bkz. H. Feith, The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia (Ithaca, N. Y.: Cornell University Press, 1962); ve W. A. Hannah, Bung Karno's Indonesia (New York: American Universities Field Staff, 1961). Burma üzerine, bkz. E. R. 
Leach, “avenir Politique de la Birmanie”, Bull Sedeis (Paris: Futuribles, Kasım 1962); ve L. W. Pye, Politics, Personality and Nation Building (New Haven: Yale University Press, 1962). Pakistan üzerine, bkz. K. B. Sayeed, “The Collapse of Parliamentary Democracy in Pakistan”, Middle East Journal, 8, 4 (1959), 389-406; ve K. Callard, Pakistan: A Political Study (New York: The Macmillan Company, 1957). 

€ M. J. Levy, “Contrasting Factors in the Modernization of China and Japan”, S. Kuznets, W. E. Moore ve J. J. Spengler eds. Economie Growth: Brazil, India, Japan içinde (Durham, N. C.: Duke University 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kilde, yukarıda kısaca irdelenen, birçok Latin Amerika ülkesinin uzun tarihi, özellikle —Peron ve Peron sonrası Arjantin'de olduğu gibi— modernleşmeye doğru açık bir ilerleme aksatıldığı ya da baş aşağı çevrildiği zaman resim anlaşılmış olur. Son olarak, Japonya'da militarizmin,” özellikle de yirmilerde ve otuzlarda Avrupa'da Faşizmin ve Nazizmin yükselmesi? gibi örneklerden, muhtemelen gelişmenin ve modernleşmenin kesintiye uğramasının en ileri düzeydeki —ve nerdeyse bütün bir modernleşme karşısında en geniş kapsamlı girişimlerle birlikte— en önemli örnekleri olarak da söz edilebilir. 

Böylesi sosyal patlamaların diğer bir yönü ya da sonucu, modern toplumun yeni, nispeten daha esnek, farklılaştırılmış bir türünün gelişmesi ve kurumsallaşmasıdır. Çeşitli devrimci veya yarı devrimci rejimler —Sovyet Rusya, Türkiye, Meksika— ya da en azından yeni devletlerdeki ve bazı Latin Amerika ülkelerindeki anti-kolonyal ve ulusalcı seçkinlerden bazıları bunun en iyi örnekleridir. Belli başlı Latin Amerika ülkelerinde ve pek çok Avrupa ülkesinde görmüş olduğumuz gibi, düzensizlik ya da tıkanma dönemlerinin ardından modern rejimlerin yeni biçimlerinin kurumsallaşmasında daha kısmi örnekler veya en azından çabalar görülebilir. 

Analizimiz boyunca çöküş veya durgunluk dönemi krizlerini yönetebilmelerine karşın sürdürülebilir büyümeyi çabuklaştıran bu koşullara odaklanacağız. Böyle yapacağız; çünkü bize göre, modernlik ya da modernleşme isteği, süreklilik arz eden deği- 


Press, 1955), s. 496-537; ve G. M. Beckman, The Modernization of China and Japan (New York: Harper & Row Publishers, 1963). 

7 R. A. Scalapino, “Japan between Traditionalism and Democracy”, 
S. Neumann ed., Modern Political Parties içinde (Chicago: Chicago University Press, 1956); ve I. Morris, ed., Japan 1931-1945: Problems in Asian Civilizations (Boston: D. C. Heat & Company, 1963). 

ë S. Neumann, “German: Changing Problems and Lasting Problems”, Neumann ed., a.g.y. içinde, s. 354-394. 
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şime yönelik bir eğilimi ve böyle bir değişimin özümsenmesiyle ilgili sorunun ortaya çıkarılmasını içerir. Fakat bu, kesinlikle, değişimi özümsemeye muktedir kurumsal yapıların gelişebilmesinin verilmiş ya da sağlanmış olduğu veyahut da modernleşme süreçlerinin alışılmış, “normal” sonucunu oluşturduğu anlamına gelmez. Tam tersine, geleneksel olmayan sabit bir rejim biçiminin, sürekli bir şekilde değişimi tamamen özümsemeye muktedir olan bir rejime göre gerçekten daha yaygın olması, belki de en iyisidir. Kurumların büyümesinin sağlanmasıyla ilgili gelişmeye yol gösteren koşulların çok sık olarak ortaya çıkmaması daha iyi olabilir. Koşulların bu farklı biçimlerinin analizine şimdi döneceğiz. l 

Böylece incelemelerimizin odağını —yani çöküş ve durgunluğun bu farklı türlerini ve buna karşın, kurumsal yapıların gelişebilmek için sürekli büyümeyi sağlayabilmesinin önündeki koşulları— yeniden hatırlamış oluruz. 


ÇÖKÜŞ KOŞULLARININ ÖZELLİKLERİ. 


Bu çöküşlerin koşullarını ve yansımalarını tam olarak anlayabilmek için, hem daha önce anlatılanlardan sonuçlar çıkararak hem de bazı durumlarla ilgili daha ayrıntılı analizler yapmak suretiyle tamamlayarak başlıca bazı kurumsal alanların en yerinde tezahürlerini eksiksiz analiz etmek doğru olacaktır. 

Siyasi alandaki çöküşün en genel özelliği, farklı grupların talepleriyle, bu taleplerle başa çıkıp bunlara karşılık veren merkezdeki yöneticiler arasındaki belirgin çatışmadır. 

Bu taleplerin düzeyi, böyle koşullarda, merkezi kurumlar içinde toplananların ve siyaset yapanların düzeyinden ya daha yüksek ya da daha düşüktür (az veya çok açıkça ifade edilen). 
Genellikle bu koşullarda, toplumsal grupların hemen hepsinin talepleri, değişik çıkar gruplarıyla yüksek bir düzeyde siyasi şiddet içeren toplumsal hareketlerin oluşumunda açıkça görüldüğü gibi, taleplerin siyasi olarak, belli ölçülerde dile getirilme biçimleri ile yerel nüfuzlu kişilerden (veya bürokrasiye), merkezdeki yöneticilerden ve nadiren yığınların ayaklanmasından medet umarak bürokrasi üzerindeki baskılarda açığa çıkan taleplerin, daha ilkel, daha az özgürlüklere sahip söylemleri arasında sürekli olarak gidip geldi. 

Bu farklı talepleri yaratan değişik grupların nüfuzu, modernleşme süreçlerinin ve artık baskı altına alınamayan ve ihmal edilemeyen fakat aynı zamanda meşru bir şekilde düzenle bütünleşme yollarının keşfedilmesinin bir sonucu olarak büyük ölçüde arttı. Siyasi taleplerin bu farklı biçimlerini düzenleyen ve bunları somut siyasi taleplere ve politikalara dönüştürmeye çalışan orta ölçekli pek az kurumsal yapı gelişti. 

Resmi kurumların bunun gibi toplulukları ve siyasi formülleri kendine mâl etmesi, genellikle bir yandan merkezi yönetim, yürütme ve yasama organları diğer yandan çeşitli partiler şeklinde vuku buldu. Ancak günlük işleyişi içerisinde bu kurumlar bu görevlerini etkili bir biçimde yerine getirmediler. 

Parti veya çeşitli hareket liderleri, nispeten meşru bir yoldan bu farklı çıkarları ve siyasi yönelimleri bir potada eritemediler ya da baskın grupların farklı talepleriyle başa çıkabilen ve bu taleplerin ilişkili olduğu esas sorunlarla ilgili yeterli politikalar üretemediler. Bunun için böyle koşullarda siyasi sürecin en önemli özelliği, sayısız çatışmanın veya farklı düzeylerde dile getirilen taleplerin sadece varlıkları veyahut da bu farklı düzeyler arasındaki koordinasyon eksikliği —nispeten kararlı geleneksel rejimlerde kolaylıkla rastlanabilen bir durum— olmamıştır. 
Burada ele alınan toplumlarda modernleşmenin sürüklemesi yüzünden siyasi taleplerin ve faaliyetlerin bu farklı düzeyleri, pek çok modern öncesi rejimdeki gibi nispeten bütünden ayrı tutulmadı, birbirine geçmişse de siyasi sürecin ve siyasi karar almanın ortak çatısı altında harekete geçirildi. Aynı zamanda onların bir araya getirilmesiyle ya da gelişmelerinin sonucu olarak ortaya çıkan çatışmaları düzenlenmesiyle ilgili uygun politikalar bu çerçevede üretilmedi. Başka bir ifadeyle, birçok kişinin bu toplumlarda gerçekleşmesini istediği, bireylerin tutumlarının yüksek bir düzeydeki koordinasyonunu ve yeni, açıkça ifade edilen talepler ve faaliyetlerle birlikte bu bireyleri bağlayıcı iktidar ve örgütle ilgili bir yapının olmadığı yeni degerler yaratılmıştır —eski yapı da tarih olmuştur. 


BAŞKALDIRI HAREKETLERİ 


Bu toplumlarda beliren sosyal patlamaların ve başkaldırı hareketlerinin doğasını ve faaliyet sahasını incelediğimizde ortaya birbiriyle yakından ilişkili bir resim çıkar. 

Bu hareketlerce devralınan veya geliştirilen sembollerin içeriği, Avrupa, Asya ve Afrika ülkelerindeki modernleşmenin degişik dönemleri ve evreleri boyunca gelişmiş olan bu tür bütün bir semboller dizisinden herhalde farklı değildi. Bunlar, daha önce gördüğümüz gibi, ulusalcı, antikolonyal, gelenekselci ve etnik sembollerden, toplumsal başkaldırının veya ekonomik sıkıntının sembolleri aracılığıyla, Batı karşıtı söylemlere uydurulan kültürel yenileşmenin çeşitli sembollerine veya din ve topluluk yaşamının yeniden canlanmasına kadar sıralanmıştır. 
Muhtemelen —zorunlu olarak değil— başkaldırıların şiddeti diger, daha aklı başında hareketlerde rastlayabildiklerimizden daha aşırı oldu. Ancak, bu hareketlerin ve sembollerin daha önemli özellikleri göze çarpar. Bu farklı hareketlerin, görece içe kapalılığı, bölücülüğü ve karşılıklı ayrımcılıkları bunlardan biriydi. Diğeri, kısa vadede oldukça şiddetli sosyal patlamalarla uzun vadedeki durgunluğun ve eylemsizliğin birbirlerini izlemeleri ve kendi bağnaz mizaçlarıydı. 

Üçüncüsü, bunun gibi birçok bağnaz ve karşılıklı olarak düşmanca hislere sahip hareketler içerisinde, gelenekselcilik ile ekonomik gelişme ya da gelenekselcilik ile demokrasi arasında olduğu gibi, farklı, görünüş olarak çatışan değerler veya toplumsal yönelimlerin birleşip kaynaşması —en aşırı özgürlüklerle aynı düzeyde— durumu ortaya çıktı. Bu farklı yönelimler, o günkü koşullar altında kendilerine anlam kazandıracak şekilde 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veya bazı sürekli faaliyetler, tutum belirleme ve uygulama yöntemleriyle organize veya koordine edilmediler. 

Daha geniş çerçeveler, partilerin veya kamuoyunun resmi olmayan organlarında birleşen ya da birbirinin yerine geçmeye başlayan bu hareketlerin çeşitli kesimleri üzerindeki eğilimin azalması ve böylesi geniş düzenleyici yapılara uyumun yetersizliğini gösteren —kendilerine ait bu çatı altında bu değişik sembolleri ve yönelimleri özümsemeye yönelik kurumları yönetebilme yetersizliğiyle eşzamanlı olarak— önemli bir gösterge oldu. 

Bu özelliklerin bir sonucu olarak, bu ülkelerdeki başkaldırı hareketleri ve karşıtları, daha geniş grupların ve toplumsal sınıfların çıkarlarının merkezi kurumlardan geri çekilmesi ve buna karşı ilgisizliği ile bu kurumlar içinde mevcut bazı grupların yerlerinin ve rejimlerinin derhal ve topyekün değişmesi için bunlar üzerinde aşırı taleplerde bulunan çok şiddetli ayaklanmalar arasında gidip geldi. 


İLETİŞİM SÜREÇLERİ 


Çöküş koşullarında iletişimle ilgili sürecin ya da yapının bir özelliği? farklı toplumsal sınıflar arasında farklı iletişim modellerinin —köylülerin sınırlı dünyaları içinde, daha geleneksel, kapalı iletişim modelleri ile merkezdeki seçkinlerin veya şehirli grupların daha gelişmiş ve farklılaşmış sistemleri— varlığı olmuştur. İkincisi, bu toplumlardaki iletişimsel yapı, çoğunlukla iletişimsel faaliyetlerin bu farklı düzeyleri arasında “iş bitirici arabulucuların” veya komisyoncuların olmayışıyla karakterize edildi. Üçüncüsü, bir yandan toplumun merkezi kurumlarıyla ilgili iletişimsel kayıtsızlık diğer yandan da kalabalıkların coşkusuna, enerjisine ve taşkınlıklarının cazibesine temayül gös- 


°? S. N. Eisenstadt, “Communication Systems and Social Structure: 
An Exploratory Comparative Study”, Public Opinion Quarterly, 19, 2 
(Yaz 1955), 153-167. 
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termek arasındaki geniş grupların ve toplumsal sınıfların süregiden kararsızlıklarıyla karakterize edildi. Dördüncüsü, bu toplumlarda medyanın uyarıcı gücünün sürekli ve tutarlı bir yoldan özümsenememesi kadar, çeşitli kitle iletişim araçlarına yönelik gereğinden fazla duyarlılık kısır bir döngü içinde gelişti. 

Böylece, burada siyasi alanda olduğu gibi en önemli özellik, ne iletişimin farklı düzeylerinin veya biçimlerinin salt varolması ne de bu farklı düzeyler arasındaki ara bağlantıların bazılarının görece zayıflığıydı —bu, geleneksel toplumların birçoğunun tipik bir durumuydu. Aksine, bu ülkelerdeki iletişimsel yapının en önemli özelliği, aralarındaki karşılıklı kabule dayanan bazı kalıcı modellerde gelişme olmaksızın benzer veya ortak uyaranlara maruz kalanların, nispeten ortak bir çerçevede farklı biçimlerdeki iletişimsel tutumlarla bir araya getirilmesi oldu. 

Aynı durum tabii ki ekonomik alanda da gözlenebilir. Bu toplumların ekonomik sorunları ya da başlıca kusurları, sadece ekonomilerinin düşük düzeylerde ilerlemesi, geçerli mesleki becerilerin olmaması ya da dış etkenler yüzünden kan kaybetmeleri değil; tüm bunların üzerinde modernleşme hamlesi ile kurumların sürekli büyüme sağlayabilmeleri arasında ve geleneksel yapılardan kopma ile yeni modernleşmekte olan yapılardan uygun çıkış yollarını bulma imkânlarının kalmaması arasındaki farklılıklardan da ileri geliyordu. 

Böylece bütün kurumsal alanlarda, farklı grupların bir araya geldiği, bu farklı grupların karşılıklı bağımlılıklarının ve farkındalıklarının arttığı; fakat yeterince yeni ortak birleştirici normların ve düzenleyici mekanizmaların gelişmediği çok benzer bir durumla karşılaşırız. 


SEÇKİNLER ARASI ÇATIŞMALAR 


Bu bütünleyici düzenlemelerin yeterince gelişememesi, kurumsal gelişmenin birçok yönü ve sembollerin ortaya çıkması konusunda açıkça gösterilmiştir. 
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Bu konuyla ilgili en önemli göstergelerden biri de, yerel mahalli liderlerle merkezdeki liderler veya askeri kadro ile “birliği sağlayanlar” ya da vasıtalı olarak görevlendirilmiş liderler ile yöneticiler arasında keskin bir ayrılığın olduğu tüm kurumsal alanların gelişmesinde —belki de özellikle siyasi alanda— görülmüştür. 

Bu toplumların çoğunda, çeşitli yerel (mahalli) —kırsal, bölgesel ya da etnik gibi genellikle daha geleneksel- liderlerle, ortaya çıkan modern merkezlerin daha çağdaş liderleri arasında güçlü bir kopuş ve fikir ayrılığı meydana geldi; ve onlarla yeni ortaya çıkan merkez arasında köprü olan örgütsel ve kurumsal çok az düzenleme vardı. 

“Benzer bir durum, toplumun yeni merkezi sembollerinin dönüşmesiyle ilgili süreçlerde bunlarla bağlantılı tarafgir gruplar ve kesimlerde ayırt edilebilir. Yerel, etnik sınıfların ya da kast gruplarının çeşitli mahalli, kendilerine özgü ilkel sembolleri toplumun yeni merkezi içinde birleştirici olmadı ve ortak kimliğin yeni bir düzeyinde kendilerini reforme etme çabaları vuku bulmadı. Burada merkezi kurumlarla sembollerin kendi içlerinde —geleneksel semboller üzerine inşâ edilen önceki devlet yapısıyla ulusal birliğin yeni sembollerini zamanla benimsetme çabaları arasında— bir uyuşmazlığa düşme ihtimali olağanüstü önemlidir. Bunun sonucu olarak bu semboller yeni bir sivil düzenin gelişmesi önündeki engeller ve yapısal farklılığın konuları haline gelebildiler.'9 


0 C, Geertz, “Ideology as a Cultural System”, D. Apter ed., /deology 
and Discontent içinde (New York: Free Press of Glencoe, Inc., 1964); G. W. Skinner, ed., Local, Ethnic and National Loyalties in Vilage Indonesians: A Symposium, Yale University Southeast Asia Studies (New Haven: Yale University Press, 1959); ve E. Shils, “Primordial, Personal, Sacred and Civil Ties”, British Journal of Sociology, 8 (Haziran 1957), 130-145. 
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Bu, sadece olağanüstü öneme sahip bu sembollerin kalıcı olması demek değildi, tersine gerçek şudur ki, süreklilik arz eden modernleşmenin ve bu süreçte farklı gruplar arasında artan bir etkileşimin sonucu olarak, bu toplumlarda ortaya çıkan karmaşık ve daha fazla farklılaşan sorunlara eğilmek zorunda kalınan daha merkezi sembolik yapı içerisinde zaman ilerledikçe bir bütünlük oluşturulamadı. Başka bir ifadeyle, merkezde gelişen yeni toplumsal durumdan kaynaklanan çeşitli sorunlara, çözüm çerçevesi ve asgari kabul edilebilir bir anlamlandırmayı sağlayabilen hiçbir yeni ideoloji ya da değer ve sembol sistemi yoktur. 

Bu fikir uyuşmazlığı sıklıkla toplumdaki birlik ruhuyla nüfuz sahibi liderler ve seçkinler arasında bir paralellikle şiddetlendi. 

Hükümet yetkilileri araçsal olarak yönlendirilmiş bir lidere daha açık olabilirken, siyasetçilerin gittikçe birliği sağlamaları açıkça daha muhtemel olmasına rağmen, bu ayrılık siyasetçiler ve yöneticilerle, onlarla yolları kesişenlerle ister istemez aynı değildi. Farklı siyasi yapılardaki köklü yapısal konumlarını büyük ölçüde değiştirebilmelerine rağmen bu ayrılık daha çok herhangi bir siyasi (ve toplumsal) sistemde aslolan, iki temel görünüşle ilgilidir."' 

İki lider tipi arasında böyle bir farklılığın ortaya çıkması, Feith'in Endonezya üzerine çalışmasıyla'? bütünüyle betimlenmiştir, ayrıca burada ele alınan diğer ülkelerle ilgili çalışmaların pek çoğunda da görülebilir. Yeni devletlerin bazıları bu tiplerin birinden —özelikle oldukça modern, muktedir yöneticiler— nerdeyse büsbütün yoksun bırakılmıştır; fakat daha sonra değişik 


l E, Shils, “Demagogues and Cadres in the Political Development of New States”, L. W. Pye ed., Communication and Political Development içinde, (Princeton, N. J.: Princeton University Press, 1963), s. 
64-78. 

2 Feith, a.g.m. 
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idari teşkilatları örgütleyebilen nispeten yetenekli kişilerden oluşan farklı kadrolar ortaya çıktı, yeni iktisadi teşebbüslerle örgütsel faaliyetlerin bazı mekanizmaları veya organları gelişti ve bu kurallar üzerine inşa edilen birtakım politikalar oluşturuldu. Bunun gibi pek çok kadro kolonyal yönetimden devralındı; diğerleri de ekonomik gelişmeyle ilgili sorunlara ya da eğitimin yaygınlaşmasıyla ilgili programlara bir çözüm olarak ortaya çıktı. 

Ancak burada ele alınan durumların çoğunda, bu kadrolar, liderler veya örgütler tarafından meydana getirilen yasalar, buyruklar ve politikalar yeni ortak sembollerce meşrulaştırılmadı ya da liderleri veya gruplar tarafından desteklenmedi. 

Bu ülkelerde geliştirilen ya da arka çıkılan yeni semboller, ilgili kadrolarca geliştirilen çeşitli yasalarla birlikte daha güncel sorunlara uygun veya geçerli çözümler getiremedi. Böylesi farklı yönelimler arasında bir ayrılık muhtemelen herhangi bir siyasi sistemde asli olduğu halde, burada tartışılan konuların ölçütü içinde daha şiddetli ve aşırı oldu. Bu ayrılığa burada ele alınan ülkelerin hepsinde rastlanabilir. Bunun için, örneğin, Endonezya'da Sukarno tarafından belirli sembollerin ve yeni değerlerin yerleştirildiğine ve sadece belli başlı partilerin, modernleşmenin birçok sorununa kendilerini vakfetmelerindeki acizliğine değil, aynı zamanda bu sorunların, siyasi toplumda kökleşmiş olmasına rağmen, daha önce olduğu gibi varlığının ve öneminin inkâr edildiğine tanık oluyoruz.!* Burma'da, U Nu tarafından geliştirilen Budizm ve sosyalimle ilgili sembollerin bir karışımı, özellikle ilk askeri darbenin ardından, Burma'nın siyasi hayatını kuşatan mevcut sorunların en marjinalleri dışındaki hiçbir soruna çözüm getiremedi.'* 


3 A.g.y.; ve H. Feith, “Indonesia's Political Symbols and Their Wielders”, World Politics, 16, 1 (Ekim 1963), s. 79-98. 

“F.R. Von der Mehden, “The Changing Pattern of Religion and Politics in Burma”, Studies on Asia içinde, (Lincoln, Nebr.: Univer-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Pakistan'da genelde devletin doğasının, özelde ise İslâmi devlet hakkındaki anayasal tartışmaların, gelişmesinin ilk evrelerinde bu devleti saran ağır idari, ekonomik ve siyasi sorunların çözümüne bir katkısı olmadı." 

Çin Kuomintang rejiminde içeride modernleşmeyle ilgili bir dönüşüme uğramayan pek çok geleneksel Konfüçyüsçü eğilimin sürüp gitmesi, geleneksel eğilimlerle sembollerin ve oldukça aşırı modernlik karşıtı ya da Batı karşıtı sembollerin bir karışımını meydana getirdi —hiçbiri modernleşmenin gelişmesinde mevcut birçok soruna yeterince yol gösterici olamadı.!* 

Latin Amerika ülkelerinin bazılarındaki —özellikle otuzlarda Arjantin— durum yukarıda irdelenen yeni devletlerden farklı olduğu halde, benzer özellikler gösterdi. Burada daha önceki oligarşik seçkinler süregiden modernleşmeye eşlik eden yeni ekonomik ve siyasi sorunlarla yalnızca sınırlı bir alanda başa çıkabildiler. Bu sınırlı çaba ve toplumun daha geniş toplumsal sınıflarının sürekli olarak artan siyasallaşması, baskıcı diktatörlerle demogoglar arasında sürekli gidip gelmelere neden oldu. Bunların her biri toplumdaki dayanışmayla ilgili sembollerin farklı biçimlerini kullanmaya çalıştılar. Ancak genellikle müşterek ol- 


sity of Nebraska Press, 1961), Il, 63-73; M. Sarkisyanz, “On the Place of U Nu's Buddhist Socialism in Burma's History of Ideas”, a.g.y. içinde, s. 53-62; ve P. E. Sigmund, The Ideologies of the Developing Nations (New York: Frederick A. Praeger, Inc., 1963). 

5 K. B. Sayeed, “The Collapse of Parliamentary Democracy in Pakistan”, The Middle East Journal, 13, 14 (Güz 1959), 389-407; ve K. 
Callard, Pakistan: A Political Study (New York: The Macmillan Company, 1957). 

'° Chiang Kai-shek, Resistance and Reconstruction: Messages During China’s Six Years of War, 1937-1943 (New York: Harper & Row, Publishers, 1943); Chiang Kai-shek, China’s Destiny and Chinese Economic Theory (New York: Roy Publishers, 1947); ve H. R. 
Isaacs, The Tragedy of Chinese Revolution (yeni baskı) (Stanford, Calif.: Stanford University Press, 1961). 
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dukları bir nokta, süreklilik arz eden göçler, kolonileşme ve ekonomik gelişmeyle birlikte ortaya çıkan mevcut ekonomik, idari ve siyasi sorunlardan dolayı bu sembollerin bağları koparması oldu." 

Benzer şekilde, Japonya'da yirmilerin sonunda ve otuzların başında birçok muhafazakâr seçkin, -önceki Meiji dönemi oligarşisinden arta kalanlar'ya da muhafazakâr çevreye mensup olanlarla yeni askeri gruplar— sanayileşmede mevcut büyüyen sorunlar karşısında, süreklilik arz eden sanayileşmeye ve modernleşmeye eşlik eden bu yeni sorunlarla yeterince başa çıkamayan, yurtseverlik ve imparatorluğa bağlılıkla ilgili daha önceki genel sembollerin bazılarını ayakta tutmaya çalıştılar." 

Faşist dönem öncesi İtalya'da ve Nazi dönemi öncesi Almanya'da modernliğe ve sanayileşmeye yönelik tutumlara dair farklı seçkinler arasındaki anlaşmazlığın daha sonra burada ayrıntılı olarak incelenmesinin veya anlatılmasının gerekliliği de oldukça açıktır. 


7 G. Germani, Politica y Sociedad en una época de transicion (Buenos Aires: Ed. Paidos, 19062), öz. IH ve IV. Bölümler; K. Silvert, The Conflict Society: Reaction and Revolution in Latin America (New Orleans: Hauser, 1961); ve E. de Vries ve M. Echavarria ed., Social Aspects of Economic Development in Latin America (Paris: UNESCO, 1963). 

18 M. Maruyama, Thought and Behavior in Modern Japanese Politics, 
ed. I. Morris (New York: Oxford University Press, Inc., 1964) ve T. 
Ishida, Japan’s Rapid Development and Its Problems mimeographed. 
1° Neumann, “Germany: Changing Patterns and Lasting Problems”, Neuman, ed., a.g.m. içinde; G. J. Magnone, “Italy”, T. Cole, ed., European Political Systems içinde. (New York: Alfred A. Knopf, Inc., 1961); ve R. Grew, “How Succes Spoiled the Risorgimento”, Journal of Modern History, 34, 3 (Eylül 1962), 238-255. 
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SÖZLEŞMEYE DAYALI DÜZENLEMELER VE l 
SÖZLEŞME ÖNCESİ TOPLUMLARIN SEMBOLLERİ 


Yukarıda analiz edilen ülkelerdeki durumlarla ilgili açıklamaları özetlemeye çalıştığımızda, iki husus gözümüze çarpar. Birincisi, burada analiz edilen tüm konularda, hemen hemen kurumların hepsinde, farklı gruplarla toplumsal sınıflar arasında artan bir etkileşim, bunların hep birlikte yeni ortak çerçevelere doğru çekilmeleri, farklılaşmanın artması ve aynı zamanda degişik gruplar arasında böylesi bir iç farklılaşmada ve artan etkileşimin mevcut sorunlarıyla başa çıkmada yeterli araçlardan mahrum olmalarıyla ilgili bir durum ortaya çıktı. Ortak toplumsal çerçeveler içinde farklı grupların bu şekilde bir araya gelmesiyle, nüfusun farklı kesimleri ve toplumsal sınıfları arasında, bu gruplar gelişigüzel ve eşitsiz olarak dağıtılmışlardır. 
Fakat tüm bu bakış açılarından, nispeten sabit kurumsal çerçeveleri tesis etmede, daha başarılı olan benzer modernleşme düzeylerindeki diğer modernleşmekte olan veya modern toplumlarda ortaya çıkan gelişmelerden, büyük ölçüde farklılık gösterip göstermedikleri oldukça belirsiz bir durumdur. 

Bu durum yine Durkheim'ın terimlerine göre, toplumda, sözleşme öncesi gelişmemişlik ve kurumsallaşmamışlık olarak ifade edilebilir.” 

Yeni sözleşmelere ve idari düzenlemelere ihtiyacın geliştiği, “Sözleşmelerin” yani işçi ilişkileri, endüstriyel ilişkiler veya idari uygulama gibi etkileşimin farklı alanlarının sayısı çok fazlaydı. Ancak çoğunlukla böyle etkili düzenlemeler geliştirilmedi ve geliştirilmiş olsa bile özgül durumlara yönelik normatif buyruklarla ilgili uygun bir çerçevede olmadı; ve sözleşmeye dayalı düzenlemeler geliştirildiği zaman da çoğunlukla paylaşılan degerler ve yönelimlerce destek görmedi. 


2? E, Durkheim, The Division of Labour in Society (New York: Free Pressof Glencoe, Inc., 1947). 
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Bu, bir araştırmacının, Hobbes'un orijinal savaş devletinde olanlar gibi —üyeleri birbirine bağladığı düşünülen herhangi ortak bir kuralın olmadığı herkesin herkese karşı olduğu iç savaştaki bir devlete yönelik— anlatmış olduğu birçok duruma neden olmuş bu özelliklerin bir bileşkesiydi. 

Yine Durkheimcı ifadelerde, dayanışmayla ilgili daha eski çerçeveler farklı gruplar arasındaki artan farklılaşma ve etkileşim yoluyla zamanla zayıflatılmasına rağmen, bunların hepsi, yeni düzeylerde dayanışmanın kurulması ve kurumsallaşmasında, mekanik dayanışmadan organik dayanışmaya ya da en alt düzeydeki organik dayanışmadan en yüksektekine geçişte bir başarısızlık söz konusuydu.2' 

Böylece en genel koşullarda böyle bir konuda ortaya çıkan durum şudur: Çeşitli gruplarla yeni toplumsal ve kültürel sembollerin gelişmesi arasında artan bir etkileşime karşın, katılımcı ve kitlesel -uzlaşmacı bir topluma yönelik yükselen bir eğilime rağmen, yeni, kalıcı hiçbir merkez, gerçek hiçbir sivil düzen — sorunları ve birçok grubun taleplerini uyumlu bir şekilde düzenleyebilen bir merkezle bunun gibi yeni, daha geniş yönelimler ve sembollerle birlikte devam ettirilen birtakım kurumsal düzenlemelerin birleştirildiği sivil bir düzen— ortaya çıkmamıştır. 

Çöküş koşullarının bu farklı görünümleri her zaman aynı düzeyde ortaya çıkmak zorunda değildir farklı tip seçkinler arasındaki ayrılık bazı durumlarda modern merkez içinde geleneksel sembollerden daha engelleyici olabilmiştir. En üst düzeyde toplumsal modernleşmenin gittikçe daha can alıcı ve önemli hale gelen bir/ik ile nüfuzlu seçkinler ve semboller arasındaki çatışmasına karşın, en alt düzeydeki farklılaşmaya sahip toplumlarda daha belirgin olan yerel ve merkezi kurumlar 


? A.g.y.; ve S. P. Huntington, “Political Development and Political Decay”, World Politics, 17 (1965), 386-430. 
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ile sembolleri arasında oldukça önemli bir uyuşmazlık burada fevkalâde bir önem taşımaktaydı. 

Fakat onların ait oldukları sınıf ne olursa olsun, hepsi de ortaya çıkan modern sistemin modernleşmeyle ilgili bazı temel sorunlarla yeterince başa çıkamadığını gösterdi. Böyle bir merkezin ve böyle bir sivil düzenin —yasal ve idari örgütlerde açıkça belli olduğu gibi düzenin kurumsal çerçeveleri, yeni ulusal semboller, daha geniş ve kuşatıcı gruplara yönelik bir eğilim— unsurlarından her biri bu koşullarda gelişme gösterir. Bununla birlikte, biri diğerini güçlendirmek eğiliminde olmadı, oldukça farklı yollardan geliştiler, bir bakıma biri. diğerinin aleyhinde çalıştı. 

Böylece birtakım yeni ulusal semboller ve merkezler, gittikçe geliştiği halde yeni milli kimlikler her zaman bütün mahalli ve geleneksel aidiyetleri hükümsüz bırakacak ve bunların etrafını kuşatacak şekilde düşünülmedi; ya da daha aşırı popülist örneklerde ve/veya despotik ve totaliter rejimlerde toplumsal adalet ve itibara yönelik bireylerin ve grupların taleplerinin önemli olması kadar onları inkâr etmek biçiminde de değerlendirildiler. 

Benzer şekilde merkezi ve yerel düzeyde farklı idari ve bürokratik örgütlerin artışı, yasamanın özerk organları, kanunlar ya da kamuoyu tarafından desteklenmedi. 

Böylece tüm bu koşullar içinde uzlaşımsal kitle katılımına yönelik temel eğilimler ya asgariye indirgendi, önemsenmedi ya da baskı altına alındı. Siyasi toplum içindeki çeşitli fikir ayrılıkları, sivil bir düzenin gelişememesi ya da onun deforme edilmesiyle ilgili bu tür gelişmelerin eksiksiz modelleri, farklı koşullar içinde farklı çevrelerde ortaya çıktı. 


SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME KOŞULLARINDA SİYASİ 
SÜRECİN ÖZELLİKLERİ 


Yukarıda analiz edilen çeşitli koşullar varolduğu ve devam ettiği sürece —uzun bir dönem boyunca sürmesi kuvvetle muhtemel— daha fazla gerileyen veya durgunluk gösteren kurumsal sonuçlardan biri genellikle öne çıkacak. 

Bununla birlikte bu koşullar da değiştirilebilir —daha önce olduğu gibi tersine— ve daha önce gördüğümüz gibi, sürdürülebilir büyümeyle ilgili bir ölçüde koşulların gelişeceği, değişimin başarıyla özümsenmesine yönelik yüksek bir becerinin geliştirilebildiği, yapısal olarak yeni bir şekillenmeye neden olabilir. 

Öyleyse bu çöküş ve durgunlukla çelişen, değişen talepler ve sorunlarla ilgili nispeten başarıyla özümsenen süreçlerin özellikleri nelerdir? 

Böylesi farklı taleplerin nispeten başarıyla özümsenmesinin en can alıcı yanı, bunların birtakım geniş, kalıcı ve esnek politikaların ve örgütlerin yönetiminde az ya da çok başarılı bir biçimde bir araya getirilmesi veya ihtiva edilmesidir; yani farklı çıkarlar daha geniş bir çerçevede bir araya getirilir ve çeşitli toplumsal hareketlerin daha bütüncül yönelimleri geçersiz kılınir. 

Böyle bir süreç, tabii ki, çöküş durumlarını karakterize eden niteliklerin gelişmesini —nüfuzlu seçkinlerle birliği sağlayan seçkinler arasındaki anlaşmazlıkların en aza indirilmesini, toplumun merkezi sembollerindeki değişik kesimlere ait sembolle - rin artan birleştiriciliğini ve hepsinden önemlisi daha kalıcı bir çerçevede farklı çıkar gruplarının ve toplumsal hareketlerin siyasi faaliyetlerinin artan bütünleşmesini, siyasi mücadelenin ortak kurallarının kabul edilmesini ve uygun olan, bağlayıcı, düzenleyici normların ve mekanizmaların geliştirilmesini— gerektirir. 

Tüm bu faaliyetlerin odağı kaçınılmaz bir şekilde, sisteme ait merkezi kurumlardaki değişik grupların taleplerinin özümsenmesi sürecidir. 

Böyle bir modus vivendmin kurulması ilk önce büyük ölçüde, farklı partilerin ya da bu işlevi gören diğer grupların daha 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geniş çerçevesi içinde, değişik biçimlerdeki çıkar gruplarının ve toplumsal hareketlerin sistemle bütünleşmesine bağlıdır. Böyle bir bütünleşmenin niteliği, rejimin farklı türleri ile gelişimlerinin farklı evreleri arasında önemli ölçüde değişiklik gösterir. ' 

İkincisi, başkaldırıların ve tartışmaların odak noktasını oluşturan farklı güncel konularla başa çıkma yollarıyla bağlantılıdır. 

Bu sorunlarla etkili bir biçimde başa çıkmanın en önemli yolu, tabii ki, farklı grupların taleplerine en azından bir dereceye kadar rıza gösterebilen ve bu taleplerden ileri gelen sorunlarla başa çıkabilen bazı politikaların yerine getirilmesi ve onlara belli bir şekil verilmesidir. 

Bunun için, örneğin, iş yasası, sosyal güvenlik projeleri ve serbest eğitim üzerine ilerici vergi uygulamaları gibi çeşitli sosyo-ekonomik politikaların gelişmesi, belli oranda artan farklılaşmayla birlikte gelişen birçok grubun ekonomik sorunlarının ve taleplerinin üstesinden gelmiştir. Daha geniş gruplara veya sınıflara tanınan siyasi hakların yaygınlaşması, siyasi alana tam katılım doğrultusunda potansiyel olarak taleplerin aşırılığının önüne geçmiş oldu. Benzer durumlar diğer pek çok alan için de geçerliydi. 

Fakat bu politikalar tüm grupların —özellikle bir grubun isteklerine rıza göstermenin çok sıklıkla diğer grupların isteklerinin reddi anlamına gelmesi mânâsında— bütün taleplerini nadiren tam olarak tatmin etmiştir. 

Değişimin nispeten başarıyla özümsenmesinin ve sürekli olarak ortaya çıkan sorunlarla baş etmenin en önemli ölçüsü bu yüzden, kaybeden grupların, topluma aidiyet hislerinden ve toplumdaki konumlarından henüz büsbütün mahrum olmadıkları, ona tamamen yabancılaşmadıkları ve merkezi kurumlarına ve sembollerine bazı olumlu yönelimleri de hâlâ sürdürdükleri böylesi politikaların bu tür bir yoldan yürütülmesi olmuştur. 

Hem yöneticilerin hem de çeşitli toplumsal sınıfların ve grupların, bu tür politikaların yerine getirilmesine ve ilkelerine 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ilişkin kabulü, büyük ölçüde merkezi sembolik alanlarda bazı başkaldırı sembollerinin hiç olmazsa kısmen birleştirilmesine ve meşrulaştırılmasına bağlıdır. Örneğin, sosyal adalet, dünya vatandaşlığı veya toplumsal haklarla ilgili idealler birçok modern anayasaya girmiştir.?? 

Çeşitli grupların farklı sembollerinin ve taleplerinin bu şekilde dahil edilmeleri, ya başkaldırıyla ilgili sembollerin ve eğilimin meşrulaşması veya kabul edilmesi anlamında ya da içlerindeki başkaldıran unsurların bütünüyle yok edilmesi veya etkisiz kılınması anlamında nadiren gerçekleşmiştir. Bu hem solun hem de sağın itirazları için doğrudur. Birçok Batı Avrupa ülkesinde eşit siyasi katılım, toplumsal adalet ve ekonomik haklar için taleplerin meşrulaşması ne kadar mükemmel olursa olsun hiçbiri, ne ulusal birliğin daha geleneksel, bölgesel ve hattâ bir toplumsal sınıfa ait sembollerini ne de diğer bazı daha liberal, bireysel hakları bütünüyle inkâra kalktı. 

Gerçekten, toplumun merkezine değişik sembollerin dahil edilmesi ve bu politikaların başarıyla yürütülmesi, ister sağda, ister solda, isterse popülist çeşitlilik içinde olsun, daha aşırı yönelimlerin ortaya çıkmasına engel oluşturmadı. Bu tür yönelimler, sürekli bir biçimde birçok küçük okuryazar grubu arasında nispeten tutarlı bir yoldan ve de nüfusun daha geniş kesimleri arasından daha dağınık bir yoldan gelişti. 

Her ne kadar özümsemeyle ilgili bu süreç tamamlanmasa da ayrıcalıklar tanıyan, ayrımcı ve/veya potansiyel olarak despotik talepleri, yönelimlerin çoğunu ortadan kaldırdı ve siyasi sürecin daha düzenli ve kalıcı unsurları içinde, bu yönelimlerle sembollerin ve bunların dönüşümünün kısmen kabulünü mümkün 


kıldı. 


2 S, H. Beer ve A. B. Ulam, eds., Patterns of Government: The Major 
Political Systems of Europe (New York: Random House, Inc., 1962). 


222 Çöküşve Sürdürülebilir Büyüme 


Burada, bu farklı politikaların, daha merkezi, siyasi ve kültürel sembolleriyle gittikçe kaynaşmasından, eğitim, kentsel dönüşüm vb. gibi çeşitli toplumsal sorunları ayrı tutmada başarılı olması can alıcı bir öneme sahiptir. Bu iki tarafın ayrılması ne kadar başarılı olursa, merkezi kurumsal çerçevedeki farklı başkaldırı yönelimlerinin tamamen özümsenmesi de -o kadar büyük olmuştur. 

Tüm bu etkenler, böylesi koşullarda yeni sembollerin ve merkezi kurumların çerçevesi içinde —dahası burada, yukarıda görmüş olduğumuz gibi, sivil bir düzeni ortaya çıkaran birçok somut farklılığın bu tür bazı unsurların içindeki baskın rejimlerin arasında hiç şüphesiz varolmasına rağmen— sürdürülebilir bir sivil düzenin gelişmesini kolaylaştırmıştır. 


Bölüm VII 


İLK SONUÇLAR: ÇÖKÜŞÜN VE 
SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜMENİN KOŞULLARI 


GİRİŞ 

Şimdi daha önce ortaya çıkan soruya ya da soruna geri dönüyoruz: Çöküş ya da durgunlukla ilgili koşullara karşın sürdürülebilir büyümenin koşulları nelerdir? Önceki incelemelerimiz gösterdi ki bu koşullar sadece modernleşmenin sosyo-demografik veya yapısal göstergeleriyle ilişkili değildir. Bir toplumda bu göstergelerle ilgili asgari bir gelişme bile herhangi bir modern yapının gelişmesi için gerekli bir koşul olarak görülse de, bu göstergelerin en uzak alanlara yayılması modernleşmenin süregelen yayılmasını, elverişli bir siyasi veya toplumsal yapının sürdürülebilir büyümeyi sağlamasını, yeni toplumsal ekonomik 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ve siyasi sorunları ele almasını zorunlu olarak gerektirmez.' 
Kabul edildiği üzere, asgari düzeyde bir toplumsal hareketlilik ve yapısal farklılaşma olmaksızın modernleşme mümkün değildir. Kimse, piyasaların, işgücünün, sermayenin gelişmesi olmadan, sanayi malları için talep oluşmadan ve bir ölçüde şehirleşme olmadan modern bir ekonomi düşleyemez. Aynı şekilde, idari bir merkezileşme olmadan ve daha geniş grupların ve toplumsal sınıfların siyasi sürece katılımları ile yöneticilerin bu katılımı etkilemeleri ve kontrol etmeleri yönünde bir eğilimleri olmadan modern bir siyasi sistem güçlükle tahayyül edilebilir. 
Toplumsal yapının stratejik bölümlerindeki kapsamı genişletme ve bunu gerçekleştirme, artan uzmanlaşmayla ilgili ölçütlerin yaygınlaşması da —özellikle toplumsal tabakalaşmada ve meşru bir sistemde— herhangi bir modernleşme sürecinin önemli bir önkoşuludur. 

Ancak bu asgari koşulların ötesinde durum kesinlikle çok daha karmaşıktır. Pek çok yerde —birçok Orta've Doğu Avrupa, Latin Amerika ve Asya ülkesinde olduğu gibi— okuryazarlık düzeyi ve resmi eğitim öğretimin kitleselleşmesi ve şehirleşmenin yaygınlaşması gibi çeşitli sosyo-demografik göstergelerin yüksek bir düzeyde gelişmesiyle sürdürülebilir büyümenin kurumsallaştırılabilmesi arasında belirli ölçülerde ters bağıntı gelişmiştir. 

Böylece, bu çalışmaların çoğunun arkasındaki gizli varsayımın (daha az geleneksel olan bir toplum daha fazla sürdürülebilir büyüme sağlar) yanlış olduğu kanıtlanmıştır. Modernleşmenin çeşitli sosyo-demografik ya da yapısal göstergeleri geleneksel, kendine-yeterli toplumların ya da toplulukların ne dere- 


! K. W. Deutsch, “Social Mobilization and Political Development”, American Political Science Review, 55 (Eylül 1961), 494-495; United Nations, Report on the World Social Situation (New York, 1961); S. N. Eisenstadt, “Modernization and Conditions of Sustained Growth”, World Politics, 16, 4 (Temmuz 1964), 576-594. 
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ce zayıfladığını veya dağıldığını ve de (Dan Lerner'ın kitabının başlığında belirtilen) geleneksel toplumun ne derece yok oldugunu gösterir.? Fakat bu veriler, bu sürekli büyümeyi sağlayabilecek yeni, elverişli bir toplumun ne derece gelişebileceğini veya tam olarak ne tür bir toplumun gelişeceğini, onun kurumsal çevresinin ne olacağını göstermez. 

Benzer bir durum modernleşmede mevcut olan yapısal çeşitlilik konusunda da gözlenebilir. Modernleşmenin bir sonucu olarak vuku bulan yapısal farklılaşma biçimleri kendi modernleşmelerinin ilk evrelerinde kesinlikle her zaman Batı'da hâkim olan bir biçim değildi; bu, daima, ekonomik, siyasi ve kültürel alanlarda uzmanlaşan işlevleriyle birlikte farklı işbirliğinin sürekli olarak büyümesi şeklini almadı ve tüm bu kurumsal alanlarda kapsamı genişletilen ve başarılı olunan ölçütlerin görünüşte gittikçe yayılması ve hayâtın bütün alanlarında kendilerine özgü ilişkilerin eşzamanlı olarak birlikte gerilemesi şeklinde de olmadı. 

Aynı şekilde, ekonomik ve siyasi gelişme arasındaki karşılık - lı ilişkinin oldukça karmaşık ve paradoksal olduğu anlaşılmıştır. 
Oldukça cılız tahminlerin aksine bu ikisinin her zaman bir arada olduğu ve birinin diğerini güçlendirdiği çoğunlukla daha eski literatürde yer aldı; son elde edilen kanıtlar gösterir ki, en azından modernleşmenin sonraki bazı evrelerinde bazen birbirleriyle karşı karşıya gelebilmişlerdir. Temel çelişki, hızlı ekonomik gelişmeler rnodern siyasi yapının karşısında olan birçok geleneksel veya yeni geleneksel grubun gücünü arttırırken, ekonomik gelişmeyi zaafa uğratan değişik çıkarlar doğrultusunda artan siyasi modernleşmenin talepler ve baskılar yaratması olgusunda görülebilir. 

Çöküşlerin, çatışmaların yoğunlaşması ve ekonomik depresyon ile açıklanması yeterince ortaya konmuş değildir. Böylesi 


? D. Lerner, The Passing of Traditional Society (New York: Free Press of Glencoe, Inc., 1958). 
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çatışmaların bu ülkelerde ortaya çıktığı ve mevcut siyasi liderlerin bununla başa çıkamamış olduğu tabii ki doğrudur. Fakat bu niye böyle oldu? Bu, çok önemli olan böylesi çatışmaların ya da kötü ekonomik koşulların olmasından dolayı değildi. 
Başlangıçta muhtemelen tehlikenin büyüklüğünü haber veren çatışmalar ve ekonomik sorunlar meydana gelmiş, diğer gelişmiş ve az gelişmiş ülkelerde, kısmen de olsa, çözüme kavuşturulmuştur. Bu yüzdendir ki, böyle durumlarda bu çatışmaların üstesinden gelinememesi ya da kontrol edilememesi ve yeni ortaya çıkan yapıların sağlamlığını ve sürekliliğini zayıflatan bir kısır döngü içinde kalınması oldukça önemli bir olgudur. 


SEÇKİNLER İLE DAHA GENİŞ TOPLUMSAL 
SINIFLAR ARASINDA KARŞILIKLI İLİŞKİLER 


Modernleşme modellerinin analizinde kullanmış olduğumuz diğer bazı değişkenlerin incelenmesiyle büyümenin karşısında çöküş koşullarıyla ilgili birtakım açıklamalar —içinde modernleşmenin geçici düzenini oluşturdukları, farklı seçkinlerin modernleşen yönelimleri, bu yenileşen gruplarla toplumsal sınıfların ve kurumsal yapılar arasındaki ilişkiler— bulabilir miyiz? 

Bu karşılıklı ilişkilerin önemi, modernleşme sürecinde aslidir. Böyle bir süreç sadece modernleşmeyle ilgili hedeflerin gerçekleştirilmesinin seçkinlerce harekete geçirilmesi değil, aynı zamanda, mali kaynaklarla ilgili ihtiyaç duyulan çareler ve farklı toplumsal sınıflar tarafından oluşturulan modern kurumların, örgütlerin ve faaliyetlerin sürdürülmesine de bağlıdır. Ayrıca bunun gibi toplumsal sınıfların, bu kaynakların yaratılmasıyla farklılaşma süreçlerinin gelişiminde hazır bulunan sorunları giderebilmelerine ve modernleşen çeşitli seçkinlere kaynakları temin edebilmelerine de bağlıdır. Farklı grupların ve toplumsal sınıfların böylesi kendi kendilerine modernleşmeleri ile çeşitli seçkin gruplarının modernleşme çabaları arasındaki ilişkiler, kaçınılmaz bir biçimde bu farklı toplumsal sınıfların türlü siyasi taleplerinin gelişmesini, yaratılan onlarca kaynağın alanını ve toplumsal sınıfların siyasi olarak kendilerinin farkına varmalarını, aynı şekilde, modernleşmenin çok önemli sorunlarını karşılıklı olarak anlamalarını ve seçkinlerin onları çözme yeteneğini büyük ölçüde etkiler. 

Farklı seçkinlerle daha geniş toplumsal yapı arasındaki bu karşılıklı ilişkilerin görünümleri içinde sürdürülebilir büyüme açısından en önemlisi, ilk olarak, modernleşme sürecinde yer alan farklı toplumsal sınıfların modernleşmelerinin, ilerlemelerinin genel düzeyi ile bu süreçte meydana getirilen onlarca kaynağın genel düzeyidir. İkincisi çeşitli toplumsal sınıfların değişik tarzda özerk düzenleyici mekanizmalar geliştirebilmeleri ve modernleşme süreci için kaynak temin etmeleridir. Üçüncüsü, modernleşmekte olan seçkinlerle belli başlı toplumsal sınıflar arasındaki geçişlilik veya yakınlık ile ilgili boyuttur. Dördüncüsü, özellikle bir yanda daha teknik, profesyonel ve yönetici seçkinler ile diğer yanda daha yaygınlaşmış, birliği sağlayan siyasi ve kültürel seçkinler arasında farklı seçkin gruplarının birbirleriyle olan ilişkileridir. 

Buraya kadar, modernleşmekte olan seçkin veya seçkinler ile en önemli grup ve katmanlar arasında edilgen de olsa bir yakınlık vardır, ve modernleşmekte olan belli başlı seçkinler arasında siyasi modernleşme süreci, etki sahası oldukça geniş olan sosyal patlamalarla birlikte kararlıdır. 

Benzer şekilde, başlıca toplumsal sınıflar içlerinde ne kadar güçlü ve birlik olurlarsa ve bu sınıflar çeşitli kurumsal alanlardaki modernleşme süreçlerine ne kadar katılabilirlerse, çeşitli modern kurumları ve örgütlerin hizmetine sunabildikleri kaynakları o ölçüde artar. Yine, gerçekçi siyasi talepleri dile getirmeye ve seçkinlerce şekillendirilen belli başlı siyasi hedefleri ve politikaları etkilemeye yönelik, kendilerine özgü bir işleyişle, modernleşmede ve artan farklılaşmada hazır bulunan sorunlardan bazılarını yoluna koyma mütekabiliyetleri de o ölçüde artar. 
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Daha genel bir ifadeyle görünen o ki, genelde modernleşmenin sürekli gelişimi ve kurumsallaşması, özelde ise siyasi olarak modernleşme, toplumdaki yeni anlaşmazlıklara ve belli başlı toplumsal sınıfların birlikteliğinin zayıflamasına yol açmadan, modernleşmekte olan seçkinler, nispeten güçlü ve birleştirici oldukları ve farklı toplumsal sınıfların desteklerini yeterince harekete geçirebildikleri ölçüde daha da genişlemeye meyillidir. 

Böylesi koşullar, bunun gibi herhangi bir modern veya modernleşmekte olan toplumda, hem daha önce Durkheim'ın ifadesiyle belirtilmiş olan “sözleşmeci” ve “sözleşme öncesi” yapılar hem de sözleşmeci (idari, teknik veya ekonomik) ve sözleşme öncesi (kültürel, siyasi ve profesyonel) alanlara daha fazla yoğunlaştığı halde farklı seçkinlerin, çok fazla farklılaşmadığı ve antagonistik bir hale gelmediği bir ortamın gelişmesini sağlar. 

Bununla birlikte, çeşitli seçkinlerin ve toplumsal sınıfların bu özelliklerinin ve aralarındaki ilişkilerin gelişmesini kolaylaştıran koşullar nelerdir? 

Bir yandan süregiden modernleşme diğer yandan çöküş durumlarıyla ilgili önceki analizler, başkaldırının potansiyel yönelimlerinin başarıyla özümsenmesinin, görece esnek bir kurumsal yapının —toplumsal ve siyasi yönelimlerin çok farklı türleriyle ilgili ortak çerçeveler içinde eşzamanlı olarak varolan farklılaşmış çıkarların bir araya getirilmesinde ve uzlaşımın farklılaşmış düzeylerinin ve çatışmaların çözümüyle ilgili yargılama usullerinin gelişmesinde en iyi biçimde görülebilen bir esneklik- gelişmesindeki koşullara ve sonuçlara oldukça bağlı oldugunu gösterir. Böyle esnek bir kurumsal yapı, sürekli bir biçimde merkezi siyasi kurumlara doğru çekilen yeni grupların toplumsallaşmaları, farklı gruplar arasında modernleşmeye yönelik olumlu yönelimleri güçlendirmek ve desteklemek ve bazen de kendi gelişimlerini kolaylaştırmakla ilgili çok önemli işlevleri yerine getirebilir. 
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YAPISAL ESNEKLİK: SİYASİ ALAN 


Toplumsal düzenin temel iki alanındaki —siyasi alan ve toplumsal örgütlenmenin daha geniş alanı— bu tür bir esnekliğin başlıca tezahürlerini gözden geçireceğiz. 

Siyasi alandaki bu tür bir esnekliğin varlığı ve gelişmesi, siyasi kurumların yenileşen ile daha muhafazakâr yönleri arasındaki belli bir karışıma bağlıdır.” 

Yukarıda çeşitli konulardaki analizler gösterdi ki, siyasi degişime ve yenileşmeye yönelik dürtü, siyasi örgütlerin ve kurumların tüm farklı tiplerinde yer alabildiği halde bazı tip siyasi örgütler özellikle böylesi yenileşme çabalarının ve siyasi değişmeyle ilgili kurumsallaşmanın yürütücü gücü gibi görünürler. 
Siyasi yenileşmeyle ilgili mücadele alanlarından biri, özellikle toplumsal bir hareket sonucu gelişen ve merkezi bir siyasi liderin ve seçkinin faaliyetleri aracılığıyla içinde farklı çıkar gruplarının bütünleştiği siyasi partidir. Böyle partilerin liderleri sıklıkla bazı hedefleri yerine getirmeye' çalışır ya da değişimi yönetirler ve en geniş desteği sağlamak için farklı çıkar gruplarını ve daha geniş bir kamuoyunu birleştirip çok büyük bir desteği harekete geçirmek zorundadırlar. 

Değişime ve siyasi yenileşmeye yönelik diğer bir talep, örgütlenen siyasi liderlerden, toplumsal, siyasi, profesyonel ve kültürel seçkinlere ve kamuoyunun daha yaygın farklı biçimlerine kadar, nispeten bağımsız liderlerden ve kamuoyundan ileri gelebilir. 


*C. J. Friedrich, Constitutional Government and Democracy (yeni baskı) (New York: Blaisdell Publishing Co., 1950); H. Finer, The Theory and Practise of Modern Government (New York: John Wiley & Sons Inc., 1962), öz. I, YI. Bölümler; ve S. N. Eisenstadt, “Political Modernization: Some Comparative Notes”, /nternational Journal of Comparative Sociology, 5, 1 (Mart 1964), 3-24. 
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Böylesi bir liderlik anlayışı, siyasi örgütün herhangi bir biçiminde veya tüm biçimlerinde bulunabildiği halde, partilere ve temsilci-yasamacı yapılara yönelik en azından bazı faaliyetlere ve yenileşme isteklerine yön verme eğilimindeydi. i 

Diğer büyük siyasi örgütler ve kurumlar, —yönetici ve bürokrasi— liderler (modernleşmenin belli evrelerinde daha geleneksel yöneticilerin haricinde gelişebilen) veya partilerle yakından ilişkili olmadıkça genellikle daha muhafazakâr olma eğilimindedirler; bu adeta siyasi olarak yenileşmenin fidanları — böylesi bir liderlikle bağlantılı olmasına rağmen anlaşılabilir yenileşme faaliyetlerini kolayca geliştirebildikleri— gibidir. 

Bununla birlikte bu tür değişimlerin ve yeniliklerin kurumsallaşması ve özümsenmesi, yenilenen grupların ve örgütlerin yönetim ve büroktasiyle yakından ilişkili bir hale geldiği düzeye ve böylesi yapıları geliştirebilmesine ve bunlar içinde çalışmasına büyük ölçüde bağlıdır. 

Bürokrasi ve yönetim, nüfusun çeşitli kesimleri ve gruplarına yönelik idari hizmetleri yerine getirmek için ve siyasi sürecin düzenlenmesi ile siyasi yapıyı sürdürmek için gerekli olan bazı çerçeveleri önceden oluşturur. Üstelik, yönetim genellikle siyasi topluluğun sembolü olarak hizmet ettiği için, siyasi sistemin devamının sağlanmasında çok önemli bir rol oynar. 

Bu yüzden, daha önce gördüğümüz gibi siyasi modernleşmenin en önemli sınavı olan siyasi yenilenmeyle ilgili süregelen bir kurumsallaşma ile değişen siyasi taleplerin ve örgütlerin özümsenmesinin mümkün olması, büyük ölçüde, bunlarla daha yenilikçi örgütler arasında, bu yapıların işlevlerinin kalıcı bir yoldan ve süreklilik arz eden, sürdürülebilir bir modus vivendinin kurulabilmesine bağlıdır. 

Böyle bir modus vivendmin kurulması büyük oranda, değişik partilerin daha geniş çerçeveleri içinde farklı türlerdeki çıkar gruplarının ve toplumsal hareketlerin bütünleşmesine ya da bunun gibi işlevleri yerine getiren başka gruplara bağlıdır. Öte yandan, farklı siyasi kurumlar arasında böyle bir modus vivendmin kurulması, siyasi partilerin çatısı altında veya parti benzeri örgütlerin içindeki siyasi seçkinlerin, toplumsal hareketler ve çıkarlarla ilgili bütünleşmeyi gerçekleştirebilmelerini büyük ölçüde kolaylaştırır. 

Böyle bir esneklik ve özümseme kapasitesi, yapısal çeşitliligin veya örgütün sadece tek bir türüne bağlı değildir, daha önce gördüğümüz gibi çok partili veya tek partili rejimlerle küçük ölçekli veya büyük ölçekli (bürokratik) örgütler gibi birçok farklı yapısal düzenleme içinde bulunabilir. Siyasetin bazı genel ilkeleri altında değişen çıkarların ve taleplerin bu şekilde bütünleşmeleri ve sınıflandırılmalarının gerçek niteliği, değişik türdeki rejimlerle gelişimlerinin farklı aşamaları arasında büyük ölçüde değişiklik gösterir, yine de “siyasi parti” faaliyetleri çerçevesinde farklı siyasi çıkarların, faaliyetlerin ve örgütlerin bu şekilde bir bütünleşmesi herhangi bir modern siyasi sistemin kurumsallaşmasıyla ilgili önceden gerekli olan temel bir koşulu oluşturur. 


STATÜ SİSTEMLERİNİN KATILIĞI VE ESNEKLİĞİ 


Modernleşmeye olumlu yönelimleriyle birlikte bir araya gelen toplumsal sınıfların gelişmesini kolaylaştıran modern bir kurumsal yapının gelişmesi sadece siyasi yapının kimi özelliklerinin belli bir şekil almasını değil, aynı zamanda, daha geniş bir toplumsal yapı içinde —ve özellikle merkezi toplumsal kurumlar, ortaya çıkan modern merkez ve daha geniş toplumsal sınıflar, çevresi arasında birleştirici unsurlar olarak işlev gören bu tip görünüşler içinde- belli bir esnekliğin gelişmesine de bağlıdır. Değişimin sürekli özümsenişi, bir yandan ortak kurumsal çerçevelerde, farklı toplumsal grupların ve rollerin yeniden düzenlenmelerini, zenginliğin, gücün ve prestijin dağılışıyla ilgili sürekli yeniden yapılanmayı kolaylaştırırken, öte yandan gruplar ve iktidarın yapısıyla ilgili sabit, eskimiş düzenlemeleri terk 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etmeye yönelen toplumsal süreçlerin gelişmesini zorunlu olarak gerektirmiştir.* 

Çeşitli seçkinlerin ve toplumsal grupların statü sembolleri açısından özerk ve karşılıklı açık oluşlarında kendini gösteren statü sisteminin esnekliğinin gelişme boyutu burada çok önemlidir. 

Muhtemelen böyle bir özerkliğin ve statü yöneliminin en belirgin örneği, yukarıda gördüğümüz gibi, Batı Avrupa'nın modernleşen ilk topluluklardan olan pek çok Protestan grubun içinde bulunur.” Bunlar, görmüş olduğumuz gibi iki niteliğin veya yönelimin birleşmesinde kendini göstermiştir. İlki, ekonomik alanla sınırlı olmayan fakat daha geniş bir toplumsal katılım ile yeni, daha geniş siyasi yapılar ve ölçütler oluşturmak doğrultusundaki talepleri de kapsayan, “dünyevi” yönelimlerinden kaynaklanan daha geniş bir toplumsal yapıya doğru olan açıklıklarıydı. Protestan gruplar ikinci olarak, kendi statü yönelimleri bakımından belli bir özerklik ve öz-yeterlilikle (selfsufficiency) karakterize edildiler. 

Böylesi bir özerkliğin bazı unsurları, görmüş olduğumuz gibi diğer pek çok toplumda farklı biçimlerde görülebilir. 

Statü yöneliminin bu şekildeki görece özerkliği ve esnekliği farklı gruplar ve toplumsal sınıflar arasındaki karşılıklı ilişkileri büyük ölçüde etkileme eğilimindedir. Bu durum, daha eski grupların birlik beraberliğini büyük bir kesintiye uğratmadan bazı yeni statü ölçütlerinin ve gruplarının gelişmesini mümkün kılabilir. Ekonomik, örgütsel ve siyasi alanlardaki yeni modern 


* S. N. Eisenstadt, Zssays on the Sociological Aspects of Political and Economical Development (The Hague: Mouton, 1961), öz. s. 49-53. 

` M. Weber, The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, çev: T. 
Parsons (New York: Charles Scribner’s Sons, 1958); R. H. Tawney, Religion and the Rise of Capitalism (New York: Harcourt, Brace & World, Inc., 1926); H. Trevor-Roper, “Religion, the Reformation and Social Change”, Historical Studies, 4 (1965), 18-45. 
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rolleri öğrenmeye istekli olan yeni seçkinlerin gelişmesini de büyük ölçüde kolaylaştırabilir. 

Bunun gibi yeni seçkinler (ya da yeni görevleri ve davranış modellerini öğrenmiş olan eski seçkin zümrenin üyeleri) sıklıkla toplumların bünyesinde meşru bir yer elde edebilirler ve böylece daha eskilerle birlikte modus wvendmin yeni bir biçimine ulaşabilirler. Statüyle ilgili yeni ölçütler (ekonomik kazanımlar ve uzmanlaşma, siyasi bir partiye katılım veya gençlik hareketleriyle ilgili) sadece tek bir ölçüte göre oluşturulan, kapalı gruplar meydana getirmeden ve bu yoldan ortak bir yapı içinde nispeten değişik örgütlerin sürekli gelişmesine imkân sağlayarak daha eski geleneksel statülerin birçoğuyla çakıştı. 

Pek çok durumda yeni gruplar yalnızca mevcut toplumsal konumlara kabul edilme hakkına sahip olmazlar, belli başlı konumlara kabul edilmede, zenginlik, güç ve prestij ile izlenecek yolla ilgili yeni biçimler veya semboller de gelişebilir; ve hepsine nazaran farklı grupların görece konumları sürekli olarak değişebilir. * 

Böylesine bir statü esnekliğinin somut yapısal birleşimi, Batı toplumlarında gelişen tiplerinde olduğu gibi, çok çeşitlidir ve kesinlikle belli bir tiple sınırlı değildir. Bu yüzden, mesleki, siyasi ve toplulukla ilgili alanlar arasındaki bir farklılaşmayla birlikte kendine özgü yeni birimlerin —ekonomik ortaklıklar, hizipler ya da semt sakinleri— sürekli olarak ortaya çıktığını ve neredeyse bölündüğünü görmüş olduğumuz Japonya'daki durum ya da toplumun yüksek kesimlerine atfedilen eğilimleri yok etmeye yönelik Rusya'daki girişimler, böylesi bir statü esnekliğinin somut, yapısal olarak farklı gelişmeleriyle ilgili ilginç göstergelerdir.' 


© Eisenstadt, Zssays, a.g.m. 

TE. Vogel, /apan's New Middle Class (Berkeley, Calif.: University of California Press, 1963); R. Feldmesser, “Towards a Classless Society?” A. Inkeles ve K. Geiger, ed., Soviet Society içinde (Boston: 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Ancak bu açıklık ile statü esnekliğinin mevcudiyeti, toplumsal farklılaşmanın ve modernleşmenin herhangi bir düzeyinde güvence altına alınamaz; toplumsal hareketliliğin sırf yayılmasıyla da temin edilemez. Yukarıda görmüş olduğumuz gibi, farklı grupların ve örgütlerin tek bir şeye bağımsız-atfedilmiş kapalılıkları ile bir noktada donup kalmaları konusundaki karşıt eğilimleri, karmaşanın veya farklılaşmanın her düzeyinde ortaya çıkabilir. Modernleşmenin gelişmesi için toplumsal hareketliliğin ve farklılaşmanın açık bir biçimde yayılması zorunlu bir koşul olduğu halde, çözünme karşısında sürdürülebilir büyüme için yeterli koşulları temin edecek açıklığı ve statü esnekliğini böyle bir yayılma teşvik edecektir. 

Yapısal düzenlemelere atfedilen tıkanma konusunda böylesi bir statü esnekliği ile karşıt eğilimlerin her ikisi de toplumsal örgütlenmelerle —siyasi partilerde, işçi örgütlerinde, farklı alanlarla ve izlenecek yollarla ilgili hareket kabiliyetlerinde— ilgili tüm alanlarda bulunabilir ve özgül herhangi bir yapısal biçime ya da gelişme düzeyine zorunlu olarak bağlı değildir. Benzer şekilde, girişimciler, profesyonel gruplar ya da işçi grupları veya örgütlenmelerinde olduğu gibi, üstteki aristokratlar, çeşitli orta sınıflar, görünüşte benzer toplumsal gruplar ya da sınıflar içinde de vuku bulurlar. 

Böyle bir statü esnekliğinin gelişmesi, farklı gruplar içinde ve özellikle aralarındaki ilişkileri düzenlemede, modern toplumlar içinde, özerk olana karşı evrensel olanla ilgili görece üstünlük farklarıyla yakından ilişkilidir. 

Modern toplumda ortaya çıkan herhangi bir grup, topluluk ya da örgüt içerisinde özerkçi, mâl edilmiş ve yayılan pek çok yönelim kaçınılmaz olarak sürüp gitme ve gelişme eğilimindedir. Böylece yerel topluluk düzeyinde arkadaşlık, çoğunlukla da akrabalık ve ortak yaşama alanlarıyla ilgili bağlar, modern dü- 


Houghton Mifflin Company, 1961), s. 573-582; ve N. De Witt, “Upheaval in Education”, Problems of Communism, 7 (Ocak 1959). 
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zende sürdürülen ve sıklıkla da yeniden yapılandırılan özerkçi ve mâl edilmiş pek çok yönelime sahiptir.8 Benzer şekilde, herhangi bir örgüt içerisinde, özellikle yöneltilmiş olsa da, bunun gibi özerkçi ve mâl edilmiş pek çok yönelim ile ilişkinin de degişik ilksel gruplar şeklinde ya da faaliyet alanlarını genişletmeye ve bir topluluk içinde birtakım “tekelci” konumları elde etmeye yönelik böylesi örgütlenmelerin girişimleriyle gelişme eğilimindedir.? Merkezi topluluğun sembolik düzeyinde ve bir dereceye kadar meşru düzeyde bunun gibi özerkçi birçok yönelim ortaya çıkar.'“ 

Herhangi bir modern toplumun açıklık ve esneklik düzeyi, sadece özerkçi bağların tümünün erozyona uğramasına değil, daha evrenselci olanlar bakımından özgül yapısal yerleşmelerine de bağlıdır. Özellikle evrensel ölçütlerin yaygın olmasına ve farklı gruplar, toplumsal sınıflar ve kurumsal alanlar arasında birbirlerine bağlanan çeşitli alanların ve mekanizmaların meydana getirilmesine, bunlara girişi düzenlemeye, toplumdaki genel seferberliğe ve verili bir durum ile güç dengesi dışında herhangi bir aşamada hevesle başlayan yeni birimlerin süregiden şekillenmesiyle ilgili imkânların düzeyine de bağlıdır. 


ë S. N. Eisenstadt, “Bureaucracy, Bureaucratization, Markets and Power Structure”, Essays in Comparative Instituitons (New York: John Wiley & Sons, Inc., 1965), s. 175-216. 

9 Eisenstadt, a.g.y.; ve Talcott Parsons, Systems and Process in Modern Societies (New York: Free Press, 1960), öz. I. Bölüm. 

1 T, Parsons, Socities in Comparative and Evolutionary Perspectives, 
yayına hazırlanıyor; E. Shils, Political Development in the New States (The Hague: Mouton, 1962); W. J. Goode, /ndustrialization and Family Change, North American Conference on the Social Implications of Industrialization and Technological Change (Chicago, 1960); B. F. Hoselitz, Sociological Aspects of Economic Growth, ve C. Kerr, Industrialism and Industrial Man (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1960). 
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Bu sonuç, gelenekselciliğin düzeyleriyle modern koşullara uyarlanmadaki başarı arasındaki ilişki sorununa temel bir yaklaşımla ilgili temel bir reform çabasını gerektirir. Önceki analizler gösterir ki, geleneksel bir toplumu karakterize eden yapısal nitelikler, kendi içlerinde, zorunlu olarak modern koşullara uyum gösterme ve uyarlanmayla ilgili en önemli belirleyici ölçüler değildir. Önemli özellikleri olarak ise, aile ve topluluk dayanışması, seçkinlerin ve katmanlaşma sistemlerinin esnekliği ile her zaman geleneksel toplumların temel yapısal “tipolojik” özellikleriyle doğrudan ilintili olmayan ve tüm yapısal özelliklerinden çok, toplumların bu farklı türleriyle ortak bir çerçevede mevcut olan farklı alt gruplar arasındaki kültürel farklılaşma ve birbirleriyle olan ilişkilerle daha yakından ilintili olan diğer muhtemel etkenler olarak görünürler."! 


YAPISAL ESNEKLİĞİN BAZI KOŞULLARI 


Böylesi bir yapısal esneklik ile belli başlı seçkinlerin ve toplumsal sınıfların açıklıklarıyla ilgili süreklilik ve gelişme, pek çok yapısal etken, kurumsal düzenleme, süreç ve koşulla birçok biçimdeki kurumsal düzenlemeyle ilgili süregiden işlevsellik ve gelişim yoluyla büyük ölçüde güçlendirilebilir. Bu tür kurumsal düzenlemelerin en önemlileri, çeşitli toplumsal birimlerin yeniden belli bir şekil alması ve hareket kabiliyetiyle ilgili süreçler aracılığıyla kurumsal alanlar, roller ve kişinin konumunu degiştirme imkânı için özgürce paylaşımı ve kabul edilmeyi garanti eden temel yasal ve siyasi çerçevelerdir. İçinde çeşitli grupların ve toplumsal sınıfların bir araya gelebildiği ve birlikte hareket edebildiği eğitim kurumları, açık toplum kuruluşları ve gönüllü kuruluşlar, muhtemelen böyle yapıların siyasi alan dışındaki en iyi örnekleridir. Tüm bunların içinde merkezi kurumsal modern yapıların kurulmasıyla ilgili ilk modeller büyük önem taşırlar. 


" Eisenstadt, Zssays in Comparative Institutions, 11. Bölüm. 
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Esnek siyasi sembollerle merkezi, siyasi ve yasal çerçevelerin, siyasi-miili kimliğin ortak sembollerinin ve siyasi mücadelenin, yasama ve yönetim organlarının kurulması ve devamının sağlanması, modern bir siyasi toplulukla gelişmiş bir sivil düzenin içerisine çekilen farklı gruplar ile toplumsal sınıflar arasındaki modern açıdan farklılaştırılmış siyasi kimliğin ve eğilimin gelişmesi için önceden gerekli olan temel şeylerdir."? 

Bu kurumlar daha geniş grupların ve toplumsal sınıfların siyasi olarak süregelen toplumsallaşmasının, yani merkezi siyasi alanlarda özümsenmelerinin, siyasi oyunun başlıca kurallarıyla ilgili değişiklikleri kabul etmelerinin, bu oyunun talepleriyle ilgili düzenlemelerin ölçütleri ya da siyasi mücadelenin kurallarıyla ilgili yasal hakların ve yargılama usulleriyle idari hizmetlerin tahsis edilmesinin önemli bir unsurunu oluşturur." Aksine böylesi çerçevelerin gelişmemesi, çeşitli seçkinlerin ve daha geniş toplumsal sınıfların kapalılığını ve bölünmüşlüğünü arttırabilir. 

Böylesi yapılar gelişemediği sürece, toplum-içi çatışmaların düzeyi ve suç örgütleriyle ilgili yapısal ikiliğin çeşitli özellikleri kolaylıkla sürüp gidebilir ve hattâ artan toplumsal hareketlilik ve farklılaşmayla gittikçe yoğunlaşmış bir hale de gelir. Çöküş durumlarının en önemli özelliği yüksek düzeyde farklılaşmanın sadece gelişmemişliği değil, bu yapısal ikiliğin devamlılığıdır. 
Fakat siyasi olarak toplumsallaşmanın unsurları olan bu merkezi sembollerin ve kurumların etkililiği ve sürekliliği salt kendi kurumları sayesinde meydana getirilmez ya da temin edilmez. 
Bu etkililik ve süreklilik, çeşitli grupların hem kendi sorunla- 


12 G. Almond, “Introduction: A Functional Approach to Comparative 
Politics”, G. Almond ve |. S. Colemans, ed., The Politics of Developing Areas içinde (Princeton, N. J.: Princeton University Press, 1960), s. 3-64; E. Shils, a.g.m.; M. Lipset, Political Man (Garden City, N. Y.: Doubleday & Company, Inc., 1960). 

5 Lipset, &.g.y. 
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rıyla başa çıkılabildiği yeni düzenleyici yapılarla hem de daha geniş modern çerçevelerle ve sembollerle genel, olumlu yönelimlerin gelişebilmesini etkilediği ölçüde diğer tamamlayıcı pek çok etkene, sürece ve koşula büyük ölçüde bağlıdır. 

Modernleşmenin genel temposunun birkaç yönü ile farklı kurumsal alanlardaki modernleşmenin farklılık gösteren temposu çok önemlidir.!* Ekonomik gelişmenin ve ilerlemenin sürekliliğinin tam olarak sağlanması da oldukça önemlidir. Bu süreklilik ne kadar çok sağlanırsa yeni, modern bir düzene çeşitli grupların ve toplumsal sınıfların uyumu da o ölçüde olumlu olur. 

Modernleşmenin farklı krizleriyle etkili bir şekilde başa çıkmaya yönelik kurumların görece yeterliliklerini etkilemesi yüzünden farklı kurumsal alanlardaki modernleşmenin geçici düzeni hiç de daha az önemli değildir. Bu farklı krizlerin ve sorunların aynı zamanda ortaya çıkışı ne kadar az olursa modern kurumsal sistemin özümseme kapasitesi de o kadar artar. 

Aynı şekilde, çatışmaları bir düzene koyan yapıların oluşturulmasından ve şiddetli çatışmaların başlamasından önce, daha geniş gruplar arasında çatışmaların kabul edilmiş bir yasal çerçevesiyle ilgili olarak doğal bir eğilim geliştiği ölçüde bu özümseme kapasitesi de artar. 

Böylece aynı anda birleşmelerinin önüne set çekmeden, çevresinden önce, merkezi siyasi kurumların modernleşmesi vuku bulduğu sürece sürdürülebilir büyüme konusunda şanslar artar. Benzer şekilde, bir yandan toplumsal grupların dini ve ideolojik dönüşümleri diğer yandan da modern ekonomik yapıyla bütünleşmeleri, aşırı siyasi taleplerin gelişmesiyle tam olarak siyasallaşmalarından önce vuku bulduğu ölçüde bu şanslar daha da artar. Son olarak, manevi değerler ve statü dönüşümleri, ekonomik farklılaşmayla birlikte yürüdüğü ya da en azından 


14 A.g.y., 1. Bölüm, s. 45-178. 
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çok arada kalmadığı sürece düzenleyici mekanizmaların gelişmesi daha başarılı olur. 


İDEOLOJİK DÖNÜŞÜM VE SEÇKİNLERİN 
BİRLEŞMESİ 


Bununla birlikte, çeşitli grupların ve toplumsal sınıfların —ve özellikle kurumsal esnekliğin gelişmesi bakımından çok önemli bulduğumuz seçkin gruplarının— birleştiriciliği ve açıklıkları, sadece daha önce incelenen daha genel süreçlere değil, iç dönüşümü sağlayan güçleri ve ideolojik ya da değerle ilgili dönüşüm kadar bu seçkinlerin ve grupların daha geniş bir toplumsal çerçeveye yerleştirilmelerine de bağlıdır. Üstelik böyle bir dönüşüm, süregiden yapısal esneklikle ilgili gelişmeyi çabuklaştıran bu yapısal mekanizmaların desteklenmesi kadar modernligin kendine göre hedef belirlediği değerlere bağlılıkların gelişmesi için de çok önemlidir. 

Bu, Weber'in Protestan Etik hakkındaki klasik tezlerine oldukça uygundur.” Bu tezler, farklılaşan yeni toplumsal yönelimlerin gelişmesi ve bir dereceye kadar da daha fazla farklılaşan değer sistemlerinin kurumsallaşması yüzünden dini inançlar ve değerlerdeki değişikliklerin önemini vurgular. Weber'in ahalizlerindeki başlıca vurgu, farklı kurumsal alanlarda, çoğunlukla ekonomide ve bir ölçüde de bilimsel alanlardaki bi- 


5 Weber, a.g.m. Bu konudaki tartışmalarla ilgili bir derleme için bkz. 
R. W. Gren, ed., Profestanism and Capitalism: The Weber Thesis and its Critics (Boston: D. C. Heath & Company, 1959); ve S.N. 
Eisenstadt, ed., Religious Transformation and Modernity: The Protestan Ethic Thesis in Comparative Perspective (New York: Basic Books, Inc., 1967). 
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reylerin güdülenmelerine bu tür dini yönelimlerin etkisi üzerinedir.!* 

Böyle bir gelişmeye dair bu dini değerlerin önemi, ilk olarak içeriklerinden, yani seküler ve daha kutsal alanlar arasında yükselen aşkın eğilimler, bireyselcilik ve artan farklılaşma ile bu içeriğin bireylerin güdülenmeleri ve eylemlerine yön vermeleriyle ilgili etkisini vurgulaması gerçeğinden kaynaklandı. Bu yönelimleri ortaya çıkaran grupların yapısal olarak geldikleri yerlerden de kaynaklandı —bunlar çoğunlukla açık mezheplerde örgütlenen bu yönelimleri hem yukarıya, merkezi kurumların çerçevesi içine hem de aşağıya, nüfusun daha geniş kesimlerine doğru yayabilen, ekonomik ve kültürel faaliyetler üzerine yogunlaşan gerçekte ikincil seçkinlerdi. 

Üstelik, bu yönelimler, bir bakıma ulusal birliğin daha erken ortaya çıktığı ve milliyetçiliğin bizatihi kültürel yenileşmenin bir odağı haline gelmediği toplumlarda gelişti ve ilk olarak kurumsallaştırılmaya başladı. 

Bu muhtemelen, yeni gelişen yapılar içinde, toplumsal rollere dair bir esnekliğin kurumsallaşmasını büyük ölçüde çabuklaştırmış olan yenilik getiren grupların yapısal olarak geldikleri yerler ve bu değer yönelimleriyle ilgili içeriklerin bir bileşkesi ve bir toplumun değer ve ideolojik olarak dönüşümü diye de adlandırılabilen gelişmesidir. Böyle bir dönüşüm, sadece yeni faaliyetlerin hayata geçirilmesi konusunda bir güdülenme sağlamadı, yeni ortaya çıkan, farklılaştırılan toplumsal yapının sembolik ifade biçimleriyle anlamlandırılmasını da sağladı." 

Diğer toplumların hiçbirinde, modern düşüncelerin başlıca taşıyıcıları olan ikincil seçkinlerin, en çok ekonomik ve kültürel alanlarda aktif oldukları; daha geniş toplumsal grupların ve 


“ Tawney, a.g.m.; Trevor-Roper, a.g.m,; ve S. A. Burrell, “Calvinism, Capitalism and the Middle Classes: Some Afterthoughts on an Old Problem”, Journal of Modern History, 32 (1960), 129-141. 

7 Trevor-Roper, a.g.y.; ve Burrell, a.g.y. 
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toplumsal sınıfların, ekonomik ve ideolojik olarak modernleşen bu etkilere ve eğilimlere çok büyük ölçüde açık oldukları ve yeni ortaya çıkan daha geniş ekonomik ve kültürel yapılar ile merkezdeki yeni siyasi kurumları yörüngesine doğru gittikçe çekildikleri bir durum tarafından karakterize edilen modernleşmenin ilk başladığı yer olan Batı Avrupa ve Birleşik Devletler'dekine benzer bir duruma ulaşamayız. 

Üstelik, bu örneklerin birçoğunda, milliyetçiliğin bizatihi kültürel yenileşmenin bir odağı haline geldiği ve ikincil seçkinlerin arasında benzer yeni dini ve ahlâki yönelimlerin gelişmemiş olduğu bir durum ortaya çıktı. 

Bu yüzden tüm bu örneklerde, seçkinler, toplumsal sınıflar içinde her ne kadar daha modernleşmiş güçler olsa da eyleme geçme, teşvik etme ve düzenlemeyle ilgili sorunlarla karşı karşıya kaldılar. Ancak, bu faaliyetlerin gelişmesiyle sahip oldukları ideolojik yönelim, kendilerine hizmet ettiği ya da engel olduğu ölçüde, daha geniş bir toplumsal yapı içinde bu seçkinlerin bir konum elde etmeleriyle birlikte büyük ölçüde değişiklik gösterdi. 

Burada “büyümeyi-kamçılayan” ile “durgunlaştıran” seküler ideolojiler!8 —yeni sembolleri ve siyasi yapıları meydana getirdikleri halde, sürdürülebilir büyümeyi hızlandıracak olan kendi toplumları içindeki herhangi bir yapısal dönüşümü üzerinde etkili olamayan bu modernleşmekte olan (milliyetçi, siyasi ya da toplumsal) seçkinler ve ideolojiler ile, bu gibi değişiklikleri ve dönüşümleri hayata geçirmede görece daha başarılı olan Meksikalı, Türk, Japon seçkinlerle Batı Avrupa'nın ilk modernleşmekte olan seçkinleri— arasında bir ayrım yapabiliriz. 

Bu son seçkinler, ideoloji ve değerler bağlamında, kültürlerindeki geleneksel unsurları inkâr etmedikleri halde, bu yeni sembolik çerçeveler içinde bir bütün oluşturdukları yeni, daha 


8 S. N. Eisenstadt, “Breakdowns of Modernization”, Economic 
Development and Cultural Change, 12, 4 (Temmuz 1964), 345-367. 
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esnek bir dizi sembolün ve kolektif kimliğin gelişmesini amaçladılar. Daha geniş toplumsal grupların ve sınıfların manevi degerlerinin dönüşümü ile bu gruplar arasındaki yeni, daha esnek yönelimlerin gelişmesini de amaçladılar. 

Daha önceki yönelimlere karşın, diğer ülkelerdeki seçkinler arasında, mutlak bir “kapanma”, toplumsal rollerin özgül, belirli ve oldukça sınırlı türleri üzerine toplumda süregelen bir vurgu görürüz. Bunlar genellikle, aşkın ya da geniş ölçüde evrenselci yönelimleri kapsamadı. İdeoloji ve değerler bağlamında iç dönüşümleri oldukça zayıf oldu. Çoğunlukla önceki toplumsal yapıdan türeyen kendilerine özgü sınırlı değerler ve statü sembolleri bakımından ulusal birlikteliği göz önüne aldılar. 
Bu yüzden de sahip oldukları kavrayışı ve faaliyet alanlarını sınırlama eğiliminde oldular. 

Üstelik, başkaldırıyla ilgili farklı yönelimleri —toplumsal, ulusal ve kültürel— arasında sıklıkla bütün bir kimliği vurguladılar, böylece sembollerin esnekliğini en aza indirgediler. 

Merkezi kurumlar, hiç de az olmayan ölçüde bu ideolojik yönelimin daha önce bahsedilen özelliklerinden dolayı, böyle bir dönüşümü gerçekleştirmede oldukça zayıf olduğu halde, bu örneklerde, genellikle, hem bu amaçları yerine getirmek için gerekli disiplini hem de yeni faaliyetleri düzenlemeye yönelik normların gelişmesi dışında yeni modern amaçları ve onun hoş sonuçlarını elde etme doğrultusunda güçlü güdülenmelerin ani büyük artışı meydana geldi.!9 

Bu ikisi arasındaki tam bir ilişki, sistemli olarak ayrıntılarıyla incelenmesine rağmen, seçkinlerin bu farklı eğilimlerinin, ortaya çıkan toplumsal yapı içerisinde hiç de azımsanmayacak ölçüde, yerleşmelerine bağlı oldu. 


° D, Lerner, “Towards a Communication Theory of Modernization”, L. Pye Ed., Communication and Political Development içinde (Princeton, N. J.: Princeton University Press, 1963). 
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Bu ülkelerin çoğunda seçkinler, birçok örnekte, başlangıçta mevcut yegâne modern seçkinler olan entelektüellerden oluştu. Hem taşıyıcıları oldukları daha önceki geleneklerle hem de toplumun daha geniş kesimleriyle toplumsal ve ideolojik olarak çok az temasları oldu. Sonuç olarak potansiyel olarak modernleşmekte olan diğer gruplar ve toplumsal sınıflarla güçlü bir birlik, ideoloji ve değerler olarak güçlü bir özdeşlik bağlamında çok az ilişki kurabildiler. 

Benzer şekilde, Latin Amerika ülkelerinin birçoğunda, ister oligarşik isterse demogog olsun, çeşitli siyasi seçkinler ya da liderler, sürekli olarak topluma dahil olan veya merkezi kurumlar üzerinde etkileri olan daha geniş gruplardan ayrı oldular. 
Bu seçkinlerin seçilme ve şekillenme süreçleri, kendi içlerindeki güvensizlik ve birliğin olmayışı kadar, nispeten daha zayıf unsurları içeri sokmalarıyla ve daha geniş kesimlere gittikçe yabancılaşmalarıyla sert ve sınırlı oldu. 

Türk, Japon ya da Meksikalı seçkinler ile modernleşmenin daha erken evrelerindeki ülkelerin daha uyumlu seçkinleri, genellikle, sadece entelektüel gruplardan oluşmadı, ancak önceki yapı içinde zaten ikincil seçkin konumunda bulunuyorlardı ve merkezle daha geniş diğer toplumsal kesimlere ve sınıflara karşı olumlu yönelimleri vardı. 

Birçok bakımdan, esnek bir kurumsal yapının gelişmesini sağlayan yapısal sınıfların toplumsal farklılaşması ve hareketliliğiyle ilgili koşullarda şekillenmesini kolaylaştırabilen ya da buna engel olabilen ve modernleşme ile onun kesintiye uğramasının sürekliliğini büyük ölçüde etkileyebilen çok önemli bir unsur olduğunu kanıtlayan şey, bu gibi seçkinlerin ortaya çıkması veya çıkamaması oldu. Belki de bunu en iyi ifade etmenin yolu, çöküşlerin farklı örnekleriyle ilgili kısa bir analizdir. 


” H.T. Benda, “Non-Westen Intelligentsias as Political Elites”, |. H. 
Kautsky, ed., Political Change in Underdeveloped Countries (New York: John Wiley & Sons, Inc., 1962), s. 235-251. 
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ÇÖKÜŞ KOŞULLARINDA SEÇKİNLERİN OLUŞUMU 
VE YÖNELİMLERİ 


Yeni devletlerin çoğunda, çöküşle ilgili başlıca konular, geleneksel, yerel ya da ruhani olan ve daha modern düzenler ile modern düzen içindekiler arasındaki çatışmalar üzerine yogunlaştı. Burma, Pakistan ya da Endonezya'daki —ve İmparatorluk sonrası Çin'e ait— önceki geleneksel kesimler daha farklılaşmış ve modern kesimlere doğru sürekli olarak çekilmiştir. 
Daha eski, geleneksel düzenler içinde değişmeden kalan bu gruplar da çoğunlukla dağıldılar ve nüfuslarının büyük kesimleri kendi içlerine kapandılar. Birlik beraberliğin daha eski çerçeveleri, sembolleri ve gelenekleri hem daha geleneksel hem de daha modern anlayış içinde sürüp gitme ve onlara etki etme eğilimindeydi. 

Modernleşmekte olan yeni merkezlerdeki karışıklık ve çatışma süreçleri devam etti ve birçok yeni anlaşmazlık ortaya çıktı, bu arada birçok grup da nispeten geleneksel birlik beraberliğin birtakım sembollerine yöneldi. Bundan dolayı seçkinler, bir ölçüde bu birlik beraberliğin birikimlerine başvurabildiler. Onların modernlik karşıtı eğilimleri ve yönelimleri, modernlik ve gelenekselcilik arasında bir modus vivendmin bulunmasına yönelik çabalarla hiç de azımsanmayacak ölçüde yumuşatıldı. 

Arjantin'deki durum zaten farklıydı. On dokuzuncu yüzyılın son otuz yılı ve yirminci yüzyılın ilk yirmi yılı boyunca, süregiden göçler ve kolonileşme yoluyla yeni tarımcılar, işçiler, vb. 
gibi farklı nispeten modern yeni gruplar ortaya çıktı. Bu gruplar, çoğunlukla toplumsal ve kültürel olarak ayrı olma eğilimindeydi. Bununla birlikte kolonici bir yapı içinde süregiden ekonomik bir büyüme olsa da, süreklilik arz eden gelişme, değişim ve modernleşmeyle birlikte, kendi benliklerini ve birbirleri karşısında kapalılıklarını koruyabildiler. Karşılıklı bağımlılığa dayalı içe kapalı bir yapı içinde zamanla birbirlerine karışmaya 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başladılar. Aynı zamanda, ülkede yönetici konumundaki büyük oligarşik seçkinler, bu yeni sorunlarla başa çıkabilecek yeni semboller, kurumlar ve politikalar geliştirmediler ve on dokuzuncu yüzyılın ortasında ortaya çıkan yapıyı temel olarak korudular, böylece yeni, daha modern çerçevelerdeki bu grupların tam olarak bütünleşmelerine de engel oldular. 

Bu gruplar arasındaki karşılıklı ilişkiler gittikçe daha kapalı bir hale geldiğinde ve sallantıdaki birlik beraberliğin bozulduğu süregelen ekonomik büyümenin durması, otuzlarda uzun süren çatışmalara ve gerginliğe, popülist ve ulusalcı eğilimlerin bir araya getirilmesine neden oluyor, ardından Peronist rejime ve son olarak da benzer kurumsal istikrarsızlıkların sürmesine yol açıyordu. 

Böylece, bir bakıma, Arjantin'in durumu, sözleşme öncesi unsurların daha en başından beri zayıf ya da az gelişmiş olduğu ve birlik beraberliğinin daha önce varolan herhangi güçlü bir geleneksel temele dayanmayan bir toplumun devamlılığı ve istikrarlılığıyla ilgili sınırlarını gösterir. Bu yüzden çeşitli gruplar ve siyasi liderlerce geliştirilen yeni semboller ve yönelimler, ortak geleneksel arka planlarda çok daha az yer buldular. Bu liderlerin pek çoğu modernlik dışı birtakım sembolleri geliştirmeye çalışsalar da, farklı grupların değişik geleneklerince, ayaklanmayı mümkün kılanlar karşısında ortak kimliğin sembollerinin olmayışıyla ve modernleşme doğrultusundaki bu grupların olumlu tutumlarıyla sınırlandırıldılar. Bundan dolayı burada gelişme eğilimi gösteren rejimler, merkezi siyasi yaşamdaki geniş kesimlerin katılımını artırmaya yönelik daha belirsiz popülist sembollerle çeşitli girişimler üzerine inşa edildiler. 

Özgün oligarşik Meiji modernleşmesinin çöküşünden sonra yirmilerde ve otuzlarda Japonya'nın durumu, zaten büsbütün modernlik dışı olarak ifade edildi. Ancak böyle bir modernlik dışı gidişat, İmparatorluğa ait sembolizm ile toplumdaki birçok 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geleneksel unsurun sürüp gitmesiyle ve askeri hiziplerin görece zayıflıklarıyla dengeli bir hale getirildi. 

Tam bir modernlik dışı eğilim doruk noktasına Nazi Almanya'sının ortaya çıkışında ve biraz daha az bir ölçüde Faşist İtalya'da ulaştı. Burada, çoğunlukla daha yeni fakat kararsız, farklılaştırılan koşulların içine doğru çekilen, oldukça yüksek düzeydeki bir modernleşmeye ulaşan gruplar da vardı. Onların çatışmaları, neredeyse tamamen, oldukça farklılaşan çıkarlar ile modern kurumların çerçevesi içerisinde gerçekleşti. Geleneksel semboller ne şekilde kullanılırsa kullanılsın, artık herhangi geleneksel bir birliğe ya da kimliğe ait kökeni olmayan, çoğunlukla modern olmayan, tamamen olumsuz bir niteliğe sahipti. 

Bu durgunluk ve çöküş ihtimâllerine karşın, burada daha önce analiz edilmiş olan farklı biçimlerde sürdürülebilir büyüme mevcuttur. Her ikisi de —çöküşler ve sürdürülebilir büyüme ihtimâli— modernleşme süreçlerinde aslidir. Modernleşmenin tuzaklarını, sorunlarını ve zorluklarını —ve modernleşmenin belki de insanoğlunun tarihi boyunca kendi karşısına çıkardığı en büyük meydan okuma olduğu gerçeğini— gösterirler. 
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odernleşme tarihte daha önce eşi görülmemiş bir 

değişim sürecini ifade eder. Bu, yarattığı yenilikler, sunduğu imkânlar kadar, doğal olarak oldukça sancılı ve gerilimli de bir süreçtir. 


Batı'dan başlayarak tüm dünyaya yayılan modernleşmenin temel özelliği, her şeyden önce insan eliyle kurulmuş siyasi, ekonomik, toplumsal ve kültürel tüm yapıların değişime uğraması olmuştur. Yakın dönemdeki her devlet, her toplum, her birey bu olguyla yüzleşmek zorunda kalmıştır. Her birinin bu meydan okuma karşısında aldıkları tutum, kendi geleneksel alışkanlıklarını ve pratiklerini takip etse de genellikle kararsız ve belirsiz olmuştur. 


Milli kimliklerini, değer ve inanışları ile sembollerini şekillendirmeye çalışan batılı olmayan ülkelerin, bu meydan okuma karşısında, modern batının sömürgeci ve tehditkâr politikalarının etkisiyle, daha zor ve sarsıcı bir süreçten geçtikleri söylenebilir. 


Bu süreçte yaşanan büyük toplumsal hareketlilikle birlikte, siyasi iktidarların, bürokrasinin, iş dünyasının, işçi örgütlerinin, üniversite gençliğinin ve dini grupların modernleşme karşısındaki tutumlarını ve aralarındaki mücadeleleri gözlemlemek ve incelemek, sosyal bilimlerin, özellikle de siyaset sosyolojisinin en ilgi çekici konusu. 


Bu alanda değerli çalışmalar yapan, aralarında E. Gellner, E. 
Shils gibi tanınmış isimlerin olduğu bir ekolün temsilcisi olan S. N. Eisenstadt, bu kitapla özellikle, E. Shils'ın ortaya atmış olduğu, ülkemizde de sıkça kullanılan, “merkez-çevre” gibi kavramsallaştırmalarının yardımıyla modernleşme olgusunun anlaşılmasına önemli katkılarda bulunmaktadır. 
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